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Voor u gelezen……… 
 

Het gaat erom dat wij weten wat wij aan God hebben. 

Het gaat om de kennis van God die de zonden vergeeft.  

Want daaraan kennen we God pas goed, namelijk als de God Die 

de zonden en de ongerechtigheid vergeeft.  

Alle andere kennis laat ons in steek, juist wanneer wij die het meest 

nodig hebben. 

 

Ds. G. Boer (1913-1973) 
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GOD IS LIEFDE! (n.a.v. 1 Johannes 4: 8b-9) 
 
Soms zie je het ineens langs de weg staan. Met grote letters op een bord in 
een weiland of op zo’n groot billboard langs de snelweg: GOD IS LIEFDE.  
En iedere keer als je dat ziet dringt die tekst zich aan je op.  
Is het waar wat er staat? Jazeker, het staat in de Bijbel, dus is het waar! 
Maar we moeten wel goed lezen en goed verstaan. Want misschien is er 
geen tekst in de Bijbel, die zo vaak verkeerd wordt begrepen als deze!  
 
God is liefde  
Meer dan eens worden deze woorden in twijfel getrokken of zelfs geheel 
ontkend! U kent die vragen wel.  "Als God liefde is, waarom……..?"  
En dan kan er van alles worden ingevuld. Allemaal vragen die aan willen 
geven dat het gewoon niet waar is wat er op die borden te lezen is. 
 
En toch laten we het staan: God is liefde! Het staat hier zwart op wit, opge-
schreven door de apostel Johannes. Er is bij hem geen twijfel over mogelijk. 
En denk nu niet, dat Johannes zo’n gemakkelijk leven heeft gekend. Inte-
gendeel. Ook hij wist van lijden en moeite in zijn leven. 
 
Wat zou hij dan toch bedoelen?  
Johannes legt het uit. "Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, 
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld."  
Zo alleen gaan we het verstaan. Want eigenlijk worden we hier gewaar-
schuwd. Namelijk om bij het zoeken naar Gods liefde niet de verkeerde kant 
uit te kijken. Niet in de richting van de wereld. Want daar zien we, wat men-
sen zijn en wat mensen aanrichten. In de wereld zien we, hoe verwoestend 
de zonde heeft doorgewerkt.  
Nee, als we Gods liefde willen zien, dan moeten we een heel andere kant 
uit leren kijken……namelijk naar de kribbe van Bethlehem en naar het kruis 
op Golgotha.  
Naar Jezus, Die naar deze verdorven wereld kwam om die te redden! 
Bij de kribbe en het kruis schittert Gods liefde jegens ons in het bijzonder.  
Wij, zondaren en daarom vijanden van God; voor ons kwam Hij om Zijn le-
ven te geven. Bij de kribbe en het kruis leren we het om een andere ‘waar-
omvraag’ te stellen: 
"Heere, waarom hebt U mij zo lief? Waarom geeft U mij zoveel, tot Uw ge-
liefde zoon aan toe?” 

HET WOORD VOORAF 



Ja, waarom eigenlijk? Onbegrijpelijk, toch?   
Want het staat als een paal boven water, dat wij Gods liefde niet hebben 
opgewekt. Dat wij het er bepaald niet naar hebben gemaakt, dat God ons 
lief zou hebben. Daar zijn we het toch wel over eens? Gods liefde is onver-
diend. Dat is en blijft een mysterie. Ik geloof vast, dat we op veel van die 
andere ‘waaromvragen’ een antwoord krijgen als Jezus terugkomt. Voor 
veel raadsels van dit leven geldt wat Jezus gezegd heeft: Na dezen zult u het 
verstaan! 
Maar op die vraag naar het ‘waarom’ van Gods liefde in het zenden van Zijn 
Zoon zal wel nooit een antwoord komen. Dat blijft een eeuwig mysterie. 
Maar tegelijk ook een geweldig rijke boodschap en troost!  
 
In het geloof gaan we zo leren om te leven met onbeantwoorde vragen. In 
het vertrouwen, dat God een God van liefde is, Die het beste met ons voor-
heeft. Dat zien we bij de kribbe en bij het kruis. 
 
God is liefde 
Jazeker, maar wel goed verstaan hebben we gezegd. Want de Bijbel zegt 
ook: onze God is een verterend vuur. Aan die liefdesvlam kun je je dus ook 
branden en er door verteerd worden. Dat gebeurt, als we aan die liefde 
voorbij gaan. Onze schouders er voor ophalen en ons eigen leven blijven 
leiden. Onbekeerd voortleven heet dat. Dan zal de gloed van Gods toorn 
over onze zonden ons uiteindelijk verteren en het eeuwig nacht worden.  
 
God is liefde 
Daarom laat Hij het ook in 2022 nog verkondigen: ‘’Wendt u naar Mij toe 
en wordt behouden!’’ Zie op de kribbe en op het kruis! Daar vinden we Gods 
liefde! 
Maar niet alleen daar. Ook daar, waar mensen knielen voor Christus om 
Hem als Zaligmaker te erkennen en te aanbidden. Waar zondaren gaan le-
ven van Zijn liefde. Waar deze liefde mensen samenbrengt in de gemeente, 
rondom de boodschap van het evangelie. Want in die liefde van God jegens 
ons ligt ook de roeping, om deze liefde ook uit te stralen.  
Want Zijn liefde is niet alleen een gave, maar ook een opgave! De opgave 
om Christus te volgen, maar ook om naar elkaar om te zien. Om uiteindelijk 
eeuwig te mogen leven tot Zijn eer in de hemelse heerlijkheid. En dat, ter-
wijl ik de eeuwige dood heb verdiend. Als daar de ogen voor opengaan dan 
gaan we het werkelijk verstaan en beamen: GOD IS LIEFDE!  
   

 Ds. H.G. van der Ziel 



 

 
Refrein: Al wat ik ben, 

dank ik aan Hem: 
aan Jezus' liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Dank U mijn Vader voor al uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien  
van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven,  
aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde  
draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 

Sela  



 

Hoe gaat het nu met de Oekraïners? 
 
Het is alweer ruim vier maanden geleden dat we met een grote, enthousi-
aste groep vrijwilligers zaterdag 26 maart de pastorie schoongemaakt en 
ingericht hebben voor de komst van de vluchtelingen uit Oekraïne. 
Er is die dag veel werk verzet. Er was een groot aanbod van meubels en 
spullen, die opgehaald moesten worden. 
Ledikantjes werden in elkaar gezet, bedden opgemaakt, de koelkast gevuld. 
En na een lange dag was de pastorie klaar voor bewoning. 

In dit stukje willen we u informeren 
hoe het gegaan is en hoe het nu gaat 
met de Oekraïners die wij als werk-
groep samen met een aantal vrijwil-
ligers begeleiden. 
Op 4 april mochten we de eerste Oe-
kraïners verwelkomen. Een gezin uit 
Kiev: Een vader en moeder met vier 
kinderen: een dochter van 16, een 
zoon van 14, een dochter van 12 en 

een zoontje van 8. Het andere gezin bestaat uit 
de schoonzus (haar man is de broer van de va-
der van het gezin) met haar dochter van 19 en 
haar zoon van 14. Met z’n negenen wonen zij nu 
al 5 maanden in Vinkeveen in onze pastorie. 
Voor de begeleiding is het erg prettig dat de 
moeder van het gezin goed Engels spreekt. 
Voor de pastoriebewoners was het fijn om ken-
nis te maken met de moeder en de zoons die al 
wat langer bij Beate en Nico verblijven. Deze 
mensen komen ook uit Kiev. 
De weken erna volgden er nog meer gezinnen: 
bij Joost en Winy in het zomerhuisje is een gezin met vader, moeder en 
zoontje van 10 gekomen samen met de oma van deze jongen. Zij komen uit 
Charkov. Op het moment van schrijven is er ook een 13 jarig nichtje bij hen 
komen wonen. 



In een studio van Rudy en Stefan is een ouder echtpaar komen wonen, zij 
komen uit Cherson. In de stacaravan van Cor en Betty woont een moeder 
met twee dochters van 13 en 15 jaar uit Odessa. De dochter van 13 speelt 
prachtig viool, u heeft het misschien gezien bij Gemeenteklanken.  
Dit zijn de gezinnen waar wij als werkgroep van onze kerk verantwoordelijk 
voor zijn. We proberen ze te ondersteunen bij het vinden van werk en het 
regelen van school voor de kinderen en allerlei andere zaken waar zij tegen 
aanlopen.  
Inmiddels zijn er ook andere gezinnen waar we 
bij betrokken zijn. Een van deze gezinnen is het 
nichtje met haar dochter van het gezin wat bij 
Joost en Winy woont. Eind juli zijn ook haar 
man en (zieke) schoonmoeder vanuit Charkov 
naar Nederland gekomen. Op het moment van 
schrijven zullen ze met een paar dagen, met z’n 
vieren, tijdelijk in een zomerhuis in Botshol 
gaan wonen. 
 
Er is een appgroep waar alle in Vinkeveen 
woonachtige Oekraïners in zitten en waar wij 
informatie in kunnen zetten en zij eventueel hun vragen kunnen stellen. 
 
School en werk 
De kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn eerst een aantal weken, drie dagen 
per week, naar de Schakel geweest. Inmiddels gaan ze naar de taalklas in 
Mijdrecht en de oudere kinderen van 12 t/m 18 jaar gaan naar Ithaca in 
Utrecht. Dit is een internationale school met speciale klassen voor Oekrai-
ners. Ook in de zomervakantie kunnen zij 3 dagen per week hier naartoe. 
Inmiddels zijn de drie volwassen dames uit de pastorie aan het werk in de 
Jumbo. De vader is druk met het heen en weer rijden naar Ithaca en taalklas 
en heeft ook nog wat online werk vanuit Oekraine. De vader die bij Joost en 
Winy woont, is aan de slag bij een bedrijf dat kozijnen maakt en de moeder 
werkt als nagelstyliste. Het oudere echtpaar op Achterbos maakt zich nuttig 
met het oppassen op hun kleinzoon van 4. Hun dochter woont met haar 
zoontje in Loenen en zij heeft zo de gelegenheid om te werken. 
De mevrouw die bij Cor en Betty woont werkte eerst in een hotel maar in-
middels ook in de Jumbo in Vinkeveen. 



Waaruit bestaat de hulp die wij de mensen bieden 
 
De eerste hulp bestaat uit het regelen dat de mensen kunnen worden gere-
gistreerd bij de gemeente. Ze ontvangen een BSN nummer en krijgen leef-
geld. Vervolgens is het nodig dat zij een bankrekening openen.  
We proberen ze te ondersteunen bij het vinden van werk en het regelen 
van school voor de kinderen. Vaak is er hulp nodig bij het invullen van for-
mulieren voor werk of school, het regelen van een DigiD, aanvragen van OV-
kaart enz.  Ook hebben we kunnen regelen dat de jongens mee kunnen trai-
nen bij de plaatselijke voetbalvereniging. 
Het begrijpen van de Nederlandse regelgeving is, begrijpelijk, lastig voor de 
Oekraïners. Veel zaken zijn in Nederland over het algemeen goed geregeld, 
maar zijn niet altijd ingericht op vluchtelingen. 
De werkgroep heeft ook veel contact met hulpverleners in Kockengen en 
Abcoude. Ook zijn er intensieve en goede contacten met de verantwoorde-
lijke personen van de gemeente De Ronde Venen. 
Er wordt heel regelmatig een oproep gedaan voor nieuwe woonruimte 
i.v.m. familieleden die ook naar Nederland komen of mensen die niet langer 
op hun eerste opvangadres kunnen blijven. We proberen hierin mee te den-
ken en oplossingen te vinden. 
 
We zijn blij met de vrijwilligers die de Oekraïners thuis bezoeken en probe-
ren met hen mee te leven en helpen hen met allerlei zaken waar zij tegen 
aan lopen. 
Fijn dat er ook uitstapjes ondernomen zijn naar de o.a. de Efteling, een voet-
balwedstrijd van een Oekrains elftal tegen Ajax, boottochtjes en uitnodigin-
gen om bij mensen te zwemmen. De vluchtelingen zelf hebben ook al het 
een en ander ondernomen bezoekjes aan de grote steden bv.  
 
Wij merken bij al de mensen dat ze dankbaar zijn voor de hun geboden op-
vang en het doet hen goed dat er gebeden wordt voor hen door de ge-
meente. Regelmatig krijgen we de vraag waarom we dit voor hen doen. We 
begrijpen dat het helpen van andere in Oekraiene minder vanzelfsprekend 
lijkt.  
De vluchtelingen proberen er het beste van te maken maar natuurlijk zijn 
er ook veel zorgen rondom hun familie en vrienden die achtergebeven zijn. 
Er wordt er ook nagedacht over teruggaan. Het nieuws wordt nauwlettend 



gevolgd. Begrijpelijkerwijs is dit een heel moeilijk punt en een lastige over-
weging. Voor de families uit Kiev lijkt terugkeer iets meer tot mogelijkheden 
te behoren dan voor de mensen die uit Charkov of Cherson komen. Hoewel 
ook Kiev nog recent een aanval van raketten te verduren heeft gehad. Wat 
is wijsheid daarin, een vraag waar wij ook geen antwoord op hebben. 
Als werkgroep zijn we dankbaar voor allen die woonruimte ter beschikking 
hebben gesteld en die ons ondersteunen in de begeleiding van de vluchte-
lingen. Het doet goed om dit zo met elkaar te doen en heel praktisch onze 
medemens tot een hand en voet te kunnen zijn.  
 
Wij hopen en bidden dat: 

● De vluchtelingen die een tijd bij ons wonen, veilig zijn en zich ook zo voelen. 
● De oorlog snel ten einde is en dat het spoedig veilig genoeg is voor hen om 

terug te keren naar hun dierbaren in Oekraïne. 
 
We hopen u zo een beeld te hebben gegeven van de stand van zaken rond 
de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. Als u vragen of suggesties heeft 
horen wij het graag. U kunt ons eenvoudig bereiken per email op oekra-
ine@hervormdvinkeveen.nl, maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aan-
spreken. 
 
Hartelijke groet namens de werkgroep: 
 
Jan en Carla Stolk, Krijno Verbruggen en Karin Kroon 
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Zaterdag 18 juni konden we eindelijk na 2 jaar weer een rommelmarkt 
houden. We waren ontzettend dankbaar dat het weer door kon gaan en 
heel erg blij dat er zoveel vrijwilligers weer mee wilden helpen. Voor dag 
en dauw stonden ze op om de kramen te vullen en alles te ordenen. Om 
precies 9 uur werd het lintje doorgeknipt en kon de gezellige verkoop be-
ginnen! Binnen werd er een leuke loterij met de appeltjesboom gehou-
den, inclusief heerlijk gebak met koffie en thee. Buiten waren er leuke 
snuisterijen te koop, planten, vers fruit en gebak. Natuurlijk ging de bar-
becue en de poffertjesplaat aan en ook daar werd gezellig gegeten en ge-
praat met elkaar. Op deze mooie dag hebben we een bedrag van ruim 
3000 opgehaald voor Oekraïne! Was u er niet bij? Dan heeft u echt iets 
gemist! Bij leven en welzijn hopen we 13 mei 2023 opnieuw een rommel-
markt te organiseren.  
 
Eveneens zal op D.V. zaterdag 8 oktober 2022 de stroopwafelactie ge-
houden worden. Zet u beide data vast in uw agenda? Ook mag er direct 
weer rommelmarkt-waardige spullen bij fam. Oussoren gebracht worden 
(op grote meubels na), graag na een belletje (06-16950125).  
Comité Verenigingsgebouw 

(zie foto’s op achterzijde Leidraad) 

 

Het geloof is als een klimop dat zich 
vastslingert aan Christus. 

G. Boer 



  



In de Herfst verdort het gras, de bloemen vallen af 
En de vogels die er waren trekken naar een ander land…. 
Maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand! 

 
In deze tijd van het jaar kan dit liedje van Elly en 
Rikkert zomaar in je gedachten komen.  
Wat een prachtig en troostrijk einde: Het Woord 
van God houdt Eeuwig stand, wat er ook op aarde 
gebeurt en gebeuren zal. 
 
Toch is het ook waar: In de natuur is de herfst vaak het toneel van afbraak 
en rust. Bloei en leven worden ingewisseld voor rust en kaalheid. 
Bomen verliezen hun blad en veel wilde planten verdwijnen. Daar hoeven 
wij mensen eigenlijk bijna niets aan te doen, het gebeurt gewoon. Tijdens 
onze wandelingen kiezen Gijs en ik vaak een smal paadje wat in de zomer 
vol staat met van alles en nog wat. We kunnen er soms bijna niet doorheen 
komen. 
Maar heel langzaam komt het pad steeds meer tevoorschijn, de planten 
gaan dood en verdrogen. Ze hebben hun zaden laten vallen voor volgend 
jaar, zodat er in het voorjaar weer volop nieuw leven te ontdekken is in de 
plantenwereld. Er komt ruimte. 
 
Voordat de bomen echt hun bladeren verliezen, mogen 
wij mensen nog genieten van de prachtige kleurenpracht 
die de verkleurende bladeren ons laten zien. 
De felrode bladeren van de acer palmatum vallen altijd 
erg op, wat mooi! 
Op plekken waar veel verschillende bomen bij elkaar staan, zie je vaak ook 
veel verschillende kleuren, iedere boom heeft zijn eigen, specifieke kleur en 
blad. 
Ik heb ontdekt dat de bladeren van de linde, als ze verkleuren, 
heel verschillende kleurenpatronen krijgen. Geen blaadje is het-
zelfde verkleurd! Wat bijzonder! 
Wat wel weer een voordeel is van de kalende bomen: De vogels 
in de bomen zijn nu veel beter te zien! 
Een vogel die je juist in de herfst veel ziet, is de (Vlaamse) gaai. Vlaamse 
tussen haakjes, want eigenlijk heet het dier tegenwoordig gaai.  



Tijdens onze wandelingen zien we veel gaaien. Ze zijn druk bezig met het 
aanleggen van hun wintervoorraad eikels. Ze verstoppen ze overal, maar 
soms vergeten ze de plekjes gewoon….en dan groeit er volgend voorjaar op 

dat plekje dus een jonge eikenboom.  
Wat zijn het een prachtige vogels, met dat stukje 
blauw tussen de veren. Ze schreeuwen en roepen 
veel om hun territorium te bewaken: wegwezen, dit 
is mijn plek om eten te zoeken… 
 

En dan, zomaar op een heel normale plek, ontdek ik nog iets heel bijzon-
ders. Pal naast de ingang van de Basisschool staat 
een grote boom. Onder de boom door lopen dage-
lijks vele schreeuwende kinderen de school in en uit. 
In deze boom zitten 4 ransuilen!! Hoe kan dat nu? 
Op deze plek vol onrust? 
Ze blijven er wel een aantal weken zitten: rustig en 
bedaard kijken ze vanaf hun hoge zitplaats naar beneden. Ze kijken naar de 
kinderen, de ouders, de aanwonenden die allemaal wel even een glimp van 
hen willen opvangen. Totaal niet onrustig, alsof dit schouwspel gewoon 
hoort en klopt. Schijnbaar onbewogen bekijken ze alle menselijke bewegin-
gen. De schooldirecteur zei al lachend: “Ja, uilen staan symbool voor stude-
ren, toch? Dan zitten ze hier prima!” 
Het zijn prachtige dieren, met van die kleine “oortjes “op hun kop. Ze 
draaien hun kop helemaal rond, zodat die soms gewoon achterstevoren op 
hun lijf staat. Soms missen er 2, die zijn dan duidelijk op jacht naar eten. 
Uilen eten muizen en andere kleine dieren en vogels. 
Na enkele weken zijn de uilen vertrokken, zouden ze volgend jaar weer te-
rug komen? 
Wel eens een Kaardenbol gezien?  Het is een stevige, grote , wilde plant die 

in de bloeitijd mooie paarse bollen heeft. In de herfst 
verdwijnt de paarse kleur en blijven er bruine bollen 
met een soort stekels over. Ik kom er al snel achter 
dat er verschillende soorten kaardenbollen zijn, met 
harde en zachte stekels. Sommige soorten hebben 
stekels die je gewoon beet kan pakken en aaien, ze 

doen geen pijn. Andere soorten zijn minder gezellig: hun stekels zijn hard 
en het valt niet mee een bol even vast te houden. 



Een medewandelaarster vertelde mij dat de harde,  
stekende kaardenbollen worden gebruikt in de textielindustrie. In Tilburg 
kan je machines bekijken die gebruik maken van echte, natuurlijke kaarden-
bollen. De bollen zorgen er met hun stekels voor dat bijv. dekens pluizig 
worden. 
 
Nog zo’n stekelige jongen is de klis: In deze tijd kunnen de bolletjes zomaar 
met je meeliften. Dat is de bedoeling van de plant: door met een dier of 
mens mee genomen te worden kan de plant zijn zaden verspreiden. 
Nu is dat niet altijd fijn: Gijs heeft een gladde vacht en dus heeft de klis geen 

vat op hem. Maar een bevriende buurhond met krul-
haar was de sigaar en na een wandeling zat het beest 
helemaal vol met klis-balletjes! En die kregen we er 
ook echt niet even gauw uit. Ze zaten muurvast en 
heus waar….de schaar moest er aan te pas komen.  
 

De herfst is ook de tijd van allerlei zwammen en paddenstoelen. Een pad-
denstoel die je vaak als 1 van de eersten ziet is de inkt-
zwam. Zodra er wat meer regen valt, is het duidelijk een 
goed moment voor de inktzwam. Inktzwammen hebben 
een prachtige, hoge hoed en onder de hoed zit een zwart- 
achtige substantie. Daarin zitten de sporen(“zaadjes” van 
paddenstoelen) Vandaar de naam inktzwam. Inktzwam-
men kunnen erg groot worden. Als een inktzwam bijv. in 
een bosschage groeit, groeit de steel door tot ie boven de 
struiken is en daarboven zie je dan de hoed.  
 
Het is misschien wat vreemd, maar als we wandelen lopen we vaak in de-
zelfde richting. Als ik de route andersom neem, voelt het gewoon raar en 
ook Gijs lijkt dan een soort van slag. 
Deze keer kies ik er bewust voor de wandeling in tegenovergestelde richting 
te lopen. En dat levert gelijk iets moois op! 



Op een stukje tak wat op de grond legt zie ik iets 
geels. Ik bekijk het wat beter, voel er eens aan…wat 
zou het zijn? Een takje verderop zie ik iets wat lijkt 
op een soort gel, het ziet er ook wat gelig uit. Wel is 
het een stuk zachter. Samen bekijken we het geheel 
en natuurlijk moet Gijs ook even ruiken. 

Ik maak foto’s en kom er thuis achter dat we de gele trilzwam ontdekt heb-
ben. De “gel” groeit later uit als echte trilzwam. Hoe leuk is dat!! 
 
Het weer is in de herfst vaak wild en ruig, veel wind, soms regen. Maar de 
zon wordt ook echt nog wel gezien. Heerlijk om er op uit te trekken en bui-
ten te genieten. Soms staan de paden vol water en lijken het wel slootjes. 
Het kan ons allemaal niet tegenhouden… 
Stokken liggen er genoeg en Gijs sjouwt de soms enorme 
exemplaren moeiteloos mee…. 
Totdat het pad te smal wordt en hij met stok en al klem 
komt te zitten. Zijn bruine ogen kijken mij vragend aan: 
Wat nu? Een aai over de bruine vacht doet wonderen…. 
Even sturen, even lachen en hup, weer verder. 
Zo heeft elk seizoen zijn eigen, mooie momenten…. 
 
Ga deze keer eens: 
Op zoek naar mooi gekleurde bladeren en maak er een mooi schilderij van. 
Een paar bladeren bekijken van de linde…wat is er te zien? Kun je 2 dezelfde 
vinden? 
Proberen of je de gaai kunt ontdekken en bewonder de mooie verentooi. 
Een ontmoeting te hebben met uilen…moeilijk….maar zoals je las kun je ze 
op de malste plekjes vinden! 
Voelen aan de stekels van de kaardenbol en de klis. 
Een inktzwam proberen te vinden. Hoe lang is de steel? 
EEN HEERLIJKE HERFSTWANDELING MAKEN!!! 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Gun uzelf en uw gasten een kop smaakvolle koffie. 
Koffie met een goed verhaal en een aangename nasmaak: Koffie met hart 
en ziel. Neem de tijd om deze nieuwe melange te proeven. Speel met de 
verhouding: wellicht is de koffie iets sterker of iets zachter dan u gewend 
ben. Pas de hoeveelheid koffie aan tot u de juiste smaak te pakken hebt, 
het is de moeite waard! 

Filterkoffie € 6,25 
Een pareltje van onze koffiemeesters: de snelfiltermaling. 
De selectie Nicaraguaanse bonen geven deze melange karakter en 
een bijzonder rijke smaak. Koffie met een aangenaam milde af-
dronk. 

Bonen  € 7,25 
De geur van versgemalen koffieliefhebber. koffiebonen op z’n 
best. Deze geheel eigen bonenkoffie wordt gekenmerkt door 
zijn donkere, volle ondertonen, te danken aan de rijke bodem 
van Nicaragua. Puur genieten voor de echte liefhebber. 
 
PAC: een betrokken partner 
PAC zet zich in voor een betere toekomst van Nicaragua, samen met lokale 
ondernemers. De koffieboeren die ondersteund worden door PAC zijn daar 
hét voorbeeld van. Zij hebben als midden- en kleinbedrijf een sleutelpositie 
in de economische groei en ontwikkeling van het land. PAC stimuleert de 
boeren verantwoordelijkheid te nemen en geeft doelgericht onderwijs. 
 
Fair Trade 
Eerlijke koffie: de koffieboer heeft er baat bij, maar u net zo goed. 
Het arbeidsproces voldoet aan duidelijke voorschriften, die de kwaliteit van 
de koffie waarborgen, en de boer ontvangt een gegarandeerde eerlijke mi-
nimum prijs én een Fair Trade-premie. 
Met deze premie worden o.a. wegen verhard, bruggen gebouwd en kerken 
ondersteund 



 

 

  

Verkoop Woord en Daad producten 
Al een aantal jaar worden de koffie en postzegels t.b.v. Woord en daad 
verkocht in Vinkeveen. Mw. Marijke Leeflang verkocht de postzegels en 
Winy van Selm de koffie. Mw. Marijke Leeflang is per 01-09-2022 gestopt. 
Winy heeft haar taak overgenomen. Zo hopen wij dat dit werk voortgezet 
kan worden en u d.m.v. de koop van deze producten het goede doel, 
Woord en Daad, wilt steunen. De postzegels blijven ook te koop elke 
woensdag op onze bibliotheek. Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marijke Leeflang en Winy van Selm 
 
Woord en Daad producten 
Koffie snelfiltermaling 500 gr. € 6,25 
Koffiebonen      500 gr. € 7,25 
 
Velletjes 10 postzegels  € 9,60 
 
Bij mij te koop vanuit huis, graag eerst even bellen voor afspraak. Beta-
ling contant of via een betaalverzoek. Indien gewenst bezorg ik het 
graag bij u thuis. 
 
Winy van Selm 
Donkereind 7 
3645 TC Vinkeveen 
tel: 0297-261515/06-23969345 



  

 
Voor u gelezen…….. 
 
Al het werk van mensen om te geloven is niet geschikt om het geloof te 
verkrijgen, zelfs niet in de minste mate. God geeft het in de aanvang, God 
bewaart en vermeerdert het, God voleindigt het. Wie het begeert, moet 
het van God afbidden en van Hem verwachten. Wie het heeft, erkenne 
met dankbaarheid dat hij het van God ontvangen heeft en verwachte al 
biddende van Hem vermeerdering. 
 

Wilhelmus a Brakel (1635-1711) 

 

BEGRAFENISVERENIGING ‘DE LAATSTE EER’ 
 
EEN EIGEN PROTESTANT-CHRISTELIJKE BEGRAFENISVERENIGING IS BEST BIJZONDER 

TE NOEMEN. 

DE VERZAKELIJKING VAN HET UITVAARTWEZEN IS IETS WAAR VELEN HET MOEILIJK 

MEE HEBBEN. DAAROM ZIJN WE ER TROTS OP DAT ONZE VERENIGING NOG STEEDS EEN 

BEGRAFENIS KAN VERZORGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE CHRISTELIJKE LEVENS-

OVERTUIGING. 
 
DE KOSTEN VAN EEN UITVAART KUNNEN BEPERKT WORDEN, OMDAT WE NAAST EEN 

PROFESSIONELE UITVAARTLEIDER, MET VRIJWILLIGERS WERKEN. 

ONZE LEDEN BETALEN EEN CONTRIBUTIE VAN € 10 PER JAAR/PER GEZIN. DEZE INKOM-

STEN GEBRUIKEN WIJ O.A. VOOR DE KLEDING VAN DE DRAGERS EN DE GRAFLIFT. 
 
U ZULT BEGRIJPEN DAT HET VOORTBESTAAN VAN ONZE VERENIGING AFHANKELIJK IS 

VAN HET OP PEIL BLIJVEN VAN ONS LEDENBESTAND. 

DUS ALS U/JIJ OOK WAARDE HECHT AAN HET VOORTBESTAAN VAN DEZE BIJZONDERE 

VERENIGING: WORD DAN LID ! 
 
N.B. DE LAATSTE EER VERLEENT GEEN MEDEWERKING AAN CREMATIES. 

 DE LAATSTE EER IS GEEN BEGRAFENISVERZEKERING. 
 
UITVAARTLEIDER:  SANDER VAN DER DUIN  06-51572442 

SECRETARIS:   KEES VAN VLIET  CJ.VAN.VLIET@PLANET.NL 

PENNINGMEESTER: KLAAS OUDSHOORN 
 
     JAAP VAN DER VELDE, VOORZITTER. 

mailto:cj.van.vliet@planet.nl


      
 
 
We zijn alleen de woensdagavond open en houden een uitleenuur van 19.00 
uur tot 20.00 uur! De middag uitleen is komen te vervallen. 
Jong en oud kunnen de boeken voor € 0,25 per week komen lenen.  
Winy van Selm, Donkereind 7 tel: 261515, hoopt vanaf september de taak van 
mevr. M. Leeflang over te nemen, om, vanuit huis, postzegels voor Woord en 
Daad te verkopen. Voor hetzelfde tarief elders kunt u, kan jij ook op de bieb 
deze postzegels aanschaffen. Maar ook fotokaarten etc. te koop van € 0,50 per 
stuk, opbrengst voor Albanië! 

Welkom! 
 

 
 
In afwachting van drie boeken die in bestelling staan … 

Laura Frantz: Het hart van de chocolaterie 
Esmée Shaw heeft haar eigen chocolaterie in koloniaal 
Virginia en een gebroken hart dat maar niet wil helen. 
Inmiddels heeft ze zich ermee verzoend dat ze de rest van 
haar leven alleen zal blijven. 
Als Henri Lennox terug keert om de half afgebouwde 
vuurtoren in de Chesapeake Bay te voltooien, wat ook 
Esmée haar droom was, raakt hij betrokken in de oorlog 
tegen de Fransen en valt zijn plan in duigen. Of kan Esmée 
hem hiermee helpen?  

 

 

  



 

 
 

Onder de rook van Amsterdam ligt Vinkeveen. 
 

Onder de rook van Amsterdam… De meeste mensen kennen de uitspraak 
wel. Als je ‘onder de rook van Amsterdam woont’, wil dat zeggen dat je erg 
dicht in de buurt van Amsterdam woont. Zo kun je makkelijk uitleggen wat 
de geografische ligging is van jouw woonplaats.  
In de consistorie hoor je een dominee wel eens zeggen dat hij de Amster-
damse taal hier herkent.  
Ik denk dat menig lezer van deze column de woorden meier, wieberen, tof, 
kloffie, stennis, gallemiezen en achenebbisj wel herkennen of gebruiken. 
Woorden die bekender zijn bij de jeugd zijn gappie, gozer, gabber, pleite en 
kapsones. 
De mentaliteit van recht voor z’n raap, een stukje zelfspot, tegendraads, le-
ven en laten leven worden veelal toegeschreven aan iemand uit Mokum. 
De hoofdstad van ons land heeft op vele manieren invloed op Vinkeveen. 
Honderd jaar geleden lag de stad nog “ver” van het Vinkeveense dorpse 
leven, maar de multiculturele stad die uitblinkt in diversiteit en verschei-
denheid is flink uitgebreid.  
We zien dat huizen in Vinkeveen al jarenlang door vermogende Amsterdam-
mers gekocht worden. Één van de redenen van de torenhoge huizenprijzen. 
De Vinkeveense huizenbezitters varen hier wel bij, maar voor veel starters 
is dit een groot probleem en zij vinden vaak buiten de Randstad hun plek. 
In de zomer weten ook veel Amsterdammers de Vinkeveense Plassen te vin-
den, wat een flinke duit in het zakje van de middenstand brengt. Kortom, 
de rook van Amsterdam is volop aanwezig in Vinkeveen.  
Aan de andere kant heeft Amsterdam ons van alles te bieden. Hogescholen, 
universiteiten, musea, stadions, bioscopen, restaurants, uitgaansgelegen-
heden en werkgelegenheid. Daar ontmoeten we veel verschillende mensen 
met ieder zijn of haar eigen achtergrond. Lang niet alleen maar Amsterdam-
mers. Het verschil tussen de scholieren van de Driestar en de Hogeschool 
van Amsterdam kan ik mij nog goed herinneren. Het merendeel van de stu-
denten had nauwelijks een godsdienstige achtergrond. Het leverde goede 



gesprekken op! Het is belangrijk bewust te zijn welke invloeden om ons 
heen op jong en oud afkomen. Binnen onze kerk zie je in deze tijd veel in-
vloed komen vanaf de bijbelbelt. Dominees, middelbare scholen, verenigin-
gen, bijeenkomsten die zich veelal in deze contreien bevinden. Vanuit de 
Amsterdamse regio zie je dit soort invloeden heel wat minder. Niet om het 
stadse in een kwaad daglicht te zetten, maar het zet je wel aan het denken.    
De invloeden uit bijvoorbeeld Amsterdam, maar dus ook uit ons eigen dorp, 
spelen een rol op het maken van keuzes bij bijvoorbeeld kerkgang, stemge-
drag, taalgebruik, drugsgebruik en vrijetijdsbesteding. Voor de één een rol 
van betekenis, voor de ander speelt dit nauwelijks een rol. Maar toch wordt 
de rook ingeademd. Een stuk bewustwording met welke invloeden jonge-
ren te maken hebben leert ze beter te begrijpen. Het voorkomt een éénzij-
dig gesprek en het geeft eerder een luisterend oor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Preekrooster Maria-Oord

2-okt Dhr. R. Verkaik 

6-nov Ds. J.T. Maas 

4-dec Mevr. B. van den Oord-Vader 

25-dec Ds. A.A. van den Berge-Geudeke 1e kerstdag 

Mutaties ledenbstand van mei t/m augustus 2022

naam adres omschrijving maand

mw. Elianne van Bruchem Pr. Bernhardlaan 3 belijdenis d.d. 29 mei 2022 mei-22

Echtpaar Mur-Oudshoorn Zwanenhof 1 verhuisd van Zwanenhof 30 naar nr. 1 mei-22

dhr. B. Walderveen Donkereind 25 verhuisd naar 't Loo Oldebroek jun-22

mw. G. Lolkema Baambrugse Zuwe 49 op verzoek uitgeschreven jun-22

mw. C. Stam-Verbruggen Dijkveld 26 verhuisd naar Maria-Oord jun-22

dhr. A.M. Burggraaff Herenweg 233 verhuisd naar Mijdrecht aug-22

David Mulckhuyse Herenweg 254B geboren d.d. 21 augustus 2022 aug-22

Echtpaar Gabriel-van der Ben Scholkesterlaan 57 op verzoek uitgeschreven aug-22

dhr. F. Kruiswijk Klijne Meer 77 nieuw binnengekomen vanuit Loenersloot aug-22



 

  

AGENDA D.V. OKT-DEC 2022 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

2-okt 09:30 Kerkdienst ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis)

2-okt 11:00 Zondagsschool

2-okt 18:30 Kerkdienst ds. J.T. Maas (Ouderkerk a/d IJssel)

2-okt 20:00 Zingen bij het orgel

5-okt 19:00 Bibliotheek

9-okt 09:30 Kerkdienst ds. H. Liefting (Gouda)

9-okt 11:00 Zondagsschool

9-okt 18:30 Kerkdienst ds. J.J. Verhaar (Krimpen a/d IJssel)

12-okt 19:00 Bibliotheek

12-okt 19:30 Kerkenraadsvergadering

16-okt 09:30 Kerkdienst ds. H.B. van der Knijff (Wilsum)

16-okt 11:00 Zondagsschool

16-okt 18:30 Kerkdienst ds. T. Overbeeke (Reeuwijk)

17-okt 20:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 2

19-okt 19:00 Bibliotheek

19-okt 20:00 Jaarvergadering

23-okt 09:30 Kerkdienst ds. R.W. de Koeijer (Waddinxveen)

23-okt 18:30 Kerkdienst ds. A.L. van Zwet (Putten)

24-okt 20:00 Bijbelkring

26-okt 19:00 Bibliotheek

30-okt 09:30 Kerkdienst prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

30-okt 11:00 Zondagsschool

30-okt 18:30 Kerkdienst prop. A.R. van Asselt (Baarn)

2-nov 14:30 Kerkdienst - Dankdag ds. A.D. Goijert (Nijkerk)

2-nov 19:30 Kerkdienst - Dankdag ds. P. Molenaar (Lunteren)

3-nov 19:00 Bibliotheek

6-nov 09:30 Kerkdienst ds. A.M. van Mourik (Emst)

6-nov 11:00 Zondagsschool

6-nov 18:30 Kerkdienst ds. M.J. Tekelenburg (Monster)

6-nov 20:00 Zingen bij het orgel

7-nov 20:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 3

9-nov 19:00 Bibliotheek

9-nov 19:30 Kerkenraadsvergadering

13-nov 09:30 Kerkdienst prop. M. Bos (Lunteren)

13-nov 11:00 Zondagsschool

13-nov 18:30 Kerkdienst ds. A.J.R. Treur (Bodegraven)



 

  

AGENDA D.V. OKT-DEC 2022 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

16-nov 19:00 Bibliotheek

16-nov 20:00 Gemeenteavond spreker ds. J.C. Schuurman 

20-nov 09:30 Kerkdienst - Voorb. H. Avondmaal ds. J. Niesing (Kesteren)

20-nov 11:00 Zondagsschool

20-nov 18:30 Kerkdienst - Nabestaandendienst ds. A.A.W. Boon (Veenendaal)

21-nov 20:00 Bijbelkring

23-nov 19:00 Bibliotheek

24-nov 19:30 Censura Morum

24-nov 20:45 Voorbereidingsuur

27-nov 09:30 Kerkdienst - Viering H. Avondmaal ds. T.C. de Leeuw (Sprang-Capelle)

27-nov 18:30 Kerkdienst - Nabetr. H. Avondmaal ds. A.D. Goijert (Nijkerk)

28-nov 18:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 4 en stamppotavond

30-nov 19:00 Bibliotheek

4-dec 09:30 Kerkdienst ds. J. Belder (Harskamp)

4-dec 11:00 Zondagsschool

4-dec 18:30 Kerkdienst ds. M.P.D. Barth (Barneveld)

4-dec 20:00 Zingen bij het orgel

7-dec 19:00 Bibliotheek

7-dec 20:00 Consistorieoverleg

11-dec 09:30 Kerkdienst ds. A.P. Pors (Nieuw-Beijerland)

11-dec 11:00 Zondagsschool

11-dec 18:30 Kerkdienst prop. A.R. van Asselt (Baarn)

12-dec 20:00 Bijbelkring

14-dec 19:00 Bibliotheek

14-dec 19:30 Kerkenraadsvergadering

18-dec 09:30 Kerkdienst ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

18-dec 11:00 Zondagsschool

18-dec 18:30 Kerkdienst ds. A. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)

19-dec 20:00 Wees een Zegen Kerstviering

21-dec 19:00 Bibliotheek

24-dec 18:30 Kerstviering jeugd

25-dec 09:30 Kerkdienst - 1e Kerstdag prop. J.J. de Haan (Vinkeveen)

25-dec 18:30 Kerkdienst ds. H.G. van der Ziel (Waarder)

26-dec 09:30 Kerkdienst - 2e Kerstdag prop. G. van Ingen (Zegveld)

28-dec 19:00 Bibliotheek

31-dec 19:00 Kerkdienst - Oudjaarsdag ds. G.J. Hiensch (Schoonhoven)



 
 
 
 
 
Voor deze Leidraad mocht ik in gesprek met de nieuwe directeur van onze 
christelijke basisschool: De Schakel, om wat nader kennis te maken. 
Wie is deze directeur? We leren een bevlogen man kennen, lees maar mee. 
 
Na veel heen en weer contact via mail en schoolplein komen we erachter 
dat de nieuwe directeur een druk bezet man is, toch is het gelukt om wat 
meer te weten te komen want wie is nu die Marius-Jan Breugem? 
 
Nou, ik ben dus Marius-Jan Breugem, geboren op 16 mei 1965 in 
Achterberg, nog maar 57 jaar jong dus. Getrouwd met José en samen 
hebben we 4 kinderen gekregen. De oudste is een jongen, daarna nog drie 
dochters. 
Onze oudste is inmiddels getrouwd en woont met zijn vrouw in Ede, onze 
oudste dochter woont op zichzelf in Woudenberg en de jongste twee 
dochters wonen nog gezellig thuis. 
Eerst woonden we in Rouveen, daarna zijn we verhuisd naar Staphorst toen 
naar Noordeloos, later naar Groot Ammers en Aalst (in de Bommelerwaard) 
en nu wonen we al bijna 15 jaar in Woudenberg, een dorp vlakbij 
Amersfoort. 
Zelf ben ik grootgebracht als domineeszoon, dat doet wat met je kan ik 
zeggen. Het vormt je, zo wordt je liefde voor de kerk bijgebracht maar ook 
naastenliefde en bewogenheid voor de naaste kregen wij mee. Een groot 
verantwoordelijkheidsbesef hebben we van onze ouders mee gekregen. 
Mijn vader was, of eigenlijk is, want dominee blijf je altijd, hervormd 
predikant. Inmiddels is hij al 92 jaar maar nog altijd in een goede conditie, 
dat maakt dankbaar!  
Ook heeft hij vroeger nog al eens in Vinkeveen gepreekt, bijzonder hoe we 
dan raakvlakken hebben. 
 
Op mijn vraag wat Marius-Jan naast het directeurswerk doet vertelt hij 
verder: 
Nou naast het werk als schooldirecteur, en ons gezin, doe ik ook graag wat 
werk voor de kerk. wij kerken in Woudenberg en daar ben ik evangelisatie-

Van mond tot mond 

door Debora de Haan 



ouderling. Ook zit ik in het bestuur van Evangelisatie Het Lichtbaken in 
Hoorn, nog niet lang geleden lag een stapel folders van deze Evangelisatie 
bij ons achter in de kerk dus wellicht hebben jullie dat gelezen. 
 
En als er dan nog tijd over 
is dan speel ik heel graag 
orgel, ik ben een amateur 
organist maar ik doe het 
heel graag. Ik heb nog wel 
eens gespeeld tijdens de 
biddag middagdienst met 
de kinderen hier in 
Vinkeveen. 
Op de zondag speel ik een 
morgen- of avonddienst in 
Ede of Langbroek of 
Ederveen of Werkhoven, 
voor mij zijn dat echte 
“uitjes”, ik geniet daarvan. 
 
Dat Marius-Jan druk is dat weten we dus, maar wat deed hij voordat hij 
richting Vinkeveen kwam? Hij vertelt graag verder, onderwijs heeft altijd een 
bijzondere plek in zijn leven gehad. 
Ik heb jaren bij allerlei gemeenten gewerkt door het hele land heen. 
Daar was ik adviseur van burgemeester en wethouders op het terrein van 
onderwijsachterstandenbeleid en scholenbouw, maar aangezien ik nogal 
van veranderingen houd ben ik in 2014 les gaan geven. Dit op de Hogeschool 
Rotterdam en in Den Haag. 
Later ben ik directeur geworden van de basisschool, school met de Bijbel, in 
Langbroek (dat ben ik nog steeds), daarnaast was ik adviseur bij een 
Consultancybureau in Zwolle ook dat op het terrein van onderwijs. 
 
Maar hoe kwam de Schakel in Vinkeveen dan zo op je pad dat je opnieuw 
koos voor verandering? 
 
Wel dat kwam door een advertentie in het Reformatorisch Dagblad, 
inderdaad, die verandering kwam om de hoek. Ik wilde eigenlijk helemaal 
weer in het onderwijs. Dus na een heleboel telefoontjes met de voorzitter 
(toen nog Wim Mondeel) hebben we een goede constructie bedacht, zodat 



ik naast het directeurswerk in Langbroek, nu ook directeur ben hier in 
Vinkeveen op deze prachtige basisschool. 
Best veel misschien, twee scholen? Zo dachten veel mensen… 
Maar ja, vertelt Marius Jan, Langbroek was er al aan gewend dat de 
directeur er een functie naast had, voor de Schakel was dat helemaal nieuw. 
Een directeur de er niet alle dagen is, dat was wel erg wennen. Inmiddels is 
iedereen er wel aan gewend en gaat het best goed! 
 
Dus naast het werk op de Schakel ben ik ook aan het werk op een school in 
Langbroek, een prachtig dorpje in de Kromme Rijnstreek. 
Andere mensen als hier in Vinkeveen, veel fruittelers en ook veel agrariërs. 
Anders, maar ook mooi, dat maakt het werk op twee plaatsen zo 
afwisselend en op deze manier kunnen we ook veel van elkaar leren.  
Ook kunnen we elkaar helpen bij, bijvoorbeeld, 
leerkrachten tekort. We hebben nu inmiddels ook 
een juf die op deze beide scholen werkt, hoe mooi 
is dat!  
 
Wat maakte de Schakel nu zo bijzonder om voor 
deze functie te kiezen, kun je daar wat meer over 
vertellen? 
Weet je, de Schakel voelt als een warm bad. 
Als basisschool voor Vinkeveen en Waverveen wil 
je uniek zijn, dat spreekt mij aan! Wij mogen al die vele kinderen de grote 
Liefde van God doorgeven. Ook mogen wij hen iets van barmhartigheid 
laten zien; er zijn voor al deze kinderen en de ouders. Ook bij allerlei zorgen 
mogen we om gezinnen heen staan. 
Maar ook willen wij als schakel garant staan voor goed en gedegen 
onderwijs, waarbij we de leerlingen echt goed gedrag en respect willen 
meegeven. 
 
Wat de schakel ook zo speciaal en bijzonder maakt is dat we een zeer 
gemêleerde school zijn, om in onderwijs termen te spreken, we hebben een 
gemêleerde schoolpopulatie. In afkomst maar ook in christelijke gezinnen 
en gezinnen die het christelijk geloof respecteren. 
Dat is voor mij, als directeur nieuw en dus ook soms best wel zoeken, maar 
dat doe ik met veel vreugde. 

Maar ook willen wij 
als schakel garant 
staan voor goed en 
gedegen onderwijs, 
waarbij we de leer-
lingen echt goed 
gedrag en respect 
willen meegeven. 



Eigenlijk vind ik de schakel een soort Zendingsschool, ook op het 
Schakelplein vinden mooie gesprekken plaats, ook van ouders die misschien 
niet kerkelijk meelevend zijn maar wel steun vinden, en voelen, vanuit God 
door ontmoetingen op het plein met andere ouders of juist met 
leerkrachten. Dat is een taak en opdracht voor ons als team, maar ook voor 
ouders. 
 
Als directeur sta je niet voor de klas, hoe kun jij dan de kinderen iets 
meegeven van Hem die voor ons zorgt? 
 
Ja, zo vertelt hij, dat kan door woord en daad. Iets van christelijke 
betrokkenheid en oprechte bewogenheid laten zien. 
Ik probeer de kinderen te laten voelen dat ik ze zie door ze aan te spreken, 
de namen te kennen, door  te vragen hoe het met ze gaat en ja, ook grapjes 
met ze te maken. 
Ook investeer ik best veel tijd in oudergesprekken, ik sta bij het starten van 

de school altijd op het plein en ook om half drie sta ik 
vaak op het plein om juist ouders te spreken en ook 
veel opa’s en oma’s die de kleinkinderen komen 
halen. Dat vind ik prachtig want dat schept 
verbondenheid, elkaar leren kennen!  
 
Kunnen wij, als Hervormde gemeente, ook nog wat 
betekenen voor de basisschool? Heb jij soms tips? 
Wel, als gemeente kunnen jullie heel, heel veel 

betekenen! De driehoek kerk-school-ouders is enorm belangrijk!  
Allereerst is daarin het gebed of de Heere het onderwijs van onze 
leerkrachten op de Schakel wil zegenen. Maar ook is het gebed voor de 
commissie van toezicht en het bestuur van groot belang! Zonder Zijn zegen 
kunnen we allemaal niets. 
Ook kunnen wij als kerk en school samen activiteiten verrichten, de 
verbinding opzoeken. Zo is er onlangs een gesprek gevoerd met de 
jeugdouderling om een jaarplan op te stellen, een jaarplan Kerk en School. 
Voor de school (en hopelijk ook voor de kerk) is het hoogtepunt natuurlijk 
de School- en Kerkweek, met aansluitend de Kerk- en Schooldienst. 
Maar eerst komt de Dankdagweek, dit in samenwerking met de HGJB, de 
dankdagmap hebben we al binnen! 

Allereerst is daarin 

het gebed of de 

Heere het onder-

wijs van onze leer-

krachten op de 

Schakel wil zege-

nen. 



De wortels van de Schakel liggen in hervormd en gereformeerd Vinkeveen 
en Waverveen en de steun van beiden hebben we blijvend hard nodig. 
Gebed, zoals ik al vroeg, maar ook praktisch door bijvoorbeeld in het 
schoolbestuur te gaan als daar een vacature is of door me te helpen bij het 
tuinonderhoud of allerlei andere hulpvragen, weet u welkom! 
En dat hebben we niet alleen nu, maar ook in de toekomst hard nodig. 
We moeten zuinig zijn op het christelijk onderwijs in Vinkeveen en 
Waverveen. 
 
Zou je de gemeente nog iets willen mee geven? 
Mee willen geven… Weet je, ik ervaar fijne contacten met Hervormd 
Vinkeveen. 
Ik hoop van harte dat de Heere spoedig een herder en leraar zal brengen in 
Vinkeveen, die het Woord van God in oprechtheid brengt. 
In mijn beleving zoeken mensen, juist tegenwoordig, een stuk echtheid en 
authenticiteit.  
Ook wens ik de gemeente missionaire kracht toe, de velden in Vinkeveen 
zijn wit, zoveel mensen zijn zoekende, laten we samen bidden om een 
periode van groei en bloei! 
 
Zo mogen we dit stuk afsluiten en dankbaar zijn voor een directeur die een 
oprecht hart heeft voor Vinkeveen. 
 
 
 
   



  
  



Hoe diep graaft de baggermachine? 
 
Wanneer het precies geweest is, kan ik niet meer achterhalen. Er lag een 
vaartuig op de hellingkar aan de Wilgenlaan. Met de koffie vertelde de 
praatgrage eigenaar van het vaartuig anekdotes. Zo vertelde hij ook: “Gis-
teravond hebben we huisbezoek gehad. Van X en X”. Over het gesprek zei 
hij: “De mannen vonden dat de beleving van het geloof niet diep genoeg 
ging. Ze zeiden: Het moet dieper gaan. Nou, ze willen zeker nog dieper gra-
ven dan de baggermachine”, was zijn reactie over het gesprek. 

Toen het een en ander bij mij in herinnering kwam, kwamen de woorden 
over het zaad, uit een gelijkenis van de Heere Jezus bij mij boven. Omdat 
het geen diepte van aarde had, droeg het geen vrucht, maar verdorde.   

 
Wat wil deze gelijkenis voor ons nou zeggen? Aan het gezaaide zaad, het 
Woord van God mankeert niets. Het is puur zaad. Als we met het Woord 
van God niet meer doen dan het voor kennisgeving aannemen, zal het geen 
vrucht dragen. Het Woord van God mogen we onder de prediking en/of 
thuis, biddend en lezend overdenken. Als het ernst wordt in ons leven, om-
dat het ons aangrijpt dat God heilig is, en wij mensen niet voor Hem kunnen 
bestaan, zal de duivel meer actief worden. 

Met onze kennis van de Bijbel weten we dat de satan een leugenaar, een 
bedrieger is. En zal er strijd gevoerd moeten worden tegen de boze mach-
ten die ons van dat Woord af willen houden. De duivel weet alle tactieken 
om ons gelijk te geven, dat er nu wat anders belangrijk is dan te lezen en 
overdenken over het onzichtbare koninkrijk van God. We zien dingen die 
we met onze natuurlijke ogen kunnen zien als waarheid. Dát is ons leven, 
ons belang. We weten met ons verstand dat deze dingen niet blijvend zijn. 
En toch! Laten we toe dat deze dingen die we zien met onze ogen, ons lui 
en traag maken om er alle energie in te steken om dat Woord te onder-
zoeken en te doorgraven. 

Maar de gelijkenis zegt toch dat het onmogelijk is dat het zaad kan groeien, 
want het groeit op steenachtige plaatsen. Als je in je zondaarshart de ste-
nen eruit probeert te peuteren, kan het zaad best wat dieper gaan groeien. 
Maar het zal ons toch niet helpen. Omdat de oorzaak veel dieper ligt. Na-
melijk dat hart van ons is niet goed meer. In onze eerste vader hebben wij 



een verkeerd hart geërfd. Wij hoeven ons niet te verontschuldigen. Als we 
in de schoenen van onze eerste vader hadden gestaan, zouden wij dezelfde 
zonden hebben gedaan. Ook hebben wij onze schuld elke dag meer ge-
maakt. 
 
Van de breuk die er gekomen is tussen onze Schepper, komen we vanuit 
onszelf nooit meer af. Maar wat een wonder! Wat wij niet kunnen, kan God 
alleen. Hij heeft door het offer van Christus de toegang vrijgemaakt in het 
komen tot de troon van de genade. Heer, waar dan heen? Tot U alleen!! 

 
 

G. Kroese 
 

  



 

  





 

 

  

Mutaties ledenbstand van mei t/m augustus 2022

naam adres omschrijving maand

mw. Elianne van Bruchem Pr. Bernhardlaan 3 belijdenis d.d. 29 mei 2022 mei-22

Echtpaar Mur-Oudshoorn Zwanenhof 1 verhuisd van Zwanenhof 30 naar nr. 1 mei-22

dhr. B. Walderveen Donkereind 25 verhuids naar 't Loo Oldebroek jun-22

mw. G. Lolkema Baambrugse Zuwe 49 op verzoek uitgeschreven jun-22

mw. C. Stam-Verbruggen Dijkveld 26 verhuisd naar Maria-Oord jun-22

dhr. A.M. Burggraaff Herenweg 233 verhuisd naar Mijdrecht aug-22

David Mulckhuyse Herenweg 254B geboren d.d. 21 augustus 2022 aug-22

Echtpaar Gabriel-van der Ben Scholkesterlaan 57 op verzoek uitgeschreven aug-22

dhr. F. Kruiswijk Klijne Meer 77 nieuw binnengekomen vanuit Loenersloot aug-22



 

 

Herfst, herfst wat heb je te koop? 

Honderdduizend bladeren….op een hoop. 
 
Heb jij ook zin om naar het bos of het park te gaan? 
Daar is in de herfst van alles te beleven. Misschien kan je wat vriendjes of 
vriendinnetjes meenemen. 
 

Nodig: Een plastic zakje om mee te nemen maar bos of park.  

Stevig, groot vel papier. 
Lijm. 
Oud (telefoon)boek. 
Evt. wiebel-oogjes. 

 

Maak een grote hoop van bladeren 
Ga naar een plek waar veel bomen staan 
en er veel bladeren op de grond liggen. 
Ga met elkaar aan de slag en maak een 
zo groot mogelijke hoop van bladeren. 
Handen vol! Is de hoop groot genoeg? 
Probeer je eens te verstoppen in de 
hoop! Hoeveel kinderen kunnen zich te-
gelijk verstoppen in de hoop? 

Is de hoop te klein? Maak de hoop dan nog groter met nog meer bladeren! 
 

Maak een mooie wandeling 
Als je na deze pret nog een stukje gaat wandelen, let dan eens op en zoek 
naar mooie bladeren. 
Neem zoveel mogelijk verschillende soorten en kleuren bladeren mee en 
stop ze in het zakje. 
 

Maak een kunstwerk 
Thuis neem je het telefoonboek en tussen de bladen van het boek leg je al 
je gevonden bladeren. Zorg dat er geen vouwen in de bladeren komen en 
sla steeds een paar bladzijden van het boek over voor je de volgende er 
weer in legt. 

Pret met bladeren!! 



Leg iets zwaars op het boek en leg alles een aantal dagen bij de verwarming. 
Zijn de bladeren goed droog, neem dan het vel papier en leg de bladeren 
erop. Maak vormen van mensen, dieren, huizen en nog veel meer….. 
Als alle bladeren op de goede plek liggen, plak je de bladeren vast op het 
vel. 
Heb je dieren of mensen gemaakt? Misschien heb je wiebeloogjes in huis 
om het kunstwerk nog mooier te maken! 
 
 
 
 

 

 

  

 

Voor u gelezen……….. 
 

Waar genade in ons leven verheerlijkt wordt, daar komt het mo-

ment dat we zeggen: Ik zal opstaan….  

En wanneer er geen mensen zijn tegen wie wij gezondigd hebben 

– dat kan: dat de Heere u daarvoor bewaard heeft en dat u met 

niemand iets hebt en niemand iets tegen u heeft – dan is er in 

ieder geval God tegen Wie wij gezondigd hebben: ”Ik zal opstaan 

en tot de Vader gaan en ik zal zeggen: Vader ,ik heb gezondigd 

tegen de hemel en voor U. 

 

Ds. J. Westerink 



  

  



 
 
  



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 
 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.……………………………………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  

Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, gerrieschreurs56@gmail.com,tel: 264286 

Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007  

mailto:gerrieschreurs56@gmail.com
mailto:ab.smit@casema.nl


 

 

 

 


