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CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN 

 

Jezus dan sprak opnieuw tot 
hen en zei: Ik ben het Licht 
der wereld; wie Mij volgt, zal 
beslist niet in de duisternis 
wandelen, maar zal het licht 
van het leven hebben. 
 

Johannes 8:12  



 

 

 

 

  

Voor u gelezen…………… 

 
Het Heilig Avondmaal werpt een blik vooruit naar de 

toekomst. In het Avondmaal luidt het: totdat Hij komt. 

Het spoort Gods kinderen aan om vooruit te zien naar de 

grote dag waarop Christus als Koning, Rechter en Brui-

degom zal geopenbaard worden om Zijn Kerk tot Zich te 

nemen in eeuwigheid. 
 

ds. C. Harinck 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 

PSALM 144 – GEBED OM OVERWINNING 
 

Psalm 144 is een dank- en loflied naar aanleiding van een geweldige verlos-
sing. Bijzonder te lezen in Psalm 144 hoe de strijdvaardige David verlangt 
zijn handen te gebruiken om God groot te maken door harp te spelen i.p.v. 
oorlog te voeren.  
In de verzen 1 en 2 geeft de dichter lof aan Gods bescherming en aan Zijn 
goedheid. Met tal van beelden zegt David Wie de HEERE voor hem is. Hij is 
zijn Rots, zijn goedertierenheid, zijn Burcht, zijn veilige Vesting, zijn Bevrij-
der en Schild. David schrijft alles aan de HEERE toe.  
Hij ziet dat hij zonder die overvloedige genade van God nooit die bescher-
ming van God had kunnen genieten.  
 
In vers 3 merken we een opbouw in de woordkeuze voor mens en sterve-
ling. Eerst staat er voor mens (Adam), verwijzend naar hoe God de mens 
geschapen had. En vervolgens sterveling (ben enósh), zoon/nakomeling van 
een sterveling. Dit refereert aan de kwetsbaarheid van de mens na de zon-
deval, ook weergegeven in vers 4. De psalmist vraagt zich af waarom God 
toch zoveel achting geeft aan zo’n kwetsbaar mens als hijzelf. 
Een zucht of voorbijgaande schaduw is menselijkerwijs al niet-noemens-
waardig. Het blijft daarentegen wonderlijk dat onze grote God, door Zijn 
zoon Jezus Christus, zó naar ons afdaalde, ons zó genadig is. Zo is dus de 
toon van deze psalm gezet met lof vanuit verwondering over God, Zijn heer-
lijke genade en Zijn aandacht voor ons. Dat is de basis voor de volgende 
verzen. In het besef van zijn eigen kleinheid en vluchtigheid vraagt hij aan 
de HEERE om tegen zijn vijanden op te treden. Hij vraagt aan Hem om Zijn 
hemel te buigen, dat is om Zijn woonplaats te verlaten, en neer te dalen. 
Dan moet Hij de bergen aanraken, zodat zij roken. Dit indrukwekkende na-
tuurverschijnsel laat zien dat de HEERE is neergedaald. 
 
In vers 5 worden in de kanttekeningen ook Psalm 18 vers 10 aangehaald bij 
het buigen van de hemel en in vers 8 van dezelfde psalm bij het aanraken 
van de bergen. Ook Psalm 104 vers 32 spreekt: “Aanschouwt Hij de aarde, 
dan beeft hij, raakt Hij de bergen aan, dan roken zij. David heeft op dit mo-
ment goed begrepen wat de afstand tussen de Almachtige en de Eeuwige 
is. 

HET WOORD VOORAF 



David spreekt in vers 7 over vreemdelingen, mensen van een andere cul-
tuur, de leugen spreken. Het Hebreeuwse woord is ook te vertalen als „iets 
dat waardeloos / zonder inhoud is”. Hele dagen worden we in deze wereld 
overspoeld met zaken die in feite leeg en waardeloos zijn. Zoveel (lege) in-
formatie op social media is erop gebrand om aandacht te trekken en God 
op de achtergrond te zetten. Zaterdag 12 november was de Mars voor het 
Leven 2022 op het Malieveld in Den Haag. Een roep die steeds meer dreigt 
te vervagen.  
Hoeveel berichten hebben de (onder)toon de kerk schade toe te brengen?  
 
De rechterhand in vers 8 was in het Hebreeuwse denken de hand van zegen 
en ondersteuning. Wanneer die hand een hand van bedrog wordt, is alle 
onderlinge veiligheid weg. Dan blijft God onze enige toeverlaat! Hij is 100% 
betrouwbaar!  
 
Vers 9 laat het diepe verlangen zien wat er in David hart leeft. Dat maakt 
psalmen ook zo mooi, de emoties komen los. David roept het uit: O God, ik 
zal een nieuw lied voor U zingen, met de luit en het tiensnarig instrument 
zal ik psalmen voor u zingen. Een nieuwe bevrijding, die een nieuwe tijd 
inluidt, vraagt om een nieuw lied, net als in Psalm 33.  
Het eerste lied wordt door Gods volk gezongen in Exodus 15, na hun verlos-
sing uit Egypte en de volledige verdelging van de farao en zijn leger (Ex 
15:1). Hier in Psalm 144 zingen zij een nieuw lied nadat alle vijanden versla-
gen zijn. In het Oude Testament is zevenmaal sprake van “een nieuw lied” 
(Psalm 33:3, 40:4, 96:1, 98:1, 144:9, 149:1, Jesaja 42:10). In het Nieuwe Tes-
tament is er tweemaal sprake van: in Openbaring 5 wordt het nieuwe lied 
gezongen door de vierentwintig oudsten en in Openbaring 14 door het ge-
lovig overblijfsel van de twee stammen. 
God is de grote Overwinnaar (vers 10). Koningen lijken de machtigste men-
sen op aarde. Als zij overwinnen, kunnen ze wel menen dat zij een overwin-
ning aan hun kracht of slimheid te danken hebben. De werkelijkheid is dat 
ze alleen overwinnen omdat God hun de overwinning geeft. David is zich 
dat diep bewust. Hij is koning, maar zo noemt hij zich hier niet. Hij spreekt 
over “Zijn dienaar David”. Ook spreekt hij niet over overwinning, maar over 
bevrijding “van het zwaard dat onheil brengt”. Hiermee erkent hij dat hij 
volledig afhankelijk is van God.  
In de verzen die daarna volgen lijkt de psalmist niet alleen God te willen 
eren, maar ook zichzelf op te roepen, Hem te vertrouwen! Hij herdenkt 
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daarbij hoe God David steeds de overwinning gaf over al zijn vijanden! Dat 
geeft hem vrijmoedigheid om ook te bidden voor de voorspoed. David ver-
langt naar bevrijding van strijd en oorlog om een vreedzame samenleving 
tot stand te brengen. David ziet het voor zich. Hij somt in de verzen 12-
14 een aantal zegeningen op die een tijd van vrede kenmerken met grote 
gelijkenissen vanuit Deuteronomium 28 vers 3-8. Ik las een toelichting van 
de zeven zegeningen.  
In de eerste plaats valt dit gedeelte te lezen als profetie over Israël. Dan 
zullen al deze zegeningen het deel van Israël zijn tijdens het duizendjarig 
vrederijk. Een voorsmaak daarvan is de regering van Salomo, de zoon van 
David, die een beeld is van de grote Zoon van David, de Here Jezus. Israël 
zal dan de machtigste natie op aarde zijn.  
1. Als er vrede is, zullen de zonen van het volk, niet voor de oorlog worden 
weggeroepen om te strijden op het veld of zelfs te sterven. Ze zullen 
thuis “als planten zijn, hoog opgegroeid in hun jeugd”. Bij hoog opgegroeide 
planten kunnen we denken aan ceders en palmbomen. Planten groeien, 
zonder dat we als mensen er veel aan kunnen doen; dus het is gemakkelijk 
te erkennen dat deze groei aan God te danken is.  
2. De volgende zegen is dat “onze dochters als hoekstenen” zijn, “uitgesne-
den naar het ontwerp van een paleis”. Hier gaat het om een woning. Hoek-
stenen zijn belangrijk in een gebouw. Ze geven kracht aan het fundament 
van het huis. Ze zijn ook mooi, ze zijn ‘uitgesneden’ als versierde zuilen of 
pilaren van een paleis. Dit geeft de grote waarde van de dochters van Gods 
volk aan. De vrouwen vergelijkt hij met zuilen van een paleis. Die droegen 
het bouwwerk en waren vaak heel mooi vervaardigd. Beide eigenschappen 
- stabiliteit gevend aan hun gezin en schoonheid - bidt hij hen toe.  
3. Vervolgens zullen “onze schuren vol” zijn en “de ene voorraad na de an-
dere” leveren. Letterlijk ‘van de ene soort naar de andere soort’. Het bete-
kent niet alleen een grote hoeveelheid, maar ook een grote verscheiden-
heid.  
4. “Onze kudden” zijn zeer vruchtbaar, ze werpe “bij duizenden, ja, met tien-
duizenden nemen zij toe in onze velden”. De kudden schapen zijn groot en 
zullen voortdurend toenemen. De velden bevatten overvloedig groen gras 
voor de kudden waardoor de dieren gezond blijven. De kudden zijn er om 
daarvan offers te brengen aan God en van te eten.  
5. Naast de kudden schapen zijn er ook runderen of ossen. Daarvan zegt 
David dat “onze runderen zwaarbeladen” zijn. 
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Dat is vanwege de overvloedige oogst. De runderen zijn trekdieren en last-
dragers.  
6. Ook met de veiligheid zit het goed: er wordt geen inval of uitval gedaan. 
De steden zijn veilige woonplaatsen. 
7. De laatste zegen is dat “er geen gejammer op onze pleinen” is. Omdat de 
steden veilige woonplaatsen zijn, is er niets wat gejammer veroorzaakt. Bin-
nen de steden heerst vrede. 
Het volk dat de redding, bescherming en zegen van de HEERE heeft ervaren, 
is in dubbel opzicht een gelukkig volk. In de eerste plaats vergaat het dit 
volk zoals het in de vorige verzen wordt beschreven, een gelukkige samen-
leving en grote materiële voorspoed. David is een voorbeeld van de redding, 
bescherming en zegen van de HEERE. In de tweede en nog belangrijker 
plaats behoort dit volk de HEERE toe, Die zijn God is. Hij is de God Die met 
hen een verbond heeft gesloten. Op grond daarvan heeft Hij hun al die ze-
geningen geschonken.  
 

  

Rudy Oussoren 



 
In 2019 is een flinke groep uit ons midden op reis geweest naar Israël o.l.v. 
ds. Maas. U allen zult hier meer of minder over gehoord en meegekregen 
hebben. Ondergetekenden van 
dit schrijven hebben deze Israël-
reis dermate als succesvol erva-
ren dat er een sluimerende wens 
is ontstaan nog eens een Ge-
meentereis te organiseren. Door 
Corona, de crises wereldwijd, in-
flatie, oorlogen en het niet heb-
ben van een eigen predikant is 
het niet makkelijk deze wens om 
te zetten in een daad. Toch willen wij tussen Kerst 2022 en Pasen 2023 pol-
sen of er animo is om weer een Gemeentereis op poten te zetten. Wij den-
ken dan aan een 10-daagse Paulusreis ergens in de periode april t/m juni 
2024. Deze reis willen wij organiseren via Drietours op eenzelfde wijze als 
de Israëlreis. Nu al kunt u info op internet vinden over een 10-daagse Pau-
lusreis uit het verleden. Inhoudelijk zal een toekomstige weinig verschillen. 
Veel is onzeker. Nog geen predikant (misschien tegen die tijd wel), prijzen, 
Corona en de toestanden wereldwijd. 
Onze vraag: denk er eens over na en laat ons voor Pasen 2023 weten of u 
er idee in heeft deelnemer te willen worden. Mocht u nadere info willen, 

bij voldoende getoonde interesse, ho-
pen wij op een nader te bepalen avond 
in 2023 een bijeenkomst te beleggen in 
Maranatha waarop we meer info ho-
pen te geven en uw vragen hopen te 
beantwoorden. 
Nu al kunt u natuurlijk bij Israëlreis-
deelnemers navragen hoe de sfeer in 
2019 was. Van de Israëlreis is een 

prachtig fotoboek met tekst beschikbaar. Oud deelnemers en ondergete-
kende laten u die graag zien en lezen als u dit wenst. 
 
Met grote belangstelling kijken wij uit naar uw reactie! 
 
Jaap van der Velde en Wilco Gijzen  

Beste Gemeenteleden, 



  Puzzel 



  

     Puzzel 

en kleurplaat 



HET VERHAAL VAN LAYLA UIT EGYPTE 

De familie van de Egyptische Layla bestaat uit strenggelovige moslims. 
Als haar ouders tot geloof komen, delen ze beetje bij beetje hun geloof 
met Layla, uit angst dat de familie het ontdekt.  Wat ze vrezen, gebeurt: 
de familie begint te vermoeden dat er iets ‘mis’ is. 
Als Layla’s vader niet meer naar de moskee gaat, wordt de familie achter-
dochtig. Op een dag vlucht het gezin, uit angst te worden gedood. Ze ver-
huizen naar een andere stad, ver weg van alles wat hen vertrouwd is. 

ANDERS DAN ANDEREN 
De jonge Layla begrijpt niet wat er aan de hand is; ze kent de Here Jezus nog 
niet goed, ze weet alleen dat haar gezin nu ‘anders’ is dan andere. 
“Het was de maand van de ramadan toen we verhuisden”, vertelt Layla. 
“Mijn leeftijdsgenoten kwamen gezellig bij elkaar, maar ik werd buitenge-
sloten omdat mijn familie niet meedeed aan de ramadan. Wij vierden Kerst, 
maar dat kon ik weer niet delen met mijn leeftijdsgenoten.” 
Omdat haar ouders niet willen dat ze zich vasthoudt aan islamitische regels, 
heeft ze regelmatig aanvaringen op haar school. “Mijn vrienden op school 
maakten me belachelijk toen ze me water zagen drinken tijdens de rama-
dan. Een leraar zette me onder druk een sluier om te doen. ‘Zonder sluier 
ga je naar de hel’ zeiden ze.” 

GEHEIM KINDERKAMP 
Layla worstelt met veel vragen. “Is het christelijk geloof de waarheid? Of 
moet ik terug naar de islam, zodat ik niet naar de hel ga?” Ze voelt zich een-
zaam en belandt in een zware depressie. 

»» 



Tot een lokale partner van Open Doors haar uitnodigt voor een geheim, 
christelijk kinderkamp. “Mijn ogen werden geopend voor de waarheid.  
Ik geloofde in Jezus’ woorden toen Hij zei dat de waarheid ons vrij maakt.” 
 
Op het kamp komt ze in contact met kinderen zoals zij. Inmiddels zijn er 
vriendschappen ontstaan en zit ze met een aantal van hen op een Bijbelstu-
diegroep. “Ik voel me veilig in de groep. Hier kan ik laten zien wie ik ben, 
zonder schaamte.”  

GEBEDSPUNTEN 

 Layla is nu 14 jaar. Bid dat ze groeit in haar geloof en de Here Jezus 
steeds beter leert kennen. 

 Bid dat Layla op haar school islamitische vrienden vindt, met wie ze over 
haar geloof kan spreken. 

 Vraag of de Here God de geheime kinderkampen beschermt en zegent. 
Bid dat meer kinderen Hem hier leren kennen en er een veilige plek 
vinden om samen te komen met andere christelijke kinderen. 

Wim Mur 

  

 

Voor u gelezen…………….. 

 

Het Heilig Avondmaal wijst terug naar het 

verleden van de heilshistorie, want het 

Avondmaal is een herinneringsmaaltijd. 

Het voert terug naar het centrale verlos-

singsfeit: de dood van Christus. 

Het kind van de Heere gedenkt er het bit-

ter lijden en sterven van Christus. Gods 

kinderen worden herinnerd aan de dure 

prijs waarmee zij gekocht zijn. 

 

ds. C. Harinck 



 
 
 

De donkere dagen rond de kerst….we 
maken het binnenshuis gezellig met 
kerststukjes en lichtjes en halen daar-
mee de natuur naar binnen. Zo kunnen 
we ervan genieten bij de warme kachel.  

De donkere dagen voor de kerst….Het 
is zo grappig om te zien dat de dieren 
leven op hun natuurlijke klok. Thuis 
hebben we een aantal sierduiven. Ze 
wonen gezellig met elkaar in een hok 
en overdag vliegen ze buiten los. 
In de zomer zijn ze al voor dag en 
dauw in de weer, ze zitten vol onge-
duld te wachten tot we rond 7 uur het 
deurtje van het hok opendoen. Is het 
deurtje eenmaal open, dan vliegen ze gelijk allemaal naar buiten, de zon 
tegemoet. 
Nu, in de winter, is dat heel anders. Zelfs als ik rond half 9 het hok open doe 
en hen goedemorgen wens, is er nog bar weinig beweging. De meesten zit-
ten nog lekker te maffen en kijken mij aan met een blik van: “Wat kom je 
doen? Ga slapen!” 
 
Toch is het ook heerlijk om buiten te zijn in de winter. Een warme jas en 
handschoenen doen wonderen en zijn handig bij een stevige wandeling. Gijs 
heeft dat allemaal niet nodig. Zijn vacht is in de tussentijd weer donker en 
dikker geworden, zodat hij prima bestand is tegen de koude. Zwemmen is 
nu wel even een twijfelgeval: misschien toch wat te koud, maar pootje ba-
den is altijd nog een idee en daar doet Gijs graag aan mee, hoe koud het 
ook is. 
Als het gevroren heeft is het wel weer mogelijk om op de graspaden te lo-
pen, die soms erg blubberig zijn. Door de vorst worden de paden hard en 
prima te lopen.  

DE DONKERE DAGEN ROND DE KERST….. 



Deze ochtend is het nog erg donker op de fiets, maar als we de wandeling 
beginnen lijkt het wat lichter te wor-
den. Gijs rolt heerlijk door het met 
rijp bedekte gras, hij krijgt er geen 
genoeg van. Schijnt goed te zijn voor 
zijn vacht…. 
Opeens zien we in het oosten de zon 
opkomen en kleurt de lucht prachtig 
rood! De silhouetten van de bomen 
tekenen zwart af tegen de prachtige 
lucht.  
 
Het is bijna kerst en een lied komt in mijn gedachten: 
 

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal 
HIJ komt de volken troosten, die EEUWIG heersen zal. 
Wat een bemoediging op deze prachtige ochtend! 

 
Watervogels…als je naar hen kijkt, kan je het spontaan koud krijgen: met 
die dunne, kleine poten zwemmen ze in dat koude water….maar ze hebben 
er duidelijk totaal geen last van. Ze dobberen op hun gemak rond en we zien 
slapende zwanen: de snavel in de rug /veren verstopt verkeren ze in dro-
menland. Ja toch??? Nou, reken maar dat ze ondertussen wel alert blijven. 
Als Gijs wat te dicht bij komt, worden ze wakker en zwemmen gelijk iets 
verder bij de kant vandaan. 

Watervogels zie je in de winter 
vaak in grote groepen bij elkaar le-
ven. Ook zie je vaak dat er allerlei 
soorten watervogels in zo’n groep 
wonen: meerkoeten, wilde een-
den, krakeenden, zwanen, brand-
gans, Canadese gans, grauwe 
gans.. Ze hebben het vast gezellig 
met elkaar.  
Tijdens de wandeling ontdekken 

we ook een grote groep smienten. Ook een soort eend,  met een bruine 
kop. Ze bevolken een weiland en luieren wat in het water.  



Ook de kuifeend(een zwart/witte eend met 
een prachtige kuif op de kop en een opval-
lend geel gekleurd oog) is weer terug van 
weg geweest: in de zomer vertrekt de kuif-
eend naar het noorden en komt in de win-
ter weer terug. 
Hoewel…afgelopen zomer heb ik ook een 

paartje kuifeenden met kuikentjes gezien. Ze krijgen het dus steeds meer 
naar hun zin in Nederland. 
 

Een watervogel die erg schuw is, is de 
dodaars. Het is een piepklein, bruin vogel-
tje wat tijdens het zwemmen regelmatig 
onder water duikt. Als ik het diertje zie, 
weet ik eerst niet wat voor vogeltje het is. 
Thuisgekomen kom ik erachter dat het 
een dodaars is. Hij is nog kleiner en schu-
wer dan de meer bekende waterhoen. 
Het diertje heeft een fantastische schut-

kleur. Als hij de begroeiing in zwemt, zie je hem gelijk niet meer. Hij leeft in 
oevers met veel begroeiing, waar hij ook in broedt. De dodaars behoort bij 
de familie van de Fuut. 
 
Iemand heeft aan mij verteld dat je de wortels van de waterplant kalmoes 
(in de volksmond wordt het zwanen-
brood genoemd) prima (gedroogd) 
kan gebruiken om insectenhotels op te 
vullen. 
Al een tijdje ben ik onbewust op zoek 
naar de geel gevlekte stukjes wortel, 
die in het water drijven. Opeens zie ik 
tijdens een wandeling wat stukjes in 
het water liggen en ik wil ze hebben. 
Ik loop naar de waterkant, Gijs volgt 
mij op de voet. Er liggen wat kleine 
stukjes, ik gooi ze op het gras en Gijs 
ruikt er even aan. Hee, daar verderop liggen nog veel meer, grote stukken! 



Die wil ik ook hebben….maar dan moet ik over een gladde balk vol met alg, 
langs het water,  er naar toe. 
Ik besluit het te wagen. Gijs volgt mijn doen en laten aandachtig, zijn kop 
een beetje schuin. Zou hij het niet helemaal vertrouwen?  
Ik schuifel voetje voor voetje over de balk, pak de wortels en stap weer op 
de glibberige balk. Aan het eind van de balk staat Gijs mij op te wachten, 
ook gespannen. Het lukt mij om droog terug op het gras te komen. Zodra ik 
weer veilig in het gras sta, groet Gijs mij uitbundig. Ik gooi de wortels op het 
gras en samen ravotten Gijs en ik de spanning even weg. Het is gelukt. 
Als we verder wandelen, komen we 2 dames tegen met een hond. Lachend 
vraag ik aan de hond: “Ga jij ook iets bijzonders beleven?” 
1 van de dames kijkt mij vragend na als we weer verder lopen….”Is hier iets 
bijzonders te beleven?” 
Natuurlijk!! Er is altijd wel wat te beleven buiten, toch? 
 
Toch kan somberheid je ook overvallen in deze donkere tijd. Als op een dag 
de regen maar naar beneden blijft ko-
men en het daardoor nog somberder en 
donkerder lijkt, is opeens alle zin om 
een stevige wandeling te maken even 
weg. Gijs steekt zijn kop door de achter-
deur naar buiten, maar trekt die van 
schrik ook gelijk weer terug: O nee, nat! 
Dan maar onder de paraplu en hier in de 
buurt. Als we op een smal kaatje lopen, 
zien we opeens een grote hoeveelheid 
grijze veren liggen: O nee, die zijn van 
een duif, die gepakt is door een roofvo-
gel. Vast een buizerd geweest. 
Nou, dat werkt ook niet mee bij de toch 
al wat sombere gevoelens….. 
De buizerd is een flinke grote roofvogel 
die in Nederland veel voorkomt en zich 
ook uitbreidt. Zijn kleur is vaak bruin 
met wit. Als je een buizerd ziet, zit hij 
vaak op een paal of hij zweeft door de lucht. In de zomer is er voor de bui-



zerd een overvloed aan eten en zie je hem niet vaak in de bewoonde we-
reld. Juist in de winter moet de buizerd echt op zoek naar voedsel en zie je 
hem ook regelmatig in woonwijken.  
Als ik op een middag uit de achterdeur stap, schrik ik even als ik een buizerd 
op ons tuinhekje zie zitten. Zo dichtbij heb ik hem nog nooit gezien! 
Maar uiteindelijk is het ook zeker waar dat de buizerd ook eten en leven 
moet…eten en gegeten worden is in de natuur een normaal verschijnsel. 

 
Mijn gedachten gaan naar de Bijbel, die 
ons vertelt er een tijd komt dat de 
leeuw en het lammetje vredig samen 
zullen leven. Dus ook de duif en de bui-
zerd.  
Dan is de tijd van eten en gegeten wor-
den voorbij en breekt de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde aan. 
Een woestijn zal gaan bloeien als een 
roos, het is voor ons mensen niet te be-
vatten, niet voor te stellen. 

Vrede, vrede, Overal…Als de Koning komen zal! 
Toch is het waar, de Heere God heeft het beloofd in Zijn Woord en daar 
mogen we op vertrouwen.  
Wat een uitzicht, waar je op deze treurige dag zomaar naar kan verlangen! 
 
 
 
Tijdens een wandeling kan je:  
- Mooie takjes en besjes verzamelen en daar thuis een mooi stukje van 

maken. 
- Verschillende soorten watervogels ontdekken. Welke soorten zie je alle-

maal? 
- Let ook eens op soorten die je niet altijd ziet, zoals de kuifeend en de 

smient. 
- Een buizerd door de lucht zien zweven. Zittend op een paal kun je hem 

nog beter bewonderen. 
- En de dodaars? Kan je hem vinden? 
 



Tijdens een heldere avond of nacht maan en sterren kijken 

Als het buiten don-
ker is en er zijn geen 
wolken, dan zie je 
vaak de maan. Soms 
is de maan mooi 
rond, soms is het 
een soort sikkel.  
De lichtjes die je 
aan de hemel ziet, 
zijn allemaal sterren. Sommige sterren staan heel mooi bij elkaar, dat noe-
men we sterrenbeelden. Heel bekend zijn de Grote beer(ook wel steelpan 
genoemd) en de Orion. 
 
Kun jij deze beelden(figuren) in de sterrenhemel ook ontdekken? 
 
Ga tijdens een heldere, donkere 
avond of nacht naar buiten. Als het 
lukt, zoek dan een plekje waar niet 
zo veel (straat)verlichting is. 
Ga er eens even voor zitten en kijk 
omhoog! Wat veel sterren! 
De Heere God beloofde aan Abra-
ham dat zijn nageslacht net zo veel 
zou zijn als de sterren aan de he-
mel. Wat een bijzondere belofte 
was dat. Want kun je de sterren 
tellen? Nee, veel te veel. 
Zo groot zou dus het nageslacht 
van Abraham worden…ontelbaar 
veel! 
 
Probeer eens wat figuren/beelden 
in de sterrenhemel te vinden… 
 
Op het plaatje staan wat voorbeelden. Doe je best! 

Wilma van der Ster  



 

 
De bibliotheek is alleen de woensdagmiddag open van  15.00-16.00 uur!  
Iedereen kan de boeken voor € 0,25 per week komen lenen. Ook verkopen 
wij, namens Winy van Selm, hier postzegels voor Woord en Daad voor het-
zelfde tarief elders! Maar ook (foto)kaarten verzorgd door Ageeth, voor € 
0,50 per stuk, voor Albanië zijn hier te koop!  
Welkom boven in verenigingsgebouw Maranatha! 
 
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN 
 
Lynn Austin: De bron van liefde 
Arts Jimmy Barnet keert terug, nadat hij gediend heeft 
in de Tweede Wereldoorlog. Waar Peggy Serrano hem 
in de armen sluit. Omdat hij weigert te praten over wat 
hij heeft gezien en meegemaakt, komt hij zelfs terecht 
op een psychiatrische afdeling. Samen met Peggy’s 
schoonouders proberen zij erachter te komen wat er is 
gebeurd, waardoor Jimmy zo van slag is. Ze vinden tus-
sen zijn spullen een foto van een mysterieuze vrouw. 
Dat blijkt de Joodse Gisela Wolff te zijn …. 

 
Frank Krake: De grootste bankoverval aller tijden 
Is een waargebeurd verhaal van een groep jonge mensen 
in het verzet tegen de Duitse bezetters, die een flinke 
bankoverval plegen. Het spreekt van ongekende dapper-
heid, vreugde verdriet, onvoorwaardelijke vriendschap 
en ontluikende liefde tegen de achtergrond van de 
tweede wereldoorlog. 
 

 
Gerjanne van Lagen: De buurtbarbecue 
Als er een uitnodiging in de brievenbus ligt voor een 
buurtbarbecue, overweegt men om hier wel of niet aan 
deel te nemen. Dan horen ze daar verhalen waar ze 
echt van opkijken wat er zoal achter de voordeuren van 
hun buren afspeelt. 

Bibliotheek 



Elizabeth Musser: Bij heldere maan 
Allie Massey droomt er al jaren van om van de ranch van 
haar opa en oma een centrum voor paardentherapie te 
maken. Haar oma draagt haar hiervoor een warm hart 
toe, ook financieel. Helaas erft ze de ranch toch niet na 
oma’s overlijden. Het blijkt dat dit perceel is verkocht aan 
een projektontwikkelaar ….. 
Dit levensverhaal is gebaseerd op de moeder van deze 
schrijfster.  
 
Sarah Steele: Het kersenspoor 

Speelt zich af in Frankrijk 1942. 
De dappere schooljuf Lucie weet talloze Joodse kinderen te 
redden. Via een onschuldig uitziende kersenboomgaard 
naar een niet bezette gedeelte van Frankrijk  Zal zij zichzelf 
wel op tijd in veiligheid kunnen brengen? Na zeventig jaar 
gaat kleindochter Hannah met een brief van haar oma Gigi 
gaat Hannah op onderzoek uit die haar naar de kersen-
boomgaard in de  Dordogne leidt. 

 

  

Voor u gelezen……… 
 

Het Heilig Avondmaal bepaalt de gelovige 

bij het heden. 

Het is een verbondsmaaltijd, waar God en 

Zijn volk elkaar ontmoeten. 

God verklaart er de God van Zijn volk te 

willen zijn en zij verklaren Hem tot een 

volk te willen zijn. 

Het is een gemeenschapsmaaltijd. De ge-

meenschap met God en Christus wordt beoe-

fend. 

De Heere sterkt Zijn volk, dat moedeloos 

geworden is. 

Het is een maaltijd van de diepste liefde. 

 



 
 

De "Martha's" (of “Maria's” ?) van de kerk 
 
Misschien denkt u er niet veel bij na, maar achter de schermen zijn er zeven 
teams van "Martha's" iedere week met hun bezems in de kerk; zij maken 
het kerkgebouw helemaal schoon. 
Bijna twee jaar geleden vroeg mijn lieve vriendin Nellie Oudshoorn mij of ik 

met haar een team wilde vormen.  
Ik had een beetje mijn bedenkingen; ik ben ei-
genlijk liever een "Maria"… 
 
-Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, 
Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over 
veel dingen. 
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het 
goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal 
worden afgenomen.- 

Lukas 10 vers 41 en 42 
 

Ik houd erg veel van Nellie dus ik zei ja. 
 
-Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief.- 

Johannes 11 vers 5 
 

Eén keer in de zeven weken gaat best snel; voor 
je het weet ben je al weer aan de beurt. ;) 
Deze week stonden de kroonluchters op het 
programma. Daar hebben we hulp bij nodig van 
een sterke man. Daan Kroese klom de ladders op 
naar het dak en liet de kroonluchters zakken.  
Nellie sopte het toilet en poetste de kroonluch-
ters en ik stofzuigde de noordkant van de kerk 
(waarvan Nellie ook nog wat banken), de consis-
torie en het voorportaal. Ondertussen hees 
Daan de kroonluchters weer op. 
Na ongeveer een flink uur waren we klaar. 

»» 

COLUMN 



 

En nu komt het mooie:  
Iedere week is de kerk weer schoon voor de ere-
diensten van de aankomende zondag; 
alle "Martha's" mogen op zondagen "Maria's" 
worden! 
We mogen zitten aan de voeten van het Woord! 
 
-En zij had een zuster die Maria heette, die ook 
aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord 
luisterde.- 

Lukas 10 vers 39 
 

Bent u/ben jij ook een "Martha" of "Maria"? 
 

Christine Smit 
  

PREEKROOSTER MARIA-OORD 
15 januari Ds. T.C. Wielsma 
05 februari Ds. P.G. Oskamp 
05 maart Mevr. R. Bos-Waagmeester 

Mutaties ledenbestand 1 sept-6 dec 2022 
naam adres omschrijving maand

dhr. G.A. van Dam Herenweg 106 nieuw binnengekomen en gehuwd met mw. C. Mur sep-22

mw. C. Mur-van Dam Herenweg 106 verhuisd (oud adres Oudeland 12), gehuwd met G.A. van Dam sep-22

mw. J.C. Mulckhuyse-Eveleens Herenweg 177 overleden d.d. 23 sept 2022 sep-22

dhr. R.M. Plomp Uitweg 29A nieuw binnengekomen vanuit Wilnis okt-22

Gert-Jan van Selm M. de Ruyterweg 304 verhuisd van Rotterdam naar Delft okt-22

mw. A.W. Ballegoijen de Jong-Kroese Donkereind 5 verhuisd; vorig adres Herenweg 10 okt-22

dhr. M. van der Horst Achterbos 95 verhuisd; vorig adres Herenweg 210 E okt-22

dhr. A.M. Burggraaff Hoofdweg 77 voorkeurlid van onze gemeente geworden okt-22

dhr. P. van Egmond Bijleveld 49 overleden d.d. 21 okt. 2022 okt-22

Mw. v. Leeuwen-van Rees Zuiderhof kamer 35 overleden d.d. 20 okt. 2022 okt-22

dhr. J. Stevens Maria-Oord verhuisd naar Maria-Oord; vorrig adres Zwanenhof 8 okt-22

David Mulckhuyse Herenweg 254B gedoopt d.d. 4 december 2022 dec-22



 
 
 
 
 
 
Voor deze decembereditie van dit gezellige blad mocht ik in gesprek met 
een nieuw gemeentelid. We hebben heel wat te vragen aan John de Haan 
en hij stelt zich graag aan u voor! 
 
John woont al even in Vinkeveen, aan de Herenweg, is geboren op 29 juni 
1991, vrijgezel en voor de Vinkeveners geen onbekende. 
De naam ,,de Haan’’ klinkt al heel bekend, hij is een kleinkind van mevr. D. 
de Haan-Verbruggen, maar we kennen hem misschien beter als proponent 
de Haan. 
 
Heb je ook hobby’s? Want via via hoorde ik al dat je graag verre reizen 
maakt, kun je daar iets over vertellen? 
 
Hij vertelt graag verder… 
Ik speel graag piano, muziek is echt een grote hobby van mij, dan gaat het 
vooral om klassieke muziek. 
Verder zit ik, alleen niet in de wintermaanden, graag op de race fiets. Zo fiets 
ik soms ook best lange afstanden met mijn vader en ooms, heerlijk! 
En ja, ik houd inderdaad van reizen, vliegen op zich is niet mijn hobby, maar 
soms moet je wel in een vliegtuig om ergens te komen. 
Zo ben ik twee keer in IJsland geweest, dat nog altijd mijn favoriete land is 
om naar toe op vakantie te gaan. 
Ik heb vooral veel met het ruige landschap, de vele watervallen, maar ook 
die rust, geweldig! 
 
Kun je ook iets vertellen over welke opleiding je hebt gevolgd? 
 
Nou ik heb in Amsterdam theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en 
de Protestantse Theologische Universiteit, in augustus 2019 studeerde ik af. 
De studie duurt zes jaar, maar ik liep één jaar uit. 
Toch kijk ik met dankbaarheid terug op hoe het allemaal gelopen is. 
 
Hoe kwam het zo dat je de opleiding Theologie wilde gaan volgen? 
 

Van mond tot mond 
door Debora de Haan 



Nou, zo vertelt prop. de Haan verder, dat kwam toen ik, lang geleden, een 
preek hoorde uit Jeremia 1, daar staat in vers 5: 

“Voordat Ik u in de moederschoot vormde heb Ik u gekend; 
voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. 
Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.’’ 

Die preek voelde als een duidelijk roepingsbesef en ik kon er niet meer 
omheen om deze studie te volgen, vooral met het oog op de verkondiging 
van Gods heilig en helemaal betrouwbare Woord! 
 
Nu eenmaal afgestudeerd ben je aan het werk, kun je iets vertellen over 
waar je werkzaam bent? 
 
Natuurlijk wil prop. De Haan daar meer over vertellen… 
Op dit moment ben ik werkzaam in de Hervormde Gemeente van Huizen, 
binnen de wijkgemeente Oude Kerk. Daar doe ik vooral pastoraal werk, leg 
huisbezoeken af. Maar ik geef daar ook catechisatie. 
En daarnaast doe ik ook nog kerkelijk werk binnen de Hervormde Gemeente 
van Vinkeveen. Op dit moment bijvoorbeeld de ouderen Bijbelkring en ook 
de meditaties in Zuiderhof. 
Daarnaast ga ik veel zondagen voor in de eredienst, zo’n beetje door het 
hele land. 
 
Hoe vind je het werken met de jeugd? Zoals bijvoorbeeld met catechisatie? 
 
Ja, het werken met de jongeren uit de gemeente vind ik mooi. In Huizen heb 
ik hele goede ervaringen met hoe open de jongeren kunnen zijn over 
bepaalde onderwerpen. 
Ik houd ervan als de sfeer goed is, ‘t mag ook gezellig zijn, en er ook goede 
gesprekken zijn. Het is erg belangrijk om kennis over te dragen, maar open 
en eerlijke, goede gesprekken stel ik erg op prijs. 
 
Kun je dan tijdens die gesprekken ook iets merken van hoe de jeugd omgaat 
met het geloof in deze tijden van crisis? Merk je daar wat van of zijn ze daar 
niet zo open over? 
 
Ja daar merk ik wel veel van hoor, en er wordt ook veel door jongeren over 
verteld. Daar spreken we echt met elkaar over;  
Het komt veel voor dat de jongeren bijvoorbeeld op het werk of tijdens de 
studie één van de weinigen zijn die kerkelijk betrokken zijn. 



Dan krijgen ook zij lastige vragen en die vragen bespreken wij dan weer. 
Ook leven er bij veel jongeren vragen over wat waarheid is, als er zoveel 
kerken en stromingen zijn om maar wat te noemen, dan komt het helaas 
ook voor dat jongeren afhaken, dat maakt verdrietig. 
Toch kom ik, gelukkig, ook nog veel jongeren tegen die de schrift echt 
serieus onderzoeken, dat stemt mij dankbaar. 
Dichtbij Gods Woord blijven 
zie ik als het enige medicijn 
tegen een cultuur waarin zo 
weinig zicht is op de dingen 
die Boven zijn. 
Alleen door zelf de input van 
Gods Woord te ontvangen, 
kunnen we ook voor de 
mensen om ons heen een 
persoonlijk getuige zijn van 
Jezus Christus. 
Dat is dus voor ons allemaal 
een opdracht, onderzoekt 
de Schrift, leef dicht bij Zijn 
Woord! 
 
Je vertelde al dat je ook ouderenbezoekwerk doet, kun je daar wat meer 
over vertellen? 
 
Dat bezoekwerk doe ik best veel. In Huizen waar ik pastoraalwerk doe, werk 
ik binnen een wijkgemeente waar relatief veel oudere gemeenteleden zijn. 
Er zijn gelukkig ook zeker jonge gezinnen en jongeren, de laatste jaren zijn 
er zelfs meer jonge gezinnen bij gekomen, dat is zeker absoluut een grote 
reden tot dankbaarheid. 
Verder is er in deze wijkgemeente in Huizen best veel ouderenbezoekwerk 
te doen. 
Ook ga ik geregeld voor in rouwdiensten, er zijn relatief veel begrafenissen. 
 
Hoe ervaar je dat? 
Weet je, zo vertelt hij verder, als je zelf nog niet zo heel oud bent, voelt het 
weleens apart als je bij mensen komt met zoveel meer levenservaring. 
Het valt mij bij deze leeftijdsgroep op hoeveel gebrokenheid er is, waar 
overigens jongere mensen helaas ook me te maken kunnen krijgen. 



Maar bij ouderen kom je ook veel zorgen over gezondheid tegen en het feit 
dat ze steeds meer in moeten leveren. 
Bij sommige mensen zie ik, elke keer als ik ze opnieuw bezoek, dat ze verder 
achteruit zijn gegaan. Daar komt bij dat veel van hen ook weduwe of 
weduwnaar zijn, het gemis dat zij ervaren is blijvend pijnlijk. 
Natuurlijk, we weten dit allemaal wel maar toch, het is anders als je dan met 
hen in gesprek kunt gaan, dan is die pijn, dat gemis, zo voelbaar. 
Mooi en dankbaar als je dan over de Hemelse Vader kan en mag spreken en 
hen kunt bemoedigen.  
Tegelijkertijd zijn er ook veel ouderen die in dit alles, een rijk, zeer rijk, 
geloofsgetuigenis hebben van wie de HEERE voor hen is; weet je, dan ga ik 
zelf toch zo bemoedigd naar huis. 
 
We gaan van Huizen even terug naar Vinkeveen, hoe ervaar je de 
Hervormde Gemeente hier in Vinkeveen? 
Ondanks dat ik veel voorga, en dan dus niet altijd in Vinkeveen de 
erediensten kan bijwonen, voel ik mij zeker thuis hier in de Hervormde 
Gemeente. Ik ben er ook heel gastvrij ontvangen, dank jullie wel daarvoor! 
Vinkeveen is natuurlijk ook niet helemaal onbekend, dat scheelt al heel wat. 
Mijn familie komt hiervandaan dus ik kende al heel wat mensen toen ik eind 
2021 hier kwam wonen. 
Qua wonen vind ik Vinkeveen ook heel fijn, het ligt centraal en dicht bij mijn 
ouders, die in Woerden wonen en waar ik zelf ook geboren en opgegroeid 
ben. Wat Vinkeveen ook mooi maakt is het water, ik houd van water dus ik 
ben dubbel blij dat ik nu dicht bij de Vinkeveense plassen woon, een 
prachtige plek! 
 
Wat zou je de Hervormde Gemeente van Vinkeveen mee willen geven? 
 
Niet sterk genoeg kan ik benadrukken dat we vooral dicht, heel dicht bij het 
Woord van God moeten blijven. 
Het heeft de HEERE behaagd om door de verkondiging van Zijn Woord 
mensen te redden, zalig te maken! 
Zo komt er ook zicht op de Heere Jezus Christus, waarvan heel de Schrift 
getuigd. 
We mogen en moeten ook bidden om de Heilige Geest, waardoor Gods 
Woord ook vrucht gaat dragen in ons leven. 
Open en eerlijke gesprekken over deze dingen vind ik ook mooi, om elkaar 
zo ook te bemoedigen in het geloof in God. 



Het zou mooi zijn om tijdens de Bijbelkringen en verenigingen vanuit onze 
gemeente deze gesprekken te voeren.  
Verder hoeven we ook het wiel niet opnieuw uit te vinden; we staan in de 
rijke Gereformeerde traditie, en zijn onderdeel van de kerk van alle tijden 
en plaatsen, waarmee ik niet bedoel dat we maar op een statische manier 
maar dingen op een bepaalde manier moeten blijven doen, maar wel dat 
we moeten blijven putten uit een rijke traditie. En natuurlijk bovenal mogen 
blijven putten uit het Woord van God dat eeuwig stand zal houden. 
 
Aan het eind van dit stuk worden we, na het lezen, “op pad gestuurd” met 
een opdracht, zoek het dicht bij Hem want die Hem zoekt zal vinden. 
 

“Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, Halleluja” 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
In evangelische gemeenten wordt dat niet gedaan, zij zeggen: De Wet is in 
Christus vervuld, wij hebben daarom niets meer met die wet te maken. Die 
wet is niet meer voor de gelovigen. Deze redenatie klinkt aardig en ook lo-
gisch maar is niet Bijbels. Er staat wel in de Bijbel dat Christus de wet heeft 
vervuld (Math.5:17), dat wel, maar niet dat gelovigen niets meer met de 
wet te maken hebben, en al helemaal niet dat daarom de wet kan worden 
weggelaten. Wie Mijn geboden bewaart, blijft in Mijn liefde, zegt de Heere 
Jezus in het Evangelie (Joh.15:10). Paulus zegt in Romeinen 7: De wet is hei-
lig, rechtvaardig en goed. En de apostel Johannes zegt in zijn brief: Wie zegt: 
Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem 
is de waarheid niet (1Joh.2:4). Het is in deze discussie belangrijk om scherp 
te krijgen wat het doel van de wet dán is, in de Bijbel.  

(1) Een samenvatting van het Oude Testament. De tiengeboden zijn een 
samenvatting van het hele Oude Testament (Matth.22:40). Een samen-
vatting van waar het omgaat in het Oude Testament, het is de kern en 
de bedoeling van het Oude Testament. Het Oude Testament omvat het 
grootste deel van onze Bijbel, ongeveer 70% en wordt dus in de tienge-
boden samengevat. 
 

(2) Niet afgeschaft. De Heere Jezus zegt in Math.5: ‘Denk niet dat Ik geko-
men ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen 
om die af te schaffen, maar te vervullen’ (Matth.5:17). In Mattheüs 22 
onderstreept de Heere Jezus het belang van de wet en vat die samen: 
‘En Jezus zei tot hem (een farizeeër): U zult liefhebben de Heere, uw 
God, met geheel uw hart, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste 
en het grote gebod. En het tweede dat hieraan gelijk is: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de 
profeten’ (Math.22:34-40). 
 

(3) Wijst de zonden aan. De wet, de tiengeboden laten ons zien wat zonde 
is, als de wet niet gelezen wordt dan weten wij niet wat zonde is, ten-
minste niet wat God als zonde ziet. Paulus zegt in Romeinen 7: ‘Wat zul-
len wij dan zeggen? Is de Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde 

Waarom lezen wij in onze kerken elke zondag de wet uit Exodus 20? 

»» 



niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet gewe-
ten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet bege-
ren’ (Rom.7:7; zie ook Gal.3:19, 24).  
In zondag 2 vraag en antwoord 3 van de Catechismus, lezen we: Waaruit 
kent gij uw ellende? Uit de wet van God (Rom.3:20). 
 

(4) Spoort ons aan om tot Christus te vluchten. De wet wil ons leren en 
laten zien dat wijzelf onmogelijk de wet kunnen houden en daarom de 
Heere Jezus dringend nodig hebben. Paulus zegt in Galaten: ‘Zo is dan de 
wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof ge-
rechtvaardigd zouden worden’ (Gal.3:24). De wet is in dit verband een 
pedagoog en opvoeder en wil ons tot Christus leiden. Steeds weer is dat 
nodig, ook als we de Heere Jezus als onze Zaligmaker mogen kennen, 
want we blijven zonden doen. Steeds weer moeten we dat leren en in-
zien, omdat wij zo hardleers zijn, als het om geestelijke zaken gaat 
(Rom.7:14). Steeds weer en steeds meer hebben we de Heere Jezus 
Christus nodig. Bekering is een voortgaand proces. 
Steeds weer zal de wet ons aanklagen en als door een spiegel overtuigen 
van onze zonden (Rom.7: 19, 24), en ons zo aansporen om bij Christus te 
doen schuilen. Als dit besef wegebt, dan ontstaat er een lauw, opper-
vlakkig christendom, dat zijn zonden en veroordeling nooit voldoende 
zal inzien. Als dit besef wegebt, dan wordt het wonder van het verzoe-
ningswerk van Christus minder op waarde geschat, dan wordt het offer 
van Christus aan het kruis volbracht, minder begeert en minder concreet 
noodzakelijk. Kortom we doen de Heere Jezus tekort! 
 

(5) Tot onderwijs in het Koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus leert ons 
in Mattheüs: ‘Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de 
mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Konink-
rijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd 
worden in het Koninkrijk der hemelen’ (Matth.5:19). 
God gaf Zijn geboden niet om daarmee onze zaligheid te verdienen, 
maar om te gehoorzamen en om in Zijn liefde te blijven. Om zo het Ko-
ninkrijk van God gestalte te geven in ons leven en in de wereld en om de 
zonden in te dammen.  
 

»» 



(6) In Gods liefde blijven door Zijn geboden te bewaren. In Johannes 15 
wordt het beeld van de wijnstok en de ranken gebruikt. Als we door het 
geloof aan de Heere Jezus verbonden zijn, dan zijn we als een rank aan 
de wijnstok, die ook vrucht draagt. Er kunnen ook ranken zijn die geen 
vrucht dragen (Joh.15:2, 6). Hoe en wanneer zal het leven van de gelo-
vige vrucht dragen? Als wij in Hem blijven, dat wil zeggen met de ware 
Wijnstok, de Heere Jezus Christus verbonden blijven.  
Hoe doen we dat? Door in Zijn woorden te blijven (Joh.15:7) en door Zijn 
geboden te bewaren (Joh.15:10).  

‘Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de 
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf’ (Joh.15:10). 

 
Chris van Sligtenhorst 

 

 
 

Eigen vermogen en begroting 

Op de jaarvergadering, 19 oktober 2022, werden er vragen gesteld over de ver-
houding tussen het eigen vermogen en het tekort op de begroting.  
We begrijpen dat dit misverstanden kan veroorzaken. We mogen het als een 
zegen zien dat we een behoorlijk vermogen hebben vaststaan: € 520.000,00. 
De PKN en met name de classicale colleges voor de behandeling van beheers-
zaken (CCBB) hebben ons geadviseerd, ondanks het eigen vermogen, alert te 
zijn en een meerjarenraming te maken. Een proactief financieel beleid wordt 
voor de plaatselijke kerken steeds belangrijker. Regeren is vooruitzien. 
De meerjarenraming hebben we gemaakt en daaruit blijkt dat we tot en met 
2029 ongeveer € 200.000,00 tekort gaan komen op de begrotingen. Dat lijkt 
mee te vallen in verhouding tot het vermogen, maar we hebben het afgelopen 
jaar gezien hoe de omstandigheden snel kunnen veranderen. Energie zal de 
komende jaren structureel meer gaan kosten. De inflatie loopt op en de rente-
opbrengsten zullen niet stijgen. Daarnaast blijft het onderhoud van de gebou-
wen, ondanks de redelijk goede staat, elk jaar geld kosten. We willen in de ko-
mende jaren verduurzaming aandacht geven en dat zal investeringen vragen. 
Het lijkt een somber verhaal. We zijn niet somber, wel realistisch.  
Als kerkrentmeesters zijn we blij met uw meedenken en zijn we dankbaar voor 
alle giften vanuit de gemeente via de vrijwillige bijdrage en de collecten.  

Kerkbeheer 



 

“Meerwaarde“ 

 

Met een verjaardag of andere gelegenheid, krijg je felicitatiekaarten! Een 

kaart waarop staat “hiep, hiep, hoera” is leuk. Het is fijn te merken dat 

mensen aan je denken. Nog mooier en waardevoller is het als je kaarten 

krijgt van uit de Christelijke gemeente met meerwaarde uit de Bijbel, een 

tekst, psalmvers of lied. Zo kreeg ik ook een kaart waarop was geschreven 

,,Laat oprechtheid en vroomheid u behoeden.“ 

Toen ik dit las dacht ik, u taxeert mij wel hoog. Oprechtheid en vroomheid, 

kan ik bij mijzelf niet vinden. Laat staan dat deze eigenschap mij zou kunnen 

behoeden voor afdwalingen. Hinken en zinken liggen altijd op de loer. Later 

tijdens het Bijbellezen was psalm 25 aan de beurt: Boven deze psalm staat: 

Gebed om bescherming en vergeving. David bid: ”Laat oprechtheid en 

vroomheid mij behoeden ,want ik verwacht U.”  

Toen later deze woorden weer in mijn gedachten kwamen,  ging  er een golf 

van dankbaarheid door mij heen. Omdat de Heere die bescherming geven 

wil. Maar dat niet alleen! Waarom verwacht ik U? Omdat Hij de enige bron 

is waar alleen, vergeving van zonde, troost en vreugde uit voorkomt. De 

Heere kan niet  leven met de zonde, dus ook niet met de zondaar. Wat een 

wonder is het dan als de Heere overkomt. Hoewel: soms anders dan wij 

verwachten. Zijn overkomen is niet afhankelijk van ons bidden.     

Laatst in de kerk werd er gezongen uit deze psalm 25 :10 en overdacht ik de 

regel na oprechtheid en vroomheid: ” ’k Wacht op U in mijn ellenden.” In 

de ellende van dit leven. In een land van schaduwen van de dood, wil de 

Heere toch overkomen. Dankzij het lijden en sterven aan het kruis, en 

opstanding van onze Heiland wil Hij dode zondaars het LEVEN geven. Als we 

dat mogen leren inleven en beleven is het altijd Kerstfeest. 

Nog meer meerwaarde hierbij, het gedicht op de volgende pagina: 

 

G. Kroese  



 

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en 'k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?" 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van 't Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
'k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend' om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld' ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 

R.M. Mc Cheyne



 
 

Op 8 oktober mochten we weer de stroopwafelactie houden. Het goede 
doel dit jaar was het Johannes Hospitium te Wilnis. Op zaterdagochtend 

stroomde Maranatha vol met enthou-
siaste vrijwilligers om ons te helpen. 
Alle auto’s werden volgeladen na een 
bak verse koffie of thee en hier en daar 
werd er al een stroopwafel voorge-
proefd.  
Intussen werden de verkooppunten bij 
Poelier de Haan en bij Winkelcentrum 

Zuiderwaard ook ingericht en klaargemaakt voor de verkoopdag. Dit ging bij 
beide punten zo goed dat ze beide voor 
de middag al uitverkocht waren! 
Aan het eind van de ochtend waren alle 
wijken klaar met het verkopen van de 
stroopwafels. Er werden maar liefst 26 
dozen stroopwafels nog nabesteld. We 
hebben in totaal met elkaar 217 dozen 
verkocht! Wat een geweldige opbrengst 

is dat! Het mooie bedrag van € 4.500,00 gaat naar 
het Johannes Hospitium te Wilnis. 
We zijn de vrijwilligers erg dankbaar voor hun 
hulp. Maar bovenal mogen we de Heere danken 
voor zijn bewaring tijdens deze actie.  
Daarnaast worden de eerste voorbereidingen 
voor de rommelmarkt ook alweer getroffen. Wilt 
u de datum hiervan, D.V. 13 mei 2023, vast in uw 
agenda zetten? Als u al begonnen bent met op-
ruimen in uw huis en leuke spulletjes voor de 
rommelmarkt bent tegengekomen, mag u deze 

brengen bij famillie Oussoren op de Demmerikse Kade 15. Wel graag na een 
belletje: 0297- 263955. 
 
Hartelijk dank, namens het Comité Verenigingsgebouw 

Stroopwafelactie 



 

  



 

  

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

1-jan 09:30 Kerkdienst ds. A.A.W. Boon (Veenendaal)

1-jan 18:30 Kerkdienst ds. A. Vonk Noordegraaf (Uddel)

1-jan 20:00 Zingen bij het orgel

2-jan 20:00 Bijbelkring

3-jan 09:30 Ouderen Bijbelkring

4-jan 19:00 Bibliotheek

7-jan 15:00 Activiteit met OekraÏners 

8-jan 09:30 Kerkdienst ds. J. Kommers (Ermelo)

8-jan 11:00 Zondagsschool

8-jan 18:30 Kerkdienst ds. W.P. Emaus (Urk)

9-jan 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

9-jan 20:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 5

11-jan 19:00 Bibliotheek

15-jan 09:30 Kerkdienst ds. J. Niesing (Kesteren)

15-jan 11:00 Zondagsschool

15-jan 18:30 Kerkdienst ds. G.J. Hiensch (Schoonhoven)

16-jan 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

18-jan 19:00 Bibliotheek

18-jan 20:00 Mannenvereniging Openbaring 8, uit de Hervormde Vaan nr. 10 van december 2022

22-jan 09:30 Kerkdienst ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

22-jan 11:00 Zondagsschool

22-jan 18:30 Kerkdienst ds. J.A. van den Berg (Amersfoort) IZB + preekbespreking

23-jan 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

23-jan 20:00 Bijbelkring

25-jan 19:00 Bibliotheek

29-jan 09:30 Kerkdienst ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

29-jan 11:00 Zondagsschool

29-jan 18:30 Kerkdienst ds. L.M. Jongejan (Ede)

30-jan 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

30-jan 20:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 6

1-feb 19:00 Bibliotheek

5-feb 09:30 Kerkdienst ds. J.H. Lammers (Nijkerk)

5-feb 18:30 Kerkdienst Prop. H.H. de Mots (Ridderkerk)

5-feb 20:00 Zingen bij het orgel

6-feb 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

7-feb 09:30 Ouderen Bijbelkring

8-feb 19:00 Bibliotheek

AGENDA D.V. JAN-MRT 2023 



  

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

12-feb 09:30 Kerkdienst ds. H.G. van der Ziel (Waarder) - Voorbereiding Heilig Avondmaal

12-feb 18:30 Kerkdienst ds. G.M. van Meijeren (Zeist)

13-feb 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

13-feb 20:00 Bijbelkring

15-feb 19:00 Bibliotheek

15-feb 20:00 Mannenvereniging Openbaring 9, uit de Hervormde Vaan nr. 1 van januari 2023

19-feb 09:30 Kerkdienst ds. H.G. van der Ziel (Waarder) - Viering Heilig Avondmaal

19-feb 18:30 Kerkdienst ds. H.G. van der Ziel (Waarder) - Nabetrachting Heilig Avondmaal

20-feb 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

20-feb 20:00 Wees een Zegen Jaarvergadering  - jubileum

22-feb 19:00 Bibliotheek

26-feb 09:30 Kerkdienst ds. J. ter Maten (Kesteren)

26-feb 18:30 Kerkdienst Prop. A.R. van Asselt (Baarn)

1-mrt 19:00 Bibliotheek

5-mrt 09:30 Kerkdienst prof. M.J. Paul (Oegstgeest)

5-mrt 18:30 Kerkdienst ds. J. Westland (Putten)

5-mrt 20:00 Zingen bij het orgel

6-mrt 20:00 Bijbelkring

7-mrt 09:30 Ouderen Bijbelkring

8-mrt 14:30 Kerkdienst - Biddag prop. M. Slingerland (Gouda)

8-mrt 19:30 Kerkdienst - Biddag prop. H.J. Teeuwissen (Huizen)

9-mrt 19:00 Bibliotheek Vanwege Biddag alleen donderdagavond uitleenuur in deze week

12-mrt 09:30 Kerkdienst ds. J.T. Maas (Ouderkerk a/d IJssel)

12-mrt 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth (Langbroek)

13-mrt 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

13-mrt 20:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 8

15-mrt 19:00 Bibliotheek

15-mrt 20:00 Mannenvereniging Openbaring 10, uit de Hervormde Vaan nr. 2 van februari 2023.

19-mrt 09:30 Kerkdienst ds. J.J. Verhaar (Krimpen a/d IJssel)

19-mrt 18:30 Kerkdienst ds. M.F. van Binnendijk (Stadskanaal)

20-mrt 19:00 Catechisatie 19.00 uur: mentorcat.; 20.00 uur: 16/17 jarigen; 20.50 uur: 18+ groep

22-mrt 19:00 Bibliotheek

26-mrt 09:30 Kerkdienst prop. L.M. Jongejan jr. (Waarder)

26-mrt 18:30 Kerkdienst nog niet bekend

27-mrt 20:00 Bijbelkring

27-mrt 20:00 Catechisatie slotavond

29-mrt 19:00 Bibliotheek

AGENDA D.V. JAN-MRT 2023 



Bezoek Oekraïense vluchtelingen aan het Openluchtmuseum (OLM) in Arnhem  
 
Op 8 oktober was het dan zover: de Oekraïense vluchtelingen, die in Vinke-
veen e.o. verblijven, gingen op reis naar het OLM. 
In eerste instantie had de reisleider Wim Nicolaas (Wim nogmaals hartelijk 
bedankt voor de organisatie) zitten puzzelen 
om voor deze reis naar Arnhem voldoende 
chauffeurs te vinden, maar dat lukte niet, door 
het grote aantal deelnemers en de Stroopwa-
felactie bij onze gemeente. 
 
Vanwege die reden vertrok om 10.00 uur een 
touringcar, waarin ongeveer 50 personen za-
ten, vanaf de Herenweg in de nabijheid van de 
Morgensterkerk naar Arnhem. 
Gelukkig was de buschauffeur op de hoogte 
van het (te) lage viaduct op de Herenweg en 
stelde dat ons in de gelegenheid te genieten 
van Groene Hart in de directe omgeving. 

 
Na een voorspoedige reis, waarbij de passagiers kon-
den genieten van de overheerlijke Goudse stroopwa-
fels, arriveerden we even na 11.00 uur bij het OLM. 
Met het lunchpakket in de hand (de sponsors voor dit 
pakket, nogmaals bedankt voor deze geste) trokken de 
deelnemers in de diverse groepjes door het uitge-
strekte terrein van het OLM.  
 
Op diverse locaties keken de Oekraïners niet alleen 
met de ogen, maar ook met de handen, terwijl in de 
Nederlandse taal aangegeven werd dat laatste niet te 
doen. Diverse Oekraïners volgen de taallessen in het 
Nederlands, maar de tekst op de bordjes hadden ze 
nog niet gehad. Daarnaast waren er bij diverse locaties 
momenten van herkenning hoe de situatie op dit mo-
ment is of vroeger in Oekraïne was. 
 



De terugreis werd om 15.15 uur aangevangen en na opnieuw een voorspoe-
dige reis arriveerden we in Vinkeveen. De dankbaarheid van de Oekraïners 
kwam tot uiting in een spontaan applaus. 
We kijken terug op een fijne dag waarin we gespaard zijn gebleven voor 
grote en kleine ongelukken. De Heere zij daarvoor gedankt en geprezen. 
 
Op de jaarvergadering is er al iets over gezegd, maar veel Oekraïense vrou-
wen zijn op dit moment werkzaam in de Jumbo en Albert Heijn supermark-
ten  in Vinkeveen, daar zijn we met hen dankbaar voor. Mochten jullie deze 
vrouwen tegenkomen, geef dan een teken van herkenning. Dat zullen ze 
zeker erg waarderen. 
 
Misschien zijn er ook lezers die (andere) gedachten hebben over de opvang, 
de werkgroep hoort hier wel eens geluiden over. Wij vinden het fijn deze 
rechtstreeks te horen, zodat wij hiervan op de juiste manier op de hoogte 
zijn.  
Indien er lezers zijn, die ook iets leuks  willen organiseren voor de Oekra-
iners, kunnen zij zich melden bij de werkgroep, bestaande uit Karin Kroon, 
Krijno Verbruggen, Carla en Jan Stolk. Via de mail kan op: 
oekraine@hervormdvinkeveen.nl  
  

mailto:oekraine@hervormdvinkeveen.nl


  



 

 

 

Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 
 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.……………………………………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  

Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, gerrieschreurs56@gmail.com, tel: 264286 

Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007 

mailto:gerrieschreurs56@gmail.com
mailto:ab.smit@casema.nl


 

Foto’s Gemeentedag 


