
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidraad 
 

JAARGANG 22 NUMMER 1 – MAART 2023 

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN 

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, 
gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, 
dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 

Romeinen 6:5 



 

  
Voor u gelezen……… 
 

Om de Heere Jezus, de Koning van de Joden, bespottelijk te ma-

ken, vlochten de ruwe, heidense, Romeinse soldaten een kroon 

van doornen en zetten die op Zijn hoofd. Ziet u Zijn volkomen 

plaatsbekleding, ook in dit onderdeel van Zijn lijden? Hij, de on-

schuldige Zondedrager, droeg de doornenkroon, opdat wij, de 

schuldigen, een kroon van heerlijkheid zouden dragen. Op dit mo-

ment droeg Christus de doornenkroon, maar bij Zijn tweede komst 

zal Hij de kroon van de heerlijkheid dragen. 

J.C. Ryle (1816-1900) 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 
 

Onze hemelse Vader 
 
“Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.” 
“...hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven 
aan hen die tot Hem bidden.” (Mattheüs 6: 32b en 7: 11b) 
 
De Heere Jezus spreekt over de hemelse Vader als Hij Zijn discipelen leert 
bidden en niet bezorgd te zijn. God als Vader bepaalt ons bij onze aardse 
vaders. Wat een voorrecht als je een goede vader hebt (gehad) en een 
goede band met hem. Zo'n vader is niet iemand die maar alles doet en geeft 
wat je graag wilt, maar iemand, die er voor je is in voor- en tegenspoed. Een 
goede band met je vader bestaat in het kennen, vertrouwen, liefhebben, 
eren en gehoorzamen. Dat is nu precies wat het geloof in God de hemelse 
Vader wil zijn. Ken je Hem zo? Vertrouw je Hem zo? Heb je Hem lief en luis-
ter je naar Zijn stem? Hij wil je leiden! 
 
Als jonge kinderen hebben we vaak een onbegrensd vertrouwen in onze 
aardse vader. Hij is de beste en de sterkste. We gaan er vanzelfsprekend 
van uit dat onze ouders voor ons zorgen. We vinden het gewoon als er eten 
op tafel komt en schone kleding in de kast. Daar sta je niet eens bij stil. Zo 
hoort het gewoon, lijkt het. We maken ons nergens zorgen om. Maar als we 
ouder worden en zelf meer verantwoordelijkheden krijgen, dan gaan we 
ons steeds meer zorgen maken over dingen die we niet in de hand hebben. 
Daarom moeten we weer worden als een kind in het vertrouwen op de he-
melse Vader. Hij is de Beste en de Sterkste Vader. 
 
De tekst zegt dat 'uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt'. 
Dat alleen al is een voldoende reden om niet bezorgd te zijn. Is die weten-
schap ook voor ons genoeg? God weet wat we nodig hebben, omdat Hij ons 
bedacht en gemaakt heeft en door en ons door kent als onze Schepper. Hij 
is het die Zijn Schepping nog steeds onderhoudt en voor ons zorgt. Zijn wijs-
heid en almacht kan ons in alles leiden en helpen. Onze diepgewortelde 
angst is echter dat Hij ons niet meer gunstig gezind is, dat wij Hem door 
onze zonde vertoornd hebben en dat Hij Zich van ons heeft afgekeerd. De 
realiteit is echter dat wij van Hem afgekeerd blijven leven. 

HET WOORD VOORAF 



De Heere is nog steeds als een Vader op ons betrokken en wil niets liever 
dan dat wij weer als Zijn kinderen voor Hem zullen leven. Hoe is dat toch 
mogelijk? Dat komt door Christus, de eniggeboren Zoon van God. Hij is naar 
ons toegekomen om Zich met ons te verbinden. Eén met de Vader verte-
genwoordigt Hij de Vader bij ons en Eén met ons vertegenwoordigt Hij ons 
bij de Vader. Hij gaat in onze plaats staan om Gods toorn te dragen en onze 
schuld te verzoenen. Zo wil Hij ons Zijn gerechtigheid schenken en Gods Va-
derlijke liefde met ons delen. Wie in de Zoon gelooft, deelt met Hem in de 
liefde, die de Vader heeft voor Zijn Kind. 
 
Als je door het geloof met Christus verbonden bent, ben je net als Hij Gods 
kind. Dan ben je in Hem aangenomen tot een ongestoorde relatie met de 
Vader. Zo leert Jezus Zijn discipelen God als onze Vader aanspreken. Hij is 
de Vader van, door en in Christus en zo belijden alle gelovigen Hem met 
Christus en elkaar als onze Vader. Belijd u dat ook? En belijd je zo ook dat je 
Zijn kind mag zijn; even zeker als dat Jezus de Zoon van God is? Wat onbe-
grijpelijk heerlijk is dat! Wat een zekerheid ook. Er zit zo niets meer tussen 
God en ons, omdat Christus ertussen is gekomen. Hij bedekt mijn zonden 
voor de Vader en bedekt Diens toorn voor mij. 
 
In dat vertrouwen, kan en mag je niet meer bezorgd zijn over het aardse. 
Als God er zoveel voor over had om mij te redden, zal Hij dan niet als een 
trouwe Vader voor mij zorgen? Hij wil het in Zijn liefde, Hij kan het in Zijn 
almacht, Hij doet het in Zijn trouw en wijsheid. Zo geeft Hij goede gaven aan 
hen die Hem daarom bidden. Nee, Hij is geen sinterklaas die onze wensen 
mag vervullen en Hij laat zich ook niet manipuleren door onze omkooppo-
gingen. Hij is de hemelse Vader. Hij is niet ver van ons verwijderd, maar wel 
ver-heven. Hij is heilig. Zijn vaderlijke zorg is wijs en goed. Hij vervult niet al 
onze wensen, maar wel al Zijn beloften...  
 
Aardse vaders kunnen teleurstellen en in gebreke blijven. Zij kunnen zo ver 
komen dat ze zelfs hun eigen kinderen verwaarlozen of mishandelen. Zo is 
de hemelse Vader niet; Hij is volmaakt. Hij zoekt altijd het beste voor Zijn 
kinderen: hun tijdelijk en eeuwig behoud. Hij draagt hen door de diepten 
van het leven; Zijn stok en staf vertroosten hen. Hij doet alle dingen mee-
werken ten goede voor wie Hem liefhebben, omdat Hij hen liefheeft en niet 



wil dat er één van hen verloren gaat. In dat geloof leer je voor Hem te bui-
gen en je leven aan Zijn wijsheid en leiding toe te vertrouwen. Zo kun je aan 
Zijn hand vertrouwend voorwaarts gaan. 
 
 
P.G. Oskamp 
 
  



 

Zoals we iedere editie proberen te doen, willen we u ook in deze editie van 
de Leidraad bijpraten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Vin-
keveen. 
 
(Heel) Vroeger zeiden ze het al tegen elkaar, ‘tempus fugit’. En inderdaad, 
de tijd vliegt, want inmiddels is de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar 
bezig. Wie had dit gedacht, dat zoveel zinloosheid al zo lang zou duren. Het 
is ook bijna een jaar geleden dat we met elkaar de pastorie ingericht hebben 
voor de opvang en we twee gezinnen met in totaal 9 personen uit Kiev 
mochten verwelkomen. We konden deze mensen opvangen in de pastorie, 
omdat ds. Maas in februari 2022 verhuisde naar Ouderkerk a/d IJssel. Maar 
zoals u weet, is aan de vacante periode een einde gekomen en is de pastorie 
nodig voor de huisvesting van ds. Barth en zijn gezin. 
Toen we bijna een jaar geleden Oekraïners in de pastorie kregen, zat altijd 
in het achterhoofd de vraag, hoe zou het gaan als we een nieuwe predikant 
zouden krijgen. Maar hierin leert de Bijbel ons dat we door bezorgd te zijn 
geen el aan onze lengte kunnen toevoegen en dat we een God hebben die 
zorgt. En dit hebben we ook (weer) mogen ervaren. 
 
Ergens in november kwamen we als Werkgroep Oekraïne in contact met de 
eigenaren van De Beuk, de oude huisartsenpraktijk en woning aan de He-
renweg. Een tip van 
Riet van Zijtveld heeft 
hier een belangrijke rol 
in gespeeld. 
De eigenaren van De 
Beuk, de families Pier-
rot en Winterkorn, 
stellen De Beuk volle-
dig ter beschikking 
voor opvang van Oe-
kraïense Vluchtelingen 
voor de periode van 
minimaal 1 jaar, met 
een mogelijke verlen-
ging tot 2 jaar. Een prachtige locatie die we uitstekend kunnen gebruiken 

Van Olifantenpoot tot duif 



om de mensen uit de pastorie te huisvesten. Naast deze mensen biedt De 
Beuk mogelijkheden om nog maximaal 6 andere personen te huisvesten.  
 
Eind december heeft de Diaconie een overeenkomst getekend met de eige-
naren van De Beuk aangaande het gebruik en sinds begin januari zijn we 
begonnen met het woonklaar maken van De Beuk. Dit mede met hulp van 

de ‘DonderdagMorgenMannenKlusClub’, die het buitenterrein onder han-
den genomen hebben.  
Op 1 februari zijn de eerste drie personen (moeder met zoontje en haar 
moeder) verhuisd naar De Beuk. In de afgelopen periode is de familie Mel-
nyk (uit de pastorie) druk bezig geweest met sauzen en schoonmaken van 
De Beuk. Op 25 februari zijn ze verhuisd.  
Al met al zijn we dankbaar dat er voorzien is in passende woonruimte, die 
we de bewoners van de pastorie kunnen bieden. 
 
Een ander hoogtepunt waar we u over willen vertellen is de viering van het 
Oekraïense kerstfeest. 
In tegenstelling tot ons, vieren niet alle Oekraïners Kerst op 25 december. 
Dit heeft te maken met de Juliaanse kalender die gehanteerd wordt. Op dit 
moment, en de oorlog heeft dat proces versneld, schakelen ze over op de 
Gregoriaanse (onze) kalender. Maar in de Juliaanse kalender valt Kerst op 7 



januari. Op deze eerste zaterdag in 2023 hebben de Oekraïners met elkaar 
Kerst gevierd en hebben daarbij hun Nederlandse kennissen en vrienden 
uitgenodigd. In een volle benedenzaal van Maranatha hebben we met el-
kaar een mooie middag gehad. Volwassen en kinderen zongen liederen, 
droegen gedichten voor en maakten muziek. Mooi om dat te zien dat de 
waardevolle boodschap van Kerst ook deze middag mocht klinken in het 
Oekraïens en het Nederlands. Dat laatste met behulp van een tolk die al 
geruime tijd in Nederland woont.  
En als u dacht dat we toen weer konden gaan, heeft u het mis. Zonder ge-
geten te hebben konden we het pand niet verlaten. Volgens de traditie 
moeten er 12 verschillende gerechten geserveerd worden en dat gebeurde 
dan ook. Iedere tafel kreeg 12 gerechten, allemaal door de Oekraïners zelf 
bereid.  

Om ons toch duidelijk te maken wat we gingen eten, hadden ze de naam 
van het gerecht en de ingrediënten vertaald. Zoals vaker leverde dat diverse 
momenten op die een glimlach op ons gezicht toverde. Zo was de naam van 
een van de gerechten ‘Olifantenpoot’, bevatte een van de gerechten het 
ingrediënt ‘Liefje’ en aten we een smakelijk gerecht met daarin duif volgens 
de beschrijving. Achteraf begrepen we dat er geen duiven gebruikt zijn bij 

de bereiding…      

Het was een mooie middag om zo met elkaar de komst van Jezus te vieren 
en verder kennis te maken met de Oekraïense cultuur. 
 
Tenslotte. Tijdens het contact dat we hadden met de eigenaren van De Beuk 
hebben we een voorbeeld van een overeenkomst, zoals we die sluiten met 
de Oekraïners, gedeeld. Zij hebben deze laten bekijken door hun advocaat 



en die reageerde dat het de eerste overeenkomst was die hij in zijn carrière 
zag die eindigde met een bede. Met deze bede willen we dit stukje ook af-
sluiten. 
 
We hopen en bidden dat:  

- De vluchtelingen die een tijd bij ons wonen, veilig zijn en zich ook 
zo voelen. 

- De oorlog snel ten einde is en dat het spoedig veilig genoeg is voor 
hen om terug te keren naar hun dierbaren in Oekraïne. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen over de opvang van de Oekraïners, dan ver-
nemen we dit graag. U kunt ons e-mailen op: 
oekraine@hervormdvinkeveen.nl of ons persoonlijk benaderen.  
 

  

mailto:oekraine@hervormdvinkeveen.nl


Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

2-apr 09:30 Kerkdienst - Belijdenisdienst ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

2-apr 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

2-apr 20:00 Zingen bij het orgel

3-apr 20:00 Wees een Zegen Paasviering

5-apr 19:00 Bibliotheek

7-apr 19:30 Kerkdienst - Goede Vrijdag ds. C.J. Barth

9-apr 09:30 Kerkdienst - 1e Paasdag ds. C.J. Barth

9-apr 18:30 Kerkdienst - 1e Paasdag ds. K.C. Kos (Lunteren)

10-apr 09:30 Paasviering jeugd - 2e Paasdag

12-apr 19:00 Bibliotheek

12-apr 20:00 Zendingsavond met o.a. verhalenverteller Bart Sikkema

16-apr 09:30 Kerkdienst ds. E. de Mots (Ridderkerk)

16-apr 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

19-apr 19:00 Bibliotheek

19-apr 19:30 Kerkenraadsvergadering

19-apr 20:00 Mannenvereniging Openbaring 11; Hervormde Vaan nr. 3

23-apr 09:30 Kerkdienst ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)

23-apr 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

24-apr 20:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 9

26-apr 19:00 Bibliotheek

30-apr 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

30-apr 18:30 Kerkdienst prof. H. van den Belt (Woudenberg)

3-mei 19:00 Bibliotheek

7-mei 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

7-mei 18:30 Kerkdienst - Preekbespreking ds. C.J. Barth

7-mei 20:00 Zingen bij het orgel

10-mei 19:00 Bibliotheek

13-mei 09:00 Rommelmarkt

14-mei 09:30 Kerkdienst ds. A. Simons (Valburg)

14-mei 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

15-mei 20:00 Wees een Zegen Bijblestudie nr. 10

17-mei 19:00 Bibliotheek

17-mei 19:30 Kerkenraadsvergadering

18-mei 09:30 Kerkdienst - Hemelvaartsdag ds. C.J. Barth

21-mei 09:30 Kerkdienst - Kerk- en schooldienst ds. C.J. Barth

21-mei 18:30 Kerkdienst ds. J.E. de Groot (Ede)

24-mei 19:00 Bibliotheek

28-mei 09:30 Kerkdienst - 1e Pinksterdag ds. C.J. Barth

28-mei 18:30 Kerkdienst - 1e Pinksterdag prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

29-mei 09:30 Kerkdienst - 2e Pinksterdag ds. C.J. Barth

31-mei 19:00 Bibliotheek

  
Agenda D.V. 2e kwartaal 2023 



  

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

4-jun 09:30 Kerkdienst - Voorbereiding H. Avondmaal ds. C.J. Barth

4-jun 18:30 Kerkdienst ds. A. Vonk Noordegraaf (Uddel)

4-jun 20:00 Zingen bij het orgel

7-jun 19:00 Bibliotheek

7-jun 20:00 Consistorieoverleg

8-jun 19:30 Censura Morum

8-jun 20:45 Voorbereidingskring

11-jun 09:30 Kerkdienst - Bediening H. Avondmaal ds. C.J. Barth

11-jun 18:30 Kerkdienst - Nabetrachting H. Avondmaal ds. C.J. Barth

14-jun 19:00 Bibliotheek

18-jun 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

18-jun 18:30 Kerkdienst prop. J.J. de Haan (Vinkeveen)

21-jun 19:00 Bibliotheek

21-jun 19:30 Kerkenraadsvergadering

25-jun 09:30 Kerkdienst ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

25-jun 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

28-jun 19:00 Bibliotheek

Agenda D.V. 2e kwartaal 2023 

Mutaties ledenbestand dec’22-feb’23 



 
 
 
 
 
 

 

BOEKEN gekregen voor de JEUGD 
 
Jolanda Dijkmeijer: serie van drie boeken: 
1.Bibi 2. Bibi gaat ervoor 3. Bibi kiest 
(Ongeveer vanaf 13 jaar geelbandje) 
 
J.F. van der Poel: Wie is mijn vader? 

Silvia heeft tot haar tiende jaar in een kindertehuis ge-
woond. Daarna komt ze bij een oom en tante in huis terecht. 
Alleen haar oom Richard vernedert haar veel. Dus vertrekt 
ze op haar zestiende jaar. Na een paar jaar zoekt haar tante 
Silvia op om te vertellen dat oom Richard ernstig ziek is. Sil-
via wil geen contact en hoort na zijn dood dat oom Richard 
dacht dat hij haar biologische vader was. Maar is dat wel 
waar? 

 
NIEUWE BOEKEN: ROMANS 
 
Janny den Besten: Toen de muziek stopte 
Marjon is intens gelukkig. Naast haar man en peuter Bart 
en nieuwe zwangerschap, heeft ze een passie voor viool 
spelen. Helaas door de vroeggeboorte van Eva, met de 
nodige complicaties, is Marjons perfecte leven volledig 
op zijn kop! Waardoor de muziek spelen stopt! 
De kwetsbare kleine Eva vergt zoveel tijd en inzet door-
dat ze een kind hebben gekregen met een ernstig meer-
voudige beperking. Ook met de mensen om haar heen en 
het geloof worstelt ze, om alles het hoofd te kunnen blij-
ven bieden. Ondanks dat ze veel energie in het verzorgen van hun lieve 
meisje, wil ze haar toekomst als violist eigenlijk niet opgeven! Tot dat … 

De Bibliotheek 

De bibliotheek is open op woensdagavond van 19.00-20.00 uur. 
Iedereen betaalt per boek Є 0,25 per week. 
Er zijn ook postzegels van Woord en Daad te koop, voor het normale ta-
rief elders. En zelfgemaakte fotokaarten voor Albanië voor € 0,50.  
Wees welkom! 



Nelleke Wander: Schuilen in de schaduw 
Rhodé werkt bij een bakkerszaak, maar ze is bang om 
te falen. Melle waar ze erg gelukkig mee is ziet ook hoe 
sterk ze is en kent haar zwakke punten. De jonge orgel-
bouwer is erg gecharmeerd van Rodhé. Maar zijn moe-
der geeft hem problemen…. 
Opnieuw loopt Rhodé tegen haar grenzen aan als zij 
poging doet om haar rijbewijs te halen. Een medisch 
onderzoek wijst uit wat de oorzaak hiervan is. Dat zet 
weliswaar een stempel op haar leven. Melle steunt 
haar door dik en dun. Melle kampt ook met zijn moeders problemen. Jaren-
lange zoektocht met leven van vallen en opstaan. 
 
Marianne Witvliet: Boven de robijnen 

Speelt zich af in 1949 op Schiermonnikoog. 
Er is een oproep om de Nederlandse jongens die in Ne-
derlands-Indië verblijven, een brief te schrijven. Daar 
wordt gehoor aan gegeven door Noa. Ze schrijft met Da-
niël. Een mooie correspondentie tussen hun wat liefde 
te weeg brengt. Na een tijd komt Daniël naar Nederland 
en blijkt toch dat het beter is om niet verder met elkaar 
door te gaan. Maar die tijd blijkt niet zonder gevol-
gen…Pas jaren later probeert Noa Daniël te traceren in 
Indonesië. 

 
  

9-apr Prop. J.J. de Haan 1e paasdag

7-mei Ds. R.J.F. Lock 

4-jun Ds. A.A. van den Berge - Geudeke Heilig Avondmaal

Preekrooster Maria-Oord 



 
 
 
 
 
 
 
We mogen voor dit gesprek van deze editie van de Leidraad wat nader 
kennis maken met Ds. van der Ziel, onze consulent. 
Aan de hand van een aantal vragen die we hem stelden krijgen we een klein 
“inkijkje” in het leven van dominee van der Ziel! 
 
Want wie is deze dominee eigenlijk? 
 
Wel, zo zegt hij, ik ben geboren onder de rook van Zwolle en opgegroeid op 
de Veluwe, en daar heb ik ook mijn lieve vrouw leren kennen. 
Wij hebben twee kinderen, een dochter die in Vinkeveen woont met haar 
gezin, en een zoon die in Veenendaal woont (hij is ook predikant). 
Daarbij zijn we rijk gezegend met negen lieve kleinkinderen. 
Misschien ook leuk om te weten, ik houd erg van muziek en dan vooral 
koormuziek! Vandaar dat ik op een mannenkoor zit en daar geniet ik van. 
Ook houd ik, al van kinds af aan, erg van de natuur en dan met name van 
vogels, prachtig! 
 
Wanneer voelde of begreep u dat de HEERE u riep om predikant te 
worden? Kunt u ons hier iets over vertellen? 
 
Ja, dat kan ik zeker, dat was toen ik 39 jaar oud was, in de zomer van 1991. 
We woonden toen al weer acht jaar in Wilnis en destijds werkte ik bij een 
bloemenexporteur, op de bloemenveiling in Aalsmeer, als hoofd van de 
boekhouding en lid van het managementteam. 
Het was tijdens een bevestigingsdienst van een predikant, dat ik zeer 
geraakt werd door een passage uit het betreffende formulier. 
Daar ligt het begin; maar ik wist niet goed wat ik er mee moest. Wel begreep 
ik duidelijk dat dit van de HEERE was. 
Maar al biddend werd het mij, na enkele weken, duidelijk vanuit Gods 
Woord, dat ik geroepen werd om Zijn Woord te gaan verkondigen. 

     Van mond tot mond

door Debora de Haan 



Ruim een jaar later, in september 1992, ben ik begonnen met de studie en 
die studie heb ik in ruim acht jaar kunnen voltooien. 
De eerste vier jaar deed ik dit naast mijn werk in het bedrijfsleven, maar dat 
werk heb ik vervolgens vaarwel gezegd en ik ben toen begonnen als 
pastoraal werker in Scherpenzeel. 
Vrijwel direct na het afronden van mijn studie kwam er een beroep vanuit 
Tiendeveen/Nieuw Balinge, dat mocht ik aannemen en we hebben daar de 
gemeente zes jaar mogen dienen. 
 
Tiendeveen/Nieuw Balinge was dus onze eerste gemeente, een gemeente 
onder in Drenthe.  
Na de zes jaar kregen we een beroep vanuit Ooltgensplaat op het eiland 
Goeree-Overflakkee in Zuid Holland. Daar hebben we die gemeente tien 
jaar mogen dienen totdat ik met emeritaat ging. 
Sinds mijn emeritaat in oktober 2017 wonen we met heel veel plezier in 
Waarder, want tja, dat ‘groene hart’ is altijd blijven trekken. 
 
U vertelde al over uw emeritaat, hoe is dat om nu geen “eigen” gemeente 
te hebben maar wel de roepstem om Zijn Woord te verkondigen, hoe 
ervaart u dat? 
 
Voor veel mensen staat het “met pensioen gaan” gelijk aan het “langs de 
zijlijn staan”, dat is voor mij zeker niet het geval. 
Bij ons staan er dus geen geraniums voor de ramen, zeker niet! 
Ik ben heel dankbaar dat ik nog in verschillende gemeenten dienstbaar mag 
zijn als consulent en ook dat ik ( bijna) elke zondag nog voor mag gaan en zo 
Zijn evangelie mag verkondigen. 
Dankbaar ook dat de Heere mij de gezondheid en mogelijkheid er nog voor 
geeft. 
Het gemeentewerk vraagt veel van een predikant; doorgaans veel meer dan 
een willekeurig gemeentelid denkt en ziet. 
Het is daarom ook goed om op een bepaalde leeftijd daarvan vrijgesteld te 
worden en dus met emeritaat te gaan. 
Het grote voordeel daarvan is dat je veel ontspannener bezig kunt zijn 
omdat er minder verplichtingen zijn en je daarom ook minder 
verantwoordelijkheden hebt. 
 



Maar nu u met emeritaat bent, en dus zoals u zegt, het wat ontspannener 
kan, bent u wel consulent en dat ook nog in twee gemeenten. 
Wat houdt dat dan precies in? 
 
De dominee vertelt verder…  
Consulent zijn betekent eigenlijk: raadgever zijn. 

Dus als consulent heb je meer 
een adviserende rol in allerlei 
zaken die spelen binnen een ge-
meente.  
Daarbij kan het ook zo zijn dat je 
daadwerkelijk taken uitvoert op 
allerlei gebied, denk aan bij-
voorbeeld pastoraat of cate-
chese. 
Maar meestal beperkt het zich 
tot het leiden van kerken-raads-
vergaderingen en het meehel-
pen en meedenken met het be-
roepingswerk en alles wat daar-
bij komt kijken. 
Zo is dat ook in mijn geval hier 
in Vinkeveen, met als bij-ko-
mende taak het leiden van 
rouwdiensten. 
 
Nu ben ik dus ook nog consulent 
in Nieuwer ter Aa en dat op 
dezelfde manier als hier in 

Vinkeveen, zij het dat ik er in Nieuwer ter Aa geen taken naast heb. 
Dat is voor mij heel goed te combineren, maar het betekent soms wel dat 
er hier en daar wat geschoven moet worden met vergaderdata omdat ik niet 
op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Maar dat levert geen probleem op in de 
praktijk. 
Er is wel één nadeel, je bent wel veel avonden van huis omdat 
vergaderingen nu eenmaal ’s avonds gehouden worden. En dat geldt ook 
voor gemeenteavonden, waar je meestal ook bij bent. 



Hoe heeft u het ervaren hier in Vinkeveen? U bent natuurlijk best al 
bekend met het Vinkeveense. 
Is dat een verschil met andere gemeenten waar u consulent bent 
(geweest)? 
 
Als mijn werk er hier in Vinkeveen straks op zit, heeft mijn consulentschap 
net aan een jaar geduurd en ik zal er heel fijn op terug kijken. 
Toen ik voor dit consulentschap werd gevraagd heb ik wel even geaarzeld 
om dit werk op twee plaatsen tegelijk te gaan doen. 
Eerlijk gezegd was ik dat niet van plan, maar ja, Vinkeveen ‘voelde’ zo 
vertrouwd dat ik toch geen nee kon zeggen. En ik heb er zeker geen spijt van 
gehad, integendeel. 
Het feit dat je wederzijds wat bekend bent met elkaar zal er zeker ook aan 
meegewerkt hebben, maar ik heb mij vanaf de eerste vergadering er wel 
thuis gevoeld. 
Ook heb ik veel waardering gekregen voor de broeders van de kerkenraad; 
hoe trouw en met hart voor de gemeente ze de dingen doen. En ook hoe ze, 
in alle verscheidenheid die er ook is, broederlijk met elkaar omgaan en 
elkaar respecteren!  
Dat is zeker iets om, ook als gemeente, erg dankbaar voor te zijn! 
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik het in de andere zeven gemeenten, 
waar ik consulent ben (geweest), het minder fijn heb gevonden, zeker niet! 
Binnen dit werk kun je niet vergelijken, elke gemeente is weer anders en 
heeft (net als dominees!) zijn aardigheden en eigenaardigheden! En ook 
elke kerkenraad is anders en functioneert weer anders. Dat is telkens even 
wennen, maar dat is nu juist ook wat het, voor mij, zo boeiend maakt. 
 
Wat zou u de gemeente van Vinkeveen mee willen geven? 
 
Dan denk ik aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Rome: ‘’Wees niet 
traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest. Dien de Heere .’’ (Rom. 
12:11) 
Wat concreter: wees (en blijf) trouw in het deelnemen aan het 
gemeenteleven van uw gemeente! 
Met name waar het de erediensten betreft. 



Want ook in Vinkeveen staat dat onder druk, vooral in de tweede dienst laat 
dat nogal wat te wensen over. Dit is wel een zorg die ik heb, en (uiteraard) 
ook een punt van zorg van uw kerkenraad. 
Laten we ons er allemaal, jong en oud, sterk van bewust zijn dat we niet lid 
zijn van een vereniging of ander soort club maar dat het de Koning van de 
kerk is die u telkens roept. 
Hij is het die u samenroept en Hij wil tot u en jou in liefde spreken en u 
oproepen uw behoud in Christus te zoeken en Hem in uw leven te dienen. 
Want het is Hem om uw en jouw zaligheid te doen, telkens weer! Zelfs twee 
keer op een zondag wil Hij zo tot u komen met Zijn genade en vrede! 
Daar ligt voor ons allemaal, of we nu heel jong of heel oud zijn, een 
duidelijke verantwoordelijkheid en opdracht in! 
 
Binnenkort ontvangt u uit Gods hand weer een eigen dominee; ontvang 
hem als dienaar van het Woord en sta biddend om hem, en zijn gezin, heen. 
Het zal uzelf ook tot zegen zijn. 
Ontvang hem en zijn gezin ook als mens onder de mensen, zodat zij zich snel 
thuis zullen voelen hier in Vinkeveen. 
Ook is het mijn hartelijke wens dat de gemeente weer zo geleid, toegerust 
en gebouwd mag worden op het enige fundament: Jezus Christus. Zoals 
Petrus dat verwoord: ‘’Maar groei in de genade en kennis van onze Heere 
en Zaligmaker  Jezus Christus . Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag 
van de eeuwigheid! Amen.’’ 
 
We mogen dit stuk afsluiten met een enkel vers uit psalm 67: 
 

D’ algoede God zij ons genadig 

en zegen ons met overvloed 

Hij doe Zijn aangezicht gestadig 

ons lichten en Hij zij ons goed! 
 
  



 
Vorig jaar was er de prachtige avond in Maranatha met pastor Six uit Co-
lombia, bevlogen vertelde hij over zijn liefde voor de dak- en hulplozen in 
de straat waar de kerk stond, gedreven door de liefde van God voor hem. 
Dit jaar hopen we op DV woensdag 12 april ook weer een goede zendings-
avond te hebben met een spreker/verteller van Wycliffe/bijbelvertaalwerk. 
Deze zal op inspirerende wijze verslag doen van enkele van zijn zendingsrei-
zen en stilstaan bij de zegen van een bijbel kunnen lezen in je eigen taal.  
 
Het gebed is een absolute noodzaak voor de zending, daar mag het werk 
mee beginnen en na afloop mogen we het in gebed weer bij de Heere bren-
gen of Hij het wil zegenen. Bidt u mee voor het werk van de GZB en voor de 
zendingswerkers in het veld? 
 
Dankbaar zijn we dat u ook in 2022 weer ruim gaf voor het werk van de 
zending. De 4 bijzondere GZB collectes waren bij elkaar goed voor 3.567,48 
euro en in de zendingsbusjes achter in de kerk zat het mooie bedrag van 
9.444,30 euro. Dan was er ook nog een zangavond met Con Forza die ruim 
1.700 euro opbracht. Dank dat u, naast het onmisbare gebed, trouw bent 
in uw gaven voor de zending. 
 
In 2022 zijn Johan en Astrid Klaasse en de kinderen weer teruggekeerd uit 
Colombia naar Nederland. Het was een intensieve en niet altijd makkelijke 
periode voor hen, maar wij en zij kijken toch met dankbaarheid terug op 
hun tijd in Colombia/Medellín. De organisatie rond kerkplanting, het op-
starten van een kerk op een plaats waar die nog niet was, mocht worden 
opgezet en vorm gegeven. Tevens mochten er allerlei vormen van prakti-
sche hulp worden geboden aan hulp- en daklozen in de nabije omgeving 
van het kerkgebouw. 

»»» 



Hulp gegeven vanuit de liefde die God voor ons heeft gehad, en die naar 
Hem terug mag keren in de liefde die we aan onze naaste geven. Dat Zijn 
Naam daarin  de lof en eer mag ontvangen, iets waartoe we op deze wereld 
zijn. 
 
Na de terugkeer van de fam. Klaasse zijn we als commissie, samen met de 
GZB, op zoek gegaan naar nieuwe deelgenootprojecten waar we ons voor 
een langere periode aan willen verbinden. We zijn daarbij uitgekomen op 
het werk van ds. G. Vreugdenhil in Colombia. Twee zaken speelden daar een 
rol; we vonden het mooi het werk in Colombia voort te zetten en ook het 
werk dat ds. Vreugdenhil daar mag doen, namelijk vanuit het seminarie het 
opleiden van toekomstige predikanten, met name vanuit zijn kennis van het 
oude testament. Hoe belangrijk is het dat lokale predikanten een goede en 
gedegen bijbelse opleiding krijgen en zo op de juiste manier toegerust wor-
den om het Woord op een duidelijke wijze te verkondigen. Samen met de 
GZB zoeken we nog naar een tweede deelgenotenproject, het liefst een 
zendingsechtpaar wat lokaal aanwezig is, we houden u op de hoogte. Ook 
kunnen we door u gulle gaven losse GZB projecten ondersteunen, zoals dit 
jaar het werk wat ds. P. Kleinbloesem, ook in Colombia, doet in een combi-
natie van evangelisatie en diaconaal werk voor de mensen op straat in Me-
dellín/Colombia.  
 
Dat ons hart kloppend mag blijven voor de zending. Markus 16 vers 15: En 

Hij zei tegen hen: Gaat heen in de gehele wereld, en predik het Evangelie 

aan alle schepselen.  

 
De zendingscommissie. 
 
  



 

 
In juni 2022 hebben we de vrouwen van 25 jaar en ouder een enquêtefor-
mulier gestuurd, om de wensen te peilen ten aanzien van het samenkomen 
rond een geopende Bijbel. De uitslag hiervan willen we graag met u delen. 
Van de 90 uitgezette formulieren zijn er 31 teruggekomen (reactiescore 
30%). Van deze 30% bezoeken er 22 al een kring/vereniging en 6 niet. 
Op de vraag welke vorm het best bij u past; antwoorden er 11 op vrouwen 
van elke leeftijd en 18 op vrouwen van verschillende leeftijden. 
Vraag 3 over het tijdstip van samenkomen bracht een grote mate van vari-
atie op: 14 personen komen graag op een morgen bij elkaar, 5 hebben be-
langstelling voor de middag en 16 dames kozen voor de avond. Gezien het 
aantal bezoekers van onze avondkring (18-20) lijkt het ons niet verstandig 
om ook een kring te starten op een ander tijdstip. 
De vraag naar de frequentie leverde de volgende antwoorden op: 1 persoon 
elke week, 4 personen 1x per 2 weken, 23 personen 1x per 3 weken en 2 
personen 1x per maand. De vraag wat verwacht u/jij van een kringavond, 
met als keuze de drie voor u/jij belangrijkste zaken bracht een grote variatie 
van antwoorden op met als belangrijkste uitkomst: het voor- en met elkaar 
bidden. Bijbelstudie in kleine en grote groep scoorden nagenoeg gelijk. Zin-
gen is ook een vaak aangekruist item. 
Waar geniet u/jij van tijdens het bezoek aan een kring/vereniging? Het ant-
woord hierop is samengevat: samen zijn en leren van de bijbelstudie. Enkele 
personen vinden creatief bezig zijn erg leuk. 
Al met al ziet u dat we een heleboel informatie hebben verzameld. 
De conclusie tot nu toe is dat we de frequentie van de bijeenkomsten hand-
haven. Op onze eigen avonden proberen we meer aandacht te schenken 
aan de uitkomsten/voorkeuren. Tot zover de uitslag van ons onderzoek. 
We zijn blij dat u mee heeft willen doen en bedanken u voor u betrokken-
heid. 
U bent altijd welkom op onze verenigingsavond op maandagavond 1x per 3 
weken. We gebruiken mooi bijbelstudie materiaal van Vrouw tot Vrouw. 
Ook als u geen lid wilt worden van de vereniging kunt u het magazine Vrouw 
tot Vrouw ontvangen. Een abonnement kost 17,50 per jaar. Informatie bij 
Wees een Zegen of op de website Vrouw tot Vrouw. 
met vriendelijke groet, 

bestuur Wees een Zegen  



 

Voor de column van deze Leidraad mocht ik een stukje schrijven, leuk! 

Ik wil jullie graag eens iets vertellen over mijn grote hobby… 

Al vanaf mijn vroegste jeugd, zover ik mij kan herinneren, houd ik erg veel 
van dieren. Al heel jong wilde ik zó graag dierenarts worden. 
Toen het, lang geleden, niet zo goed met mij ging, kreeg ik van mijn ouders 
een klein hondje, ik noemde hem Ricky. 
Mijn vader ging overstag, volgens hem horen honden op een boerderij met 
een groot erf; maar vooruit, een klein hondje dan maar. 
Twee jaar later overleed mijn lieve moeder, zij was ook zo gek op dit kleine 
hondje Ricky. 
Veel later, toen ik trouwde met Harm en wij met onze kinderen Lukas en Eva 
op de Meeuwenlaan woonden, kwam het idee om vrijwilligerswerk te gaan 
doen, en zo wat voor de maatschappij te kunnen betekenen. 
Samen dachten we na over het opvangen van blindengeleidehonden alleen 
waren onze kinderen daar echt te jong voor. 
Toch was ik er zeker van iets met dieren te gaan doen, voorheen heb ik ook 
als vrijwilliger op de dierenambulance gewerkt in de regio Gouda. 
Omdat ook dieren te lijden hebben onder onze zonden en daar niets aan 
kunnen doen, vind ik dat er goed voor ze gezorgd moet worden. Daarin 
hebben wij allemaal een taak. 
En na wat zoekwerk kwam ik terecht bij Stichting Aai! 
Zij verzorgen projecten in het buitenland waarbij zwerfhonden en katten 
gecastreerd worden en waar soms gezonde dieren naar Nederland gehaald 
worden om ze hier toch een fijn leven te kunnen geven. 
Nadat ik ze had benaderd kregen we een gesprek bij ons thuis, ze willen 
natuurlijk wel dat de, op te vangen, dieren een goede plek treffen. 
Wij kregen groen licht en mochten thuis honden op vangen, wat is dat 
enorm leuk zeg! 
Honden zover op weg helpen dat ze zich veilig voelen, sociaal zijn richting 
kinderen, en zich thuis voelen bij een baasje in een woning. 
Wij vangen wel alleen kleine honden op want, wat mijn vader zei is ook wel 
een beetje waar, grote honden hebben ruimte nodig. 
Inmiddels hebben we al veel honden een goed huis zien krijgen, geweldig, 
daar doe je het voor.                                                                                        »» 



 
Toen ons eigen hondje Ricky erg oud werd zijn we 
een paar jaar gestopt met honden opvangen, 
want dat was voor Ricky gewoon te druk, maar 
nu kan het weer. 
Alhoewel, we hebben sinds heel kort weer zelf 
een kleine pup, en dat vraagt nu erg veel tijd om 
op te voeden, dus nu even geen opvang hondje 
extra erbij, maar te zijner tijd pakken we deze 
“hobby” zeker weer op, je krijgt er zoveel energie 
van! 
 
En stichting Aai is een goede stichting met een 
inzichtelijke begroting, eerlijke mensen die goed 
zijn voor dieren. 
Neem gerust eens een kijkje op de website van 
Stichting Aai en zorg goed voor Gods schepping! 
 

Een hartelijke groet, Rebekka de Vree 
 

  

 
Voor u gelezen……….. 
 
Och, als de Heere mij slechts in Zijn hemel wil toelaten en mij daar een 
hoekje aanwijst, waar ik naar de hemelkoren mag luisteren, zou ik zeer 
tevreden zijn.  
Ik wens mij volstrekt niet te scharen in de eerste rijen der apostelen en 
heiligen, als ik maar de genade ontvangen mag, die de Heiland de moor-
denaar aan het kruis schonk…  
Als dat ene woordje ‘genade’ werd uitgewist, dan was alle hoop verloren. 
Maar nu klem ik mij met beide handen daaraan vast, want op u alleen, 
Heere Jezus, is al mijn hoop gevestigd. 
 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) op zijn sterfbed. 
(Hij is componist van o.a. ‘The Messiah’) 



 

  



 

 

Véél meer dan alleen curiosa!! 

Reserveer alvast in uw agenda: 13 mei 

Dit jaar komen we met nieuwe leuke activiteiten 
voor jong én oud! 

We brengen de competitie op gang met: 

Darten, sjoelen, het receptiebord en raadspellen! 

Uiteraard hebben we ook weer heel veel lekkers in 

petto: dé verskraam, poffertjes, hamburgers en het 

beste gebak van Vinkeveen! 

Voor iedereen wat te doen, te eten of te kopen! 

 

 

 

We hopen van hárte dat u van: 

09.00 tot 14.30 uur 

een kijkje komt nemen op deze oergezellige markt 

om ook op deze manier het gemeente-zijn te 

verbreden!  



“Met eerbied en diep ontzag” 
 

Dit was de toonzetting van het gebed van ds. 
J.P. Paauwe. Vanaf het cassettebandje luister-
den we rond de jaren 90 weleens preken van 
deze predikant. Na zijn afzetting in 1914, 
moest deze Hervormde predikant ds. J.P. 
Paauwe de mooie pastorie in Bennekom ver-
laten en verhuisde hij met zijn gezin naar een 
veel kleiner huis in Den Haag. Van daaruit 
preekte hij in zaaltjes in verschillende plaat-
sen en gaf ook catechese onderwijs. Op een 
vaderlijke manier hoorden we dat hij vroeg 
aan een kind, over wat geleerd moest wor-
den: Ken je het niet, weet je het niet, dat is 
heel jammer.  
 
Zo lezen we in Deuteronomium 6, dat de Heere door de mond van Mozes 
op een nog veel liefdevoller manier tegen het volk Israël zegt: ”dat zij de 
geboden van de Heere, die zoveel voor hen gedaan heeft, zullen gehoorza-
men. En dat zij de Heere lief zullen hebben met hun hele hart, met alle ener-
gie die zij bezitten . Moeten het hun kinderen inscherpen dat zij deze lief-
devolle God gehoorzaam zullen zijn, er met hun kinderen over er praten, 
voor het naar bed gaan, en ‘s morgens bij het opstaan, en als ze naar school 
of naar hun werk gaan.  
 
Ds. Paauwe ervaarde zichzelf als een Elia, de laatste trouwe Gods gezant, 
die alleen overgebleven was, om het zuivere Woord van God te verkondi-
gen. Er werd allerlei wind van leer in de Hervormde kerk gebracht. Daar 
verzette Paauwe zich tegen. De weigering van inschrijving in het doop- en 
lidmatenboek van gedoopte kinderen en jongvolwassenen die openbare 
belijdenis hadden afgelegd in een andere, plaats bij een vrijzinnige predi-
kant, leiden van schorsing tot afzetting . Paauwe was kennelijk gefrustreerd 
van de behandeling die hij van de hogere organen in de Hervormde kerk 
ontvangen had. Was dat daarom dat hij voor de kerk geen goed woord meer 
had? Had ds. Paauwe wel genoeg oog voor de beginnende gelovigen?   



Ds. Paauwe preekte dat wij de Heere Jezus nodig hebben. De Heere Jezus 
biedt Zichzelf in het aanbod van Genade aan ons aan. Hij bond zijn hoorders 
op het hart om te volharden in schriftonderzoek, gebed en bekering. De lie-
velingstekst van ds. Paauwe was! “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet .  
 
In een oud blad las ik een verslag over een Bijbelstudie. Daar stond; “Met 
een gezellig groepje doken we in het lijdensverhaal”. Nu de Lijdensweken 
aangebroken zijn en we het bittere zware lijden van de Heere Jezus over-
denken en er over spreken, past het ons om dat te doen “ met eerbied en 
diep ontzag .”   

G. Kroese 

  

 

Voor u gelezen……….. 
 
Het anker van de hoop lag bij de Emmaüsgangers veel te weinig 
in de diepte gegrond. En daarom was het losgeslagen.  
Zij hoopten op een aards koninkrijk en zij hadden er nog zo wei- 
nig weet van dat Christus niet een Koning was met aardse glorie. 
Hij was de Messias, maar gezalfd tot Koning van het geestelijk  
Godsrijk en dat Rijk kon nooit komen dan door de diepte van Zijn 
lijden en sterven.  
Niet de macht van de vreemde overheersing, maar de macht van  
de hel moest gebroken worden.  
Niet een aards Jeruzalem, maar een hemels Jeruzalem moest  
de Christus verwerven. 

 

Ds. F. Bakker (1919-1965) 



Besteding diaconale doelen 

 
Op de jaarvergadering hebben we u 
toegezegd via de Leidraad eens aan te 
geven welke doelen we als diaconie 
ondersteunen, met bovenal dank aan 
God voor de u gegeven middelen. 
 
Vele doelen ondersteunen we jaar-
lijks, een enkeling incidenteel. Soms 
volledig diaconaal, vaak een combina-
tie van hulp en evangelisatie, als het 
goed is gaat dat hand in hand. We vin-
den het ook mooi als er bijvoorbeeld 
vanuit de gemeente mensen betrokken zijn bij een goed doel of zich daar 
voor inzetten, en omdat dan te steunen horen we uw suggesties graag. We 
bekijken dan of het past en of er een correcte verantwoording en ANBI-sta-
tus aanwezig is.  
 
Voor 2022 waren dit de volgende doelen: 
 
Landelijk 
 
NPV ( Nederlandse Patiëntenvereniging), St. Timon ( samen met kinderen, 
jongeren en gezin werken aan hoop en herstel van het gewone leven), 
Schreeuw om Leven (houdt zich bezig met het levensbegin(abortus) en le-
venseinde(euthanasie), bekend van de mars voor het leven), SDOK ( hulp 
aan vervolgde christenen), Tot Heil de Volks (Hulpverlening aan verschil-
lende doelgroepen o.a. bekend van het scharlaken koord, evangelisatie en 
hulpverlening aan prostituees), De Wittenberg (Jonge mensen toerusten 
om als christen in de wereld te staan),  De Pietersberg (Pastoraal Diaconeel 
Centrum in  Oosterbeek), St. Ontmoeting (Vastgelopen mensen worden on-
dersteund om hun leven weer op orde te krijgen), De Hoop (Hulp aan men-
sen met psychische problemen danwel verslavingszorg), Diaconaal Plat-
form DRV (Helpen waar geen helper is), Tweede Mijl (Christelijke naasten-
liefde aan dak- en thuislozen), Evangelie en Moslims (Het licht van God ver-
spreiden in de ontmoeting met moslims), HGJB (Toerusting ouders en lei-
dinggevenden in het jeugdwerk). 



Wereldwijd:  
 
Bonisa (het bevorderen van de vertaling, verspreiding en verkondiging van 
Gods Woord), Stephanos (hulp aan kinderen in Malawi en Zambia), Frie-
densstimme (Zending en toerusting in Rusland), HCR (hulpverlening door 
christenen in Roemenië), Dorcas (Hulp bij crisis, armoede en uitsluiting), 
Wycliffe (Bijbelvertaalwerk), Light fort he World (Gezondheidszorg voor de 
armsten, met name de ogen), Woord en Daad (Hulp aan mensen in ar-
moede), MAF (Vliegen voor evangelisatie en noodhulp), TEAR (Helpt men-
sen uit de armoede en het onrecht), Christenen voor Israël (Steun voor het 
Joodse volk en Israël), St. Linquenda (Noodhulp aan Roemenië), ZOA 
(Noodhulp en wederopbouw), Compassion (Een wereld zonder kinderen in 
armoede), Operatie Mobilisatie (delen van het evangelie, wereldwijd), 
Mercy Ships (Drijvend ziekenhuis voor de armste landen), Transworld Ra-
dio (Zending via de radio), Stichting William Carey Missions (Versprei-
ding van Gods Woord en het in praktijk brengen van Zijn Liefde), Bible Lea-
gue (Verspreiding van Bijbels en bijbelstudiemateriaal). 
 
Mattheus 25:40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar ik zeg u: Voor 
zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt 
u dat voor Mij gedaan.  

De diaconie 
 

  



Van 10-16 juli hopen wij weer de Vakantie Bijbel Week te organiseren. 
Het thema van de week zal dan zijn: Tel maar mee! 
Aan de hand van Bijbelverhalen laten we de kinderen, die in de tent komen, 

zien wie God is. Dat Hij barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goeder-

tierenheid is (ps. 103:8 weektekst). 

We willen de kinderen leren dat we overal, altijd en in alle omstandigheden 

op God kunnen rekenen. Je telt bij Hem mee, of je nu groot of klein, jong 

of oud bent. Het belangrijk is om Hem leren kennen. 

In de volgende Leidraad zullen we hier meer over vertellen. 

Maar waar we het nu over willen hebben is de organisatie van de week. 

Voorgaande jaren merkten we dat steeds minder mensen zich opgeven om 

te helpen. En dat is jammer, want om de week goed te kunnen organiseren 

hebben we voldoende medewerkers nodig!! 

Daarom nu deze oproep: Help mee, je hulp is hard nodig. 
En ook hierbij geldt, het maakt niet uit wie je bent, jong of oud, of wat je 

doet. Iedereen vanaf 13 jaar en ouder is welkom! Ook u/jij telt mee! 

Aankomende maand delen we weer een opgaveformulier uit; ook zal er op 

de website van onze gemeente een opgaveformulier staan. 

Kunnen we op jou/u rekenen? 
 

De VBW-commissie 

Vakantie Bijbel Werk 2023 
  



 

 
  



Afscheid….. 
 
Intussen heb ik een aantal stukjes geschreven in 
Leidraad, met als rode lijn de wandelingen en bele-
venissen van Gijs en mij. 
In de tijd dat de vorige kopie van Leidraad werd in-
geleverd moesten we onverwachts afscheid nemen 
van Gijs. Na anderhalve week tobben hebben we 
hem, met veel verdriet,  los moeten laten.  
Ik ga door met schrijven, het is een mooie herinne-
ring aan al die mooie momenten die we samen heb-
ben beleefd. 

 

Lente is de manier waarop de natuur zegt: 
Het is tijd voor een feestje! 

Ik hoorde deze spreuk en besefte hoe waar het 
was: In de lente is het feest in de natuur: 
Jonge dieren, bomen komen in bloei en blad, 

vele bloemen 
en kleuren zor-
gen voor een 
feestelijk ge-
zicht. Dat kan geen mens zo mooi maken! 
Op de foto zie je het klein kaarsjeskruid, 
met de mooie paarse bloemen. Ooit heb-
ben we met de kin-

deren zaadbommen gelanceerd in de oevers van het 
park en nu komen elk jaar de bloemen met hun prach-
tige kleuren weer tevoorschijn.  
Ook de gepote bloembollen zorgen voor veel kleur. 
Hoe mooi is het om op deze manier kinderen te betrek-
ken bij de natuur! 
Kinderen worden ook blij van buiten bezig zijn. Met el-
kaar hebben we een Tiny Forest geplant en het was een 
bijzonder geslaagde dag. 



Nu we het toch over kinderactiviteiten hebben, wil ik nu ook over een bij-
zondere ontmoeting vertellen met de kinderen van de BSO. Elke woensdag 
middag heb ik dan een niet al te groot groepje kinderen en na de verplichte 
momenten binnen trekken we er al snel met elkaar op uit. Naar buiten en 
weg van het schoolplein, wat gaan we deze keer meemaken?  
We zijn nog maar net op weg als de aandacht van de grotere jongens ge-

trokken wordt door een visser 
aan de waterkant. Ze vragen of 
ze mogen gaan kijken en lopen 
wat sneller vooruit. 
Wat is er aan de hand? 
De visser heeft “beet”…en niet 

een klein visje. Nee, een grote snoek heeft zich laten vangen, maar is het 
daar uiteraard ECHT niet mee eens. Enorme golven maken het water onrus-
tig en de jongens staan vol bewondering naar het water te kijken. Duidelijk 
zie je de staart en rug van de vis af en toe boven water komen. 
Twee jochies, die duidelijk ook opgevoed worden met de natuur, weten al 
snel te vertellen dat het een snoek is en vertellen over momenten dat opa 
wel eens een snoek heeft gevangen. 
De snoek wordt moe en de visser grijpt zijn kans: met het net in de ene en 
de hengel in de andere hand weet hij het dier boven water te krijgen en 
belandt de snoek op het gras. 
De grote jongens rennen gauw naar de visser toe, ik volg met de jongere 
kinderen. De jongste tweeling houdt mijn handen stevig vast…voor hen is 
dit best spannend! 
Zo staan we onverwachts met elkaar om de grote snoek heen: Wat heeft hij 
een grote ogen! En een grote bek met heel veel scherpe tanden, vindt 1 van 
de kinderen. Heeft een vis haren of 
huid? Nee, schubben. We zien ook de 
vinnen en de staartvin, ja door de vin-
nen te bewegen kan de vis zwemmen. 
Af en toe slaat de snoek met zijn staart 
en komt daardoor wat los van de 
grond, hij wil graag weer het water in! 
De handjes van de tweeling gaan nog 
steviger in mijn hand…wat een grote vis, zo dichtbij! 



De grote jongens praten met de visser, die vertelt over zijn hobby: Hij heeft 
al veel vissen gevangen en blijft het steeds weer mooie dieren vinden. 
Opeens vindt de visser het tijd om de snoek zijn vrijheid terug te geven. Hij 
pakt de grote vis in zijn 2 handen, knielt neer bij de sloot. De jongens volgen 
hem tot vlak bij de sloot. En daar gaat ie….de snoek zakt langzaam het water 
in en nadat we zijn rug nog even zien, verdwijnt het dier in de sloot, de plek 
waar hij thuishoort. 
We staan er stil bij en de kleintjes slaken een zucht van verlichting: Het was 
zo mooi en spannend, wat een belevenis! 
 

In het begin kwamen vogels gevlogen 
In het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in het water, wat leeft op het droge 
God schiep de dieren elk naar hun soort. 

 
Zoals de snoek zich thuis voelt in het water en op het droge niet kan leven, 
zo leven de vogels juist weer in gebieden met veel groen.  
Struiken, bomen en andere hoge vegetatie. Hierdoor is het echt niet altijd 
eenvoudig vogels te zien en dan ook nog 
eens goed te kunnen bekijken hoe ze er 
uit zien. Luisteren is dan best belangrijk. 
Hoor je een vogel, dan kun je proberen 
het geluid te volgen en te zoeken naar 
het diertje.  
Zo ook tijdens een wandeling. Op een 
plek waar veel begroeiing is, hoor ik aller-
lei geluiden. Ik probeer goed te zoeken en te kijken, maar dat valt echt niet 

altijd mee. Je ziet dan wel wat bewegen, 
maar wat het dan is??? 
Daarnaast is er ook nog Gijs, die voor mij 
uit struint en daardoor voor de vogels als 
alarmbel fungeert: Kijk uit, weg wezen, er 
komt wat aan!! Gelukkig weet ik toch wat 
vogels te ontdekken: De piepkleine goud-
haan, die zo goed te herkennen is aan het 
leuke geluidje wat hij maakt. Het is een 

hoog “Zrie, Zrie” geluidje. Goudhaantjes leven vaak in naaldbomen en vin-
den het gezellig om samen met mezen op te trekken. Ze zijn ook dol op dicht 
struikgewas en zijn te herkennen aan het grappige petje. 



De ringmus, een neefje van de huismus die je in veel tuinen ziet, komen we 
ook tegen. De ringmus heeft een geheel grijze buik en een witte ring om de 
nek. Het vogeltje houdt er van op de grond op zoek te gaan naar zaden, 
maar wel in dicht struikgewas.  
Tussen de begroeiing staan ook veel braamstruiken, die langzaam weer wat 
bladeren gaan vormen. Helemaal kaal worden ze eigenlijk nooit, zelfs in de 
winter blijven er groene bladeren aan de struiken zitten. Hierdoor zijn deze 
struiken een prachtige schuilplaats voor vogels. 
Zo kan het gebeuren dat ik onder een braamstruik een bruine vogel zie met 
2 kenmerkende witte streepjes op de kop. Daarnaast valt mij op dat het 

diertje onder de vleugel een soort rode 
vlek heeft. Ik heb geen idee wat voor 
diertje het is, maar na het thuis opge-
zocht te hebben ben ik toch wel even ver-
rukt: Ik heb een koperwiek ontdekt! Deze 
vogels zijn dol op bessen en komen juist 
hier in de winter naar toe vanuit het 
noorden. In Nederland leven ze vaak sa-
men 

met de kramsvogel, die je ook vaak ziet 
in de winter. Beide vogels lijken best 
veel op elkaar, al heeft de kramsvogel 
een grijze kop en mis je de rode vlek die 
de koperwiek kenmerkt. Kramsvogels 
zie je vaak in de buurt van meidoorns, 
die in ons wandelgebied veel aanwezig 
zijn. Ze zijn dol op de donkerrode bessen van de meidoorn. 
 
Hoe leuk is dat, om zo steeds meer te leren. 

Als je in de tuin wat afgeschermde 
plekjes hebt ( bijv. een hoop met 
keien of stenen) kan je er van over-
tuigd zijn dat er in die buurt pad-
den wonen. Als ik bezig ben buiten 
om wat van die keien een andere 
plek te geven, worden een aantal 
padden wakker en gaan aan de 

wandel…zo snel mogelijk kruipen ze weg in een ander veilig plekje. Gijs,  



 
die in de buurt loopt te snuffelen, komt even kijken en ruiken maar is niet 
onder de indruk. Zo’n koud beestje is duidelijk niet interessant voor hem. 
In de zandbak op school wonen ook veel padden en de kinderen spelen met 
hen. Ze maken allerlei grachten, huisjes en wandelpaden voor de padden. 
Ze pakken hen op en zetten hen op een voor hen juiste plek, al denken de 
padden daar weer anders over en lopen weer weg. Uiteraard is het belang-
rijk dat de kinderen respectvol met de diertjes omgaan, maar dat lukt aar-
dig. Ze bewonderen de dieren en ontdekken dat ze koud aanvoelen 
en…..zomaar op je handen kunnen plassen! 
Zo zijn padden eigenlijk gewoon een onderdeel van onze “dichtbij- natuur”. 
Je kent ze en soms kom je ze even tegen. Toch hebben ook deze diertjes 
hun eigen plekje nodig om te kunnen leven. Padden zijn dol op slakken en 
insecten, dus ook in de tuin doen ze goed werk! 
 
Probeer deze keer eens: 
De eigen omgeving wat meer fleur en kleur te geven: 
Lanceer zaadbommen of plant komend najaar met elkaar bloembollen. 
Plant een boom of struik, al dan niet met mooie bloesem in het voorjaar. 
Ga eens met elkaar op vogelspeurtocht! Neem een boek met vogelsoorten 
mee…Welke (bijzondere)soorten kan je ontdekken? 
Maak in de tuin met bijv. stenen en veilig plekje voor padden. Ga later eens 
kijken of er ook daadwerkelijk padden zijn komen wonen. 
 

Wilma van der Ster 
 
  



 
  



 

Huh, zou dat wel lekker zijn? 
Brandnetels prikken toch?  
Prikt het dan niet in je mond? 
Welnee, brandnetelsoep is 
juist erg lekker en gezond…. 
eerst proeven, dan geloven?? 
 
Hoe ga je te werk? 
 
Trek een paar handschoenen 
aan en zoek naar brandnetels. Pluk tot je een emmertje vol hebt. Pluk geen 
brandnetels langs drukke wegen vanwege de uitlaatgassen!! 
 
Verder heb je nodig: 
1 ui 
1 aardappel 
1 Liter water 
1 Bouillonblokje 
 
Was de brandnetels goed met schoon water en snijd de stelen van de blaad-
jes af. Snijd de blaadjes in kleine stukjes. 
Schil de aardappel en snijd hem in stukjes. 
Pel de ui en snijd hem in kleine stukjes. Fruit de ui in een klein beetje olie. 
Doe een liter water in een pan en voeg de brandnetel, aardappel, ui en het 
bouillonblokje toe. De aardappel zorgt ervoor dat de soep wat dikker wordt. 
Laat het mengsel een kwartiertje koken, tot de aardappel gaar is.  
Haal de pan van het vuur en pureer de soep met een staafmixer. 
 
Serveer de soep samen met wat vers stokbrood. 

MMMMM, smullen maar!  

Zelf brandnetelsoep maken!! 



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 
 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.……………………………………………………
…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………
…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  

Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, gerrieschreurs56@gmail.com, tel: 264286 

Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007

mailto:gerrieschreurs56@gmail.com
mailto:ab.smit@casema.nl


 


