
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidraad  
 

JAARGANG 22 NUMMER 3 ς SEPTEMBER 2023 

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN 

ôChristus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn 

wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop 

tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.õ 

(Hebreeën 3:6) 
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De HEERE rondom ons 
 
Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan 
tot in eeuwigheid. (Psalm 125:2) 
 

Nederland is een grotendeels vlak land. Om hogere bergen te zien, moeten 
we toch wel iets verder reizen, bijvoorbeeld naar Oostenrijk of Zwitserland. 
Daar zijn plaatsjes en grotere plaatsen die gelegen zijn te midden van ber-
gen. In Psalm 125 wordt er ook gesproken over een plaats die gelegen is te 
midden van bergen, namelijk: Jeruzalem.  
 
Rondom Jeruzalem zijn bergen. Als u er geweest bent, is u dat misschien 
wel opgevallen. Het zijn niet de hoogste bergen, maar toch zijn ze als een 
beschermende muur. De bergen zijn niet van een plek te krijgen. Bovendien 
liggen de bergen in een cirkel om Jeruzalem heen. Zo wordt het hier in 
Psalm 125 ook bedoeld. De bergen zijn als een beschermende muur, tegen 
gevaar, tegen de vijand. Van alle kanten wordt Jeruzalem beschermd. En zo 
ς dicht de Psalmdichter ς is de HEERE rondom Zijn volk. Hij is het die voor 
Zijn volk instaat. Hij is het die Israël beschermt tegen vijanden. Hij be-
schermt Jeruzalem, de stad van het huis van David.  
 
5Ŝ I99w9 ƘŜŜŦǘ ½ƛƧƴ bŀŀƳ ŀŀƴ WŜǊǳȊŀƭŜƳ ǾŜǊōƻƴŘŜƴΦ άWŜǊǳȊŀƭŜƳ Řŀǘ ƛƪ ōŜπ
Ƴƛƴέ ȊƛƴƎŜƴ ǿƛƧ ƴƻƎ ǿŜƭ ŜŜƴǎΦ aŀŀǊ ǿƛŜ ƘŜŜŦǘ WŜǊǳȊŀƭŜƳ ƳŜŜǊ bemind dan 
de HEERE? Het was allemaal zo goed en zo mooi niet in Jeruzalem. Maar de 
HEERE verkoos die stad vanuit Zijn genade. Daar heeft Hij de troon van Da-
vid gevestigd. En zo staat de HEERE in voor die stad. Hij beschermt Zijn volk, 
wat daar woont, en wat elders in het beloofde land woont.  
 
De HEERE is als een beschermende muur. Zo is de HEERE rondom Zijn volk. 
En wie kan Zijn volk beter beschermen dan de HEERE? Zelfs al zouden ber-
gen wijken, en heuvels wankelen, Zijn goedertierenheid zal niet wijken, en 
het verbond van Zijn vrede zal niet wankelen (Jes. 54:10). Wie is onderdeel 



van Gods volk? Is dat alleen Isra40/ël? Nu, God heeft Zijn volk Israël nog niet 
losgelaten, en dat zal Hij ook niet doen, integendeel. Maar in vers 1 van 
Psalm 125 lezen we: Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die 
niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. 
 
Door op de HEERE te vertrouwen worden we geteld als in Israël ingelijfd. 
Jeruzalem is ook de stad waar de Koning der Joden hing aan het kruis, en 
waar Hij opstond uit de dood. Jeruzalem is ook de stad waar de Heilige 
Geest is uitgestort. Jeruzalem is de stad van waaruit het Evangelie van Jezus 
Christus de wereld is doorgegaan. Door de wereld gaat hét Woord. In Chris-
tus Jezus gaat Gods Vaderhart open voor Zijn gelovigen uit alle volken. Wat 
een liefde en wat een genade zien we in dat Vaderhart van God, achter 
Christus Jezus!  
 
Zo komt het eropaan om te vertrouwen op de HEERE, in Zijn Zoon de Heere 
Jezus. Door het leven uit Zijn genade, dan is God voor ons om ons de weg 
te wijzen en ook achter ons om ons te beschermen tegen gevaar. De HEERE 
is in Christus rondom ons. Van alle kanten worden we aangevallen door de 
beschuldigingen van de Wet en ook de satan die probeert wanhoop in te 
praten. Maar in Christus Jezus is God niet alleen rondom ons, maar ook mét 
ons. En door Zijn Heilige Geest woont de HEERE dan ook in ons. Wat een 
bescherming is er dan van de God van Israël!  
 
Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan. 
Dat is over alle wegen die wij hier op aarde moeten gaan. De HEERE is 
rondom Zijn volk, van nu aan, tot in eeuwigheid. Wat een rust en vrede zal 
er overblijven als we voor eeuwig bij de HEERE zijn, door te vertrouwen op 
Hem. Daar is geen verzoeking, oorlog en strijd meer. Daar alleen rust en 
vrede bij God.  
 
άaŀŀǊ ǿƛŜ ȊƛŎƘ ƴŜƛƎŜƴ ǘƻǘ ƪǊƻƴƪŜƭǿŜƎŜƴΣ Ȋŀƭ ŘŜ I99w9 ŘƻŜƴ ǾŜǊŘǿƛƧƴŜƴέ 
lezen we in Psalm 125:5. De weg van de HEERE vandaan, is een kronkelweg. 
Wat ellendig is het om die weg te gaan. Want in de doop krijgen we de be-
lofte mee dat we in Gods verbond zijn opgenomen, dat we in Israël ingelijfd 
worden. Dan belooft de HEERE rondom ons te zijn. Maar wie de weg bij God 
vandaan gaat, verdwijnt op een gegeven moment in de eeuwige nacht.  
 



Vertrouw daarom op de HEERE! Want dan gaan we in Christus de juiste weg, 
omdat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dan wijst God ons de juiste 
weg. Zo is Hij dan voor ons en staat Hij in voor Zijn volk. Want dan zijn we 
gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Zo ziet de Heere ons niet aan 
zoals wij zijn in al onze zonden, maar als heilig en rein, als zo gehoorzaam 
als de Heere Jezus Christus zelf.  Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de 
berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Dan mogen de ruwe 
stormen in ons leven woeden, dan mag alles om ons heen nacht zijn, maar 
dan houdt God ook voor mijn heil de wacht. Wat een vrede en rust is er te 
ǾƛƴŘŜƴ ŘƻƻǊ ǘŜ ǾŜǊǘǊƻǳǿŜƴ ƻǇ DƻŘΣ ƻƳ Ȋƻ ǾŜƛƭƛƎ ƛƴ WŜȊǳǎΩ ŀǊƳŜƴ ǘŜ ȊƛƧƴΦ  
 

Vrede over Israël! 
 

Prop. J.J. de Haan 
 
  


