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Voor u gelezen……. 
 

Laten we in de herberg van dit leven bivakkeren 

als vreemdelingen die op doorreis zijn, niet als 

bezitters die van plan zijn er te blijven.  
 

Augustinus (354-430) 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan 
 
Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat…  

(2 Samuël 23:4a) 
 
Wat kan een zonsopgang adembenemend mooi zijn. De eerste zonnestralen 
strijken over de bedauwde aarde, de nachtdieren gaan slapen, de wereld 
wordt wakker, de vogels zingen hun lied, een nieuwe dag breekt aan. Wat 
kan zo’n nieuwe dag er totaal anders uit zien dan de vorige. We doen onze 
ogen open. Ze hebben misschien al de hele week regen en somberheid ge-
zien, en ineens straalt het heldere licht in onze ogen. De lucht is schoon, de 
wolken zijn verdwenen, een heerlijke dag breekt aan.  
 
Met deze woorden profeteert de oude koning David op zijn sterfbed over de 
Messias. Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een 
Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon 
opgaat…  
 
Het lieve morgenlicht waarderen wij het meest, als de nacht donker was en 
de dagen somber waren. Daar wist David van mee te praten en wij kennen 
daar ook vaak iets van. Donker is het soms door toedoen van anderen, zoals 
toen David op de vlucht was voor koning Saul. Somber kan het zijn door de 
bittere omstandigheden van het leven, als mensen die wij liefhebben weg-
vallen. Zijn beste vriend Jonathan gesneuveld, zijn vader en moeder wegge-
vallen: David had het allemaal meegemaakt. Koud en kil kan het worden 
door onze eigen zonde. We hoeven maar te denken aan de zwarte schaduw 
die over het leven van de koning viel, door zijn overspel met Bathseba en 
moord op Uria.  
 
En toch! David mag van beter dingen spreken op zijn sterfbed. Hij eindigt 
niet somber en verbitterd. Hij weet niet alleen van zonde, verdriet en tegen-
stand. Hij mag ook weten van genade, vergeving, een nieuw begin. Ja, op 
zijn sterfbed ziet David een heerlijke dag aankomen. Er zal een Heerser ko-
men… en Hij zal zijn als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat. 
Dat is niet dankzij David, maar ondanks David. Dit is door Gods alvermogen, 
door ’s Heeren hand alleen geschied. Een wonder dat haast niet te bevatten 

HET WOORD VOORAF…… 



is voor een stervend mens. Maar door het geloof zien we de dingen die nóg 
niet zijn alsof ze er al zijn. Hij ziet een Mens komen, licht als de dageraad, de 
Heere Christus.  
 
Hij, de Heere Jezus, is als een nieuwe morgen. Hij is het Licht voor de wereld. 
Hij schijnt in de duistere plekken van ons leven. Hij kan en wil een dageraad 
maken, waar het nu nog een sombere nacht is.  
 
Al voor miljoenen mensen is het een nieuwe dag geworden, sinds Jezus in 
hun leven is gekomen. Zieken worden genezen, doden worden opgewekt, 
hongerigen krijgen te eten, blinden zien het licht. Afgedwaalde schapen 
brengt Hij bij de kudde, verachten zoekt Hij op, droefheid verandert Hij in 
blijdschap. We lezen hiervan talloze keren in de Bijbel, en daaraan zijn nog 
ontelbaar veel geschiedenissen toe te voegen, ook uit onze tijd.  
 
Als Jezus onze Heerser wordt, dan breekt een nieuwe dag aan. Hebt u Hem 
ook al aanvaard als uw Koning? Velen zien nooit de zon opgaan, omdat ze 
blijven slapen in hun zonde. Anderen zien nooit de zon, omdat zij enkel naar 
de aarde kijken. Let op de Heere Jezus Christus. Laat de zonnestralen van 
Zijn ontferming uw hart verwarmen. Hier op aarde zal Zijn licht al dwars 
door de duisternis schijnen, voor wie in Hem gelooft. En eens, eens breekt 
het eeuwige morgenlicht aan.  
 

Ds. C.J. Barth 
 
 
 
 

  



 
Jezus, Vredekoning 

 
Schaduw van het leven, 
schaduw van de dood: 
nacht vol angst en vrezen, 
God wij zijn in nood! 
Kom, daal neer in onze nacht, 
de wereld wacht. 
Maranatha, kom, Heer Jezus, 
kom met; macht! 
 
God, Hij heeft gesproken 
in de wereldnacht. 
‘t Duister werd verbroken; 
Vrede werd gebracht! 
Jezus, Vredekoning, 
Koning van het Licht, 
Licht der wereld, 
U toont ons een vergezicht. 
 
Wachtend op de morgen 
gaan wij zingend voort: 
door de nacht van zorgen, 
want het daglicht gloort! 
Lijkt soms ’t licht verborgen, 
lijkt God soms ver: 
In het duister straalt alreeds 
de morgenster! 

  

H. Darke/E.Bette 



 
Regelmatig vragen gemeenteleden aan de werkgroepleden of al duidelijk is 
wanneer de Oekraïense vluchtelingen teruggaan naar hun geboorteland. Op 
die vraag moeten wij vaak het antwoord schuldig blijven. 
De Oekraïners en wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen in hun land, 
maar juist met de aanstaande winter in aantocht, is massale terugkeer nog 
niet mogelijk. Bovendien liggen in diverse delen van het land veel huizen en 
flats in puin en de dreiging van beschietingen uit Rusland blijft voortdurend 
aanwezig.  
De barre winter e.d. in Oekraïne is toch bij enkele vluchtelingen geen reden 
om in Nederland te blijven en zo is één bewoonster van de Beuk, Katerina, 
medio september teruggegaan naar haar vader in Kiev. Op 20 september 
heeft de werkgroep haar uitgezwaaid en haar een goede reis en Gods zegen 
toegewenst. Dit is gedaan in de vorm van de bijgaande kaart van Vinkeveen, 

een mooie tekst en het lied 
"Ga met God en Hij zal met 
je zijn" en financiële bij-
drage voor de reis. De laat-
ste berichten van haar ge-
ven aan dat het goed met 
haar gaat en ze haar studie 
voortvarend oppakt.  
Sinds een jaar wonen er 
Oekraïense vluchtelingen in 
de pastorie van de Morgen-

sterkerk. Het gaat om een gezin be-
staande uit een echtpaar (Sergei en 
Marina), hun dochter (Kristina) én 
de zieke moeder van Sergei. Haar 
naam is Lubov Korostiiova en zij was 
al ziek toen zij allen vluchtten voor 
de oorlog naar Nederland. De be-
handelingen kwamen stil te liggen 
door de oorlog. Sergei en wij heb-
ben zeer regelmatig het ziekenhuis 
met 'oma' bezocht en zo kon zij hier 
verder behandeld worden. Helaas moest hier het bericht gebracht worden 



dat de behandelingen niet meer aansloegen. Haar zoon heeft haar uitste-
kend thuis verzorgd. Op maandag 16 oktober is oma helaas overleden, ze 
mocht 71 jaar oud worden. Voor het gezin van Sergei & Marina en Kristina, 
en ook voor de Oekraïense gemeenschap, een zeer verdrietige gebeurtenis. 
Vluchten voor een oorlog en dan overlijden in een vreemd land is zeer heftig 
en extra confronterend. Als we ons er al iets bij voor kunnen stellen... Op 
een wijze passend bij haar en de omstandigheden was er op vrijdag 20 ok-
tober een stemmige bijeenkomst, in het Ontmoetingscentrum van de Mor-
gensterkerk. Na het sluiten van de kist werd het Oekraïense volkslied 

gespeeld, voor de aanwezige 
Oekraïners extra bijzonder. 
Hierna is ze uitgeleide ge-
daan waarna ze gecremeerd 
is. Sergei en Marina hopen 
ooit de urn mee te kunnen 
nemen naar een veilig en 

oorlogsvrij Oekraïne waar oma dan haar definitieve rustplaats zal krijgen. 
We leven met dit gezin mee en wensen hen Gods Kracht en Sterkte toe.  
De werkgroep lijkt gespecialiseerd te zijn in het inrichten van pastorieën 
voor vluchtelingen. Na overleg met de kerkrentmeesters van de Hervormde 
gemeente van Wilnis hebben begin december diverse vluchtelingen hun in-
trek genomen in de leeg-
staande pastorie. 
Zoals al tijdens de Jaar-
vergadering van onze ge-
meente gemeld is, is de 
werkgroep op zoek naar 
op (korte) termijn ver-
vangende en nieuwe 
huisvesting voor de Oekraïners in de Ronde Venen. Bij enkele locaties zijn 
de vooruitzichten dat medio 2024 de beschikbare woningen/chalets weg-
vallen. De werkgroep is de gastgezinnen heel dankbaar dat de vluchtelingen 
tot nu toe gebruik konden maken van hun onderdak, maar begrijpt ook dat 
de ontwikkelingen bij de gastgezinnen uiteindelijk doorgaan.  
Daarom nogmaals hierbij de oproep "Als u iets weet, meldt dit a.u.b. bij een 
van de werkgroepleden". 
  



  



  



 
NIEUWE KINDER- EN JEUGDBOEKEN!  
 
Adri Burghout: serie Lifeliner 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redding op het randje   Vals spel  Een duister complot 
 
Jan Willem Blijdorp: serie Dave Woods 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spion voor de vijand   Gemanipuleerd        Confrontatie           Revolutie 

 
Hanneke de Hoog: Laat me niet stikken 
Je zou maar een heidebrand op je geweten hebben...  
Michiel weet zich geen raad, zijn hele toekomst stort in. 
Het enige wat hij nu nog kan, is vluchten. Weg van alle 
problemen. Maar dan ontvangt hij een noodkreet van 
Ailyn: Help me! 
Draait hij om? Of vlucht hij verder? 

De Bibliotheek 
Elke woensdagavond van 19.00-20.00 uur is er een uitleenuur! 
Jong en oud kunnen de boeken voor € 0,25 per week komen lenen. Ook zijn 
er fotokaarten te koop € 0,50 voor Albanië en Woord en Daad postzegels.  
Hartelijk welkom!  



Roland Kalkman: Leeslampserie De inbreker 
(ook geschikt voor dyslexie) 
De buurvrouw van Tim kan haar huis niet meer in. De 
deur is dicht en haar sleutel ligt binnen. Tim klimt op de 
ladder van de glazenwasser naar binnen. De buurvrouw 
is blij met hem. Moos, de glazenwasser zegt: 'Mooi 
man!' 'Wil je dat nog een keer voor me doen? Dan krijg 
je er geld voor.' 
 
Ben de Raaf: serie Bardo in Turkije 

Er is een zware aardbeving geweest in Turkije en er wordt 
dringend om hulp gevraagd. Agent Meindert wil speur-
hond Bardo meenemen om mee te helpen bij de red-
dingswerkzaamheden. Als Bardo gaat, willen Bart en 
Carolien ook mee. Er moet opeens veel geregeld worden 
om binnen een paar dagen te vertrekken. 
Het wordt een spannende reis… 
 

Serie Inspecteur Roel Westland:  

Vrouw zoek in Schiebroek Geweldpleging in Middelwetering  
 
Nellie Stoop: Zijspoor 
'Had ik Marlyn maar niets beloofd! Was ik maar nooit hier 
gekomen! Had ik maar, had ik maar ...'Meira Franke vertelt 
hoe haar leven op een ander spoor wordt gezet na het 
treinongeluk dat ze meemaakt. Wonderwel komt ze er zelf 
goed vanaf, maar het echtpaar Murray, dat tegenover haar 
in de trein zat, overlijdt voor haar ogen. Marilyns laatste 
woorden zijn: 'Als je hier ... wegkomt, wil jij dan ... de kin-

deren ...' 'Ja, ik zal ze opvangen,' belooft Meira in een opwelling. 



Eenmaal aangekomen bij de kinderen Murray, blijkt ze niet welkom te zijn. 
Zelf heeft ze, na het verlies van haar ouders, geleerd dat praten over je ver-
driet en boosheid helpt, maar daar wil Thomas niets van weten. De span-
ning loopt zo hoog op, dat hij besluit te vertrekken. Maar algauw merkt hij 
dat het verdriet met hem meereist. En het beeld van Meira ... 
In Zijspoor lezen we afwisselend hoe Meira en Thomas deze ingrijpende 
wending in hun leven ervaren. 
 
Bert Wiersema: Leeslampserie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevaar in de bergen Ontvoerd (ook geschikt voor dyslexie) 
Mossad serie: 

Operatie Alef Operatie Noa Operatie Mozes Gegijzeld 
 

 
Diverse auteurs: Kerstverhalen 
van uitgeverij Mes 
  



 
Op zaterdag 7 oktober was het weer tijd voor de traditionele stroop-

wafel actie verkoop! 

Het goede doel was dit jaar Mercy Ships. 

Op zaterdagochtend stroomde Maranatha vol met enthousiaste vrij-

willigers die langs de deuren gingen.  

Na koffie of thee en soms al een stroopwafel die voorgeproefd werd, 

“je moet immers weten wat je verkoopt!”, werden de auto’s volgela-

den met dozen. 

De verkooppunten bij Poelier de Haan en bij Winkelcentrum Zuider-

waard waren inmiddels klaar om van start te gaan met de verkoop-

dag. 

En wat werd er goed verkocht!! 

Aan de eind van de ochtend, begin van de middag waren alle wijken 

klaar met het verkopen. En kwamen hun opbrengsten weer inleve-

ren bij het startpunt in Maranatha. 

Dit jaar werd er voor het eerst gewerkt met de QR- code voor beta-

ling en dat bleek een groot succes. 

Er is nog een nabestelling van 19 dozen gedaan . Dus we hebben 

maar liefst 234 dozen totaal verkocht! Weer méér als vorig jaar!!! 

Dat betekent dat we een totaal bedrag van € 4.500,00 over kunnen 

maken! 
 

Wat een ge-wél-di-ge opbrengst! 

We willen iedereen, die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, heel 

hartelijk bedanken voor hun enthousiasme!  

Bovenal danken we de Heere God die ons de kracht, de bereidwillig-

heid gaf en de verkoop zó wilde zegenen zodat we een mooi bedrag 

mogen overmaken naar: 

Mercy Ships 

Namens het Comité Verenigingsgebouw, iedereen die meegewerkt 

en gekocht heeft, hartelijk dank en heel graag tot volgend jaar!  



 
 
 
Hallo allemaal, mij was gevraagd om wat over mijn werk te vertellen, iets 

wat ik graag doe want ik heb een hele leuke baan 😉 
 
Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd als verpleegkundige. Heb mijn 
laatste stage gelopen op de afdeling ‘hartziekten’ in het Rijnstate ziekenhuis 
in Arnhem. Dit is de plek waar mijn liefde voor de cardiologie begonnen is!  
 
Na mijn afstuderen wilde ik een werkplek zoeken met hetzelfde specialisme 
maar wel eentje die wat dichterbij huis te vinden is, en zo ben ik beland in 
het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein op de afdeling cardiologie en car-
diothoracale chirurgie. Een hele mond vol maar waar het eigenlijk op neer 
komt is dat wij patiënten krijgen die hartziekten hebben (zoals een ontste-
king van het hartzakje, hartfalen of een hartinfarct). Dit is de cardiologie 
kant van de afdeling.   
Maar ook verzorgen wij de patiënten die voor openhartoperatie gaan en 
zijn geweest. Dit is dan de kant van de cardiothoracale chirurgie. (Een be-
kende operatie is de bypassoperatie of een klepvervanging). 
 
Het leuke van deze afdeling is de afwisseling van deze twee specialismen. 
Je krijgt te maken met patiënten die net een operatie gehad hebben en dan 
met verschillende drains en infusen de eerste afdeling op komen. Het is dan 
ook begrijpelijk dat deze mensen veel zorg en aandacht nodig hebben! 
Daarnaast heb je ook patiënten liggen die niet geopereerd worden en bij-
voorbeeld (langdurig) aan de antibiotica liggen, deze mensen hebben weer 
hele andere zorg nodig. Een leuke afwisseling dus! 
 
Hoe ziet een dagdienst eruit? 
Wij hebben op de afdeling 4 units waar we ingedeeld kunnen worden. Unit 
1; de shortstay (hier komen mensen die voor een relatief kleine ingreep ko-
men (bijvoorbeeld een dotterbehandeling) en maximaal 1 nachtje blijven 
slapen). Unit 2; de pre-straat (hier nemen wij mensen op die de volgende 
dag voor open hart operatie gaan. Deze mensen worden een dag van tevo-
ren opgenomen bij ons zodat wij een hele dag hebben om onderzoeken te 
kunnen uitvoeren en de patiënt (en zijn/haar familie) uitgebreid voorlich-
ting te kunnen geven wat ze allemaal te wachten staan. Deze mensen wor-
den de volgende dag geopereerd en blijven hier dus ook maar 1 nacht). Unit 



3&4; hier bevinden zich de klinische bedden. (hier liggen patiënten die op-
genomen zijn. Hierboven stond al kort beschreven wat voor patiëntencate-
gorie er bij ons op de afdeling ligt)  
 
Hieronder beschrijf ik een doorsnee dagdienst op unit 3&4. 
Een dagdienst begint om 07:30. Wanneer ik de afdeling op kom kijk ik eerst 
op het bord die vooraan de afdeling hangt op welke unit ik sta en voor welke 
patiënten in ga zorgen die dag. Hierna loop ik snel door na de keuken om 
een kop thee te pakken. Wanneer ik mijn thee heb loop ik door naar de 
teampost waar ik de computer opstart om mijn patiënten in te gaan lezen. 
Tijdens het inlezen loopt de nachtdienst langs om mij over te dragen hoe de 
nacht verlopen is. Om stipt 08:00 hebben wij dagstart met het gehele team. 
Iedereen kan dan aangeven of ze die dag een afspraak hebben en maken 
we een schatting over hoe druk iedereen zal zijn (en bedenken we of extra 
hulp nodig zal zijn). Van 08:10 tot ongeveer 09:30 voeren we controles uit 
bij de patiënten: het meten van vitale functies, het uitvoeren van ECG's in-
dien nodig, brengen we mensen weg om een X-thorax te laten maken, ver-
strekken we medicatie en ondersteunen we bij de persoonlijke verzorging, 
zoals wassen en aankleden wanneer dit nodig is.  
 
Rond 09:30 hebben we de artsenvisite, hierin bespreken we de toestand 
van de patiënten en beoordelen we of het behandelplan nog steeds pas-
send is (de controles/onderzoeken die die ochtend gedaan zijn worden dan 
gelijk meegenomen en beoordeeld). Na de artsenvisite gaan we dit uitwer-
ken en maken we het werk dat in de ochtend nog niet af was klaar. We 
streven ernaar om rond 11:00 koffie te gaan drinken met z’n allen maar dit 
schiet er nog wel eens bij in. Na de koffiepauze ga je allerlei verschillende 
taken doen (verschilt heel erg per patiënt en dag wat je moet doen); vaak 
moeten er nog dingen die uit de artsenvisite gekomen zijn gedaan worden 
maar je kunt ook denken aan nazorg regelen voor een patiënt, wondzorg & 
zwachtelen, patiënten naar onderzoeken brengen en weer ophalen, op-
name- en ontslaggesprekken voeren, rapporteren, overleg met verschil-
lende disciplines (zoals een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of logo-
pedist), middag medicatie delen, glucose & lab prikken enzovoort, enzo-
voort…  tussendoor ga je lunchen en hebben we rond 14:00 middagevalua-
tie waarin we bespreken hoe het bij iedereen gaat en of collega’s nog hulp 
nodig hebben. Dit duurt meestal niet zo lang zodat we snel weer door kun-
nen. Met de bovengenoemde taken ben je druk tot de avonddienst weer 



komt. Als je tijdens je dienst een leeg bed hebt is de kans groot dat je nog 
een opname krijgt, we proberen dan alles voor die patiënt gedaan te heb-
ben voordat de avonddienst er is. De avonddienst begint om 15:30. Als zij 
binnen komen lezen ze kort in waarna ik ze overdraag aan bed bij de patiënt 
(zodat de avonddienst de patiënt gelijk gezien heeft en de patiënt weet wie 
er avonddienst heeft) waarna ik ze om 16:00 uitzwaai en naar huis ga! 
 
Er zijn wel eens mensen die vragen wat ik het leukste vind aan mijn werk. 
Maar als ik eerlijk ben kan ik daar geen antwoord op geven. Elke dag is hier 
weer anders en kom je in nieuwe situaties terecht waarin je soms snel moet 
schakelen. Ik blijf het patiëntencontact en de zorg voor hen het allermooiste 
vinden. Wanneer je mensen gerust kunt stellen voor een grote operatie 
(want dit geeft best een impact op iemands leven) of juist die zorg daarna 
mag leveren wanneer iemand overal hulp bij nodig heeft blijf ik met heel 
veel plezier doen en verveelt nooit. Dankbaar dat ik dit werk doen mag! 

 
Op de foto zie je dat ik een 
patiënt aan het ECG appa-
raat aansluit. Met dit appa-
raat maak je een hartfilm-
pje. Je kunt hierop heel veel 
te weten komen; bijvoor-
beeld of iemand een hartrit-
mestoornis heeft (en zo ja 
welke dan), je kunt zien of 
iemand een hartinfarct 
heeft gehad en ook kun je 
zien dat iemand in het ver-
leden een hartinfarct heeft 
gehad en wat voor een 
schade dat aangericht heeft 
aan het hart. Een belangrijk 
onderzoek dus die wij vaak 
uitvoeren! 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mutaties ledenbestand september-november 2023 

Rooster Maria-Oord 1e kwartaal 2024

7-jan Ds. J.J. van der Meulen

4-feb Ds. P.G. Oskamp

3-mrt Ds. A.A. van den Berge - Geudeke

31-mrt Ds. R.J.F. Lock (1e Paasdag)

Naam Adres Omschrijving Maand

mw. E. Elberts pr. Bernhardlaan 38 nieuw binnengekomen okt-23

Elin Rijneveld Leicester 12, Mijdrecht geboren d.d. 25 oktober 2023 okt-23

dhr. J. van der Velde Donkereind 5D verhuisd; vorig adres Herenweg 205 okt-23

mw. T.L.C. van der Velde-Mackaaij Donkereind 5D verhuisd; vorig adres Herenweg 205 okt-23

dhr. J.W. van Bruchem Herenweg 276 R 14 verhuisd; vorig adres pr. Bernhardlaan 3 nov-23

mw. M. van Bruchem-Mur Herenweg 276 R 14 verhuisd; vorig adres pr. Bernhardlaan 3 nov-23

dhr. J.J. van Bruchem Herenweg 276 R 14 verhuisd; vorig adres pr. Bernhardlaan 3 nov-23

mw. P.J. van Bruchem Herenweg 276 R 14 verhuisd; vorig adres pr. Bernhardlaan 3 nov-23

 

Voor u gelezen……… 
 

Bedenk niet alleen dat de Heere kwam om te zoeken en te redden 
wat verloren was, maar ook dat Hij eenmaal terugkomt om ons 
tot Zich te nemen. Dat u toch in uw overdenking deze twee kom-
sten voortdurend voor ogen houdt.  
Blijf steeds in uw harten herkauwen hoeveel God ons bij Zijn 
eerste komst geschonken heeft en hoeveel Hij u bij Zijn tweede 
komst beloofd heeft.  

 
Bernardus van Clairvaux (1090-1153) 



 
  

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

1-jan 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

3-jan 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

3-jan 19:00 Bibliotheek

7-jan 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - (her)bevestiging ambtsdragers

7-jan 18:30 Kerkdienst ds. J.A.J. Pater (Doornspijk)

8-jan 19:00 Catechisatie 12-15

8-jan 19:45 Catechisatie 16+

8-jan 20:45 Belijdeniscatechisatie

9-jan 09:30 Ouderen-Bijbelkring

9-jan 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 5

10-jan 19:00 Bibliotheek

10-jan 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

14-jan 09:30 Kerkdienst prop. A.M. van Manen (Weesp)

14-jan 18:30 Kerkdienst ds. H.G. van der Ziel (Waarder)

15-jan 19:00 Catechisatie 12-15

15-jan 19:45 Catechisatie 16+

15-jan 20:00 Bijbelkring Evangelie van Johannes, Bijbelstudie 6

15-jan 20:45 Belijdeniscatechisatie

17-jan 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

17-jan 19:00 Bibliotheek

17-jan 20:00 Mannenvereniging Behandeling: Genesis 17, MANkracht nr. 10/dec. 2023

21-jan 09:30 Kerkdienst  ds. C.J. Barth

21-jan 18:30 Kerkdienst ds. J.A. van den Berg (Amersfoort) IZB preekbespreking

22-jan 19:00 Catechisatie 12-15

22-jan 19:45 Catechisatie 16+

22-jan 20:45 Belijdeniscatechisatie

24-jan 19:00 Bibliotheek

24-jan 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

28-jan 09:30 Kerkdienst ds. G.R. Mauritz (Zetten)

28-jan 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

29-jan 19:00 Catechisatie 12-15

29-jan 19:45 Catechisatie 16+

29-jan 20:45 Belijdeniscatechisatie

30-jan 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 6

31-jan 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

31-jan 19:00 Bibliotheek

4-feb 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - voorbereiding H. Avondmaal

4-feb 18:30 Kerkdienst ds. G.J. Hiensch (Schoonhoven)

5-feb 19:00 Catechisatie 12-15

5-feb 19:45 Catechisatie 16+

5-feb 20:00 Bijbelkring Evangelie van Johannes, Bijbelstudie 7

5-feb 20:45 Belijdeniscatechisatie

6-feb 09:30 Ouderen-Bijbelkring

7-feb 19:00 Bibliotheek

7-feb 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

11-feb 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - viering H. Avondmaal

11-feb 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - nabetrachting H. Avondmaal

12-feb 19:00 Catechisatie 12-15

12-feb 19:45 Catechisatie 16+

12-feb 20:45 Belijdeniscatechisatie

14-feb 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid



 
  

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

14-feb 19:00 Bibliotheek

18-feb 09:30 Kerkdienst ds. M. van de Ruitenbeek (Uddel)

18-feb 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

20-feb 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 7 - Jaarvergadering

21-feb 19:00 Bibliotheek

21-feb 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

21-feb 20:00 Mannenvereniging Behandeling: Genesis 18, MANkracht nr. 1 /januari 2024

25-feb 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

25-feb 18:30 Kerkdienst ds. J.H. Lammers (Nijkerk)

26-feb 19:00 Catechisatie 12-15

26-feb 19:45 Catechisatie 16+

26-feb 20:00 Bijbelkring Evangelie van Johannes, Bijbelstudie 8

26-feb 20:45 Belijdeniscatechisatie

28-feb 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

28-feb 19:00 Bibliotheek

3-mrt 09:30 Kerkdienst ds. J. A. de Koeijer (Ermelo)

3-mrt 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

4-mrt 19:00 Catechisatie 12-15

4-mrt 19:45 Catechisatie 16+

4-mrt 20:45 Belijdeniscatechisatie

5-mrt 09:30 Ouderen-Bijbelkring

5-mrt 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 8

6-mrt 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

7-mrt 19:00 Bibliotheek

10-mrt 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

10-mrt 18:30 Kerkdienst prop. J. Meerkerk (Arnemuiden)

11-mrt 19:00 Catechisatie 12-15

11-mrt 19:45 Catechisatie 16+

11-mrt 20:45 Belijdeniscatechisatie

13-mrt 14:30 Kerkdienst - Biddag ds. C.J. Barth

13-mrt 19:30 Kerkdienst - Biddag ds. C.J. Barth

14-mrt 19:00 Bibliotheek

17-mrt 09:30 Kerkdienst ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)

17-mrt 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

18-mrt 19:00 Catechisatie 12-15

18-mrt 19:45 Catechisatie 16+

18-mrt 20:00 Bijbelkring Evangelie van Johannes, Bijbelstudie 9

18-mrt 20:45 Belijdeniscatechisatie

20-mrt 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

20-mrt 20:00 Mannenvereniging Behandeling: Gen. 21:1-7 en 22, MANkracht nr. 2/feb. 2024

21-mrt 19:00 Bibliotheek

24-mrt 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

24-mrt 18:30 Kerkdienst ds. A.J. Hagedoorn (Zegveld)

25-mrt 19:00 Catechisatie (slotavond)

25-mrt 20:45 Belijdeniscatechisatie

26-mrt 19:30 Wees een Zegen Paasviering

27-mrt 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

28-mrt 19:00 Bibliotheek

29-mrt 19:30 Kerkdienst - Goede Vrijdag ds. C.J. Barth

31-mrt 09:30 Kerkdienst - 1e Paasdag ds. C.J. Barth

31-mrt 18:30 Kerkdienst - 1e Paasdag ds. J.W. Verboom (Apeldoorn)



 
Twee vrienden raken met elkaar in gesprek. Jan, een trouwe kerkganger, en 
Piet die belangstelling heeft voor het christelijk geloof. Piet zegt: “Ze zeggen 
tegen mij dat als je meer wilt weten over het geloof, je in de Bijbel moet 
lezen. Maar de Bijbel is een dik boek… Kun je mij een sleutel geven wat ik 
moet doen en waar ik beginnen moet? Jan zegt: “Eerst je handen vouwen 
uit eerbied voor het Woord van God en dan de Bijbel open doen, of we wat 
kunnen ontdekken”.  
 Genesis 3: Na de zondeval krijgen Adam en Eva de belofte van de overwin-
ning op de satan door de Mensenzoon van God, JEZUS.  
Genesis 10 tot 12: Na de zondvloed maakt God zich in het nageslacht van 
Noach bekend aan de aardsvaders, eerst aan Abraham, later aan Izak en 
Jakob. In Exodus 2 en 3 maakt God zich bekend aan Mozes die de opdracht 
krijgt om namens de God van Israël naar de verdrukte Israëlieten en de Fa-
rao te gaan. Op de vraag van Mozes namens wie hij komt, moet Mozes zeg-
gen: “Mijn Naam is IK BEN” en ook “IK Ben, die IK BEN heeft mij gezonden”.  
 
Jan zegt: “Er komt wat in mijn gedachten naar aanleiding van dat je vroeg 
om een sleutel. De Heere Jezus heeft zeven woorden gebruikt bij verschil-
lende gebeurtenissen. Die worden wel de zeven sleutelwoorden genoemd. 
Deze woorden beginnen ook met IK BEN.” 
“De Heere Jezus zegt: “Ik Ben De Deur”. Als je door de deur gaat die de 
Heere Jezus je wijst, ben je op de goede weg. Als je door de deur gaat, ont-
moet je de Goede Herder. De Heere Jezus zegt: “Ik Ben De Goede Herder, 
en Ik stel Mijn Leven voor Mijn schapen”. Deze wil Hij bemoedigen, als ze 
dreigen om te komen, met de woorden: “Ik Ben De Opstanding en het Le-
ven”. Je moet dus een schaap worden van de Goede Herder (er zijn dus 
kennelijk ook schapen die luisteren naar valse herders; deze herders dragen 
geen zorg voor de schapen. Deze schapen komen jammerlijk om). De Goede 
Herder leidt zijn schapen als Hij zegt: “Ik Ben De Weg, De Waarheid en Het 
Leven” naar het Licht. De Heere Jezus zegt: “Ik Ben Het Licht Van De We-
reld”. Op onze levensreis hoef je niet om te komen van honger en dorst. 
Want Hij zegt: “Ik Ben Het Brood Des Levens”. Hij geeft je Levend Brood. 
Daar wil Hij ook heerlijke vruchten bij geven die komen van de wijnstok. De 
Heere Jezus zegt: “Ik Ben De Ware Wijnstok”. Er is wijn en brood. Zo geeft 
Hij Zichzelf aan een ieder die een schaap is van Zijn kudde. Met het Heilig 
Avondmaal wil de Heere Zijn kudde bemoedigen op reis door het Leven naar 



het hemelse Kanaän.” Jan vraagt: “Wil je weten waar de sleutelwoorden te 
vinden zijn?” “Ja graag!” zegt Piet. 
“Ze staan in het Evangelie van Johannes: 

IK BEN: 

 Het Brood des Levens – Johannes 6:12 

 Het Licht van de Wereld - Johannes 8:12 

 De Deur - Johannes 10:7 

 De Goede Herder - Johannes 10:11 

 De Opstanding en het Leven - Johannes 11:25 

 De Weg, de Waarheid en het Leven - Johannes 14:6 

 De Ware Wijnstok - Johannes 15:1 
 
Piet zegt: “Ik heb heel wat om te lezen en over na te denken”. “Ja”, zegt Jan, 
“de sleutelwoorden hebben zo’n diepe betekenis. Overdenk het maar met 
een biddend hart. Er is nog een mooi gedicht van Da Costa, een Messiasbe-
lijdende Jood. Hier heb je het gedicht.” 
 
1. Bij 't openslaan van 't Boek der boeken 
gedenk, o christen, dag aan dag, 
dat, wie dat Woord wil onderzoeken, 
geen eigen licht vertrouwen mag. 
 
2. Geen mensen wijsheid zou hier baten, 
geen vlijtig' arbeid hier volstaan; 
all' eigen wijsheid dient verlaten; 
een ander oog moet opengaan. 
 
3. Voordat g' u dan begeeft tot lezen, 
val, christen, val uw God te voet! 
En dat een heilig, heilzaam vrezen 
zich meester maak' van uw gemoed. 
 
4. Vraag, eer gij verder gaat, een zegen; 
vraag ogen, oren en een hart. 
En Jezus Zelve koom' u tegen 
in dit Zijn Woord bij vreugd en smart. 
  
*Lied 1: ‘Geen eigen licht’ uit Bundel “Elk zing’ Zijn lof (tekst Isaäc da Costa 

G. Kroese 



  

 
Voor u gelezen……. 
 
Christus is niet de grote Afwezige, zoals sommigen denken, in het 

werk van de ontdekking aan zonde. Dat is Zijn eigen werk.  

En Hij doet dat werk, met de wet in Zijn hand, dat openleggen van 

die pijnlijke en dodelijke wond, met chirurgische precisie en met 

heel veel liefde.  
Ds. J. IJsselstein, predikant te Kapelle (Z)  



 
 
 

 

 

 

 

 

In deze editie van de Leidraad gaan we kennis maken met Joas Leeflang. 

Zoals we inmiddels wel weten hebben we een fijne samenwerking met onze 

buurgemeente Waverveen. En dat zien we ook bij de jongeren, zo ook Joas. 

 

Maar wie is deze Joas eigenlijk, vroeg ik mij af en stelde die vraag dus aan 

hem. 

Hij vertelt graag; 

Ik ben Joas Jonathan Leeflang, vernoemd naar mijn oom Jonathan en 

kleinzoon van oma Leeflang van de Kerklaan. 

Ik ben geboren op 27 mei in 2004, dus nu ben ik 19 jaar oud. 

Ik ben een energiek persoon en kan heel slecht stilzitten, zo ook niet op mijn 

werk. Ik ben verkoopmedewerker bij de Karwei in Mijdrecht en daar werk 

ik met heel veel plezier. 

Maar, zoals gezegd, kan ik slecht 

stil zitten dus daarom ben ik daar 

lekker druk en als het kan help ik 

graag mijn collega’s. 

 

Joas is dus een harde werker, veel 

uren maken en bezig zijn! Maar 

heb je naast je werk dan wel tijd 

voor hobby’s? Of ben je daar niet 

zo mee bezig vroeg ik verder…. 

Ja hobby’s, vertelt hij, die heb ik 

eigenlijk niet echt,  

wel speel ik graag bordspellen of 

kaartspellen. Of een computerspel 

is op zijn tijd ook wel leuk! 

Ik ben wel op zoek naar een hobby, 

een sport of misschien pianoles. 

Maar zover is het nog niet, ik ben aan het zoeken naar wat mij past. 

     Van mond tot mond 
door Debora de Haan 



Maar we zijn in gesprek omdat we wat meer willen weten over hoe Joas het 

ervaart om het Vinkeveense jeugdwerk te volgen… 

Dus Joas, hoe ervaar je het als “Wavervener” hier in Vinkeveen? 

Kun je ons er iets over vertellen? 

Nou, zo zegt Joas, het heeft wel twee kanten… 

Aan de ene kant is de gemeente van Waverveen mijn gemeente en daarom 

vind ik het zo jammer dat er maar heel weinig jongeren zijn en dus zo weinig 

jeugd dat het haast onmogelijk is om jeugdwerk uit te voeren of te volgen. 

Daarnaast is het natuurlijk wel heel mooi dat wij, zeker niet alleen ik, ons 

mogen aansluiten bij onze broeders en zusters van de gemeente van 

Vinkeveen! 

Want gelukkig is hier nog wel genoeg jeugd waar ik, en anderen, elkaar 

mogen en kunnen vertellen over Gods werk in ons leven. 

Ook volg je de belijdeniscatechese in Vinkeveen, hoe ervaar je dat? Want het 

is best een grote groep? 

Ja, inderdaad, het is een uitgebreide groep. 

Dat komt omdat we nu met drie gemeentes hier tegelijk belijdenis-

catechisatie volgen, een groep uit Wilnis omdat dat een vacante gemeente is 

en wij uit Waverveen en ook jongeren uit Vinkeveen. Best uitgebreid dus. 

Het is dan bijna onmogelijk om iedereen, in dat uurtje dat we hebben, aan 

het woord te laten komen. 

Ook is het lastig om, met zo’n grote groep, wat persoonlijker te worden. 

Daarom splitsen we vaak op in kleinere groepjes zodat we wel wat 

persoonlijker kunnen praten met elkaar. 

 

Naast dat je hier catechisatie volgt geef je ook club hier in Vinkeveen, bij 

club 4. Dat lijkt mij op je lijf geschreven, of zie ik dat verkeerd? 

 

Ja joh, ik heb het hier ontzettend naar mijn zin! Ik ben nog vrij jong, ook dat 

heeft twee kanten. 

Misschien heb ik wat minder kennis of ervaring met deze leeftijdsgroep maar 

aan de andere kant sta ik wel heel dicht bij de leefwereld van deze jongeren 

van club vier! 

En dat zorgt er voor dat ik ze goed begrijp en zo deze jongeren kan bereiken. 

Ik vind het namelijk ontzettend leuk om club te geven vooral omdat ik ze 

Gods Woord wil uitleggen, wat staat er nu in die Bijbel en hoe passen we dat 

toe in ons leven, ook op deze leeftijd. 

 



Wat vind je nu zelf van de samenwerking tussen Vinkeveen en Waverveen, 

of hoe vind je dat het gaat? Vroeg ik aan Joas. 

Joas is daar optimistisch over, hij vertelt graag verder…. 

 

Nou, naar mijn mening gaat dat heel goed,  

Ik denk dat we een hele warme band voelen met Vinkeveen. 

Want als je kijkt naar hoe wij, jongeren, zijn opgevangen door de jeugd van 

Vinkeveen dan kan ik niet anders zeggen dan dat dat voelt als heel warm en 

hecht. 

Daar zijn we dankbaar voor. 

We kunnen ons aansluiten en zelfs meewerken aan het bouwen van de 

gemeente. 

Ook komen er regelmatig ouderlingen of diakenen bij ons in Waverveen de 

dienst bijwonen wat ervoor zorgt dat onze eredienst in stand kan blijven, zo 

houden we elkaar vast! 

Bijzonder zo’n hechte band. 

 

Als we je zo horen dan ben je eigenlijk best heel erg geïntegreerd in de 

Vinkeveense gemeente. Komt dat door de bewuste samenwerking tussen 

beide gemeentes of ook omdat je al wat bekenden hier had via de basisschool, 

de Schakel? 

 

Tja, al van jongs af aan volgde ik de club in Vinkeveen, die was er toen al 

niet meer in Waverveen. 

Al mijn vrienden van de basisschool zaten ook in Vinkeveen, we hadden toen 

dus ook samen al dikke pret op de club. 

En toen op een gegeven moment al het jeugdwerk stopte in Waverveen, wat 

ik heel naar vond, ben ik ook de catechisatie gaan volgen in Vinkeveen. 

En ja, we werden heel warm ontvangen, door de jeugd en alle anderen, zodat 

het niet lastig was om over te schakelen. 

Na de club ben ik ook aangehaakt bij ,,de Springplank”, ook zo’n hechte 

groep vrienden. 

Kijk maar naar het weekend van laatst, zo goed en gezellig met elkaar! 

Dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om mee te draaien in Vinkeveen 

met al het jeugdwerk. 

 

Dus club, catechisatie, belijdeniscatechisatie, Springplank en volgens mij 

zag ik je ook bij de VBW, de Vakantie Bijbel Week, ben je daar ook 

medewerker? 

 



Ja, klopt! Leuk joh! 

Er is niets mooiers dan jongere kinderen vertellen over onze prachtige God! 

Vooral op die jonge leeftijd is het zo belangrijk dat ze het goede nieuws, het 

blijde evangelie, horen.  

En bij de VBW zijn ook kinderen die we niet tegen komen in de kerk of het 

andere jeugdwerk, dat maakt het zo waardevol en ook zo nodig dat dit werk 

blijft bestaan. 

We doen dit werk op zo’n creatieve en praktische manier, dat is zo gaaf om 

te doen.  

Weet je, Jezus zegt ook in Lukas 18 die hele bekende tekst: 

“Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet 

binnengaan”. 

Daarom ben ik er ook van overtuigd dat wij ons, als gemeentes, juist hiervoor 

in moeten zetten. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. 

Daarnaast groei ik er zelf ook weer van, van de kinderen leer ik veel en ook 

van de andere leiding om mij heen. 

Daarom is het ook zo van belang dat ouders hun kinderen aanmoedigen om 

deel te nemen aan alle clubs, zondagsschool enz. enz.! Echt het is van 

levensbelang. 

En buiten dat, het is ook heel goed voor de onderlinge band, ik heb ervaren 

dat het fijn is als je opgevangen word in een warme gemeente, zo’n gemeente 

moet je koesteren. 

 

Aan het eind vraag ik vaak of iemand de gemeente iets wil meegeven…. 

Dus Joas, Wil jij ook wat vragen of mee geven aan de gemeente? 

 

Ik wil allereerst zeggen dat ik het heel fijn vind dat wij ons zo mogen 

aansluiten bij de gemeente van Vinkeveen. 

Daarnaast wil ik om uw en jouw gebed vragen voor beide gemeentes en ook, 

vooral, voor al het jeugdwerk. Het is zo belangrijk dat we in gebed om elkaar 

heen staan! Ook om de jeugd, wij hebben dat nodig! 

 

Ook wil ik tot slot nog een tekst delen uit de Bijbel, uit Handelingen 11. 

Daar gaat het over de eerste gemeente, ik wil u vragen om te zijn als Barnabas 

die op pad wordt gestuurd naar Antiochië, lees vers 23: 

 

“Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in Zijn goedgunstigheid had 

bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te 

zijn en trouw te blijven aan de Heer”. 

 



Als ik aan het gesprek terug denk dan valt mij de liefde op van Joas vóór de 

jeugd. Een drang om juist hen het blijde evangelie te vertellen. Maar ook de 

blijdschap om de gemeente, dat we een warme band hebben, bijzonder! 

Laten we dus als gemeente : 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk dat juist daarvoor, 

door U apart is gezet. 

Vol van Uw liefde, genade en kracht, 

als en lamp die nog schijnt in de nacht. 
 

 

 

 

 

 
  



 
  



 
  



 
  



Heel gewoon 
 

Heel gewoon, heel gewoon. 

Niemand had ’t zo verwacht. 

Geen paleis of een dure woning, 

wie had dat ooit gedacht. 

Door te worden als een kind, 

heel eenvoudig, 

door te worden als een kind heel klein, 

kon Hij onze Koning worden, 

kan Hij de Redder zijn. 
 
 
  



 
 
 
Wat is dit een mooie tekst en als je om je heen kijkt is het ook echt waar. 
Wel moet je soms dingen ook echt op-
merken om het te zien, je loopt zo snel 
die rijkdommen voorbij…. 
Op een koude middag, de temperatuur 
komt niet boven nul, wandelen we met 
elkaar door het park. We praten wat. 
Opeens staat 1 van ons stil en wijst om-
hoog. De blikken van de anderen volgen 
haar vinger….. 
We zien een boom waar door de ge-
meente een tak van is afgezaagd. Aan 
het restje van de afgezaagde tak heeft 
zich een grote ijspegel gevormd. Wat 
ziet dat er bijzonder uit. 
Met elkaar komen we tot de conclusie: 
de gemeente zaagde de tak af, maar de sapstroom van de boom is nog door-
gegaan. Het sap is uit het restje van de tak gedropen en in de tussentijd 
bevroren. Dit geheel vormt de bijzondere ijspegel.  
 
De blauwe reiger is voor de meeste mensen wel een vrij bekende vogel. Hoe 
bekend ook, ik kwam er achter dat het beest wel bijzondere eigenschappen 
heeft. 
Reigers eten vis, mollen, kikkers 
en…ratten. Tijdens een wandeling zie 
ik een reiger langs een sloot staan. Ik 
zie dat het dier iets “groots” in zijn 
bek heeft, maar kan eerst niet goed 
zien wat het is. De reiger worstelt om 
zijn prooi in bedwang te houden en 
even lijkt de prooi het zelfs te winnen: 
De prooi valt op de grond en probeert 
nog weg te lopen. Daardoor zie ik dat de prooi een grote rat is! Toch is de 
reiger snel genoeg om de rat weer vast te pakken met zijn scherpe bek en 
ik zie dat de rat uitgeput raakt, de bewegingen worden steeds minder. 

‘Hoe groot zijn Uw werken, o Heere! 
U hebt alles met wijsheid gemaakt,  
de aarde is vol van Uw rijkdommen’ (Psalm 104 vers 24) 



Dan besluit de reiger de rat naar binnen te werken. Vol verbazing zie ik het 
gebeuren: met de bek wijd open verdwijnt de rat stukje bij beetje in de 
grote bek. Nu volgt de rat de weg door de nek van de reiger. Via de grote 
bobbel in de nek kan ik precies volgen waar de rat zich in de nek bevindt. 
Zodra de rat de nek door is, springt de reiger in het water en neemt wat 
flinke slokken water….de maaltijd is verorberd, de honger voorlopig gestild. 
 
Reigers zijn ook slim!  
Het zorgde voor een grappige situatie, ik moest er echt even om lachen toen 
ik het zag. 
Vlak bij een brug zit een visser, heel rustig met de hengel in het water. 

Op een paar meter afstand staat 
een reiger, geduldig te wachten tot 
de visser een visje heeft gevangen! 
Zou de reiger dat weten??? 
Ik knoop even een praatje aan met 
de visser, die mij vertelt dat de rei-
ger wel vaker komt buurten.  
Heeft de visser wel eens een visje 

gegeven? Het antwoord blijft de visser mij schuldig, ik kom er niet achter. 
Neemt niet weg dat de reiger toch ooit een keer op het idee gekomen moet 
zijn dat deze man hem wel eens een visje zou kunnen geven. 
 
Reigers bouwen in het voorjaar hun nest hoog in een grote boom. Enorme 
takken sjouwen ze daar naar toe en zo maken ze samen een prachtig nest. 
In 1 boom kun je vaak meerdere nes-
ten ontdekken. Ze maken veel la-
waai, de felle schreeuwen hoor je 
van afstand al. Tijdens onze wande-
lingen weet ik een paar bomen waar 
reigers hun nest hebben. Later merk 
je dat er jongen zijn: de reigers vlie-
gen af en aan met voedsel. 
In de winter hebben reigers het niet 
makkelijk, zeker niet als de sloten bevroren zijn en de grond hard is. Ze staan 
dan zielig en sacherijnig langs de kant, op zoek naar eten. Toch overleven 
de meeste reigers gelukkig wel, sommigen trekken in de winter naar een 
warmere plek. 
 



Weet je het nog? 
De winter van 2022? 
Op 18 februari dat jaar waaide storm Eunice over Nederland!  
Samen met Gijs heb ik hier een bijzondere herinnering aan. 
De dag begint nog redelijk rustig. In de ochtend zijn we thuis nog bezig om, 
op aanraden van het KNMI, wat losliggende spullen binnen te halen. 
Rond het middaguur zien we dat de barometer aangeeft dat de luchtdruk 
aan het zakken is. Als ik rond 2 uur nog even met Gijs buiten loop is er al 
behoorlijk wat wind. 
In mijn gedachten rijst een plan: Als het droog blijft ga ik proberen samen 
met Gijs richting ons wandelgebied te gaan. Hoe geweldig moet het zijn dit 
natuurgeweld op die manier te beleven?!  
 
Rond half 4 stap ik samen met Gijs in de 
auto. Het is stil op de weg, het is maar 5 
minuten rijden. Er liggen al heel wat af-
gewaaide takken op de weg. Op het par-
keerterrein zet ik de auto op een naar 
mijn idee veilige plek, niet onder grote 
bomen. Samen lopen we richting het be-
kende zandpad. Gijs loopt niet los, dat is mij te gek. Wel heb ik hem aan de 
flexi (uitrolbare riem) om hem toch wat ruimte te geven. 
Het enorme geraas van de bomen overstemt alle andere geluiden, wat een 
herrie. 
Aan het eind van het zandpad zie ik dat het water uit het riviertje op en over 
het zandpad wordt geblazen. Het is een machtig gezicht, het water wordt 
hoog opgezweept. Als we het pad vervolgen worden we even nat van dit 
water. 
We steken de weg over en staan nu bijna bij de 
plas…we staan even stil en zien hoe het water de 
ingang van het riviertje wordt ingestuwd. Grote 
golven zorgen ervoor dat veel water ook op de 
kant terecht komt. Het maakt veel indruk op mij, 
maar ik kan er ook enorm van genieten, prachtig! 
Ik probeer wat foto’s te maken, maar opeens lig ik 
op de grond! Gijs staat naast mij, maar rolt opeens 
onderste boven. (zie filmpje via de QR-code). Ik denk dat hij een ruk kreeg 
van de wind. Doordat ik de riem in mijn hand heb, neemt hij mij ook mee.  



We krabbelen allebei lachend overeind en ik besluit verder te gaan, richting 
de plas. Toch wil ik niet gelijk richting het honden strandje lopen….Dat is 
wel erg spannend. 
Via een asfalt pad berei-
ken we een grasperk en 
daar kunnen we het water 
van de plas zien. We lopen 
nu richting het water en ik 
ga bij het water op de 
picknickbank zitten. Staan 
lukt bijna niet, de wind 
rukt aan mijn lijf en ik voel mij erg wankel. Gijs loopt even naar het water, 
maar komt weer terug. Wat een golven, wat een geweld, wat een geluid! 
Een andere wandelaar komt aanlopen, we praten even kort. Ik ben toch niet 
de enige die dit prachtig vindt! 
Gaan we toch nog even naar het honden strand? We gaan het probe-
ren…Samen lopen Gijs en ik het korte stukje. Gijs lijkt eigenlijk nog niet eens 
onder de indruk van de wind. Voor hem is dit een bekende plek en hij snuf-
felt rustig rond. Ik zit op het bankje, kijkend naar de golven. 
Wat voel ik mij klein in dit grote geweld! 
 
Psalm 65 komt spontaan in mijn gedachten: 

t’ Gedruis der zee doet Gij bedaren 
Daar Gij haar golven stilt’  
Rumoer der golven, als der baren 
Betoomt Gij waar Gij wilt. 
Wie d‘ einden dezer aard bewonen 
Aanschouwen dag aan dag 
de wond’ren die Uw almacht tonen 
met vrees en diep ontzag. 
 
Na nog even genoten te hebben, besluit ik terug te 
gaan. We lopen terug naar het zandpad en wat 
vreemd: Nu lijkt het zandpad opeens best rustig! 
In de tussentijd zie ik dat er in de buurt van het zand-
pad al wat bomen zijn omgewaaid en het is goed dat we naar huis gaan. 



Met de auto rijden we naar huis, met een prach-
tige ervaring in onze gedachten! 
Als we een paar dagen later weer bij het hon-
denstrand komen, zien we dat de storm veel 
zand heeft weggeslagen van het strand, er is 
een flink gat ontstaan. 
 
 
Probeer eens: 

Een bijzondere vogel als de reiger goed te bekij-
ken en zijn gedrag goed in de gaten te houden. 

Te genieten van bijzondere natuurverschijnselen. 
  

Nog een filmpje over de storm 

Wilma van der Ster 



 
 
Het kan je zomaar overkomen in deze tijd van het jaar als je naar school 
loopt of fietst: Buiten kan je maar weinig zien en daardoor is het nog ge-
vaarlijk op de weg ook! Overal hangt…..Mist. 
Mist ontstaat als warme en koude lucht zich met elkaar vermengen. 
 
Ook jij kan mist maken! 

Nodig: Glazen pot die stevig staat(bijv. van groente of augurken) 
Vergiet 
Steelpan of waterkoker. 
Water 
IJsklontjes 

 Meet een hoeveelheid water af voor in de glazen pot, maar laat 2 cm 
onder de rand leeg. 

 Verwarm deze hoeveelheid water in een steelpan of de waterkoker. 

 Giet het hete water in de glazen pot. 

 Zet de vergiet op de glazen pot. 

 Leg de ijsklontjes in de vergiet. 
Wat gebeurt er? 
 
Doordat het hete water vermengt wordt met het koude water van de ijs-
klontjes, ontstaat er mist.  

Pas op: 
Vraag voor het verwarmen van het water en het overgieten van het hete 
water in de glazen pot even hulp van een volwassene! 

           Mist….. 



 
 
  

om te kleuren 



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 

 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.……………………………………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  
Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, gerrieschreurs56@gmail.com, tel: 264286 
Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007  
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