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Aan de rechterkant van het schip  
 
En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u 
zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken van-
wege de grote hoeveelheid vissen (Johannes 21:6) 
 
Na een nacht lang vissen komt de zon op over het meer van Tiberias. Het 
oranjekleurig zonlicht maakt steeds meer plaats voor helder geel. Steeds 
meer glinsteringen verschijnen over de deining. Maar tegelijkertijd weer-
spiegelt het water ook de schraalheid van de omliggende heuvels. Niet min-
der schraal was de opbrengst van de visvangst van de afgelopen nacht. De 
hele nacht hadden de discipelen gevist en niets gevangen. Vol van teleur-
stelling glijdt hun scheepje verder over het meer. Twee woorden drukken 
zwaar op hun harde werken: niets gevangen.     
 
De vissers van mensen waren vissers van niets geworden. Zo leek het ten-
minste. Petrus had weer voorgesteld om te gaan vissen. De Heere Jezus was 
eerder opgestaan en verschenen!  Maar al lange tijd had men niet veel meer 
van de opgestane Christus vernomen. Dan moet je toch maar wat gaan 
doen. Zouden u, jij en ik niet hetzelfde doen? Je kan ook eindeloos afwach-
ten totdat er iets gebeurt, met de armen over elkaar: wachten totdat je 
merkt dat de HEERE nabij is. Maar je kunt natuurlijk ook afleiding zoeken. 
Je kunt natuurlijk ook aan het werk, zeker als je nog tot de beroepsbevolking 
behoort. Daar is trouwens op zichzelf niets mis mee. God kan onze plannen 
altijd doorkruisen, maar het is altijd goed om bezig te zijn met ons dagelijks 
beroep; waar de HEERE ons ook een plaats heeft gegeven. Laat een ieder 
zich inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen 
delen met wie gebrek heeft (Efeze 4:28). Daar is niets mis mee. Dat is juist 
goed.    
 
Bij de discipelen werd hun oude beroep van visser wel doorkruist. Het werd 
doorkruist door de leegheid en schraalheid: niets gevangen. Zou het geen 
roepstem van de HEERE zijn? Het kan, ook in ons werk. Het lukt ineens alle-
maal niet zo meer. Het loopt allemaal wat tegen. Al ons werk wordt ons uit 

HET WOORD VOORAF…. 



handen geslagen. Dan moeten we het in de handen van de HEERE overge-
ven. Maar dat is een onmogelijkheid van ons uit. Wij willen vasthouden wat 
we vast denken te kunnen houden.     
 
Daar staat de Heere Jezus aan de oever. Hij staat op afstand, maar komt 
door Zijn Heilige Geest onnoemelijk dichtbij. Zo werkt hij in ons leven dat 
we het van God gaan verwachten: opgeven en overgeven. En Hij, de Heere 
Jezus, zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip. Dat 
lijkt geen logisch advies. De rechterkant van het schip, dat is stuurboord. 
Daar zat het roer. Die kant was om het schip te besturen, maar niet om te 
vissen. Het net zou verstrikt raken, en het schip onbestuurbaar worden. 
Maar toch, geef dan de Heiland 't roer in handen. De discipelen gehoorza-
men, terwijl zij nog niet duidelijk zagen dat ze hier met Gods Zoon te maken 
hadden. Maar ergens hebben ze Christus in dit alles herkend, anders zou-
den ze Hem niet gehoorzamen. Met eerbied gesproken: hier staat werkelijk 
de beste Stuurman aan wal.    
 
Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Moeten 
we het dan maar niet over een andere boeg gooien, in het kerkelijk leven, 
en ons persoonlijk geloofsleven? Moet het niet allemaal anders? Het won-
der is juist dat wij kerkelijk en geestelijk niets van onszelf hoeven te ver-
wachten: ook niet van onze plannen om het dan allemaal maar anders te 
gaan doen. Het gaat om het verwachten van God en het vertrouwen op 
God.  En dan gebeurt het wonder: dus wierpen zij het net uit en zij konden 
het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.  
 
Zo geeft Christus overvloed en eeuwig leven, aan zondaren, aan mensen die 
naast het net hebben gevist. De grote hoeveelheid vissen dwingt je ernaar 
te kijken.  Maar vergeet niet over de goedgevulde netten heen te kijken. 
Vergeet niet te letten op Hem Die toen aan de oever stond, maar nu in de 
hemel is: de Heere Jezus Christus. Zo kwam Johannes ook tot die belijdenis: 
Het is de Heere! Dat is wie Christus is: Heere, Hem Die alle macht gegeven 
is in hemel en op aarde. Hij heeft alle macht, over zeeën en meren, over 
grote en kleine vissen, over succesvolle mensen, en over mensen die naast 
het net hebben gevist. In alle schraalheid van ons leven, vinden wij alleen 
bij Hem overvloed en eeuwig leven.    
 

John de Haan 

Foto van de zee van Tiberias 



 

Ook dit jaar zal D.V. in de zomervakantie de VBW weer gehouden worden. 
In de week van 21 t/m 27 juli staat de tent weer op het plein van de Scha-
kel. Het thema dit jaar is ’Ik zie je‘. Het doel is dat elk kind op de VBW 
hoort dat hij of zij gezien wordt door God. Hij kent ieder mens helemaal. 
Hij kent je diepste gevoelens, wat er in je omgaat... wie jij écht bent!  
In de Bijbel lezen we hoe God de mens ziet. Dat Hij anders kijkt dan wij 
mensen. Op dag 1 staat Ruth centraal. Zij wordt gezien door God en dat laat 
Hij ook merken in haar leven. Gods hand is zichtbaar in Ruths leven.  
Op dag 2 gaat het over David, die door Samuel gezalfd wordt tot koning. De 

Heere kijkt naar het hart en ziet in David de koning - ook als anderen dat 

niet zien. Op dag 3 gaat het over het verhaal van de tien melaatsen. Zij wor-

den door Jezus gezien en zelfs genezen. Op dag 4 horen we dat Jezus 

Zacheüs vindt én ziet, ondanks dat hij zich verstopt heeft. Jezus stapt het 

leven van Zacheüs binnen en hierdoor verandert hij. Tijdens de kerkdienst 

gaat het over de geschiedenis van Filippus en de kamerling. De Heilige Geest 

helpt Filippus, en ook ons, om ande-

ren écht te gaan zien en uit te delen 

van Gods liefde.  

We willen de kinderen ook leren dat 
zij, als zij God gaan zien en leren ken-
nen, ook Zijn voorbeeld mogen gaan 
volgen, en de ander mogen zien en liefhebben. Jezus heeft, toen Hij op de 
aarde rondliep, praktisch getoond hoe wij dat kunnen doen.  
De VBW kan niet zonder de enthousiaste vrijwilligers! Ook dit jaar kunnen 
we jullie enthousiasme weer goed gebruiken! Er is voor iedereen wat te 
doen! Hebt u zich, heb jij je, nog niet opgeven, doe het dan snel. Dit kan via 
de website of via iemand van de VBW-commissie. Moet je nog maatschap-
pelijke stage lopen? Dat kan ook bij de VBW. 
Dan nog een oproep, want de VBW draait niet alleen op vrijwilligers maar 
ook op gebed. Willen jullie meebidden dat de voorbereidingen gezegend 
mogen worden?  
Wij kijken al ontzettend uit naar de VBW en wij hopen jullie ook!  
 
Vriendelijke groet,  
 
De VBW-commissie: Nico-Jan, Marjolein, Mariska, Noa, Anne, Sanne en Ria 

   



 
Via deze weg willen wij u een korte update geven van het ingeslagen traject 
van samengaan met de Hervormde Gemeente van Waverveen. Dit naast de 
berichten die geplaatst worden in Ons Kerkblad. 
Als eerste even terug naar het begin. Er zijn al vele jaren diverse vormen van 
samenwerking met Hervormd Waverveen op gebied van jeugdwerk en an-
dere kringen.  
 
Vanaf begin 2022 zijn er gesprekken gevoerd met de classispredikant, Her-
vormd Waverveen, Wilnis en Vinkeveen. Hierna is als eerste gestart met on-
dersteuning aan de kerkenraad vanuit Wilnis en Vinkeveen en hierdoor was 
beurtelings in de avonddiensten een ouderling van dienst aanwezig in 
Waverveen. 
 
In mei 2024 hebben wij officieel een verzoek tot een oriënterend gesprek 
ontvangen vanuit de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Waver-
veen om tot een fusie te komen. 
De kerkenraad heeft dit verzoek positief beantwoord wat op de jaarverga-
dering in oktober 2024 aan u kenbaar gemaakt is. 
 
Maar, waar staan we nu? 
Om dit gehele proces te begeleiden hebben we besloten om een externe 
begeleider te benaderen. 
Dit is Wouter Voshol geworden van Kerk&Raad. Wouter begeleidt ons in dit 
traject met name op het juridische vlak, daarbij weet hij ook goed welke 
stappen we moeten ondernemen en wat de PKN van ons verwacht m.b.t. 
aanleveren van de noodzakelijke documenten. 
Om een officiële fusie aanvraag te kunnen indienen bij de PKN moeten er 
bijvoorbeeld gezamenlijke meerjarenbegrotingen, beleidsplan en plaatse-
lijke regeling worden opgesteld. 
Hier wordt momenteel aan gewerkt en wij hopen u als gemeente eind juni 
hierover te kunnen informeren op een extra bijeenkomst. 
 
Daarnaast loopt een los traject met de maatschappelijke onderneming 
BOEi. BOEi onderzoekt de mogelijkheden van het kerkgebouw in Waver-
veen. Zij hebben ervaring met gebouwen waar een monumentale status op 
zit. 
 
Zoals u kunt lezen gebeurt er op de achtergrond veel en zijn we dankbaar 
dat we als kerkenraden ondersteuning hebben vanuit de classis, Kerk&Raad  

Fusietraject Hervormde Gemeente Vinkeveen en Waverveen 



 

 
en BOEi. Tevens zijn er diverse gezamenlijke overleggen met bijvoorbeeld 
Diaconie, Kerkrentmeesters en Moderamen. 
 
Inmiddels zijn er ook diverse gezamenlijke diensten en vieringen geweest en 
afgesproken. Zodoende raken we als broeders en zusters steeds meer met 
elkaar verbonden. 
 
We vragen uw gebed om wijsheid en Gods leiding in dit traject. 
 
Heeft u of jij nog vragen kunt u die uiteraard stellen. 
 
Jaap van der Velde 
scriba@hervormvinkeveen.nl  

Mutaties ledenbestand maart t/m mei 2025 

Naam Adres Omschrijving mutatie Maand

mw. O.V. Verbruggen-Oliinyk Nobel 21, 3641 MA Mijdrecht ingeschreven en gehuwd met K.N. Verbruggen mrt'25

Lyuba (L.D.) Oliinyk Nobel 21, 3641 MA Mijdrecht ingeschreven mrt'25

dhr. K.N. Verbruggen Nobel 21, 3641 MA Mijdrecht overgeschreven naar onze gemeente mrt'25

mw. N. van Selm Ieplaan 82, Waddinxveen op verzoek uitgeschreven mrt'25

Sifra van Sligtenhorst Kerklaan 61 geboren d.d. 15 maart 2025 mrt'25

Ezra Smit Waterhoenlaan 11 geboren d.d. 18 maart 2025 mrt'25

Benjamin Smit Waterhoenlaan 11 geboren d.d. 18 maart 2025 mrt'25

dhr. L.J.A. Nap Molenkade 20 verhuisd naar Baambrugge mrt'25

mw. D. de Groot Vinkenkade 77R verhuisd naar Baambrugge mrt'25

mw. E.M. Boorsma Snippenlaan 28 verhuisd naar Uithoorn mrt'25

dhr. M. Blonk De Afslag 11, Nieuwveen verhuisd naar Ter Aar en vervolgens weer naar Nieuwveen mrt'25

mw. S.A. Barth Taalstraat 152, Vught belijdenis d.d. 13 april  2025 apr'25

mw. A.M. Barth Herenweg 203 belijdenis d.d. 13 april  2025 apr'25

mw. J.E. Leeflang Futenlaan 15 belijdenis d.d. 13 april  2025 apr'25

dhr. H.G. van Westerhuis Patrijzenlaan 36 belijdenis d.d. 13 april  2025 apr'25

mw. M. Verbruggen Kerkelanden 52 verhuisd naar Utrecht apr'25

mw. M.M.  van der Velde Donkereind 20 verhuisd naar Utrecht apr'25

mw. W. den Herder Herenweg 284R2 ingeschreven, vanwege huwelijk met F.H. Kroese 8 mei 2025 mei'25

mw. M.M. van der Velde Ryelandstraat 13, Utrecht voorkeurlid onze gemeente geworden mei'25

Leah Mulckhuyse Herenweg 254B geboren d.d. 30 april  2025 mei'25
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Het afgelopen seizoen zijn er weer ontmoetings-inloopochtenden en 
ontmoetingsmaaltijden georganiseerd.  
Bij de inloopochtenden kan iedereen, jong en oud, van 10.00-12.00 

uur binnenlopen voor een kopje 
koffie/thee en is er gelegenheid 
om gezellig met elkaar te pra-
ten. Men kan staan en gaan 
wanneer men wil. Het waren ge-
zellige ochtenden, waarop ge-
praat werd over bv. Bijbelse 
standpunten, de preek van zon-
dag, herinneringen van vroeger 

delen, maar ook over actuele ontwikkelingen in de wereld. Kortom, 
gezellige ochtenden.  
Ook de ontmoetingsmaaltijden waren heel gezellig en de opkomst 
was dit seizoen erg groot. Wat we geweldig vinden, maar vooral ook 
dankbaar voor zijn! Bijna iedere keer waren de 4 tafels van 8 perso-
nen bezet. 
Doelstelling is; dat iedere maaltijd door een gemeentelid thuis ge-
kookt wordt. Deze persoon kookt dan voor 8 personen een maaltijd. 
En in totaal moet er dus voor 32 personen gekookt worden. 
Helaas lukte dat het afgelopen seizoen niet elke keer, omdat er niet 
genoeg koks beschikbaar waren. 
Omdat de ontmoetingsmaaltijden zo gezellig zijn en zo’n succes zijn, 
willen we deze graag ook in het komende seizoen organiseren. 
Maar dan hebben we wel meer koks nodig!! 

Daarom onze oproep: 
 Wie wil ons komen helpen en 1 of meerdere keren een maaltijd 

koken?  
 Ook zoeken we nog een medewerker, die de gasten kan verwelko-

men, van een drankje voorzien en kan helpen met de tafels dekken en 
opruimen. 

 
Info en opgeven bij: Greet Kroese en Ria van der Vliet  



 

Als Comité kijken we terug op een mooie dag. 
Want was het een schitterende zonovergoten dag, 10 mei jl. Voor 9 uur 
stonden de zgn ‘koopjesjagers’ al bij de ingang, terwijl de kramen en thee-
tuin nog klaar gemaakt moesten worden voor de verkoop. 
Het liep de hele dag een beetje door, niet 
druk, maar steeds wel mensen die onze 
Verkoopdag bezochten. Gelukkig maar.  
De Appeltjesboom deed het goed dit jaar 
met leuke prijzen, met de enthousiaste 
spelleiders Noor en Elise. De hamburgers 
van de Keurslager vielen in de smaak, 
evenals de traditionele poffertjes. Vanwege het warme weer, werden er 
ook ijsjes verkocht. Dit liep geen storm, maar het was wel een aangename 

verkoeling. De Theetuin had weer heer-
lijke baksels te koop staan, waar menig-
een van smulde. Ook de andere kramen 
buiten hadden genoeg aanloop. 
De kraakwagen kwam helaas zijn afspraak 
niet na en moest er snel een alternatief 
bedacht worden 

wat er moest gebeuren met het overgebleven 
spul. Gelukkig hebben we Jan in ons Comité en die 
mocht van zijn werkgever van Schie een container-
bak meenemen en kunnen legen bij Dukdalf. Even 
stress, maar ook opgelost zodat we zaterdagavond 
toch weer een lege parkeerplaats hadden. 
We hopen dat de bezoekers de saamhorigheid 
proefden, waar we de gemeenteleden mee willen binden. Samen inzetten 
voor een doel, samen gemeente zijn. 
Na zorgvuldige telling, kunnen we verheugd meedelen, dat we € 3.500,00 
kunnen overschrijven naar de Kerkrentmeesters voor de restauratiekosten 
van de klok! 
Na de Heere, zeggen wij u, hiervoor hartelijk dank. Ook álle medewerkers 

achter de kramen en, niet te vergeten, de helpers voor het op- en afbou-

wen, we zijn u/jou heel erg dankbaar voor je hulp, want zonder u/jullie, 

lukt het écht niet! Mogen we bij de volgende keer, weer op je rekenen?  

TERUGBLIK VERKOOPDAG 2025  



 

18 Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bron-
nen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot water-
bronnen. 19 Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de 
oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met 
plataan en dennenboom, 20 opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens in-
ziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het 
geschapen heeft. 
 
Een stukje uit Jesaja 41. De HEERE voorzegt dat in de woestijn de natuur 
hersteld zal worden. Voorheen kale bergen zullen weer begroeid zijn en 
stromend water hebben. Wat woestijn was, heeft nu waterpoelen, water-
bronnen en een diversiteit aan wilde bomen. De hand van de HEERE zal dit 
doen. 
Maar… hoe leg je dit uit? Dan blijken meningen onder bijbelwetenschap-
pers enorm uiteen te lopen. Iemand schrijft: Dit is duidelijk figuurlijk be-
doeld. Er is geen enkele aanwijzing dat de profeet dacht dat dit letterlijk 
waarheid zou worden. Dit is onmogelijk in de natuur. Het is een symbool 
voor de wedergeboorte van het volk. 
Een ander zegt juist: God zal de natuur herscheppen. Op een wonderlijke 
manier zal de HEERE ervoor zorgen dat de woestijn weer vruchtbaar land 
wordt. God herstelt de natuur. Zo zegent Hij Zijn volk. 
Tja, wat is dan de goede uitleg? Het opvallende is dat beide uitleggers na-
tuurherstel als iets heel wonderlijks zien. De een zegt daarom: het kan niet 
letterlijk zijn, de ander zegt: God zal dit wonder eens gaan doen. Maar… wat 
beide niet lijken te weten, is dat er op grote schaal mensen werken aan na-
tuurherstel, ook in woestijngebieden. Blijkbaar is het toch niet zo onmoge-
lijk. In Israël brengt men enorme hoeveelheden voorgezuiverd rioolwater 
naar de Negev-woestijn, zodat daar irrigatielandbouw mogelijk is. In Jorda-
nië loopt het “Greening the Desert Project”, veel kleinschaliger, maar mo-
gelijk voor iedereen. In Afrika en Australië wordt op miljoenen hectares ge-
daan aan herstellend begrazen en andere vormen van landschapsherstel 
(Holistic Grazing, Farmer Manage Natural Regeneration). Agrarische ge-
meenschappen werken op grote schaal in verdroogde gebieden aan de te-
rugkeer van water (zoek op: “sanddams”, “waterbunds”, “justdigit”). En zo 
zou ik de lijst nog wel langer kunnen maken. 
Op veel plaatsen zien mensen letterlijk voor hun ogen gebeuren wat Jesaja 
beschreef: water en bomen keren terug. (Terwijl soms in hetzelfde land de 
vernietiging van ecosystemen ook onverminderd doorgaat.)  

Promotieonderzoek 



 
Wereldwijd gebeurt er veel aan natuurherstel. Veelal niet de terugkeer van 
“oernatuur” - wat dat ook moge zijn - maar herstel van het landschap zodat 
mens en dier er goed kunnen leven. Het lijkt veel op Jesaja 41.  
Maar Bijbelverklaarders lijken niet eens te weten dat natuurherstel moge-
lijk is. Ook allerlei Bijbelse boeken die ingaan op klimaatverandering, na-
tuurbescherming of verlies van biodiversiteit, gaan niet of nauwelijks in op 
actief herstel van de natuur. Het lijkt een blinde vlek, een vergeten onder-
werp binnen de theologie. Dat heeft bij mij de vraag opgeroepen: hoe breng 
je de huidige praktijk van actief natuurherstel in verbinding met het Bijbelse 
spreken over natuurherstel? 
Hoe lees je teksten als Jesaja 41 met in je gedachten dat dit ook praktijk is 
en mensen hier actief aan werken? En omgekeerd: kan een tekst als Jesaja 
41 mensen motiveren om te gaan werken aan herstel? En hoe verhoudt ons 
werk zich tot Gods werk, want de profetie zegt toch dat de HEERE het zal 
doen?! Het zijn thema’s die mij al lang bezig houden. Vragen genoeg. 
Over zulke vragen wil ik de komende jaren gaan nadenken en een proef-
schrift schrijven. Ik begin dus aan een promotieonderzoek. Daar ging een 
lang proces van wikken en wegen aan vooraf. Inmiddels is een voorlopig 
onderzoeksplan goedgekeurd en ga ik aan de slag bij de vakgroep Oude Tes-
tament bij de christelijke gereformeerde Theologische Universiteit in Apel-
doorn. Daar heb ik ooit gestudeerd en voel ik me goed thuis. Ook de Theo-
logie Universiteit Utrecht is erbij betrokken. Het is voor mij een spannende 
stap. Zal het lukken om voldoende tijd vrij te maken? Hoe combineer ik het 
met gemeente en gezin? Hoe zullen mensen hierop reageren? Wat gaat / 
wie gaan er allemaal op mijn pad komen?  Studeren deed ik altijd al, nu zal 
het veel meer gefocust zijn op één onderwerp. Het komende jaar zal moe-
ten blijken of dit haalbaar is. Het is in ieder geval mooi om op deze manier 
mee te mogen denken over en bij te dragen aan heel actuele onderwerpen. 
Daar hoort nog één ding bij: “practise what you preach.” Heel in het klein 
wil ik ook zelf herstellende landbouw in praktijk brengen. In de achtertuin 
combineer ik voedsel verbouwen met actief vergroten van de biodiversiteit. 
Een opbrengst voor mens en natuur. Wie eens een kijkje wil nemen in de 
tuin of verder wil praten over dit onderwerp, kom gerust eens langs in de 
tuin of stuur even een berichtje. 
Jesaja 41 loopt uit op de verheerlijking van de HEERE, en zo hoop ik dat ook 
dit alles mag bijdragen aan de eer van God.  
  

Ds. C.J. Barth 



 

 

 

 
 
Een nieuwe editie van de Leidraad vraagt om een nieuwe kennismaking en 
dus leren we een gemeentelid wat beter kennen. Al is dit gemeentelid voor 
de meeste mensen toch echt wel bekend, het is toch leuk om vragen af te 
vuren op Nellie Oussoren.  
Want wie kent haar niet van een kaart of vriendelijk woord?!  
Toch hebben we nog van alles te vragen, lees maar.  
 
Wie is Nellie vroeg ik haar als eerste: 
Tja, als geboren, en getogen, Vinkeveense hoef ik mij niet echt meer voor 
te stellen toch? 
Maar ik ben geboren op tien april 1965 als tweede dochter van Nico en 
Betsy de Haan aan de Demmerik. 
Nog steeds ben ik dankbaar voor deze lieve ouders die een poeliersbedrijf 
hadden aan de Demmerik. Mijn broer heeft dat van hen overgenomen met 
zijn vrouw en de volgende generatie staat alweer klaar om in te stromen in 
het bedrijf.  
Zelf heb ik altijd geroepen geen eigen bedrijf te willen, omdat ik van dichtbij 
zag hoeveel zoiets van je vraagt en hoe druk dat kan zijn, ook voor je gezin. 
Toch gaat dat dan anders als je soms 
denkt, want ik ben inmiddels al 38 
jaar gelukkig getrouwd met Co. 
Ons huwelijk werd rijk gezegend met 
vier kinderen; Rudy, Stefan, Judith 
en Mirjam. Inmiddels is ons gezin 
verder uitgebreid met Silvia, Martijn 
en Jos en acht prachtige kleinkin-
deren. 
Wat is God goed voor ons!! 
Maar nog even over dat eigen be-

drijf, Co en ik hebben met heel veel 

vreugde gewerkt op ons ‘Caravan-

park Achterbos’, waar Co vooral al   

Van mond tot mond……. 
door Debora de Haan 



het buiten werk deed en ik de administratie, daar kwam mijn opleiding weer 
goed van pas!  
 
Met een druk bedrijf en groot gezin ben je toch begonnen aan het jeugd-
werk binnen onze gemeente, wanneer ben je met dit werk begonnen? 
Al sinds ik zwanger was van onze oudste, Rudy, ben ik jeugdwerk gaan doen, 
ik heb een groot warm hart voor de jeugd. 
Eerst hielp ik mee bij de V.B.K. toen heette dat nog Vakantie Bijbel Klub nu 
is dat de V.B.W. Vakantie Bijbel Werk. We noemden het ook wel de Witte 
Tent ,omdat de tent toen nog helemaal wit was. 
Onze kinderen vonden deze week altijd prachtig en gingen dus ook graag 
omdat de vrienden en vriendinnen er ook waren. 
Voor ons bedrijf was de timing van deze week nooit zo heel handig, in de 
zomer is het op het park juist heel erg druk, dat snap je wel. Toch weerhield 
het mij niet om dit belangrijke werk te doen, echt evangelisatie! 
Deze tent heeft in de loop der jaren op verschillende plekken gestaan in het 
dorp en jarenlang zat ik in de tent commissie, een fijne tijd waar ik warme 
vriendschappen aan over heb gehouden. 
 
En zondagsschool? Daar was je toch ook juf?  
 
Ja zeker, maar dat heb ik maar kort gedaan omdat Co toen in de kerkenraad 
kwam en ik vond dat lastig te combineren op de zondagmorgen maar ook 
dat was fijn om te doen. 
 
En nu komen we je tegen bij de jeugdclubs..  
 
Een aantal jaren in de V.B.W- commissie, werd ik door Joost van Selm, toen 
jeugdouderling, gevraagd of ik wilde mee helpen bij de jeugdclubs. 
Dit heb ik echt wel heel lang en met heel veel enthousiasme gedaan. Ik had 
wel altijd de jongste groep in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. 
Dat was wel zo praktisch want die club is van 19:00 uur tot 20:00 uur, voor 
mij was dat erg handig. 
Het is ook zulk mooi werk, de jonge kinderen vertellen van de Heere Jezus, 
samen bidden, samen zingen. Daarna ook nog een spel of wat creatiefs, 
echt hele mooie momenten zijn dat.  
Zelf ben ik erg van de spelletjes, van snoepspelletjes tot bingo en alles wat 
ertussen in zit. En kinderen doen dat ook graag want een snoepje winnen 
willen ze allemaal, en samen een spel doen geeft verbinding.  



Omdat ik zo van de spelletjes ben heb ik bij de V.B.W. ook lang de spelmid-
dag georganiseerd.  
Ooit ben ik ook geïnterviewd door de Nieuwe Meerbode voor de V.B.W en 
in dat interview stond ook dat het geloof een rode draad in mijn leven is, 
dat ervaar ikzelf ook zo.  
 
Hoeveel jaren ben je al betrokken bij de jeugdclub? 
Daar vraag je mij wat, dat zou ik niet precies weten maar het zal zeker iets 
van 16 jaar zijn inmiddels! Best een tijd alweer. 
 
En nu, stoppen met de jeugdclub, dat is niet niks als ik dit zo allemaal hoor. 
 
Over het stoppen heb ik heel goed nagedacht want nog steeds vind ik het 
echt prachtig werk en het geeft een bepaalde energie en ik ben ook nog 
enthousiast, dat is het niet. 
Maar ik heb al heel vel neefjes en nichtjes club gegeven, die noemden mij 
natuurlijk altijd tante Nellie. Maar binnenkort komt onze kleindochter Chloë 
naar de club, die gaat dan oma zeggen, een mooie titel, maar dat op de 
club?! Toen dacht ik, het is tijd dat de jongere generatie dit stokje van mij 
overneemt. 
Onlangs hadden we het op de club erover dat er twee mensen gaan stop-
pen, Kees Boer en ik. Tja, Kees gaat natuurlijk verhuizen met zijn vader, 
moeder, broers en zussen, hoe jammer is dat. 
Maar ik ging ook stoppen en waarom dat was konden de kinderen niet ra-
den. Toen ik zei dat het was omdat ik al wat ouder werd liet ik de kinderen 
raden hoe oud ik dan zou zijn. Alleen Micha mocht niet mee raden want die 
wist het… Maar de hoge getallen kwamen al snel: ik werd 88 of anders 89 
en later misschien 69? Zo kijken kinderen dus tegen je aan. Een goed mo-
ment om te stoppen. 
Ik heb ze getrakteerd, want wie jarig is geweest en ook nog afscheid neemt 
hoort nu eenmaal te trakteren. We hebben er maar een feestelijke avond 
van gemaakt. En nu de beslissing genomen is, is het ook de juiste beslissing. 
 
Stop je met al het jeugdwerk? 
Nee, zeker niet, de clubkinderen kunnen mij straks weer tegenkomen bij de 
catechisatie. Want toen dominee Maas naar Vinkeveen kwam zijn we be-
gonnen met mentorcatechese.  



Jeugdouderling Jaap van der Velde vroeg aan mij of ik hieraan mee wilde 
helpen, dat is alweer zo’n 10 jaar geleden.  
Deze mentor catechese wordt iedere maandag avond gegeven aan de jong-
ste groep catechisanten. 
We maken daar nu gebruik van de “follow Me” methode van de H.G.J.B. 
In die methode komen diverse onderwerpen aan bod, denk bijvoorbeeld 
aan Bijbellezen, Geloven in de praktijk, hoe waarderen wij Zijn schepping 
enz. enz. Hele boeiende onderwerpen komen naar voren, praktische onder-
werpen dus. 
Dominee Barth doet dan altijd de inleiding met een gebed, power point pre-
sentatie, en we zingen een lied of psalm. Tussendoor vraagt hij aan verschil-
lende jongeren allerlei vragen zodat ze echt actief betrokken worden bij de 
Bijbelstudie. 
Het tweede deel van de avond gaan we in twee groepen uiteen waarin we 
de Bijbelstudie verder uitdiepen en vragen behandelen uit het boekje dat 
bij deze methode hoort. 
Wat ik nou zo mooi vind, is dat je ziet hoe open de jongeren zijn, als je met 
hen in gesprek gaat. 
En vooral hoe ze al kunnen verwoorden wie Jezus voor hen is, het is zo’n 
voorrecht dat ze zijn geboren in een gezin met gelovige ouders. 
En dat wij als mentor dat dan mogen horen en zien, dat maakt je dankbaar. 
Maar het geeft je tegelijk ook wel verantwoording voor deze jongeren, we 
moeten ze vertellen over de Heere, dat ze Hem moeten zoeken in hun jonge 
jaren. 
 
Is dat dan ook je drijfveer? Dit werk te blijven doen? 
 
Jazeker, het is een mooie en verantwoordelijke taak, voor alle jeugdleiders, 
waar ook, welke groep ook van V.B.W. tot Springplank, elke leeftijd! 
De jeugd vasthouden, dat is een opdracht! 
 
Wat wil je de ouders en de kinderen mee geven? 
 
Weet je, die verantwoording hebben we allemaal, we hebben het ook be-
loofd bij de doop van onze kinderen, vergeet dat niet.  
Voor het werken met de jeugd heb je duidelijk de liefde, wijsheid en kracht 
van de Heere God nodig. 



Zonder die hulp gaat het ons nooit lukken, echt niet. 
In het nieuwe winterseizoen gaan we weer starten met de mentorcate-
chese. 
Alle jongeren leven in een digitaal tijdperk, waarin wij als ouderen ook al 
meegaan en dan is het zo enorm belangrijk op zoek te gaan naar wat wer-
kelijk Gods wil is, wat wil Hij ons duidelijk maken vanuit Zijn Woord? 
En als er dan jongeren belijdenis mogen doen, dan ben ik zo dankbaar dat 
ik met hen een heel klein stukje mee mocht lopen op hun weg achter Jezus 
aan. 
Wat ik al die kinderen met hun ouders toewens?  
Dat ze, hun hele leven lang, Zijn trouw en Goedheid mogen ervaren en aan 
zijn Hand mogen wandelen. 
 
Hou van Hem, Zijn genade blijft je dragen; 
Dag aan dag, in de palm van Zijn hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als je weer gaat slapen, 
zing dan steeds van de goedheid van God. 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN:  
 
Amanda Barratt: De geheimen van zussen 
Speelt zich af in Polen tijdens de tweede wereldoorlog. Helena en Antonia 
zwaaien hun vader uit als hij gaat vechten aan het front 
tegen de Duitse dreiging. Marek bevlogen Joodse muzi-
kant en Antonia voelen zich op het gebied van muziek 
maken met elkaar verbonden en spreken niet echt goed 
uit aan elkaar, wat hun gevoelens betreft. Helaas ver-
dwijnt Marek in het getto met zijn familie en andere Jo-
den, waar hij zich blijft inzetten om de strijd niet op te 
geven. Antonia ontfermt zich over Joodse mensen die 
een kort verblijf bij haar in huis vertoeven. naast haar 
werk op een Duits kantoor. Helena wordt onderdeel van 
een geheim Pools leger. Maar beide zussen verliezen elkaar uit het oog 
maar niet uit hun hart, wat later zal blijken door de geheimen die hun echt 
uit elkaar drijven.  
 
In bestelling: 
 
Tessa Afshar: 
In de keuken van de koningin  
Achter de muren van Jericho  
Engelenbrood 
T. Alexander:  
Duizend kleine keuze  
J. Dijkmeijer:  
Lieke’s laatste wens 
N. Leeflang:  
Elsa 
C. Minderhoud:  
Moeder morgen  

De Bibliotheek 
We zijn alleen de woensdagavond open en houden een uitleen-

uur van: 19.00-20.00 uur! Jong en oud kunnen de boeken voor 

€ 0,25 per week komen lenen. 

Woord en Daad postzegels te koop, voor hetzelfde tarief elders, 

tijdens uitleenuur. Maar ook zijn er fotokaarten etc. te koop 

van € 0,50 per stuk voor Albanië! Welkom! 



  

Agenda D.V. juli/aug. 2025 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

2-jul 19:00 Bibliotheek

3-jul 19:00 Springplank Schoonmaak Springhonk

6-jul 09:30 Kerkdienst ds. J. ter Maten (Kesteren)

6-jul 18:30 Kerkdienst ds. J.P. Nap (Hoevelaken)

8-jul 10:00 Seniorenbijbelkring

9-jul 19:00 Bibliotheek

13-jul 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

13-jul 18:30 Kerkdienst ds. A.A.W. Boon (Veenendaal)

16-jul 19:00 Bibliotheek

20-jul 09:30 Kerkdienst ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)

20-jul 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

21-jul 16:00 VBW - Tent opzetten en vullen

21-jul 20:00 VBW - Medewerkersavond

22-jul 10:00 VBW - Kinderochtend 4-12 jaar

22-jul 19:00 VBW - Bazaar

23-jul 10:00 VBW - Kinderochtend  en spelmiddag 4-12 jaar

23-jul 19:00 Bibliotheek

23-jul 19:00 VBW - Tieneravond

24-jul 10:00 VBW - Kinderochtend en kindertheater 4-12 jaar

24-jul 18:00 VBW - Tieneravond

25-jul 10:00 VBW - Kinderochtend 4-12 jaar

25-jul 18:00 VBW - Slotavond met BBQ

26-jul 08:30 VBW - Tent afbreken en schoonmaken school

27-jul 09:30 Kerkdienst - Afsluiting VBW ds. C.J. Barth

27-jul 18:30 Kerkdienst prop. M.D.J. van Spronsen (Amsterdam)

30-jul 19:00 Bibliotheek

3-aug 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

3-aug 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

6-aug 19:00 Bibliotheek

10-aug 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

10-aug 18:30 Kerkdienst ds. J. Kommers (Ermelo)

13-aug 19:00 Bibliotheek

17-aug 09:30 Kerkdienst ds. H.G. van der Ziel (Waarder)

17-aug 18:30 Kerkdienst ds. J. Niesing (Kesteren)

20-aug 19:00 Bibliotheek

24-aug 09:30 Kerkdienst ds. P.C.H. Kleinbloesem (Goudswaard)

24-aug 18:30 Kerkdienst ds. C. van Sligtenhorst (Hollandscheveld)

27-aug 19:00 Bibliotheek

31-aug 09:30 Kerkdienst prop. J.J. de Haan (Vinkeveen)

31-aug 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth



  

Agenda D.V. sept. 2025 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

1-sep 20:00 Gebed voor de Venen 

2-sep 20:00 Jeugdclub vergadering 

3-sep 19:00 Bibliotheek

7-sep 09:30 Kerkdienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

7-sep 18:30 Kerkdienst ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

10-sep 19:00 Bibliotheek

10-sep 19:30 Kerkenraadsvergadering

14-sep 09:30 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

14-sep 18:30 Kerkdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

15-sep 20:00 Bijbelkring

17-sep 19:00 Bibliotheek

21-sep 09:30 Kerkdienst - Opening winterwerk ds. C.J. Barth

21-sep 11:00 Preekbespreking Opening winterwerk

21-sep 18:30 Kerkdienst ds. J.A.J. Pater (Doornspijk)

23-sep 19:30 Wees een Zegen Inleidende Bijbelstudie Handelingen

24-sep 19:00 Bibliotheek

28-sep 09:30 Kerkdienst ds. E.C. de Waard (Amstelveen)

28-sep 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

Rooster Maria-Oord juli-sept 2025

6-jul Ds. A.A. van den Berge-Geudeke

3-aug Dhr. R. Verkaik

7-sep Ds. C. Bos



 
 
 
Vroeger in mijn kinderjaren, nu zo’n 40 jaar geleden, wilde ik graag eens 
een mooi boek lezen voor de zondagmiddag dat voor mij ook begrijpelijk 
zou zijn. ‘k Was zo’n jaar of 10. Mijn vader kwam met een dun boekje aan: 
”s Heeren lof uit een kindermond”. Al sprak me de titel niet zo aan, het was 
wel een heel geschikt boekje voor me om te lezen. Het ging over het jonge 
leven van Matje Verbrugge hoe zij de Heere zoekt en ook mag vinden. Zij 
wordt ziek en krijgt onuitsprekelijke  en heerlijke hemelse voorproeven van 
het eeuwige leven. Ze wist zeker dat, ze als ze zou sterven bij de Heere zou 

mogen zijn. Om jaloers op te wor-
den. Op 10-jarige leeftijd komt zij te 
overlijden. En ze mag ingaan in de 
eeuwige Rust, om haar Schepper 
voor eeuwig te loven!  
We zijn nu 40 jaar verder. En opeens 

herinnerde ik me dat innemende 

boekje van Matje weer.  

Ik sprak m’n moeder erover: weet u 
nog van het boekje van Matje? Ja ze-
ker, maar dat is met onze laatste 
verhuizing zoek geraakt. Weet u ook 
nog waar Matje toen woonde, in 
welk dorp dat was?  
In Vinkeveen. Ik kon m’n oren bijna 
niet geloven. Vinkeveen? Waar we 
nu wonen, 40 jaar nu verder. Maar 
dat betekent dat dit boekje in Vinke-
veen dus nog te vinden moet zijn… 

En zo startte ik mijn zoektocht. Vanuit de bellijst sprak ik op gegeven mo-
ment Meta Verbruggen. We hadden een open gesprek en ik durfde te vra-
gen naar het boekje van Matje. En tot mijn grote blijdschap en verwonde-
ring had ze dat in de boekenkast staan! Zodoende kon ik het lenen en her-
lezen. Het was nog net zo mooi als vroeger in mijn kinderjaren.  

Zoek geraakt en weer gevonden! 
Matje Verbrugge 



Een week later kwam mijn man met… het boekje van Matje! Verbazing. 
Waar komt die vandaan? Het stond gewoon in de boekenkast! Ah, daar was 
het boekje van mijn ouders gebleven dus. 
Op de 80e verjaardag van mijn vader hebben we dit boekje weer terugge-
geven.  Veel dankbaarheid bij mijn ouders: Matje Verbrugge is weer terug! 
 
Laten we dit verhaal afsluiten met Prediker 12:1: 
“En gedenk aan uw Schepper in uw jongeling-
schap/jonge jaren (zoals Matje), eer dat de 
kwade dagen komen…” 
Mijn zoon/Mijn dochter geef Mij uw hart!  
 
Vriendelijke groet in verbondenheid,  
 
Mw. J.A. Barth (Lianneke)  
  

Voor u gelezen……….

Als zonde niet het diepste probleem is, 

als bekering niet meer noodzakelijk is,  

als de naam Zaligmaker geen betekenis meer heeft,  

als bokken en schapen gemoedelijk samen blijven grazen en 

als de eeuwige hel fictie is,  

dan kunnen we Johannes 3 vers 16 wel schrappen en 

de grote opdracht rustig aan onze laars lappen.  
 

Marieke den Butter-Kommers  
(werkt in Zuid-Oost-Azie ,waar ze met haar man Jaap betrokken is bij 
kerkplanting onder onbereikte bevolkingsgroepen) 



 

Afgelopen seizoen zijn we als Vrouwen rond de Bijbel – kring weer vaak bij 

elkaar geweest. Om te ontmoeten met een lach en een traan, om ons geloof 

en elkaar te versterken en te verdiepen in de Bijbel aan de hand van een 

Bijbelstudie. Het waren weer fijne  waardevolle ochtenden.  

Zoals elk jaar sluiten we af 

met een uitje. Onder de 

bezielende leiding van het 

bestuur was het allemaal 

besproken en geregeld. 

Dit jaar gingen de spor-

tieve dames op de fiets 

naar Kamerik, waar we bij 

Boerderij de Boerinn, har-

telijk ontvangen werden 

met kopjes koffie en een muffin. Na de koffie werden we meegenomen naar 

….. de Escaperoom. Gehesen in rode of blauwe overalls, werden we in 2 

groepen, opgesloten in elk een melkput, waar 

ons spel van raadsels en oplossingen begon. 

Zuchten, steunen, hilariteit alom, maar gelukkig 

ook slimme ingevingen leidde ons allemaal naar 

buiten. Hulde voor het rode team, die het 

 eruit was. Maar natuurlijk is meedoen 

be langrijker als win-

nen. 😊 

Toen terugfietsen 

naar Vinkeveen, waar 

we lekker uitgebreid 

mochten lunchen op 

het landje van Betty bij de caravan en haar kip-

pen. Een heerlijke fruitsalade, luxe broodjes en 

krentenbollen, dat ging er wel in na zo’n  inten-

sieve ochtend.  

Vrouwen rond de Bijbel 



We hebben God gedankt dat we zulke mooie en persoonlijke ochtenden 

mochten hebben met elkaar. We hopen dat er volgend seizoen nog meer 

vrouwen aansluiten bij onze Vrouwen rond de Bijbel groep op dinsdagoch-

tend.  

Dames uit de Ronde Venen, van hárte welkom! Na de gemeentedag in sep-

tember beginnen we weer! Hou het kerkblad in de gaten voor de precieze 

datum.   

 

 

 

 

 

 

  



Prinses Amalia doopt schip 

Toen ik dat las in de krant moest ik terugdenken aan Loosdrecht, 1959. Me-
neer Verolme kwam op bezoek bij Bootbouwerij G. Baay voor de afhande-
ling van de levering van een zeilboot. Met een maat legden we de laatste 
hand aan de afwerking van de zeilboot (Type Vrijheidsklasse). De naam die 
de boot zou krijgen, stond er al op: “AZIDA”, Perzisch woord voor VRIJHEID. 
Prinses Margriet kreeg de boot als geschenk van Scheepsbouwer Verolme 
voor het dopen van een tanker, bestemd voor de National Iranian Tanker 
Company van Iran. De doopplechtigheid zou plaatsvinden in aanwezigheid 
van Koningin Juliana, Prins Bernhard en Z.M de Shah van Iran en vele andere 
hoogwaardigheidsbekleders. 
Cornelis Verolme had internationaal aanzien, waar directeuren van grote, 
jarenlange gevestigde scheepsbouwwerven met argusogen naar keken: de 
man, niet academisch geschoold, die zich als boerenzoon uit de lagere 
volksklasse had opgewerkt tot scheepskoning waar 10.000 werknemers hun 
brood verdienden.  
Verolme, hoewel een ijdel man, ging respectvol om met de mensen die voor 
hem werkten, zodat ze zich geen nummer voelden. Het was zoals ik in het 
personeelsblad Verolme Nieuws van toen las, waar een werknemer schrijft: 
“Hij zag je en groette je en je had het idee dat hij je werk waardeerde”. 
 

Prinsessen dopen schepen 



Voor u gelezen……………. 
 
We verwachten het Kind uit de kribbe terug op de wolken als 
Redder en Rechter, omdat Hij de Man van smarten en de Vorst 
van Pasen is geweest. Er is perspectief-blijvend perspectief. 
We kunnen het niet bewijzen en we kunnen het ook niet waar 
maken.  
We kunnen het slechts geloven en hopen, niet in de onzeker-
heid ,maar juist in de zekerheid.  
 

Ds. J.H. Velema (1917-2007) 

Cornelis Verolme als scheepsbouwer 
en Hub van Doorne van de DAF Fabrie-
ken in Eindhoven hebben, als 

voortrekkers en doordat zij ook ande-
ren stimuleerden om te ondernemen, 
veel betekend voor de Nederlandse 
economie na de Tweede Wereldoor-
log.  
Voordat we ons teveel laten beïnvloe-
den door de groten der aarde van alle 
tijden: de Bijbel openslaan! Waar we 
lezen: “En de wereld gaat voorbij met 
haar begeerte, maar wie de wil van 
God doet, blijft tot in eeuwigheid”. 

Het komt dus hierop neer: als we de wil van God, wie we ook zijn, niet doen, 
wij niet zullen vergaan zoals het schrootafval van deze wereld (bijv. schepen 
en auto’s), maar als mens zullen we vergaan, op wie de toorn van God altijd 
zal blijven rusten.  Als we echter naar de Heere Jezus vluchten met een be-
rouwvol hart, dan zijn we door het offer van Christus kostbaar in Gods ogen 
en zullen we niet vergaan maar mogen we voor altijd delen in de vreugde 
en blijdschap van de Heerlijkheid van Christus.  
 

G. Kroese   

Kon. Juliana, burgemeester, 
Pr.Margriet, shah van Perzie 



Helemaal stil - Reekalfjes redden van de maaimachine 
 
Dit stukje schreef ik inmiddels alweer zo’n vier jaar geleden, maar ik weet 
het nog heel goed en denk er vaak aan terug. Toen ik hem voor het eerst 
zag, werd ik helemaal stil... We waren al zo lang aan het zoeken, nu had ik 
er één gevonden en het benam me de adem. Stiekem wilde ik mijn vondst 
nog eventjes voor mezelf bewaren en vijf stilstaande seconden genoot ik 
diep van wat er aan mijn voeten lag. 

Mijn ouders wandelen heel graag samen in de natuur. Met de camera om 
de nek en koffie in de thermosfles gaan ze, zo vaak als de agenda het toe-
laat, op pad om wild te spotten en samen te genieten. Als ze thuis komen 
van hun wandeling samen, is het eerste wat ik hoor meestal hoeveel wild 
ze hebben gezien. Met schitterogen laat mijn moeder dan de miniatuur fo-
tootjes zien vanaf haar camera. Als de foto's eenmaal op de computer 
staan, moeten we ze allemaal nog eens bekijken. Prachtig! Toch is het an-
ders als je er zelf bij bent geweest. Mijn korte beentjes lopen niet zo mak-
kelijk de vele kilometers dat mijn ouders lopen, maar soms, als de wande-
ling niet te moeizaam is, dan ga ik graag mee. Een specifieke droom van mijn 
moeder was om een keer een reekalfje te vinden. Soms verkneukelen we 
ons samen over foto's van baby reekalfjes op Pinterest. 

Via via een kansje  
Mijn vader wilde natuurlijk graag mijn moeders droom waarmaken. Via via 
kende hij iemand die naast een veld woont waar vaak reeën lopen. Het gras 
is daar lang en reetjes verstoppen daar graag hun kalfjes als ze op pad gaan. 
's Avonds komt mama ree dan terug om haar baby te zogen. Dat kunnen ze 
doen, omdat hun baby'tje heel stil, opgekruld blijft liggen in het holletje in 
het gras. Hun kracht is dat ze zo klein zijn, zo stil zijn en ook nog geurloos 
zijn. Vijanden (zoals vossen) kunnen ze bijna niet vinden omdat ze ze niet 
kunnen ruiken. Eens per jaar wordt dat veld met dat lange gras gemaaid 
door de boer. De boer laat dat dan weten aan onze kennis, zodat hij voor 
het maaien uit door het veld kan lopen om de reekalfjes die er verstopt lig-
gen in veiligheid te brengen. Een grote maaimachine zou het kalfje niet 
overleven, daarom moeten ze aan de rand van het veld gelegd worden. Al 
vier jaar wachtte we op een kans om met onze kennis mee te lopen en dit 
jaar kon het dan eindelijk!  

 

COLUMN 



Door het lange gras  
We klommen over het hek heen in het lange gras. Van te voren legde onze 
kennis uit hoe we moesten zoeken. We zouden langs de randen van het veld 
lopen in een lijn met ongeveer 1,5 meter tussen ieder van ons in. We moes-
ten heel goed kijken, want ze zitten goed verstopt en de kalfjes zijn kleiner 
dan je denkt. Hij vertelde dat het al eerder gebeurd was dat ze er een aantal 
gered hadden, maar later toch van de boer hoorden dat ze er één over het 
hoofd gezien hadden. Eerst klonk dat best apart, maar eenmaal in het gras 
konden we het ons wel voorstellen. Ik ben best kort en het gras kwam op 
sommige plekken dan ook tot mijn heup. Ik heb snel last van mijn korte be-
nen en ik voelde gelijk dat ik dit tripje morgen nog zou voelen. Ploeterend 
door het gras keken we goed om ons heen. Als je omkeek, kon je precies 
zien waar je gelopen had.  
Het duurde best lang en we kwamen op een aantal plekken waar we duide-
lijk aan het gras konden zien dat er vaker reeën liepen. We keken overal, 
soms duwden we het lange gras opzij, maar geen kalfjes. Hè... We wilden er 
zo graag één zien! Ik bad stilletjes of we er één mochten zien. Het zou ons 
zo blij en verwonderd maken, Heere. Geef alstUblieft dat als er een kalfje 
ligt, wij het mogen redden van de maaimachine. Ik kreeg echt last van mijn 
benen en we waren inmiddels al richting ons startpunt aan het ploeteren. 
Ik vroeg het nog een aantal keer aan God. Natuurlijk, het is niet broodnodig 
om een kalfje te zien. Toch bad ik er om, want ik wist dat het tot Gods eer 
zou zijn als we er één zouden zien. We zouden Hem er voor loven, dat wist 
ik zeker!   

Helemaal stil  
We ploeterden verder en voor de zoveelste keer, keek ik onder een zoveel-
ste pluk gras, naar het zoveelste kuiltje dat op een schuilplekje leek. Toen 
zag ik hem liggen. Dat was voor even het enige wat ik deed: ik zag hem lig-
gen en ik bleef helemaal stil. Ik hoefde niet na te denken: is dit er echt één? 
Ik wist gelijk dat ik er echt één zag. Stiekem wilde ik het moment nog even 
voor mezelf houden. Mama zag me treuzelen en riep: heb je er één?! Dat 
was op zich geen bijzondere vraag, want dat vroegen we de hele tijd al aan 
elkaar. Het verschil was, dat ik nu niet reageerde. Het beestje lag helemaal 
stil en het moment was ook even helemaal stil.  
Mijn stilte verraadde me en mama kwam er al gauw aan. Heb je er één?! 
Heb je er één? Ik knikte. Daar lag echt een hoopje reekalf. Nu kwam onze 
begeleider er ook aan. Hij deed plastic handschoenen aan en begon dotten 



gras te plukken om het beestje mee te pakken. Hoe schattig het ook is en 
hoe graag je het zou willen knuffelen, dat zou de dood van het kalfje bete-
kenen. De moeder zal het verstoten als het naar mens ruikt. Daarom mag 
je nooit het kalfje aanraken en daarom pakken we het voorzichtig op met 
dotten gras. Bij het optillen komen de lange stelten van het kleine hoopje 
tevoorschijn. De begeleider legt hem rustig neer aan de kant van de weide. 
De moeder kan haar baby roepen, dus ze vindt het wel weer.  
Ik kreeg tranen in mijn ogen van verwondering. DankUwel Heere!   
We liepen verder en we vonden er nog één. Dit keer een zwarte! Ik vond 
het knap dat iemand hem zag, want het was net een gat in de grond, zo 
zwart was hij. Het kalfje was iets groter dan de vorige en hij piepte toen hij 
verplaatst werd. Toen het op de grond gezet werd, rende het snel naar 
mama. Prachtig. We hadden mama al zien staan en een paar van de kudde. 
Ze blaften naar elkaar om het gevaar wat ze rond hun baby's zagen lopen. 
Jammer dat we niet even konden uitleggen dat we ze hielpen.  
De weg terug deden mijn benen pijn en het werd steeds zwaarder om over 
het lange gras te stappen, maar het was het waard. Papa en mama en ik 
konden niet ophouden over hoe schattig en mooi de diertjes waren. Een-
maal in de auto vroeg ik: "Wie heeft er gebeden of we er één mochten 
zien?". "Ik!", "Ik!" ,"Ik!" riepen we alle drie. "Wie heeft er gedankt?!" vroeg 
mama, en weer konden we allemaal 'ik' zeggen. Het was prachtig en we 
wisten dat God het allemaal gemaakt en gegeven had.  
De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen. (Psalm 29: 9)  

Liefs en sjalom, 
 
Sara-Maria  
  
 waden door het gras 



  

een klein stil hoopje tussen het gras 

schattiger kan bijna niet… 

met gras en handschoenen ver-
plaatsen naar de rand van het veld 



 

We leven in een tijd waarin kinderen meer 
dan ooit geconfronteerd worden met de 
wereld om ons heen: gebroken gezinnen, 
slechte voorbeelden, de invloeden van so-
ciale media en filmpjes die zondige ideolo-
gieën aanmoedigen. Hoe belangrijk is het 
om juist in deze tijd onze kinderen het 
goede, ware en mooie van God en Gods 
doel voor deze wereld mee te geven! Als 
gastouder vind ik het enorm waardevol om 
in jonge kinderen (van 0 tot 3 jaar) te mo-
gen investeren.  
 
Na de geboorte van ons zoontje in de zomer van 2024 besloot ik mijn werk 
in de zorg af te bouwen. De onregelmatige diensten brachten veel onrust 
met zich mee, en ik verlangde ernaar om thuis te kunnen zijn bij Jesse. Sinds 
april ben ik gestart als gastouder, en op donderdagen vang ik inmiddels drie 
lieve meisjes op. Vanaf mei komt er op maandag een jongetje bij, en op 
woensdag komt er een meisje van elf. Op maandag is er nog plek voor twee 
of drie extra kinderen, en vanaf oktober komen er op donderdag weer twee 
plekjes vrij.  
 
In eerste instantie was het mijn bedoeling om mij specifiek op christelijke 
kinderen te richten. Via een van de gastouderbureaus waarmee ik samen-
werk, komen er nu ook kinderen die niet uit een christelijk gezin komen. 
Wat een mooie kans is het om hen – ook al zijn ze nog jong – iets van het 
Evangelie mee te geven! Ik moet denken aan Psalm 78:4, waarin staat: ‘Wij 
zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende genera-
tie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, 
die Hij gedaan heeft.’ Dit is veel meer dan alleen het vertellen uit de Bijbel. 
Ik hoop voor de kinderen een voorbeeld te zijn, en in mijn doen en laten 
iets te laten zien van wie God voor ons is.  
 
Van tevoren dacht ik dat het worden van gastouder vooral praktisch handig 
zou zijn voor ons gezin. Nu er een aantal weken voorbij zijn, merk ik steeds 
meer wat een mooi werk het eigenlijk is. Het is hard werken, maar je krijgt 
er ook zó veel voor terug!  
 
Thirza Penning-De With, Herenweg 205, 3645 DL Vinkeveen     

Christelijke gastouderopvang 



  

Kleurplaat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier, voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 
 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.…………………………………………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  
Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, her.ger.schreurs@hetnet.nl, tel: 264286 
Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007  

mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl
mailto:ab.smit@casema.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


