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  Voor u gelezen……. 
 

Christen-zijn betekent: je leven laten stempelen 

door Jezus’ overwinning op Pasen!  

Als we leven uit die overwinning,  

gaat een positief getuigenis de wereld in. 
 

Uit ‘Een kwestie van elke dag’, 
dagboek H. v. Wijngaarden 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 
 
 

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt!  

Lukas 24:6a  

 
Anders dan gedacht!  
 
Het is stil geworden in Jeruzalem. De joelende menigte is naar huis gekeerd. 
Jezus is immers gekruisigd en gestorven. De Joden hebben het paasfeest, 
Pesach, gevierd.  

Drie vrouwen lopen vanuit Jeruzalem naar het graf van hun Meester. Het is 
de eerste dag van de week en nog heel vroeg in de morgen. Ze zijn intens 
verdrietig. Hoe kon dit toch gebeuren? Hun Heiland aan het kruis genageld 
en gestorven… Ze dachten dat Hij hen verlossen zou. Daarover sprak Hij met 
hen. Maria luisterde zo graag aan Zijn voeten naar Zijn woorden. Maar nu? 
Alles ging zo anders dan gedacht.  

Onderweg overleggen ze met elkaar hoe ze de zware steen voor het graf 
weg moeten rollen. Ze hadden Zijn lichaam niet kunnen zalven. Het was van 
het kruis afgenomen en in doeken ge-
wikkeld en in een nieuw graf gelegd. 
Met de specerijen komen ze in de graf-
tuin aan. Tot hun verbazing zien ze de 
steen weggerold.  

Maria loopt naar voren en bukt en kijkt 
in het graf. Dan ziet ze twee engelen 
zitten, naast de opgerolde doeken. Ze 
roept uit: ‘Zeg mij toch waar zij Hem 
gelegd hebben’. De engel antwoordt: 
‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 
zoals Hij u gezegd heeft!’ Het klinkt als 
bazuingeschal, maar voor Maria en de 
andere vrouwen is het dat nog niet. Ze begrijpen het niet. Is Hij gestolen? 
Wie heeft Hem dan weggenomen?  

HET WOORD VOORAF…. 

»» 



Dan spreekt Maria Jezus Zelf aan, terwijl ze denkt dat Hij de tuinman is. Ze 
herkent Hem niet. Het verdriet om haar Heere belemmert haar zicht op 
Hem. ‘Zeg mij waar ze mijn Heere gelegd hebben, zodat wij Zijn lichaam 
kunnen verzorgen met de specerijen.’  

Dan spreekt Jezus: ‘Maria’. Deze stem kent zij uit duizenden. Ze valt voor 
Hem neer en grijpt Zijn voeten vast en roept: ‘Rabbouni’! Dat betekent: 
Meester, hoogste Leraar. Hoe anders dan gedacht ontmoet zij hier haar 
Meester. Onverwacht, opeens staat Hij daar en spreekt!  

Had jij ook weleens zo’n heerlijke ontmoeting in het geloof met Hem? Dat 
het levende Woord ineens openging en je Hem zag? Misschien was je ook 
vol van verdriet en gemis of berouwvol over je zonde. Anders dan gedacht 
openbaarde Hij Zich aan jou. Dat is iets om door te geven aan broeders en 
zusters.  

Maria krijgt van Jezus de opdracht om de opstanding door te geven aan de 
broeders. Het blijde nieuws moet gedeeld worden! Het moet bezongen 
worden en er moet van getuigd worden. We mogen het niet voor onszelf 
bewaren; delen is vermenigvuldigen: meer vreugde en meer volgelingen 
van Jezus!  
 

Meditatie Pasen van de Hervormde Vrouwenbond 2021 Mw. Gerda Berkhoff-Prins  

 

 

 

  

Mutaties ledenbestand dec’25-feb’26 

Rooster Maria-Oord 2e kwartaal 2026

5-apr Ds. J.C. Wijngaard

3-mei Ds. R.J.F. Lock

17-mei Ds. A. van Eckeveld 

7-jun Ds. R.J.F. Lock



 

De zendingswerkers die wij momenteel als gemeente ondersteunen en 
werkzaam zijn in Colombia zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
  
Ds. Gerrit Vreugdenhil / Ds. Jan van Doleweerd en zijn vrouw Wilma 
 
Colombia, een land met een prachtige natuur, dat veel te verduren heeft 
gehad onder de 50-jarige oorlog en levens die getekend zijn door moorden, 
ontvoeringen en aan drugs gerelateerd geweld. De enorme kloof tussen 
arm en rijk veroorzaakt grote sociale problemen, in veel gezinnen is er 
sprake van huiselijk geweld. Ook is er problematiek rond verslavingen, 
jeugdbendes en tienerzwangerschappen. 
De Presbyteriaanse Kerk van Colombia heeft een belangrijke missie in deze 
complexe samenleving. De kerk wil een plek zijn van verzoening met God, 
zichzelf en de naasten.  
Ds. Vreugdenhil werkt op parttimebasis als docent Oude Testament met 
veel passie en toewijding aan het Seminario Biblico de Colombia. Al jaren 
zet Ds. Vreugdenhil zich in om nieuwe predikanten op te leiden (2022). 
Ds. van Doleweerd en zijn vrouw zijn in januari 2024 vanuit Langbroek als 
zendingsechtpaar uitgezonden naar Colombia. Ds. van Doleweerd draagt bij 
aan de vorming en toerusting van predikanten in samenwerking met het 
Bijbelseminarie in Medellín (FISBC) en de Presbyteriaanse Kerk (IPCSR).  
 
Rond de diverse vormen van toerusting is er de vraag: Hoe kun je als predi-
kant, kerkleider of gemeentelid vanuit het Evangelie richting geven aan 
mensen in de huidige situatie van Colombia. De kerk wil dienstbaar zijn aan 
mensen binnen en buiten de kerk. 
Daarnaast is Ds. van Doleweerd werkzaam als adviseur van de commissie 
kerkbeplanting om verstedelijking aan te kunnen pakken bij de Presbyteri-
aanse kerk. 

»» 

Nieuws vanuit de zendingscommissie 



De campus van het Seminarie vormt een geloofsgemeenschap, diverse do-
centen en studenten wonen er permanent. 
Wilma van Doleweerd draagt bij aan de pastorale en sociale steun aan stu-
denten. Na de kerstvakantie, die de fam. van Doleweerd in Nederland door-
brachten, is alles net weer begonnen en is iedereen blij elkaar weer te mo-
gen/kunnen ontmoeten. 
 
Een aantal lopende initiatieven zijn: 
- Theologisch onderwijs (FUSBC): door het goed opleiden van voorgangers 
en kerkelijke medewerkers kunnen kerken zich sterker profileren in de sa-
menleving. 
- Opvang voor kinderen in kansarme wijken: Bestaat uit sport, spel, muziek, 
en maaltijd. Een plek van liefde, aandacht en waar de kinderen zichzelf mo-
gen zijn. Een plek waar de kinderen het Evangelie horen en Gods liefde 
wordt gedeeld. Dat God je liefhebt, je hoort en ziet en dat je er mag zijn 
zoals je bent. Zonder deze opvang belanden de kinderen op straat en lopen 
ze een groot risico om in de criminaliteit te belanden. 
 
************************************************************* 

 
 
ZENDINGSAVOND                  
 

Woensdag 11 februari was er de zendingsavond, deze 
keer een ‘Israël avond’. Ds. Ernst Boogert was te gast en vertelde hoe het is 
om te leven en te werken in Jeruzalem in tijden van verandering en vervul-
ling. Sinds augustus 2023 woont hij met zijn vrouw en kinderen in Israël. Via 
CAMA zending zijn zij daar werkzaam. Ds. Boogert werkt 5 dagdelen per 
week als beheerder van de Alliance International Cemetry (een begraaf-
plaats). Naast het onderhoud daar, ontmoet hij er dagelijks bezoekers met 

wie hij, door de aanwezig-
heid van een beschilderde 
muur met Bijbelse tafere-
len, diepgaande en be-
moedigende gesprekken 
kan hebben. 

Beschilderde muur op de begraafplaats »» 



Ds. Boogert vertelde aan de hand van een gedeelte uit het Oude Testament 
over het volk Israël, het land Israël en de plaats die de volken ten opzichte 
van Israël hebben n.a.v. Genesis 12: 2-3 …en in u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden.  
Uit het Nieuwe Testament werd Romeinen 9 - 11 aangehaald. Israël wordt 
in de Bijbel wel vergeleken met een olijfboom. Door ongeloof zijn er enige 
takken afgebroken, en zijn er in hun plaats wilde olijftakken ingeënt (de ge-
lovigen uit de heidenen) en hebben zo mede deel gekregen aan de wortel 
en de vettigheid van de olijfboom. Dit moet ons, gelovigen uit de heidenen, 
niet hoogmoedig maken, want in Romeinen 11: 18 lezen we: ‘Beroem u dan 
niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: 'U draagt de wortel niet, 
maar de wortel u’.De Bijbel is het Boek van de Joden, alle Bijbelschrijvers 
waren Joden (alleen van de evangelist Lukas weten we het niet zeker), de 
Bijbel heeft zich ‘afgespeeld’ in Israël. En de Heere Jezus Zelf zegt: want de 
zaligheid is uit de Joden. Als we dit alles tot ons laten doordringen, kunnen 
en willen we toch niet anders dan dat we ons onopgeefbaar verbonden we-
ten met Israël.   
De avond werd afgesloten met het staande zingen van het lied: lichtstad 
met uw paarlen poorten. 
 
Nelly van Egmond 
 

Op zaterdag 7 februari waren we met een afvaardiging van 

de zendingscommissie in de oude kerk te Zeist om daar het 
125-jarig bestaan van de GZB te vieren met een herden-

kingsdienst. Op D.V. zaterdag 4 juli zal er nog een feestelijk buiten jubile-
umevent zijn, op landgoed Marienwaerdt in Beesd. Verdere informatie hier-
over zal door de commissie met u worden gedeeld, en is al te vinden op de 
website van de GZB. 

125 jaar GZB – Hou vol, God is trouw 
De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) werd op 6 februari 1901 in Utrecht 
opgericht. Wat toen klein begon, is in 125 jaar uitgegroeid tot een organi-
satie die wereldwijd meewerkt aan Gods missie. Al die tijd weten we ons 
geroepen om het Evangelie te delen, in woorden én daden, geleid door de 
opdracht van Jezus Christus in Mattheüs 28:19.  
 

125 jaar 

»» 



Financiën  
In 2025 werd er via de GZB busjes achter in de kerk en giften € 10.603,72 
opgehaald. We hebben dat als volgt besteed: 
€ 5.500,00 deelgenoot fam. van Doleweerd 
€ 3.000,00 deelgenoot ds. Vreugdenhil 
€ 500,00 als gift aan ds. Kleinbloesem / Somos Diaconos  
€ 1.000,00 als jubileumgift aan de GZB voor hun 125-jarig bestaan 
 
Gods zegen voor alle zendingswerkers en ieder die met hen samenwerken. 
Ook jullie als gemeenteleden dank voor de gaven om het zendingswerk 
voort te kunnen zetten. 
 
Hartelijke groet, 
Zendingscommissie  
  

Voor u gelezen…….. 

‘Hoe meer ons “zelf’” wegzinkt, 

hoe meer Christus verhoogd wordt; 

en hoe lager we liggen, 

hoe dichter we bij de troon van God zijn.’ 

 

Charles H. Spurgeon 



 
 

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over onze Zorgboerderij den 
Haring in Baambrugge. 
Wij zijn Christiaan en Nita Verhoef, wonend op een boerderij gelegen aan 
de Rijksstraatweg 139 in Baambrugge. We hebben een melkveebedrijf met 
45 melkkoeien, 25 schapen en 8 Oussant schaapjes dat zijn minischaapjes, 
2 hondjes en 2 poezen, 9 kippen en 2 konijnen. 
Het voorjaar begint met de lammertijd. Best een hele drukke tijd, maar heel 
leuk dat jonge grut. Ook worden er regelmatig kalfjes geboren en de kippen 
zorgen voor verse eitjes. 
Sinds 2013 zijn we gestart met de Zorgboerderij waar we dagbesteding ge-
ven. Onlangs hebben we ons 12,5-jarig jubileum gevierd. (november 2025) 
De dag wordt gestart om 9.30 uur met heerlijke koffie. Deelnemers die hier 
de dag zijn worden gestimuleerd in wat ze nog wel kunnen. Het is boven-
dien het samen zijn gevoel en het gelijkwaardig zijn wat als fijn wordt erva-
ren. Hoe gezellig is het om na de koffie met z’n allen te werken aan de voor-
bereidingen voor de warme maaltijd die we om 12. 00 uur serveren. De een 
schilt de aardappels, de ander maakt paprika’s schoon en weer een ander 
snijdt de uien. Of we krijgen hulp met het drogen van de vaat. Een deelne-
mer gaat alvast de beesies voeren. De hokken worden 1 x per week schoon-
gemaakt met hulp van de deelnemers. 
Het dagelijkse rondje over ons erf, genieten van de koeien, de pinken (jong-
vee) die beginnen te loeien en weten dat er aardappelschillen aan ko-
men…ze weten het al precies. De moestuin waar we elk jaar weer van ge-
nieten en oogsten. Genieten van de bloembakken die Nita altijd weer ge-
zellig weet te vullen. De boomgaard die ons elk jaar weer verrast met de 
oogst (appels), ze worden geschild en we maken er appelmoes van. De 2 
hondjes die er graag bij zijn, stiekem hopend op een stukje koek van een 
deelnemer (als we buiten thee drinken) Kortom een hele, gezellige, mooie 
plek om de dag door te brengen! Om 15.30 uur brengen we de deelnemers 
weer naar huis toe. 
De Zorgboerderij heeft een christelijke identiteit, we respecteren elkaar en 
we bidden, lezen een stukje uit de Bijbel en dagboekje en danken met de 
maaltijd. Soms zingen we na het eten geestelijke liederen of psalmen. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer sfeer proeven onder 
het genot van een kopje koffie. Wel graag een belletje van tevoren,  

Hartelijke groet van Nita Verhoef - 06-40553305 



 
 
Bericht over Oekraïners in gemeente de Ronde Venen 

In een vorig berichtje in de Leidraad is gemeld dat de werkgroep voorne-
mens was een stichting op te richten. Bij de notaris in Mijdrecht hebben we 
de Stichting Hulp Oekraine de Ronde Venen ingeschreven. Waarom, we ma-
ken steeds meer (tijdelijk) gebruik van leegstaande woningen van particu-
lieren buiten onze kerkelijke gemeente. Daarnaast ontvangen we financiële 
middelen vanuit de burgerlijke overheid en hoeven we minder beroep te 
doen op vrijwilligers. Op dit moment hebben we 9 woningen waarin we 36 
Oekraïense vluchtelingen opvangen. Binnenkort komen hier 3 tijdelijke wo-
ningen voor één jaar bij, waarbij het aantal Oekraïense mensen oploopt 
naar 45 personen. We ervaren dit aantal voor de Stichting als een hele grote 
verantwoordelijkheid, maar de ellende, die de oorlog in Oekraïne voor de 
bevolking met zich meebrengt is ook verschrikkelijk. 
Bovendien vallen de Oekraïners in Nederland onder een speciale Europese 
regeling, Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB), die op 5 maart 2027 afloopt. 
Onduidelijk is welk traject voor de Oekraïners dan gaat lopen en welke keu-
zes zij dan hebben. Blijven in Nederland of teruggaan naar Oekraïne, waar 
de oorlog hopelijk gestopt is. Zolang de Oekraïners nog in onze nabijheid 
zijn, mogen wij ze ook in aanraking brengen met de Blijde Boodschap van 
onze Heere Jezus Christus.  
Dankbaar zijn we dan ook dat door het werk van de Heilige Geest één Oe-
kraïens gezinnetje regelmatig bij ons de zondagse morgendienst bijwoont. 
Kijkt u ook naar deze personen om, dat zou heel fijn zijn.     
Daarnaast stellen we het ook op prijs als u mee blijft denken in tijdelijke 
en/of definitieve huisvesting voor diverse families.  
Een gebed voor vrede in de wereld en specifiek in Oekraïne blijft echter no-
dig! Bidt u mee. Dat is ons geheime wapen!  
 
Karin Kroon, Krijno Verbruggen, Carla en Jan Stolk 
oekraine@hulpoekrainedrv.nl  
U mag ons altijd mailen.. (aanspreken mag ook) 
  

mailto:oekraine@hulpoekrainedrv.nl


 

 

 

 

 

 

 
 
 
NIEUW  BOEK: 
 
Jolanda Dijkmeijer: Liekes laatste wens 
Machteld Bakker is 35 jaar en solliciteert, na 10 jaar 
les te hebben gegeven op dezelfde school, naar een 
baan op een school in Noord-Groningen. Grote uitda-
ging om daar te werken. Koen één van haar leerlingen 
vraagt veel aandacht en heeft verdriet. Hij is wees, zijn 
voogd en vrijgezel Jorrit Torenstra is advocaat en krijgt 
omdat zijn zus Lieke sterft een taak erbij om zijn neef-
jes Koen en Aron op te voeden. Machteld komt tijdelijk in een verouderde 
mantelzorgwoning op zijn erf te wonen. Dat geeft steeds meer spanning in 
hun relatie. 
 

Mesu Adrews: 1. Moedig (Ahinoam) 
De bruiden van koning David. 
Ahinoam is gevlucht voor de Amalekieten. 
Ze kruist het pad met het rebellenleger van David. Waar 
zij zich erg tot hem aangetrokken voelt. Dankzij haar ken-
nis van metaalbewerking dwingt ze respect af van de sol-
daten. Niet alleen is er moed nodig op het slagveld maar 
ook in de liefde moet ze dapper zijn en proberen haar 
hart open te stellen voor de toekomstige koning David….  

 
Marijke van Dijk: serie besteld  

De Bibliotheek 
De bibliotheek, boven in Maranatha, is in de wintertijd tot aan de zo-
mertijd alleen drie avonden in de maand open op de woensdagen 
van: 19.00-20.00 uur! 
Letop: in die tijd alleen in de middag, de laatste woensdag, open van 
15.00-16.00 uur. 
Vanaf de zomertijd eind maart, dan alleen alle woensdagavonden 
biebuitleen uur!  
Iedereen betaalt per boek € 0,25 per week. 
Zelfgemaakte fotokaarten voor Albanië te koop voor € 0,50 per stuk.  
Wees welkom! 



 

 

 

 
 
En dan is er weer een nieuwe editie van dit gezellige blad! 
We verleggen deze keer even onze blik en gaan naar een wat jonger iemand 
toe. Want ja, de jeugd heeft de toekomst horen we vaak! 
En de jeugd binnen onze kerkelijke gemeente is voor ons allemaal natuurlijk 
heel belangrijk. 
Wat houdt hen bezig, waar zijn ze mee bezig, en is het nu echt zo spannend 
allemaal om jong te zijn in deze tijd, dat vraag ik mij weleens af, u wellicht 
ook?! 
 
Het is een feit dat er heel veel op onze jongeren afkomt. Denk alleen maar 
aan alle sociale media, dat is al genoeg om over na te denken. 
Maar toch, denkt de jeugd er ook zo over na? 
Ik ben op zoek gegaan naar een jongere die, wat leeftijd betreft, in de 
middengroep zit, al op de middelbare en die weet wat hij wil zeggen. Ik denk 
dat het mij gelukt is. 

Ik ga namelijk in gesprek met Lukas 
de Vree en leg hem wat vragen voor. 
Wie is Lukas eigenlijk? Ik denk dat de 
meesten hem wel zullen kennen 
maar hij vertelt graag ook zelf wie hij 
is: 
 
Nou, ik ben Lukas de Vree, ik ben 
vijftien jaar, want ik ben geboren op 
29 maart 2010.  Ik ben de zoon van 
Harm en Rebekka de Vree-van 
Kreuningen, en ons gezin bestaat, 
naast mijn ouders en ik, ook uit mijn 

twee zussen: Eva die is nu dertien en de kleine Anna die is net 1 jaar 
geworden. 
 
Waar zit je op school? 
Ik zit op de Driestar Wartburg in Gouda en ik doe nu het vierde jaar VWO. 
Sjonge, VWO, pittig? 

door Debora de Haan 

»» 



Mwa, ik heb het er prima naar mijn zin, het gaat aardig goed en ik heb het 
vakkenpakket N&G gekozen. Dat is een pakket in de richting: natuur en 
gezondheid. 
 
Je bent dus nog wel even bezig op de Driestar, je zit nu in het vierde jaar… 
Ja, midden in het vierde jaar inderdaad. En VWO duurt zes jaar dus ik mag 
er nog twee en een half jaar naar toe, tenminste, als ik niet blijf zitten… 
Maar daar ga ik niet van uit, het gaat lekker en ik heb het naar mijn zin, 
school is voor mij geen straf. 

Dus school is bijna je hobby, maar zijn er nog meer 
dingen die je leuk vindt om te doen? 
Ja, ik heb wel wat hobby’s hoor. Ik ben gek op een 
potje voetbal, maar andere sporten zijn ook leuk. Ik 
ga ook graag naar de sportschool. Het is belangrijk om 
goed voor je lichaam te zorgen, en ik vind het ook erg 
leuk om te doen. Maar naast sporten vind ik slapen 
ook heel lekker! 
En ja, ook goed eten vind ik leuk, kan ik erg van 
genieten! 
Ik zit niet echt op voetbal, daar heb ik simpelweg de 
tijd niet voor. Maar op een vrije middag ga ik met 

vrienden graag een balletje trappen op een leeg veld bij Hertha, de 
voetbalvereniging hier in Vinkeveen. 
En tijdens een tussenuur op school voetballen we ook graag met 
klasgenoten op het voetbalveld bij school. 
 
Heb je naast school en de voetballerij ook nog tijd voor een 
zaterdagbaantje? Zodat je wat kunt bijverdienen? 
Inderdaad, ik kom op de zaterdag altijd al vroeg aan bij poelier de Haan, 
lekker de hele dag van alles maken, schoonmaken en lol maken met mijn 
collega’s. Er lopen nog meer jongeren daar en we hebben met elkaar heel 
veel plezier. Dus ja, daar ga ik graag een dagje heen. 
 
Waar ik ook aan denk, en wat ik veel van andere mensen hoor, is dat de 
jeugd van tegenwoordig vooral op hun smartphone zit, of lekker zit te 
scrollen op hun mobiel, herken jij dat ook? 
Lukas vertelt daar graag wat over: 
Ik denk dat dat vooral aan de persoon zelf ligt en ook aan de opvoeding van 
die jongelui. »» 



Toen ik nog wat jonger was speelde ik vaak buiten met vrienden van de 
lagere school. We gingen op het schoolplein voetballen of ergens op een 
grasveld.  
Nu ik iets ouder ben voetbal ik nog steeds heel graag tijdens en na school. 
Maar ja, in de regen naar buiten met een bal, daar vinden wij eigenlijk niks 
aan. Dus in de winter zijn we gewoon wel minder buiten. Maar, zoals ik net 
al zei, ligt het aan de persoon zelf, heeft hij hobby’s, heeft iemand vrienden 
enz. enz. 

We kunnen natuurlijk met elkaar wel bedenken 
dat, als je geen vrienden hebt, je al snel binnen 
blijft en dan is het gevaar wel heel groot dat je 
naar een computerscherm of zoiets grijpt. 
Ik denk dat dat niet goed is, al is het wel leuk om 
af en toe even een filmpje te kijken, dat doen we 
allemaal, toch?  
Ook denk ik dat het wel aan de opvoeding ligt. 
Sommige ouders vinden alles prima en dan 
zitten ze ook snel op een scherm. Ik heb wat 
strengere ouders en ik mag er niet altijd op. 
Maar ik snap het wel, ze doen het om ons goed 
op te voeden en het is inderdaad ook beter. 
 
Nou, dat is wel een compliment voor je ouders, 
ik hoor vaker dat ouders maar achterlopen wat 
dit soort dingen betreft. 
Dan heb ik nog een heel andere vraag, wat vind 

jij ervan hoe ouderen naar de jeugd kijken? Of wat ze van hen denken? 
 
Dan heeft Lukas een stevig antwoord: 
Kijk, ik heb daar niet zoveel over te zeggen. Het maakt mij niet zo veel uit 
eigenlijk wat andere mensen van mij vinden. 
Het gaat mij erom wat God van mij vindt. Gebruik ik de gaven die ik van Hem 
heb gekregen op de juiste manier? Doe ik mijn best? 
Dan denk ik, dat als ik zo leef, de mensen weinig kwaad van mij zouden 
denken. 
Ik snap wel wat u bedoelt hoor, tegenwoordig is de jeugd niet meer zo 
beleefd, en grof taalgebruik hoor je ook heel vaak. Dat zou niet moeten, het 
is fout. Daar zou de jeugd wel veel meer aan moeten denken. Dat maakt het 

»» 



voor iedereen veel fijner. Net zoals schelden met allerlei ziekten, dat is ook 
zo fout, besef je dat je daar heel veel mensen verdriet mee doet! 
 
Hoe vind je het jeugdwerk in onze gemeente? 
Want je gaat naar de club toch? 
Ja zeker, club 4 nog een jaartje, gezellig hoor, kleine groep, maar wel fijn! En 
ja, ook veel snacks, dat is pas fijn! Ik ga ook naar de catechisatie, daar leren 
we ook veel! 
 
Lukas ik wil je bedanken voor je openheid, je rake antwoorden en vooral je 
gezelligheid! 

Ik vroeg hem of hij een lievelingslied had, dat wist hij niet zo 1,2,3 dus dan 
wensen wij je het volgende toe: 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd, 
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht, 
dat de liefde van je leven op je wacht. 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan, 
dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou volle dagen toe, en vrije tijd 
met kinderen om je heen tot aan het eind. 
 
Refr. 
Een muur voor de wind 
een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dicht bij jou! 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent, 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats. 
In de nacht maak Ik een vuur want dan word jij niet bang. 
In het donker loop Ik naast je 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  



 

 
 
Een poosje geleden, toen Chris van Sligtenhorst nog in Vinkeveen woonde, 
kwam hij bij ons met het boek ‘Kruis en kroon’. 

 
Mijn man doet het nieuwsgierig open. 
Waarom dit boek? Een verrassing… er ligt 
een bijzondere foto voorin: 
 
Verbazing is er: Dit is mijn ouderlijk gezin! En 
voorin staan mooie persoonlijke woorden 
van mijn ouders aan mw. K. Dit is toch wel 
heel bijzonder! Er zit een heel verhaal aan 
vast.  
 
Het was 16 december 1985, ik weet het nu 
nog! Na een lange grijze schooldag op de 
bassischool in Utrecht gingen mijn zus en ik 

naar huis met stadsbus en streekbus, ik zat in groep 5 en zij in groep 8. We 
moesten de Amsterdamse Straatweg in Breukelen oversteken. Ik zag twee 
jongens gaan en ik ging er achteraan. Mijn zus schreeuwde nog “Kom te-
rug!”, maar dat hoorde ik geeneens. En ik werd geschept door een blauwe 
auto.  
Gelukkig had ik niets gemerkt van de klap. Met de ambulance en mijn moe-
der werden we naar t ziekenhuis in Utrecht gereden met sirene. En daar 
werd ik met schreeuwende pijn in mijn rechterbeen wakker. Ik werd opge-
tild in een bed. En ik wist direct weer wat er gebeurd was. De ‘schade’ werd 
me verteld: een gebroken been, een gekneusde arm, een gekneusde teen 
en een behoorlijke hersenschudding. Een week later werd ik geopereerd en 
werd er een pin in mijn been gezet. En daarna weken van rust. Mijn been 
zat mooi verbonden in een stellage met gewicht.  
Het is een ziekenhuisopname van 6 ½ week geworden. Ondertussen leerde 
ik met krukken lopen. Dat was nog maandenlang nodig. Behalve de pijn was 
het wel een gouden periode in mijn leven.  

»» 

Wonderlijk zijn Gods wegen 



 
 
 
Ik werd overladen met post uit de Hervormde evangelisatie Pro Rege in 
Breukelen, cadeautjes, vriendelijke zusters en regelmatig bezoek. 
Maar wat heeft dat boek hiermee te maken? Mijn moeder had net drie 
maanden daarvoor een baby gekregen. Ze wilde graag elke ochtend bij mij 
op bezoek komen in het ziekenhuis. Een goede kennis, mw. K., wilde wel 
elke ochtend op mijn jongste twee zusjes passen en wat strijk doen. Wat 
een rijke zegen was dat voor mijn ouders en het gezin! Mijn ouders wilden 
haar graag hartelijk bedanken voor deze inzet en liefde en gaven haar dit 
boek met de gezinsfoto en een mooi persoonlijk woordje voorin. 
Uiteindelijk is dit boek na vele jaren op de rommelmarkt van een kerk be-
land, en heeft Chris dit boek in bezit gekregen. En zo is dit boek weer bij ons 
terechtgekomen, 40 (!) jaar na het ongeluk. Dankjewel Chris!  
We mogen wel zeggen: wonderlijk zijn Gods wegen! Zo passen de puzzel-
stukjes weer in elkaar van Breukelen en Vinkeveen. 
 
Hartelijke groet, in verbondenheid, 
 
Mw. Barth (Lianneke) 
  



 

Een buurjongen was een poesjesliefhebber. Hij had er ook wel een klein 
aantal. Toen ik zo’n jaar of 12 was en bij ons thuis de poes gejongd had, 
mocht er één poesje blijven leven. En dat was het poesje wat er het mooiste 
en liefste uitzag. De anderen werden in een jute zak gedaan met een paar 
bakstenen. De zak werd dichtgeknoopt en in een brede, diepe sloot gegooid 
en verdween in de diepte. Dit was geen dierenmishandeling, maar de ge-
vestigde orde.  
Toen ik heel veel jaren later een keer naar de buurjongen ging buurten en 
hij z’n poezen aan het verwennen was, maakte ik de opmerking; de poezen 
hebben het maar goed bij je. “Ja”, zei hij, “mevr. X zegt alle poezen kunnen 
niet blijven leven, want anders komen er veel te veel, maar gelukkig hebben 
ze geen ziel te verliezen.” “Ja, dat is zo"; zei ik. De buurjongen nam het mij 
niet in dank af dat ik mevrouw X gelijk gaf. Het was voor hem geen onbe-
kende taal. Het verliezen van de ziel was een ouderwets woord voor ‘eeu-
wig verloren gaan’.  
Ik moest denken aan een column, die ik eens las; "De biddende Moeder” 
Moeder had zorg voor het eeuwig welzijn van haar kinderen: zeker voor 
haar jongens. De één was niet zo’n trouwe kerkganger. Vrienden die dat 
ook niet waren. De andere zoon voegde zich wel naar de orde van het chris-
telijk leven. Hij ging trouw naar de kerk en naar de catechisatie en vereni-
gingen en hij had vrienden, die dat ook gewend waren. Maar waarom 
maakte de moeder zich dan ook zorgen over de goed oppassende zoon? Als 
je veel goede dingen bij jezelf vindt, dan bestaat het gevaar dat je alleen 
denkt aan je eigen gerechtigheid in plaats van aan de gerechtigheid van 
Christus. De moeder wist uit Bijbels onderwijs en eigen ondervinding dat 
godsdienst nog geen afhankelijk, hartelijk verlangen is om de Heere met je 
hele hart dienen. Als dat verlangen niet in je hart geboren is, ben je tevre-
den zoals het is. De moeder bad en tobde ermee en wist niet wat ze ermee 
aan moest.  
Op een dag vond ze in een boek een vergeeld papier met een lied met als 
titel “Toen …en nu ..!” van R.M. Mc. Cheyne. Ze liep naar de typmachine en 
typte het over. Onder de 2e regel “Ik kende geen schuld en gevoelde geen 
smart” zette ze een paar streepjes.  
Op een avond toen de jongens ook thuis waren, zei ze: “Ik vond een lied in 
een boek. Het sprak me zo aan en het is zo mooi en toepasselijk voor ons 
alle drie. Ik heb het overgetypt, zodat het goed leesbaar is. 

Toen en nu….. door G. Kroese 

»» 



Laten we om de beurt een versje eruit voorlezen. Het leven kan zomaar af-

gelopen zijn. Dat hebben we gezien aan Jan aan het eind van de straat. Als 

het voor deze drie mensen uit de column nuttig is om het te lezen en te 

overdenken, dan zal het dat ook voor ons zo zijn. 

 
“Eens was ik een vreemdeling " 
 
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.  
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!  
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij.  
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 
 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.  R.M. Mc Cheyne 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda D.V. april-juni 2026 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

1-apr 18:30 Avondklanken Verzoekprogramma, alleen geluid

1-apr 19.00 Bibliotheek

2-apr 18:00 Springplank -Witte donderdagviering

3-apr 19:30 Kerkdienst - Goede Vrijdag ds. C.J. Barth

5-apr 09:30 Kerkdienst - 1e Paasdag ds. C.J. Barth

5-apr 18:30 Kerkdienst - 1e Paasdag ds. D. Breure (Kockengen)

5-apr 20:00 Zingen bij het orgel

6-apr 09:30 Paasviering jeugd - 2e Paasdag

8-apr 10:00 Ontmoetings-inloopochtend

8-apr 19.00 Bibliotheek

8-apr 19:00 Gemeenteklanken Verzoekprogramma vanuit de kerk, incl beeld

10-apr 19:00 Club 19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4

12-apr 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

12-apr 11:00 Zondagsschool

12-apr 18:30 Kerkdienst ds. J.P. Nap (Hoevelaken)

12-apr 20:00 Springplank

14-apr 10:00 Seniorenbijbelkring

15-apr 18:30 Avondklanken Verzoekprogramma, alleen geluid

15-apr 19.00 Bibliotheek

15-apr 20:00 Mannenvereniging MANkracht nr. 3, maart'26: Psalm 143

17-apr 19:00 Club 19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4

19-apr 09:30 Kerkdienst ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

19-apr 11:00 Zondagsschool

19-apr 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

21-apr 19:30 NPV jaarvergadering 

22-apr 12:00 Ontmoetingsmaaltijd

22-apr 19.00 Bibliotheek

22-apr 19:00 Gemeenteklanken Verzoekprogramma vanuit de kerk, incl beeld

24-apr 19:00 Club 19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4

26-apr 09:30 Kerkdienst ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)

26-apr 11:00 Koffie drinken na de dienst

26-apr 18:30 Kerkdienst prop. J.J. de Haan

26-apr 20:00 Springplank

28-apr 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 10: Getuigen voor koning en keizer

29-apr 18:30 Avondklanken Verzoekprogramma, alleen geluid

29-apr 19.00 Bibliotheek

3-mei 09:30 Kerkdienst ds. M.F. van Binnendijk (Stadskanaal)

3-mei 11:00 Zondagsschool

3-mei 18:30 Kerkdienst ds. H.J.T. Lubbers (Woudenberg)

3-mei 20:00 Zingen bij het orgel

6-mei 19.00 Bibliotheek

6-mei 19:00 Gemeenteklanken Verzoekprogramma vanuit de kerk, incl beeld

9-mei 16:00 Evenementendag project HGJB Op het schoolplein van basisschool de Schakel



  

Agenda D.V. april-juni 2026 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

10-mei 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

10-mei 11:00 Zondagsschool ( broodmaaltijd )

10-mei 18:30 Kerkdienst prof. dr. W.H.Th. Moehn (Hilversum)

10-mei 20:00 Springplank

11-mei 19:30 Gebed voor de Venen

12-mei 10:00 Seniorenbijbelkring

13-mei 18:30 Avondklanken Verzoekprogramma, alleen geluid

13-mei 19.00 Bibliotheek

14-mei 09:30 Kerkdienst - Hemelvaartsdag ds. C.J. Barth

17-mei 09:30 Kerkdienst ds. J.T. Maas (Ouderkerk a/d IJssel)

17-mei 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

20-mei 19.00 Bibliotheek

20-mei 19:00 Gemeenteklanken Verzoekprogramma vanuit de kerk, incl beeld

24-mei 09:30 Kerkdienst - 1e Pinksterdag ds. C.J. Barth

24-mei 18:30 Kerkdienst - 1e Pinksterdag ds. B. Visser (Woerden)

24-mei 20:00 Springplank

25-mei 09:30 Pinksterviering

25-mei 09:30 Pinksterviering Jeugd - 2e Pinksterdag

27-mei 18:30 Avondklanken Verzoekprogramma, alleen geluid

27-mei 19.00 Bibliotheek

31-mei 09:30 Kerkdienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

31-mei 18:30 Kerkdienst ds. J. Niesing (Kesteren)

1-jun 14:00 Bestuursvergadering Wees een Zegen

2-jun 10:00 Seniorenbijbelkring

3-jun 19.00 Bibliotheek

3-jun 19:00 Gemeenteklanken Verzoekprogramma vanuit de kerk, incl beeld

7-jun 09:30 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

7-jun 18:30 Kerkdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

7-jun 20:00 Springplank

7-jun 20:00 Zingen bij het orgel

10-jun 18:30 Avondklanken Verzoekprogramma, alleen geluid

10-jun 19.00 Bibliotheek

14-jun 09:30 Kerkdienst ds. P. van der Schee (Werkendam)

14-jun 18:30 Kerkdienst - Preekbespreking ds. C.J. Barth

17-jun 19.00 Bibliotheek

17-jun 19:00 Gemeenteklanken Verzoekprogramma vanuit de kerk, incl beeld

21-jun 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

21-jun 18:30 Kerkdienst ds. G.M. van Meijeren (Zeist)

24-jun 18:30 Avondklanken Verzoekprogramma, alleen geluid

24-jun 19.00 Bibliotheek

28-jun 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

28-jun 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

28-jun 20:00 Springplank



 
 

 

1 Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee 
spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: ‘Verken het hele gebied, maar 
vooral Jericho.’ De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, 
vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden over-
nachten. 2 Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen 
van Israël waren gekomen, 3 liet hij Rachab het volgende bevel geven: ‘Lever 
ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren.’ 4 Maar 
Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: ‘Die mannen hebben mij 
inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. 5 Ze zijn 
vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. 
Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt 
u ze nog in.’ 6 Rachab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar 
verborgen onder bundels vlas. 7 Hun achtervolgers vertrokken meteen in de 
richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden 
verlaten werd de poort gesloten. 8 Rachab ging naar het dak voordat de 
mannen in slaap zouden zijn. 9 ‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEERE dit 
land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners 
van dit land zijn doodsbang voor jullie, 10 want we hebben gehoord dat de 
HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrok-
ken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oos-
ten van de Jordaan, hebben vernietigd. 11 Toen we dat hoorden, sloeg de 
angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is im-
mers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. (Jozua 2: 1-11). 

Jericho en Damascus zijn de oudste 
steden, waar mensen een gemeen-
schap vormden in een ommuurde om-
geving.  
De stad ligt in de Jordaan vallei.  
Vanuit de stad konden de bewoners 
een zelfvoorzienende agrarische eco-
nomie opbouwen en onderhouden. 
De stad lag aan een doorwaadbare 
plaats (voorde) van de rivier de Jor-
daan.  »» 

En het geschiedde in die dagen . . . 
       De herberg van Rachab te Jericho. 



Jericho lag ook aan de karavaanroutes van de Nabateers.  
De Nabateers onderhielden een commerciële transportverbinding van Me-
sopotamië, via Petra, met Egypte. Vervoer van goederen en soms een slaaf, 
als die als broer te veel was in de familie. 
Het is dan ook te begrijpen dat zo’n locatie als de herberg van Rachab een 
internationaal knooppunt was, waar berichten van gebeurtenissen uit het 
hele Midden-Oosten werden gedeeld. 
 
De eigenaresse van de herberg, Rachab, was een dynamische ondernemer 
met een brede belangstelling, ook voor wat buiten de muren van Jericho 
gebeurden. 
In de herberg in Jericho werden de verhalen verteld uit Anatolië, Turkije, 
waar het grote Hettietische Rijk verzwakt door economische problemen en 
onderlinge paleisrevoluties ten onder ging en bedreigd werd door de op-
komst van de Assyriërs uit Nineve. 
 
De verhalen uit het zuiden vertelden van de worstelende grootmacht 
Egypte, ook met economische problemen. De krijgsmacht was ernstig ver-
zwakt. Een heel legerkorps was verdronken in de Schelfzee. 
Nu moest het leger het opnemen tegen invallen van de Zeevolken op de 
kusten van de Delta. 
In de herberg in Jericho werd de dreiging besproken van de Habiru, He-
breeën vanuit het Over Jordaanse en de dreiging aan de zeekust door de 
Kreti en de Plety. Kretensers en Filistijnen. 
 
De grootste zorg van alle mensen in het Midden-Oosten was de enorme 
ramp, veroorzaakt door de ontploffing van de vulkaan op het Griekse eiland 
Thera, het tegenwoordige Santorini. 
 
De vulkaanuitbarsting op Santorini., zou mogelijk de ondergang van de 
Minoïsche beschaving hebben veroorzaakt of versneld. Santorini wordt in 
de geschiedschrijving van de klassieke oudheid meestal Thera genoemd. Bij 
deze uitbarsting werd een groot deel van het eiland weggeslagen en vormde 
zich een caldeira, die onder het zeeniveau is verdwenen. De uitbarsting 
overtrof in omvang en kracht die van de vulkaan Krakatau in 1883.  
Niet alleen het eiland Santorin zelf verdween erdoor grotendeels onder de 
zeespiegel, ook Kreta werd zwaar getroffen en onderging de gevolgen van 
zowel de bevingen, asregens als een vloedgolf. 
Het is mogelijk dat de legende van Atlantis van deze uitbarsting is afgeleid.  

»» 



De Minoïsche havens werden vernield, samen 
met de vloot die de ruggengraat van de Mino-
ische economie vormde. Bovendien werd de cru-
ciale aanlegplaats, die Santorini daarvoor was, zo 
goed als helemaal van de kaart geveegd, of on-
bruikbaar. De kust bewoners in het hele oostelijk 
zeegebied werden zwaar getroffen. Zij raakten 
op drift en vormden de Zeevolken. 
De natuurramp was medeoorzaak van het verval 

van de grootmachten Hattie en Egypte. Het is niet eenvoudig om in de bui-
ten Bijbelse geschiedenis de jaren aan te wijzen, waarin deze ontmoeting 
tussen Rachab en de Israëlische spionnen heeft plaats gevonden.  
 
Algemeen wordt aangenomen dat de Uittocht van Israël uit Egypte plaats-
vond onder het bewind van Farao Amenhotep II 

Amenhotep II was koning van Egypte van 1438 tot 
1412 v.C. Volgens sommige geleerden is hij de fa-
rao die het volk Israël uit Egypte moest laten ver-
trekken. Amenhotep II werd in Memphis geboren 
als de oudste zoon of de tweede zoon[1] van 
Thoetmozes III. Zijn naam betekent ‘Amon is tevre-
den’; Amon was een Egyptische god. Zijn tweede 
bekende naam Aacheperoere betekent 'Grote ma-
nifestatie van Ra'; Ra was de Egyptische zonnegod, 
de oergod. 

Na enige jaren mederegentschap besteeg Amenhotep op 18-jarige leeftijd 
de troon. Hij was de zevende farao van de 18de dynastie. 
 
De uitspraak van Rachab is voor haar een belijdenis van haar denken en ge-
loven, 
De HEERE, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op 
aarde.” 
 
Zij kon niet weten, dat zij in de lijn van het voorgeslacht van de Here Jezus, 
een voormoeder mocht zijn. De apostel Paulus noemt haar naam in de rij 
van gelovigen. (Hebreeën 11: 31). 
 

  

Bronnen: Wikipedia 
Geschiedenis en archeologie van de Bijbel: John Romer 
Farao’s: Bob Tadema Sporry Peter van Golen 

https://www.christipedia.nl/wiki/Egypte
https://www.christipedia.nl/wiki/Farao
https://www.christipedia.nl/wiki/Farao
https://www.christipedia.nl/wiki/Amenhotep_II#cite_note-1


 
 
 
 
 
 
HGJB diaconaal project 2026: “Ik geloof, ik deel”  
 

Als Hervormde gemeente Vinkeveen & Waverveen doen we ook dit jaar 
weer mee met een project van de HGJB, namelijk “Ik geloof, ik deel” voor 
de kerk in Albanië. Tot de jaren ’90 was Albanië namelijk een atheïstisch 
land: religie was verboden en strafbaar. Inmiddels is religie weer toegestaan 
en zijn er Christengemeenschappen ontstaan, maar het ontbreekt kerken 
aan financiële middelen om groei te realiseren en van betekenis te zijn voor 
mensen om hen heen.  
Tijdens de informatieve en tegelijk erg gezellige bingoavond op 6 februari 
hoorden we van ooggetuige Rianne Krins van de HGJB daarover verschil-
lende schrijnende verhalen. Tegelijkertijd ook mooie mogelijkheden om 
Gods liefde in de praktijk te laten zien en zo het Evangelie handen en voeten 
te geven. 
Daarom is het plan om als hele gemeente zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor de kerk in Albanië om zo Gods woord te kunnen verspreiden en de 
kerken daar te helpen zich in te zetten voor jeugd- en kinderwerk en de 
zwakkeren van de Albanese samenleving.  
Daarvoor worden in de komende periode verschillende activiteiten georga-
niseerd door clubs en verenigingen, met als afsluiting een projectdag op 
D.V. zaterdagmiddag en -avond 9 mei 2026. Dan wordt namelijk van 16.00 
tot 20.00 uur een zogenaamd foodtruckfestival georganiseerd op het 
schoolplein van De Schakel. We hopen dan velen van u te ontmoeten. En 
vergeet niet uw buren en kennissen mee te nemen! 
 
De commissie: Bart-Jan, Jade, Ineke, Rudy, Willemijn, Arthur, Helga, Jacco 
 
 
Specifieke informatie over het project met de naam “Ik geloof, ik deel” 
vindt u op de site van de HGJB, diaconaal project Albanië.  
https://hgjb.nl/methode/diaconaal-project/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

Ingezonden door A.B. Smit 



 
 
 
Wat was het leuk om samen met mijn zus Anne-Marie een thema-avond te 
verzorgen voor de catechisanten van de gemeente. We mochten vertellen 
over onze reis naar Roemenië. Grote pluim voor de zo’n 20 jongeren die 
aandachtig naar ons geratel zaten te luisteren. Toen mijn andere zus, De-
bora, mij vroeg hierover ook iets voor de Leidraad te schrijven, hoefde ik 
niet lang na te denken.  
 
Samen met het vliegtuig naar Hongarije, samen een auto huren en de 300 
kilometer naar een dorpje in Roemenië rijden. En weer terug. Samen gezin-
nen bezoeken en uitdelen van onze overvloed. We zeiden het zo vaak tegen 
elkaar, we zijn niet met zijn tweeën maar met zijn Drieën. De HEERE ging 
mee, absoluut! Het voert te ver om alles over de reis en al onze indrukken 
daarvan hier te vermelden. Dat vraagt u maar aan de jongeren.  Eén ding 
wil ik er uitlichten. We kwamen onverwacht op bezoek bij de familie Filip. 
Voor mij voor de eerste keer. Wat werden we hartelijk ontvangen. We kre-
gen meteen versgebakken Langos, dit is een Roemeense lekkernij, een soort 
pannenkoek maar dan veel lekkerder. Wat een blijdschap. Wat hebben we 
met elkaar gepraat, gezongen, gebeden en de bijbel bestudeert. We ontvin-
gen nieuwe zussen en broers. Wij dachten iets te komen brengen. Veel vol-
ler gingen we weer naar huis. Bij het afscheid gaf moeder Adriana mij iets 
mee. Iets wat ik aan onze gemeente moest doorgeven. Het was de snipper 
papier die u op de foto ziet. U moet weten dat papier een luxeartikel is dat 

nooit bovenaan hun boodschap-
penlijstje kan staan. Er staan 3 Bij-
belteksten op. De eerste is He-
breeën 3 vers 1 en 6. De tweede 
tekst komt uit de brief van Judas de 
verzen 20 en 21. De laatste tekst is 

1 Timotheüs 5 vers 25. Zo gauw we konden zochten we de teksten op. Wat 
een dierbaar geschenk van haar voor ons en voor u. De ontdekking dat we 
dezelfde hemelse Vader hebben is zo rijk! Zij hebben weinig spullen (in onze 
Nederlandse ogen veel te weinig) toch hebben ze Alles. U begrijpt het wel. 
Ik hoop dat u de teksten zo ook even op zoekt. De hartelijke groeten van 
moeder Adriana Filip. 

Helma Leeflang  

Delen maakt rijk! Een snipper papier…. 



 

 

 

In mei legt elke vogel een ei! Dat doen vogels in een zelfgemaakt nest. 
Heb je wel eens gezien hoe mooi en kundig vogels een nestje maken? 
 
Ga jij het ook eens proberen? Je zult merken dat het echt nog niet zo heel 
makkelijk is. En vergeet niet dat vogels alleen hun poten en snavel daar-
voor gebruiken. 
 
Zoek in de natuur: 
3 of 4 stokjes waar je het nest op 
vast maakt. 
Lange zachte twijgen of sten-
gels(gras) die goed buigzaam zijn. 
Zacht mos. 
Veertjes. 
Klei, gevonden in de natuur.  
Eventueel touw en stopnaald,\. 
 
Probeer van de lange twijgen een 2 rondjes/ringen te vouwen, de ene gro-
ter dan de andere zodat ze in elkaar zullen passen. 
Sluit de ringen door de uiteinden met een twijg aan elkaar vast te knopen. 
De grote vormt de rand, de kleine de bodem van het nest. Zorg dat de 
grootte dus bij elkaar past en aansluit. 
Maak van wat klei de bodem van het nestje wat steviger. Klei is zwaar, dus 
gebruik niet te veel. Vul het nestje verder met mos, droog gras en veertjes, 
lekker warm en zacht. 
Leg het nestje als het voldoende stevig is op de stokjes(kruislinks) en maak 
het met nieuwe twijgen vast aan de stokjes. 
Dit doe je door de twijgen door het nestje te steken en om de stokjes vast 
te knopen. 
Eventueel kan je ook touw en een stopnaald gebrui-
ken maar…die hebben vogels ook niet!!! 
 
Leg wat nep eitjes/paaseitjes in je nestje en je bent 
helemaal in voorjaars stemming!  

Bouw zelf een vogelnestje 



 
 
Bomen….voor de natuur en de mens zijn ze onmisbaar. Zonder bomen is er 
eigenlijk zelfs geen leven mogelijk op aarde. 
Waarom zijn bomen zo belangrijk? 
Bomen zorgen allereerst voor zuurstof voor mens en dier. 
Bomen zorgen in de zomer voor schaduw en koelte. 
Bomen zijn windvangers, zo houden wind tegen. 
Vogels bouwen hun nesten in bomen. 
Er leven veel insecten in een boom. 
Onder de boom, in de aarde, leven veel bodemdiertjes. 
Het afgevallen blad van de bomen is weer voeding voor de grond. 
Mens en dier kunnen eten van de vruchten van een boom, denk aan walno-
ten en eikels. 
 
1 keer in het jaar is er een dag waarop bomen extra aandacht krijgen, de 
boom- plant- dag. 
Er worden dan nieuwe bomen gepland, vaak in samenwerking met kin-
deren. Hierdoor worden ook kinderen erbij bepaald dat bomen belangrijk 
zijn en we zuinig en netjes met een boom om moeten gaan. 
Kinderen vinden het geweldig om bezig te zijn in de natuur en ongemerkt 
genieten en leren ze van alles. 
Zo ook deze dinsdagmiddag in mei. 
We zijn met een groep oudere BSO-kinderen 
uitgenodigd om in het nabijgelegen park een 
aantal bomen te gaan planten. 
Als we aankomen staan er al een aantal man-
nen van de gemeentelijke buitendienst klaar 
om te gaan helpen. 
 
Eerst volgt een uitleg: Hoe plant je een 
boom??? 
De mannen vertellen dat we 2 eiken, een beuk 
en een berk gaan planten. Ze laten zien dat elke 
boom zo zijn kenmerken heeft waardoor je kan zien welke boom het is. 
De gaten in de grond zijn al gemaakt door een kraantje, dus dat scheelt. 
De kinderen mogen bepalen welke boom op welke plek komt, dat is leuk. 

Boom-plant-dag is…..Boom-feest-dag! 



Voor elke boom is er een groepje kinderen en elk groepje sjouwt (ja, dat valt 
toch nog tegen, de boom is zwaar!) met behulp van die sterke mannen de 
boom naar de uitgekozen plek. Om de bomen zit een soort jute wat de wor-
tels beschermt tijdens de reis. Dat jute zit met een soort ijzeren krammen 
vastgemaakt. Hoe maak je dat los?  

Met gereedschap, de kinderen gaan aan de gang 
maar ook dat valt toch best tegen. Onthutst kijken 
de kinderen toe hoe snel die sterkte mannen het 
uiteindelijk voor elkaar krijgen! 
Oké, nu kan de boom in het gat geplaatst worden. 
Dit gebeurt met vereende krachten. Staat de 
boom wel recht? Goed opletten, anders gaat hij 
scheef verder groeien. 
Nu met grote mensen scheppen het gat weer 
dicht gooien en dat lukt prima. Als het gat bijna 
dicht is, moeten de kinderen stoppen. De mannen 

laten een stuk plastic zien waar allemaal gaatjes in zitten. 
De vraag komt naar de kinderen: Wat gaan we hier mee doen? De kinderen 
hebben geen idee….nou, de juf zou het natuurlijk wel moeten we-
ten!....maar helaas weet juf Wilma het ook niet! Dat zorgt natuurlijk voor 
wat hilariteit, maar daar is juf wel aan gewend als je 
vaker hebt samen gewerkt met deze mannen. 
Dat stukje plastic gaat rondom de stam van de boom 
en wordt met de grond om de boom vastgezet. Het 
zorgt ervoor dat de stam niet wordt beschadigd tij-
dens het gras maaien! Heel logisch, weer wat ge-
leerd…. 
Omdat de jonge bomen nog niet heel stevig staan en 
de stam nog dun is komen er 2 paaltjes bij de boom 
te staan. Met 2 banden worden de bomen aan de 
paaltjes vastgezet voor extra steun. Dus aan de gang 
met hamer en spijkers. 
En ja hoor, met elkaar hebben we het toch voor elkaar gekregen! De bomen 
staan in de grond. 
Uiteindelijk hebben we een gezellige, leerzame middag met elkaar en is het 
park weer 4 mooie jonge bomen rijker.  



Als je aan het wandelen bent in de natuur zijn er vaak dingen waar je achte-
loos aan voorbij loopt maar die toch ook weer bijzonder zijn. 
Er wel eens op gelet hoeveel soorten grassen er langs de bermen groeien? 
Ik ben er eens op gaan letten….heel veel. Groot en klein, alles groeit door 
elkaar en het valt heus niet mee om ze uit elkaar te houden. 
 

Een opvallende is de vossenstaart, de 
bloem heeft verdacht veel weg van de 
staart van een vos en voelt zacht aan. De 
steel is iets geknikt.  
Raaigras zie je in deze tijd van het jaar 
ook veel, met de stugge stengels kun je 
leuk creatief bezig zijn door de stelen te 
vlechten. 
Kropaar is ook een bekende die zijn 
plekje vindt op vele plekken. 

 
En dan de enorme pluimen van 
het frans raaigras. Wiegend staan 
ze in de wind en zodra de tijd er 
is zal de wind de zaden versprei-
den zodat er later weer nieuwe planten ontstaan.  
  



In het gebied waar we vaak wandelen is een best wel bijzondere vogel te 
ontdekken, de Kwak. 
Het is een vogel die echt niet overal voorkomt maar tijdens de wandelingen 

hoor ik er regelmatig over. Ik heb 
eerst geen idee over wat voor 
soort vogel het gaat, een andere 
hondenbezitter die er verstand 
van lijkt te hebben noemt het 
een “reiger zonder nek”. 
Natuurlijk ga je automatisch een 
soort extra opletten en uiteinde-
lijk krijg ik de kwak ook te zien in 
de waterrijke, moerasachtige 
omgeving van het gebied. 
De kwak behoort bij de reiger fa-

milie maar is kleiner, 50 tot 65 cm groot. 
Hij jaagt in de nacht op vis, insecten, amfibieën of kuikens van watervogels. 
Hij zit in bomen, maar ook op de grond kun je hem ontdekken. 
De kwak is een bedreigde diersoort. Hij legt 4 eieren en voedt de jongen in 
50 dagen op tot zelfstandige vogels. 
Hoe bijzonder dat deze vogel zich prima thuis voelt in dit wandelgebied. 
Steeds als ik dan zoiets nieuws heb gezien en ontdekt word ik even blij, weer 
wat leuks!    
 
Worden er in de buurt natuur activiteiten georganiseerd? 
Bijvoorbeeld door de gemeente of natuurorganisaties IVN/ Natuurmonu-
menten 

Ga er eens met de kinderen naar toe en doe mee! Degenen die het 
organiseren vinden dat fijn en voor de kinderen is het leuk en leer-
zaam!  
Zo leren kinderen juist hoe mooi en belangrijk de natuur is. 
 
Ga deze zomer eens met elkaar op zoek naar verschillende soorten 
grassen, in de bermen zijn er genoeg te vinden. Hoe heten ze? 
 
Laten we zuinig zijn op de natuur en zorgen dat er ook voor be-
dreigde diersoorten als de kwak een plekje blijft.  



  



 
 
  



 


