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 Twee mannen op weg naar Emmaus praten 

over Jezus.  

Weet u wat er gebeurt met mensen die over 

Jezus praten? Dan komt de Heere er zelf bij.  

Bij het urenlang geconverseer over niets komt 

de Heere niet.  

Ds. Jac.van Dijk (1913-1984) 

Voor u gelezen…….... 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 
‘Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de ge-
meenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word…’ 
(Filipp.3:10).  
 
Tussen Pasen en Hemelvaart  
We leven in de weken tussen Pasen en Hemelvaart. De Heere Jezus is op-
gestaan uit de dood en het lege graf is een stille getuige van dit feit. Maar 
wat is nu de vrucht en de zegen van deze opstandig voor ons vandaag? De 
kracht van de opstanding, waarmee Christus opstond uit de dood, werkt tot 
op de dag vandaag door in het leven van de gelovige. Deze opstandings-
kracht vernieuwt ons van binnen uit en vervuld ons met liefde tot de Heere 
Jezus. Zodat ook wij kunnen opstaan in een nieuw leven met Hem. 
 
Opdat ik Hem mag kennen  
Het gaat in het bovengenoemde vers om het kennen van Christus. Paulus 
heeft de Heere Jezus Christus leren kennen en dat heeft zijn leven voorgoed 
veranderd. Daar schrijft hij over in Filippenzen 3. Paulus was op het juiste 
moment besneden, een kind van het verbond. Paulus was een wetsge-
trouwe jood, onberispelijk in het naleven van de wet. Een Farizeeër die uit-
blonk in ijver en nauwgezetheid. Maar hij kende de Heere Jezus niet.  
Dat betekent: dat je als jood en christen heel veel kunt hebben aan gods-
dienst en tradities, maar als je Christus niet kent, dan mis je het belangrijk-
ste.  
De Heere Jezus leren kennen is dus noodzakelijk, want daarmee staat of valt 
ons behoud. 
Je kunt in een christelijk gezin opgegroeid zijn, je kunt gedoopt zijn, thuis 
zijn in de Bijbel en een meelevend lid van de gemeente zijn, en toch het 
belangrijkste missen.  
 
Voortgaande kennis  
Opdat ik Hem mag kennen…, schrijft Paulus hier. Kende hij Christus hier nog 
niet dan? Jazeker wel! Dat lezen we in de verzen 7 en 8. Maar Paulus ver-
langt ernaar om de Heere Jezus beter en dieper te leren kennen. Christus 
kennen is een voortgaand proces, als het goed is zit daar groei in 
(2Pet.3:18). Je leert de Heere Jezus beter en dieper kennen door met Hem 
om te gaan, met Hem te wandelen. Door de Bijbel te lezen en te bidden, 

HET WOORD VOORAF…. 



door in Hem te blijven (Joh.15:10). Paulus verlangt ernaar om voortdurend 
met de Heere Jezus verbonden te blijven. Herkent u en jij dat verlangen 
ook? Dat verlangen is een vrucht van het geloof, een vrucht van het kennen 
van Christus. 
In het hogepriesterlijk gebed zegt de Heere Jezus: ‘En dit is het eeuwige le-
ven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U 
gezonden hebt’ (Joh.17:3). Als je de Heere Jezus leert kennen dan gaat er 
een wissel om in je leven, dan vangt het nieuwe leven aan. De Bijbel noemt 
dat wedergeboorte (1Pet.1:23). 
 
Alles als schade achten vanwege Christus  
Als wij door het geloof Christus hebben leren kennen, dan zal dat ook zicht-
baar en merkbaar worden in ons leven. Paulus leven veranderde radicaal 
toen hij de Heere Jezus leerde kennen. Eerst vervolgde hij Christus maar 
daarna vólgt hij Christus. Alles werd anders in Paulus leven, want hij zegt: 
‘Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid 
van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade 
ervaren heb’ (Flipp.3:8). Als je de Heere Jezus leert kennen wordt alles in-
eens anders. 
Dat is de opstandingskracht van Christus. Dan sta je met de Heere Jezus op 
in een nieuw leven. Dan ontvang je de kracht om nee te zeggen tegen ver-
leidingen en verzoekingen. Dan ga je alles wat Christus verdriet doet als 
schadelijk achten. Dan kun je, en wil je niet meer kijken naar zinloze films 
en programma’s waarin andere mensen zondigen, want Christus liefde is je 
meer waard.   
 
De kracht van Zijn opstanding  
Het Bijbelse geloof is geen dood geloof. Als wij door het geloof de Heere 
Jezus leren kennen, dan blijven we niet dezelfde. Dat is onmogelijk! De 
kracht van Christus opstanding gaat dan in ons leven werken. We staan dan 
op in een nieuw leven. Een leven dat op Christus gericht is. Het betekent 
een hartelijk verlangen om de Heere Jezus te volgen en te dienen. Dat be-
doeld ook Paulus met: ‘God dienen in de Geest’ (vs.3). Niet om iets te ver-
dienen, niet omdat het nu eenmaal moet, maar gewoon omdat het geloof 
door de liefde werkt. Als je iets van deze liefde ervaren hebt dan ga je be-
grijpen wat Asaf zegt in Psalm 73: ‘Wie heb ik naast U in de hemel? Naast U 



vind ik nergens vreugde in op de aarde’ (Ps.73:25). Als je deze opstandings-
kracht ervaren hebt in je hart dan begrijp je de bruid uit het Hooglied heel 
goed: ‘Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor deze liefde, men zou hem 
smadelijk verachten’ (Hoogl.8:7). Door het geloof wordt deze opstandings-
kracht werkzaam in ons leven. Het is de Heilige Geest, Die door het geloof 
in ons hart komt wonen en onze ogen opent voor het wonder van de recht-
vaardiging. Christus mijn zonden, en ik Zijn gerechtigheid. Christus droeg 
mijn schuld, Hij stierf aan het kruis vanwege mijn zonden. En door het geloof 
kunnen wij en mogen wij zeggen: Ik ben met Christus gekruisigd en met 
Christus gestorven, maar ook weer met Christus opgestaan in een nieuw 
leven. Het doopformulier leert ons dat ook: ‘Als wij gedoopt worden in de 
Naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van 
al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding in-
lijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God 
gerekend’. Dat is de kracht, de vrucht en de zegen van Christus opstanding 
voor ons vandaag!  
 

Chris van Sligtenhorst.  
 
  



Het is alweer twee jaar geleden dat wij de eerste groep Oekraïners 

verwelkomden in onze pastorie. Nadien zijn er nog verschillende 

andere gezinnen, veelal oudere dames en moeders met kinderen, op 

diverse locaties ondergebracht. 
Als werkgroep begeleiden wij nu 28 vluchtelingen verspreidt over 7 locaties. 
De meesten hebben inmiddels aardig hun weg gevonden in onze samenle-
ving. Vooral de jongere kinderen spreken en verstaan al redelijk goed Ne-
derlands. Zij hebben na een jaar taalklas in Mijdrecht hun plekje gevonden 
op de Schakel. De volwassenen volgen, voor een groot deel, de aangeboden 
taalcursussen en ze hebben vrijwel allemaal werk gevonden.  
Sinds ons laatste verslag in december zijn ook wat ontwikkelingen geweest, 
die we graag met u willen delen.  
Het echtpaar, dat in de studio bij caravanpark Achterbos zat, is verhuisd 
naar de pastorie in Wilnis, daar wonen ze nu samen met hun dochter en 
kleinzoon. Ook is een vriendin, die in de Beuk woonde, daar nu gaan wonen. 
We kregen van de gemeente het verzoek of we een plekje hadden voor een 
oudere mevrouw, die in hotel Abcoude was ondergebracht. Zij zat daar op 
een kamer met haar nicht en een kind en dat was eigenlijk geen lang houd-
bare oplossing. Deze dame woont nu, naar volle tevredenheid, in de studio 
in Achterbos.  
Het gezin, dat in de chalet aan de Herenweg woonde, is half december ver-
huisd naar een oude boerderij op Demmerik die leeg stond. Wij danken Cor 
en Betty voor al hun hulp voor deze mensen en het beschikbaar stellen van 
deze woning. In de Beuk, in het voormalige praktijkgedeelte, heeft Igor zich 
bij zijn vrouw, zoontje en schoonmoeder gevoegd. Igor is loodgieter en kon 
ook makkelijk aan werk komen. Ook zijn er mensen, die ondanks de nog 
steeds moeilijke situatie in Oekraïne, besluiten om terug te keren. Met ge-
mengde gevoelens hebben we afscheid genomen van Olesia en Oleksi, 
moeder en zoon. In de vorige Leidraad berichten wij dat de dochter van 
Olesia, Katerina, naar haar vader in Kiev terug was gegaan. Voor Olesia was 

het een lastige keuze tussen veiligheid 
hier en het samenzijn met haar gezin.  
Op 7 februari hebben wij afscheid van hen 
genomen. Tijdens gemeenteklanken 
heeft Ab, Olesia en Oleksi toegesproken 
en hebben we hen het lied: Ga met God 
toegezongen. 

Oekraïners in Vinkeveen 



Hierna was er in Maranatha gelegenheid voor vrijwiligers en gemeentele-
den om afscheid van Olesia en Oleksi te nemen. Olesia hield hier een in-
drukwekkende toespraak in het Nederlands waarin ze iedereen bedankte 
voor de geboden hulp. Zij maakte voor de kerk, als dank, een schilderij dat 
qua inhoud bezienswaardig is en op een bijzondere manier gemaakt met 
kleine kraaltjes, die Olesia er met de hand 
op geborduurd heeft. Een project waar zij 
maanden aan heeft gewerkt. Bekijk het ge-
rust eens, het hangt in de bovenzaal van 
Maranatha. 
Olesia, haar man, Katja en Oleksi proberen 
nu ook hun leven in Kiev weer op te pak-
ken maar geven aan dat het moreel onder 
de bevolking daalt en dat er momenteel 
een paniekerige stemming heerst omdat de bevolking bang is dat er een 
groot offensief vanuit Rusland zal komen. Ook ervaren Olesia en hun gezin 
dagelijks geluiden van explosies en de alarmen die regelmatig afgaan. Ons 
gebed voor hen is nodig en wordt gewaardeerd.  
De situatie is momenteel onder onze Oekraïners rustig.     
Momenteel staat er in mei een uitje met alle Oekraïnse vluchtelingen die in 
Vinkeveen wonen en de betrokken vrijwilligers, naar de Keukenhof op het 
programma. Een goede manier om de verbondenheid met elkaar te hou-
den.   
Omdat alle locaties waar wij als werkgroep voor onze Oekraïners tijdelijk 
zijn, blijven we rond kijken voor nieuwe plekken omdat er helaas nog weinig 
positief nieuws te melden is over de oorlog in Oekraïne. Mocht u iets weten 
dan horen wij dit graag.  

 
  

De werkgroep Oekraïne: Jan en Carla Stolk, Krijno Verbruggen en Karin Kroon  



 
De week van 15 t/m 21 juli is het weer zo ver, de VBW!  
Het thema dit jaar is ‘Wegwijs’. ‘Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ (Johannes 14:6)  
Dit willen we samen met de kinderen 
die week ontdekken, en hen en hun ou-
ders wijzen op Jezus. 
De VBW kan niet zonder de enthousi-
aste vrijwilligers! Ook dit jaar kunnen 
we jullie enthousiasme weer goed ge-
bruiken! Zondag 12 mei zullen we na 
de ochtend dienst de aanmeldformu-
lieren uitdelen en zal de online aan-
meldlink beschikbaar zijn. Er is voor iedereen wat te doen! 

Hoe mooi als we die week met elkaar een weg-
wijzer mogen zijn voor de kinderen om ze te wij-
zen op Jezus. 
Moet je nog maatschappelijke stage lopen? Dat 
kan ook bij de VBW, geef dat dan aan wanneer 
je je aanmeld.  
Dan nog een op-
roep, want de VBW 
draait niet alleen op 
vrijwilligers maar 
ook op gebed. Wil-
len jullie meebidden 

dat de voorbereidingen gezegend mogen wor-
den? En dat de posters, flyers etc. de kinderen 
en ouders uit mogen nodigen zodat ze zich wel-
kom voelen bij de VBW?  
Wij kijken al ontzettend uit naar de VBW en wij hopen jullie ook!  
 
Vriendelijke groet,  
 
De VBW-commissie: Nico-Jan, Ria, Noa, Corina, Mariska, Anne en Marjolein  
  

VBW-week 



 
 
NIEUW BOEK: ROMAN  
 
Afshar, T.: 2. Koning van het volk  

Vervolg op: Prins van Perzië.  
Als Keren, een beroemd schrijfster aan het hof van ko-
ning Cyrus, wordt ontvoerd, gaat Jemma haar dochter 
naar haar op zoek en krijgt hulp van prins Asher. Hij 
voelt zich steeds meer tot Jemma aangetrokken. 
Asher’s doel is, eigenlijk wraak nemen op zijn bloed-
dorstige vader. Jemma moet alles op alles zetten om 
de prins ervan te overtuigen alles wat hij heeft opge-
bouwd op te geven voor een hoger doel. Het lot van 
het Perzische Rijk ligt in hun handen. 
 

Nog boeken in bestelling: 
 
Austin ,L.: Al mijn geheimen  
Barratt,A.: De apotheek in het getto  
Hedlund, J.: De perfecte match  
Kamp, L.v.d.: De typiste  
White, R.M.: Op golven van het verleden  
 
 
  

De bibliotheek boven in Maranatha, is alleen in de avond open op de 
woensdagen van: 19.00 u. t/m 20.00 uur! 
Iedereen betaalt per boek 25 euro cent per week. 
Ook postzegels van Woord en Daad tijdens uitleen te koop voor normale 
tarief elders. En zelfgemaakte fotokaarten voor Albanië te koop voor 50 
euro cent per stuk. Wees welkom! 

De Bibliotheek 



 

  

Mutaties ledenbestand van dec.'23 t/m 12 apr'24 

   Rooster Maria-Oord mei-september 2024

5-mei Dhr. R. Verkaik 

2-jun Ds. J.C. Wijngaard 

7-jul Ds. C.J. Barth  

4-aug Dhr. R. Verkaik 

1-sep Ds. A.A. van den Berge - Geudeke 

Naam Adres Omschrijving maand

Damaris van Sligtenhorst Botsholsedijk 2A 46AP geboren d.d. 30 november 2023 nov-23

Mw. S.M. Hendriks-Borst Herenweg 69 - M-Oord overleden d.d. 7 december 2023 dec-23

Fam. v. Sligtenhorst-Smit (4 pers) Kerklaan 61 verhuisd; vorig adres Botsholsedijk 2A 46AP dec-23

Elin Rijneveld Herenweg 210 G gedoopt d.d. 17 december 2023 dec-23

Mw. G. Verkerk-Bijlsma Nonnenakker 4, 1391HW Weesp ingeschreven als vriend van onze gemeente dec-23

mw. A.M. Mulckhuyse Stadhoudersweg 121D verhuisd; vorig adres Rontgenweg 205 Delft jan'24

dhr. J. Stevens Herenweg 69a -Maria-Oord overleden 1 februari 2024 feb'24

dhr. F.H. Kroese Herenweg 284R 2 verhuisd; vorig adres Donkereind 5 feb'24

mw. A.W. Kroese Donkereind 5E verhuisd; vorig adres Donkereind 5 feb'24

fam. Smit-Fris (4 pers) Waterhoenlaan 11 verhuisd; vorig adres Herenweg 209 feb'24

dhr. M. van der Horst Dorsstraat 45A Mijdrecht verhuisd; vorig adres Herenweg 51 feb'24

mw. S. Bax Zeedijk 4, 1566ND Assendelft ingeschreven als voorkeurlid onze gemeente feb-24

Damaris van Sligtenhorst Kerklaan 61 gedoopt d.d. 25 februari 2024 feb'24

dhr. K. Samplonius Gein-Noord 65, 1391HW Abcoude ingeschreven als vriend van onze gemeente mrt'24

mw. J. Samplonius-Kooistra Gein-Noord 65, 1391HW Abcoude ingeschreven als vriend van onze gemeente mrt'24

dhr. S. Oussoren Achterbos 64 op verzoek uitgeschreven mrt'24

dhr. N. Verbruggen Futenlaan 50 kamer 37 verhuisd naar Zuiderhof; vorig adres Demmerik 118 mrt'24

dhr. L.J.A. Nap Molenkade 20R 57 verhuisd; vorig adres Groenlandsekade 61 mrt'24

mw. A. Pols-van der Wilt Vondelstraat 1, 3601EX Maarssen verhuisd; vorig adres Julianalaan 29 mrt'24

mw. C.A. van de Vliert-Hulsman Kon.Wilhelminalaan 11, Schalkhaar verhuisd; vorig adres Kon.Wilhelminaweg 22 Loenen mrt-24

dhr. A.F.C. van der Roest Achterbos 11 binnengekomen vanuit Hilversum apr'24

mw. M. de Haan-van der Vaart Langhuis 31, Wilnis ingeschreven als voorkeurlid onze gemeente apr'24

dhr. L.B. van Egmond Heulweg 107 overgeschreven naar onze gemeente apr'24

mw. S. Bax Zeedijk 4, 1566 ND Assendelft belijdenis gedaan d.d. 7 april 2024 apr'24

dhr. T.T. Maas Botsholsedijk 2A 29AP belijdenis gedaan d.d. 7 april 2024 apr'24

dhr. L.B. van Egmond Heulweg 107 belijdenis gedaan d.d. 7 april 2024 apr'24

mw. M.A. Mulckhuyse Herenweg 200 belijdenis gedaan d.d. 7 april 2024 apr'24

mw. M.L. Mulckhuyse Herenweg 200 belijdenis gedaan d.d. 7 april 2024 apr'24



 

  

Datum tijd Onderwerp Omschrijving

1-mei 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

1-mei 19:00 Bibliotheek

5-mei 09:30 Kerkdienst ds. J.A. Hoogesteger (Dussen)

5-mei 18:30 Kerkdienst ds. M. van der Zwan (Westbroek)

5-mei 20:00 Springplank

5-mei 20:00 Zingen bij het orgel

6-mei 19:30 Gebed voor de Venen

7-mei 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 10

8-mei 19:00 Bibliotheek

8-mei 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

9-mei 09:30 Kerkdienst - Hemelvaartsdagprop. H.A. Kramer (Lunteren)

12-mei 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

12-mei 11:00 Zondagsschool

12-mei 18:30 Kerkdienst ds. Westerhout (Nunspeet)

15-mei 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

15-mei 19:00 Bibliotheek

15-mei 19:30 Kerkenraadsvergadering

18-mei 16:00 Projectdag Projectdag

19-mei 09:30 Kerkdienst - 1e Pinksterdag ds. C.J. Barth

19-mei 18:00 Springplank Pinksterviering JV

19-mei 18:30 Kerkdienst ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

20-mei 09:30 Kerkdienst - 2e Pinksterdag ds. C.J. Barth

22-mei 19:00 Bibliotheek

22-mei 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

26-mei 09:30 Kerkdienst ds. J. Niesing (Kesteren)

26-mei 11:00 Zondagsschool

26-mei 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

29-mei 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

29-mei 19:00 Bibliotheek

29-mei 20:30 Consistorieoverleg



  

Datum tijd Onderwerp Omschrijving

2-jun 09:30 Kerkdienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

2-jun 11:00 Zondagsschool

2-jun 18:30 Kerkdienst Prop. J.J. de Haan

2-jun 20:00 Springplank

2-jun 20:00 Zingen bij het orgel

5-jun 19:00 Bibliotheek

5-jun 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

6-jun 19:30 Censura Morum

6-jun 20:45 Voorbereidingskring

9-jun 09:30 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

9-jun 18:30 Kerkdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

12-jun 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

12-jun 19:00 Bibliotheek

13-jun 20:00 Zendingsavond avond met ds. Vreugdenhil en ds. Kleinbloesem

16-jun 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

16-jun 11:00 Zondagsschool

16-jun 18:30 Kerkdienst ds. H.J. van Maanen (Lopik)

16-jun 20:00 Springplank

19-jun 19:00 Bibliotheek

19-jun 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

19-jun 19:30 Kerkenraadsvergadering

23-jun 09:30 Kerkdienst prop. J.A. de Kruijf (Oud Alblas)

23-jun 11:00 Zondagsschool (afsluiting seizoen)

23-jun 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

26-jun 19:00 Bibliotheek

30-jun 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

30-jun 18:30 Kerkdienst ds. A.J.R. Treur (Bodegraven)

30-jun 20:00 Springplank

3-jul 19:00 Bibliotheek

7-jul 09:30 Kerkdienst ds. E. Gouda (Nieuw-Lekkerland)

7-jul 18:30 Kerkdienst ds. A. Bloemendal (Barneveld)

7-jul 20:00 Zingen bij het orgel

10-jul 19:00 Bibliotheek

14-jul 09:30 Kerkdienst ds. A.A.W. Boon (Veenendaal)

14-jul 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth



 

  

Datum tijd Onderwerp Omschrijving

16-jul 10:00 VBW - Kinderochtend 4-12 jaar

17-jul 10:00 VBW - Kinderochtend en spelmiddag 4-12 jaar

17-jul 18:00 VBW - Tieneravond

17-jul 19:00 Bibliotheek

18-jul 10:00 VBW - Kinderochtend en middag 4-12 jaar

18-jul 18:00 VBW - Tieneravond

19-jul 10:00 VBW - Kinderochtend 4-12 jaar

19-jul 18:00 VBW - Slotavond met BBQ

21-jul 09:30 Kerkdienst - Afsluiting VBW ds. C.J. Barth

21-jul 18:30 Kerkdienst ds. C.A. van der Sluijs (Veenendaal)

24-jul 19:00 Bibliotheek

28-jul 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

28-jul 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

31-jul 19:00 Bibliotheek

4-aug 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

4-aug 18:30 Kerkdienst ds. J.H. Dekkers (Wierden)

4-aug 20:00 Zingen bij het orgel

7-aug 19:00 Bibliotheek

11-aug 09:30 Kerkdienst dr. J. Kommers (Ermelo)

11-aug 18:30 Kerkdienst prop. J.J. de Haan (Vinkeveen)

14-aug 19:00 Bibliotheek

18-aug 09:30 Kerkdienst prop J.G. Macdaniel (Nieuw-Lekkerland)

18-aug 18:30 Kerkdienst ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)

21-aug 19:00 Bibliotheek

25-aug 09:30 Kerkdienst prop. M.Bos (Lunteren)

25-aug 18:30 Kerkdienst ds. P.C.H. Kleinbloesem (Goudswaard)

28-aug 19:00 Bibliotheek

1-sep 09:30 Kerkdienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

1-sep 18:30 Kerkdienst ds. T. Overbeeke (Reeuwijk)

1-sep 20:00 Zingen bij het orgel

2-sep 19:30 Gebed voor de Venen

3-sep 19:45 Vergadering jeugdclubleiding

3-sep 20:00 Zondagschool vergadering

4-sep 19:00 Bibliotheek



 
Inmiddels wonen we als predikantsgezin alweer een jaar in Vinkeveen. Tijd 
voor een terugblik, want in een jaar gebeurt er veel.  
Een plant uit de grond steken en ergens anders weer in de grond zetten. 
Daarop lijkt de verhuizing van een predikantsgezin. Trouwens, er zijn heel 
wat fruitstruiken uit de grond gestoken in Langbroek, en hier in Vinkeveen 
weer in de grond gezet. Ze hebben het allemaal wel overleefd, maar van 
vrucht dragen is niet veel gekomen. Dat komt hopelijk de komende jaren 
weer. Toch mochten we al de eerste bessen en frambozen eten. Zo zie ik 
het ook als predikant. Het opstarten van allerlei zaken heeft best veel tijd 
en energie gekost. De eerste maanden heb ik alleen crisispastoraat gedaan. 
Pas na de zomer ben ik begonnen met het bezoeken van ouderen. Veel dank 
ben ik verschuldigd aan de wijkouderlingen en br. Kraaij, die trouw de men-
sen opzoeken. Anders was er wel een “pastoraal gat” gevallen. Maar inmid-
dels heb ik toch al een heleboel mensen leren kennen. En dat gaat nog rustig 
voort.  
Bij het opstarten hoort ook dat ik veel gebruik heb gemaakt van “oude pre-
ken”, maar nooit houd ik ze hetzelfde. Ik ga er weer grondig doorheen en 
regelmatig herschrijf ik de hele preek, maar het is fijn om al een basis te 
hebben. Gelukkig was er ook gelegenheid om weer nieuwe schatten op te 
delven uit het Woord. Een prekenserie uit Zacharia en nieuwe preken uit 
Lukas. Het is heerlijk om met het Woord van God bezig te zijn. Een wiskun-
dedocent zei ooit tegen mij: “Je moet zelf een meter kennis hebben, om 
een centimeter kennis te kunnen overdragen.” Zoiets geldt ook voor predi-
king. Al ligt het diepste geheim van de preek niet in ons werk, maar in het 
werk van de Heilige Geest. Geen studie kan het leven met God en het werk 
van de Geest vervangen. 
In een gezin verandert ook best wel wat in een jaar tijd. Twee kinderen heb-
ben verkering gekregen. Johannes kwam thuis met Deborah, en Alice met 
Frank. En dan halen ook nog drie kinderen hun rijbewijs, en staan er twee 
extra auto’s op het kerkplein. Ineens ga je toch voelen dat de fase van de 
jonge kinderen snel aan het voorbijgaan is. Komende zomer gaat Christine 
ook naar de middelbare school, en dan is de lagere school periode afgeslo-
ten. Het voelt toch wat raar. Waar blijven de jaren? Mijn vrouw is de eerste 
twee maanden weinig in Vinkeveen geweest, maar sindsdien komt ze ei-
genlijk elk weekend. En dat is regelmatig een lang weekend, soms zelfs drie 
nachten. Op de lange termijn zien we vooruitgang. En wat de toekomst zal 
brengen, weet de Heere.  

Een jaar in Vinkeveen………. 



  

Sinds er een nieuwe dominee is, is ook de pastorietuin onderwerp van ge-
sprek geworden, merken we. Er gebeurt van alles. De kippen zorgen voor 
gezelligheid, verhalen en eieren. Het afgelopen jaar heeft nog nooit de 
groencontainer bij de weg gestaan. Alles wordt verwerkt door de kippen (en 
kauwtjes!), gecomposteerd of weggewerkt tussen de struiken. Een enkeling 
vroeg zich af wat die groene tent is in de tuin. Dat is een kas die vorig jaar 
heel wat komkommers en tomaten heeft opgeleverd. Hopelijk houdt het 
plastic het dit jaar vol voor nog een mooie oogst. En dan wordt het tijd voor 
nieuw plastic erover. Al met al is het toch gelukt om zo’n 118 kilo groente te 
oogsten, verdeeld over 42 soorten.  
Ik heb het niet kunnen laten om ook te kijken wat er nog meer leeft en groeit 
rond de pastorie. Totaal vond ik al bijna 650 soorten aan flora en fauna. Vin-
keveen is rijk aan vogels, dat merk je goed met nu al 139 soorten in en over 
de tuin. Dat is echt een mooi aantal. Insecten zitten hier beduidend minder 
dan in mijn vorige twee woonplaatsen. Wel enorme aantallen (steek)mug-
gen… maar niet een grote soortenrijkdom. Maar goed, toch 12 soorten dag-
vlinders, 119 soorten nachtvlinders (dat klinkt als veel, maar dat kunnen er 
elders vele honderden zijn) en slechts 8 soorten libellen (die houden meer 
van kleine plasjes en beekjes, dan van grote watervlakten).  
Zie je ook leuke soorten? Zeker. Al heel snel vloog de eerste zeearend over, 
lepelaars en zelfs een koereiger. De ijsvogel laat zich regelmatig zien. De ko-
ninginnenpage vloog door de tuin. Ik blijf het indrukwekkend vinden als dui-
zenden meeuwen van en naar de slaapplaatsen op de plassen vliegen. En 
goed kijken naar overvliegende “meeuwen” levert ook leuke soorten op: 
geelpootmeeuwen, Pontische meeuwen, zwartkopmeeuwen, zwarte sterns 
en zelfs twee reuzensterns. Maar ik kan er ook van genieten als er een heg-
genmus, winterkoninkje of roodborstje tussen de bladeren scharrelt 
(daarom laat ik bladeren graag liggen tussen de planten). Wie de details wil 
weten, kan kijken op https://waarneming.nl/locations/users/95826/.  
Kortom, met dankbaarheid zien we terug. We bidden om de komst van Gods 
Koninkrijk, ook hier in Vinkeveen. De gemeente is Zijn werk. We hopen dat 
de Heere ook in de tijd die voor ons ligt, ons zou willen gebruiken als midde-
len in Zijn hand. En u / jullie bent altijd welkom bij de pastorie, voor een kop 
koffie of om eens te kijken wat daar groeit en bloeit.  

Dominee Barth 

https://waarneming.nl/locations/users/95826/


 
Het leek ons goed u weer eens bij te praten over de activiteiten van de zen-
dingscommissie. Vorig jaar hebben we 2 mooie zendingsavonden gehad in 
Maranatha. In maart nam Bart Sikkema van Wycliffe Bijbelvertaalwerk ons 
op zijn wijze mee in de verhalen rond het bijbelvertaalwerk, hoe het best 
een uitdaging kan zijn de woorden van de Bijbel in een andere cultuur met 
andere woorden en gebruiken zodanig te vertalen dat ze begrepen worden 
en aansluiten bij hun manier van leven. De Heilige Geest zal ervoor zorgen 
dat Gods woorden overal gelezen en begrepen zullen worden.  

In September hadden we een avond met Peter en Marjan Fris, zij waren 
over in Nederland en zijn voor de William Carey Stichting werkzaam in Equa-
dor. Beiden vertelden over hun leven met hun  kinderen in een niet altijd 
even veilig land. Op verschillende wijze komen jongeren en ouderen 
op  momenten naar hun gebouw, zondags naar een dienst, maar door de 
week bijv. jongeren via een sportmoment waarna er na de wedstrijd over 
het geloof gesproken kan worden, gebed en de Geest geeft creativiteit om 
dit werk op de juiste tijd en wijze te doen.  
Voor dit jaar staat er op DV donderdag 13 juni weer een GZB avond gepland 
in Maranatha, Ds. Gerrit Vreugdenhil en Ds. Peter Kleinbloesem zullen bei-
den vertellen over hun zendingswerk in Colombia. Ds. Vreugdenhil is vanaf 
september 2022 verbonden aan het Seminario Biblico, alwaar hij met als 
specialisatie het oude testament, les geeft aan predikanten in  opleiding. 
We zijn deelgenoot van ds. Vreugdenhil, wat inhoud dat we als commis-
sie/kerk zijn werk structureel voor een aantal jaren ondersteunen. Het is 
het verlangen van ds. Kleinbloesem om mensen – in het bijzonder de naaste 
in nood – te bereiken met het evangelie. Beide heren wonen in Nederland 
maar gaan regelmatig voor een bepaalde periode naar Zuid-Amerika om 
daar dan lokaal hun werk te doen. We hopen van ze te horen hoe het evan-
geliseren in Colombia zo vorm krijgt en hoe het gedeeltelijk werken vanuit 
Nederland en lokaal in Zuid-Amerika bevalt. Het werk van ds. Kleinbloesem, 
een mooie combinatie van diaconaat en zending mogen we ook jaarlijks 
met een gift ondersteunen. 

Nieuws vanuit de Zendingscommissie 



Dankbaar zijn we voor de gaven die u telkens weer geeft in de zendingsbus-
jes, vorig jaar was de opbrengst 9.600 euro. Daarvan was 
de bestemming als volgt: 2.500 euro als deelgenoot aan 
Ds. Vreugdenhil, en verder nog aan drie andere doelen 
die ons door de GZB werden aangereikt: 1.000 euro voor 
Somos Diaconos in Colombia, hierbij is Ds. Kleinbloesem 
betrokken, 5.000 euro voor Bijbels in Malawi en 1.000 
euro voor zending in Zuid-Soedan. Zo mogen uw gaven, vergezeld door uw 
gebeden, wereldwijd werkzaam zijn in de zending en zo de Naam van onze 
God groot en bekend maken.  
 
Met ingang van dit jaar zijn we ook deelgenoot geworden van de Jan en 
Wilma van Doleweerd, ook zij zijn werkzaam in Colombia. Zij zijn begin 2024 
uitgezonden vanuit Langbroek en een aantal leden van de commissie was 
aanwezig bij hun uitzenddienst, tevens de bevestigingsdienst van J. Dole-
weerd tot predikant, en hebben ze daarbij ook nog even kort kunnen spre-
ken. Maar het contact is er, wekelijks worden we via een app op de hoogte 
gehouden van hun werkzaamheden en net als voor de andere zendingsar-
beiders zijn er op onze website of via de GZB nieuwsbrieven te lezen zodat 
u op de hoogte kunt blijven. Al eerder waren Jan en Wilma met hun kin-
deren uitgezonden voor de zending en nu werd dat verlangen weer in hun 
gewerkt en mochten ze voor de GZB, maar 
eigenlijk voor God, werkzaam worden in Co-
lombia. Jan draagt bij aan de vormig en toe-
rusting van komende predikanten en is hij 
werkzaam als adviseur kerkplanting bij de 
Presbyteriaanse kerk, het werk waar Johan 
en Astrid Klaasse mee mochten beginnen. 
Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale 
steun aan studenten en werkt zij mee aan de 
door de kerk opgezette diaconale en  sociale 
programma’s. 
 
We zien u graag op DV donderdag 13 juni op de zendingsavond in Marana-
tha.  
 
Een vriendelijke groet vanuit de zendingscommissie,  
Sandra, Anne-Marie, Ingrid, Daan, Dirk en Jos  

Jan en Wilma van Doleweerd 



 
Begin 2023 is er door de HGJB in samenwerking met de jeugdraad een groei-
planscan gemaakt van het jeugdwerk in onze gemeente. Uit de groeiplans-
can van de HGJB kwam naar voren dat er een duidelijke visie m.b.t. het 
jeugdwerk gemist wordt. De HGJB heeft hier een programma voor geschre-
ven, ook wel Groeiplan genoemd. Vanuit de jeugdraad heeft de jeugdou-
derling hier een offerte voor aangevraagd en zijn we dit traject gestart na 
goedkeuring van de kerkenraad en verkrijging van de subsidie uit de Solida-
riteitskas vanuit de PKN.  
Het traject Groeiplan omvatte de volgende avonden:  

 28 aug. - introductie traject t.b.v. de jeugdraad 

 21 sept. - Als gemeente dachten we na over het jeugdwerk en de ge-
loofsopvoeding.  

 5 okt.  - Als jeugdraad brainstormden we over een visie voor het jeugd-
werk. 

 19 okt. - Met alle jeugdwerkleiders werkten we de visie op het jeugd-
werk verder uit naar de specifieke onderdelen van het jeugdwerk.  

 2 nov. - Met alle jeugdwerkleiders werkten we de visie en doelstellingen 
verder uit naar verschillende leeftijdscategorieën en activiteiten. 

 22 nov. - Als jeugdraad hielden we een tussenevaluatie over het traject 
tot dusver en bereiden we de volgende gemeenteavond voor. 

 30 nov. - Deze avond stond in het teken om de gemeente, in het bijzon-
der de ouders, te informeren over het proces en om input te vragen ter 
ondersteuning. 

 11 jan. - Evaluatie van het Groeiplan met de 
jeugdraad. 

 
Evaluatie proces 
Als jeugdraad hebben we het leerzame proces 
als intens ervaren. De begeleiding van theoloog-
adviseur Anneke van Maanen van de HGJB was 
zinvol, sturend waar nodig en coachend waar 
mogelijk. Elke avond begon met het doornemen 
van het programma, een toepasselijke korte Bij-
belstudie individueel en in groepsvorm, gevolgd 
door een stukje theoretisch kader en praktische 
invulling van het Groeiplan. 

Jeugdraad – Groeiplan 



De Bijbelstudies waren verfrissend en tijdens het praktische gedeelte werd 
er door alle deelnemers goed meegedacht. Het proces is dan ook naar ver-
wachting en wens verlopen. Dankbaar zijn we met de betrokkenheid van de 
ouders en de jeugdleiders.  
 
Evaluatie groeiplan 
- We kijken terug op een mooi traject waarin er zowel door ouders, jeugd-
leiders en betrokkenen geïnvesteerd is in het jeugdwerk en waar er nage-
dacht is over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk.  
- Gemeenteleden vinden de inhoudelijke kant van het jeugdwerk (erg) be-
langrijk, waarbij veel waarde gehecht aan kennisoverdracht. Verder is het 
belangrijk dat het jeugdwerk een veilige plek is waar vriendschappen kun-
nen ontstaan.  
Juist deze christelijke vriendschappen kunnen erg vormend zijn.    
- Jeugdwerkleiders nemen hun taken serieus. Dit kwam ook duidelijk naar 
voren tijdens de beide avonden met de 
jeugdwerkleiders, hun inbreng was zeer 
waardevol. Als gemeente mogen we dank-
baar zijn voor en met onze jeugdwerklei-
ders die een groot deel bepalen van hoe het 
jeugdwerk wordt vormgegeven. Met hen is 
het jeugdwerk (opnieuw) vormgegeven in 
een duidelijk leerlijn (zondagsschool en ca-
techese) en relationele onderdelen (club). 
De jeugdvereniging bevat zowel een leerlijn 
als relationele onderdelen.  
- Tijdens het Groeiplan is er gewerkt aan 
een duidelijke visie met concrete doelstel-
lingen.  
Deze kunnen het jeugdwerk de komende jaren hernieuwde kaders geven.  
 
Als jeugdraad concluderen we dat het jeugdwerk in onze gemeente redelijk 
tot goed ingevuld is. Mogelijk dat er jaren geleden bij het opzetten van het 
jeugdwerk al over de leerlijn en relationele vormen is nagedacht. Qua vorm 
bracht het Groeiplan dan ook geen nieuwe jeugdwerkvormen, wel was het 
verfrissend om na te denken over de reeds bestaande vormen. Zo hebben 
we geconstateerd dat het jeugdwerk al begint bij de oppas, juist de kin-
deren van de leeftijd 0-4 hebben het nodig om vertrouwd te raken met de 



basiselementen van het geloof. In deze periode bouwen kinderen een ba-
sisvertrouwen op. We hebben ook geconstateerd dat er vroeg begonnen 
wordt met de leerlijn (vanaf 4 jaar op de zondagsschool) en later met de 
relationele vormen (club vanaf groep 5).  
Mogelijk dat dit nog eens ter bezinnen bij de jeugdraad op de agenda komt.  
Tijdens de evaluatie met de HGJB hebben we nog (veel) meer waardevolle 
tips meegekregen, waar we als jeugdraad de komende periode mee aan de 
slag kunnen.  
 
Slot 
Voor het jeugdwerk is nu een duidelijke visie met concrete doelstellingen 
opgesteld. De visie met doelstellingen zijn binnenkort op de website te vin-
den. Deze bieden het jeugdwerk in onze gemeente hernieuwde kaders waar 
wij als jeugdraad de komende jaren aan willen blijven werken.  
Als jeugdraad kijken we dankbaar terug op het HGJB traject. Onze dank gaat 
hierbij uit naar de begeleiding vanuit de HGJB, onze enthousiaste jeugd-
werkleiders en onze gemeenteleden. Bovenal danken wij onze God die ons 
al deze mogelijkheden gegeven heeft, om even stil te staan en weer met 
nieuwe energie en kracht te blijven bouwen aan Zijn Koninkrijk.  
 
Namens de jeugdraad, 
Rudy Oussoren – jeugdouderling  
Arthur Burggraaf – secretaris 
Anne-wil de Haan – zondagsschool, 
Henk-Jan Kroese – (mentor)catechese,  
Johan Kroese – clubs  
Marjolein Smit – Springplank 
Ria van der Vliet – VBW. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Er is inmiddels al afscheid genomen van de beheerders van gebouw 
Maranatha, maar het is natuurlijk wel heel erg leuk om te proberen wat 
meer te weten te komen over Jaap en Tea van der Velde. 
En dat doen we aan de hand van een aantal vragen die ik ze voor heb gelegd. 
Voor veel mensen hebben ze heel veel kunnen betekenen, eigenlijk voor ons 
allemaal na zoveel jaren beheerder te zijn geweest van Maranatha. 
 
Dus, wie zijn Jaap en Tea… 
 
Tea is geboren te Zuilen in 1951 en Jaap werd geboren in 1950 te Kampen. 
We leerden elkaar kennen in Utrecht op de koningin Wilhelmina Mulo in 
1966. We trouwden in 1971 in het mooie kerkje van Oud-Zuilen en gingen 
wonen op Overvecht. 
Inmiddels had  dochter Helga zich aangemeld en volgde zoon Jeroen al snel. 
Maar om de militaire dienst te ontlopen solliciteerde ik als onderwijzer in 
Hoornaar. Daar werden dochter Anita en zoon Jaap geboren, later zijn we 
verhuisd naar Waardhuizen in de gemeente Woudrichem en kregen we 
zoon Johan, hij sloot de rij. 
 
Jaap was dus onderwijzer maar  werkte Tea ook? 
 
Tea werkte als corrector bij Het Kontakt, het streekblad van de Alblasser-
waard en inmiddels was Jaap directeur van de Christelijke basisschool Eben-
Haezer in Nieuwpoort-Langerak waar Jaap voortijdig moest stoppen van-
wege zijn gezondheid. 
 
Jullie hadden al in Vinkeveen gewoond maar wanneer was het moment dat 
jullie terugkwamen naar dit mooie dorp? 
 
Inderdaad: terug, want we woonden hier ook in de periode 1986-1999, toen 
was Jaap directeur van de Vinkeveense christelijke basisschool de Schakel 
en woonden we in het schoolhuis aan de Herenweg. 

     Van mond tot mond 
door Debora de Haan 



Maar inmiddels waren we beide uitgewerkt en wilden we gaan verhuizen 
naar een nieuw, in aanbouw zijnde appartement in Langerak. 
Tot Jacco met een leuk idee kwam; in Vinkeveen zoeken we een beheerders 
echtpaar voor het Verenigingsgebouw met woning, zou dat niet wat voor 
jullie zijn? Nou, zo gebeurde dat in 2014 en begon er een nieuwe levensfase. 
 
En..konden jullie gelijk jullie draai vinden in het Vinkeveen?  
 
Nou, daar zorgden de gemeenteleden wel voor!! 
Een heel hartelijk ontvangst en het voelde al heel snel goed, of we geen 
vijftien jaar waren weg geweest, en dat is ook altijd zo gebleven. 
 
Toch zullen er ook wel nieuwe dingen op jullie pad gekomen zijn, wat was 
het moeilijkste om aan te wennen? Of lag er een draaiboek klaar voor het 
gebouw? 
 
Tja, alles was nieuw! 
Maar we werden heel goed ingewerkt door Rebekka (de Vree), zij had een 
heel duidelijk draaiboek gemaakt. 
En het moeilijkste? Nou, niet echt moeilijk, maar samen een zaak runnen 
was wel nieuw. We hadden natuurlijk altijd ons eigen ding. Tea haar 
huishouden en werk en alles wat daarbij kwam kijken en Jaap het 
kerkenraadswerk en zijn schoolwerk. 
Nu moesten we samen aan de slag voor de gemeente met een nieuwe 
taakverdeling. We zijn er rijk in gezegend! 
 
Wat was voor jullie het mooiste werk in het gebouw? 
 
Weet je, vooral de ontmoeting met zoveel mensen, tijdens lief en leed, 
waardevol was dat. Zeker als je mag ervaren dat de aandacht die je geeft  
aan de rouwdragende families, meerwaarde voor hen heeft. 
 
En wat het moeilijkste werk? 
 
Wel, positief blijven! Vooral als men wat te makkelijk omgaat met het 
begrip: ‘netjes achterlaten’. 
 
Oeh, ja, die schoonmaak, deden jullie dat altijd samen? 
 
Kijk, Tea deed alles, en Jaap deed de rest… 
Zo erg was het natuurlijk niet maar we hadden wel een heel duidelijke 
taakverdeling: 



Jaap de zaal indeling en aankleding en Tea de schoonmaak. 
De laatste jaren werden we wel prima geholpen door Gerrie en Winy. 
 
Als ik het zo hoor komt er wel heel veel meer bij kijken dan dat de meeste 
mensen verwachten of weten, al denk ik alleen nog maar aan de uitgebreide 
planning van alle activiteiten, hoe ging dat? 

 
Heel veel activiteiten liggen in de gemeente al jaren vast. 
Dan moet je de incidentele zaken ertussendoor plannen en moet er soms 
geschoven worden. Altijd werkten alle verenigingen heel goed mee aan een 
oplossing zodat alles in harmonie doorgang kon vinden! 
 
Ook zijn er veel begrafenissen geweest waar jullie bij mochten mee helpen, 
hoe was dat? Soms misschien best emotioneel, gevoelig, dichtbij. 
Ik heb jullie samen altijd heel professioneel zien werken, was dat niet 
moeilijk? 
 
Het was inderdaad soms best moeilijk omdat je het merendeel van de 
overledenen goed hebt gekend. Maar zoals we al eerder vertelden, het is 
ook fijn om de families te steunen en dan te kunnen zorgen dat alles netjes 
verloopt. Wat wel moeilijk was om soms te moeten improviseren, als je 
rekent op vijftig mensen en dan komen er toch, onverwachts, 
honderdtachtig. Dat is lastig maar we hoefden het gelukkig niet alleen te 
doen, we hadden altijd gemotiveerde en betrokken dames die ons graag 
kwamen helpen en we hadden een fijne nauwe samenwerking met Sander 
van der Duijn. 
Onze taken zijn nu over genomen door Corina van Sligtenhorst die, met haar 
ervaring, dit prima kan voortzetten! 
 



Daar tegenover staan, hoe tegenstrijdig, ook feestjes, bruiloften enz. ook 
een heleboel geregel lijkt mij? 
 
Nou, er is heel wat gezelligheid geweest in Maranatha. 
Soms wel heel druk maar altijd heel erg leuk om te doen! 
Niet alleen tijdens de feestjes maar ook het regelen vooraf, het afspreken, 
de boodschappen, eten regelen en dan na afloop de afwas en de 
schoonmaak! Best wel pittig ja, maar ook hier geldt dat we prima werden 
geholpen, ook dan hadden we de dames die graag wilden mee helpen 
anders zou het ons samen niet lukken, dan is het gewoon teveel werk voor 
twee personen! 
En dan nog iets heel anders… al die club- en zondagsschool kinderen 
rondom je woning, hoe was dat? 
 
Tja, dat was soms best heftig inderdaad, vooral als ze met het grind gingen 
gooien, dan moest ik nog weleens naar buiten. Het waren gelukkig 
incidenten en de kinderen lieten zich goed corrigeren, dat is wel heel fijn! 
 
Ik weet dat jullie, ook door al die kinderen, wel heel erg gemist worden, 
missen jullie Maranatha ook? 
 
Maranatha was een groot deel van ons leven geworden waar we met veel 
plezier hebben gewerkt en gewoond. Het waren prachtige, zinvolle jaren. 
We zijn God dankbaar dat we dit werk mochten doen. 
Maar om dit werk op hetzelfde niveau te blijven doen werd ons te zwaar. 
Dus we missen Maranatha, maar het was wel verstandig om nu te stoppen!  
 
En wat missen jullie dan het meeste? Of wat helemaal niet? 
 
We missen de vele contacten met de gemeenteleden, nu pas ervaren we 
hoeveel dat wel niet was… 
En wat niet? 
Die schoonmaak van de toiletten, man je wilt niet weten, hoe… 
 
Willen jullie de jeugd en de gemeente nog iets meegeven? 
 
Wat is het voor jong en oud belangrijk dat je goed naar elkaar omkijkt, bij 
lief én bij leed! Even een blijk van medeleven, hoe gaat het met je, we 
hebben je gemist!! 



Hoe belangrijk is het niet dat je elkaar ook naast de zondagse erediensten 
ontmoet onder Gods Woord. Om daar doordeweeks ook mee bezig te zijn, 
elkaar te bemoedigen en zo te groeien in geloof. 
Wees daarom ook dankbaar dat we rijk gezegend zijn met dit gebouw 
Maranatha, een verenigingsgebouw, om mede daardoor gestalte te geven 
aan de gemeente van onze Heere Jezus Christus 
 
In die dankbaarheid mogen we mee zingen met Jaap en Tea, 
 
 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn  God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu! 
 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 

 

  



BEHEER MARANATHA en WONINGEN Herenweg 205 en 209 
 
Eind november 2023 zijn de beheerders van Maranatha, Jaap en Tea van 
der Velde, verhuisd. De zoektocht naar een nieuw beheerdersechtpaar 
heeft, zoals inmiddels bekend, niets opgeleverd.  
Daarom hebben we de bewoning van Herenweg 205 en het beheer van Ma-
ranatha gesplitst.  
Voor het beheer van Maranatha hebben we een enthousiaste coördinatrice 
gevonden: Ageeth Oudshoorn.  
Maranatha blijft de vertrouwde plek voor condoleances en rouwbijeenkom-
sten. En als u iets te vieren hebt, bent u hartelijk welkom in Maranatha.  
Ageeth vertelt u er graag meer over.  
Mail: maranatha@hervormdvinkeveen.nl  
telefoonnummer Ageeth: 0625398550. 
 
Voor het huis – Herenweg 205 - van Jaap en Tea hebben we een nieuwe 
bewoonster gevonden:  
 
Mijn naam is Judith Filippo en sinds 1 februari woon ik tijdelijk, samen met 
mijn zoon Micha en hond Loetje, in het witte huis voor het verenigingsge-
bouw.  
In het dagelijks leven werk ik als planjurist bij de gemeente Haarlemmer-
meer. Dat wil zeggen, dat ik betrokken ben bij juridische en beleidsmatige 
aspecten van ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw.  
Naast mijn werk ben ik druk met mijn zoon. We wandelen veel met Loetje 
en op mooie dagen gaan we graag naar ons 
landje aan de plas.   
We houden van wandelen, varen en zwem-
men.  
 
Inmiddels zijn Simon en Kyra en hun kin-
deren verhuisd naar de Waterhoenlaan, 
daardoor is Herenweg 209 leeg gekomen, 
we hebben hiervoor een nieuwe bewoner 
gevonden:  
 
Graag stel ik mij voor als nieuwe bewoner 
van Herenweg 209. Sinds eind 2021 woon ik  

»»» 
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al aan de Herenweg in Vinkeveen, maar dan ongeveer 200 meter dichter bij 
de Provinciale weg. Totdat ik eind 2021 naar Vinkeveen kwam, woonde ik 
in Woerden waar ik ook opgegroeid ben. Tegelijkertijd kwam ik via familie 
al van jongs af aan regelmatig in Vinkeveen. Vanaf het begin dat ik hier 
kwam wonen voelde ik me hier thuis.  
Binnenkort hoop ik dan naar een iets groter huis te verhuizen. Het is niet zo 
dat ik heel veel ruimte nodig heb, alleen net als veel proponenten en predi-
kanten heb ik wel een hoop boeken. Ik heb theologie gestudeerd in Amster-
dam. Verder doe ik op dit moment nog steeds pastoraal werk in de Her-
vormde Gemeente te Huizen. Zondags ga ik regelmatig voor, dus kan 
daarom niet altijd in de erediensten in Vinkeveen zijn. Maar de zondagen 
dat ik wel in Vinkeveen blijf ben ik dankbaar voor de verkondiging van Gods 
Woord. Ook ben ik de Hervormde Gemeente te Vinkeveen dankbaar dat er 
met mij meegedacht is over woonruimte. Ik zie uit naar een goede en geze-
gende tijd op Herenweg 209.  
 
Met hartelijke groet,  
J.J. (John) de Haan  
  

 

Voor u gelezen………… 
 

Het is uw wil dat wij als vreemdelingen in deze wereld verkeren, 

totdat Gij ons hierboven tot uw rust brengt.  

Geef, almachtige God, dat wij op de eeuwige erfenis van ons 

Vaderland al ons denken en overpeinzen, al ons doen en han-

delen richten.  

Laat ons zo op aarde doortrekken dat we niet ongedurig worden 

en van de weg afdwalen.  

Laat ons altijd op het einddoel zien dat Gij ons voorhoudt, totdat 

wij de loop voleindigd hebben in de heerlijkheid die Uw enig-

geboren Zoon ons door Zijn bloed heeft bereid. Amen  

 

Een gebed van Johannes Calvijn (1509-1564)  

waarmee hij een college afsloot. 



  

 
 
 
30 januari was het weer zover. De Alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee. Ruim 800 schaatsers stonden ’s morgens om 7:00 op het ijs 
klaar voor de tocht, waaronder ook enkele gemeenteleden. Met gezonde 
spanning en een lampje op de helm, ging de tocht van start na het startschot.  
 
Zo’n tocht vraagt om een goede voorbereiding. Maandenlang wordt er al 
flink getraind, om zo fit mogelijk te kunnen schaatsen (door de meesten dan, 
sommige hebben van te voren geen schaatsbaan gezien of geen rondje ge-
fietst en rijden de tocht uit op karakter). Zelfs de avond van te voren zijn de 
voorbereidingen nog in volle gang. Er worden schaatsen geslepen, afspraken 
gemaakt tussen schaatser en verzorger en gediscussieerd wat we nou het 
beste ’s avonds kunnen eten, macaroni of rijst. 

 

Met elkaar zorgen we ervoor dat elke schaatser een verzorger aan de kant 
heeft staan. De verzorger zorgt dat de schaatser genoeg eten en drinken 
krijgt en aangemoedigd wordt. De samenwerking tussen verzorger en 
schaatser is van groot belang. Dit jaar was het mijn beurt om mijn vader tij-
dens de tocht te verzorgen. We hadden van te voren duidelijke afspraken 
gemaakt, zodat ik precies wist wat mijn vader wilde eten en drinken tijdens 
de tocht.  
 
Een ronde was 12,5 km. Dat betekent dat er 16 rondjes geschaatst moesten 

worden, om de 200 km te behalen. De schaatsers zoeken een groepje op 

Column 



  
waarmee ze kunnen schaatsen, omdat het beter vol te houden is om met 
een groep te schaatsen, dan dat je alleen moet schaatsen. 
 
Als de schaatsers bijna halverwege zijn, zie je dat de motivatie iets daalt. Al-
les gaat pijn doen, vaak zijn ze al een paar keer gevallen en het einde is nog 
lang niet in zicht. Meerdere keren tijdens de tocht horen we dan ook van de 
schaatsers: ‘ik kan echt niet meer, ik denk dat ik ga stoppen’. Maar nadat de 
verzorger de schaatser toespreekt en aangeeft: ‘je bent er bijna! Nog even 
volhouden!’, gaat de schaatser weer met goede moed door.  
 
En dan is daar de finish. Wat een heerlijk moment! De pijn en vermoeidheid 
is ineens naar de achtergrond verdwenen. Wanneer die medaille om de nek 
hangt, kan de schaatser alleen nog maar trots lachen.  
 
Toen ik afgelopen week weer eens terugdacht aan die 30 januari, moest ik 
denken aan onze gemeente. Van zo’n schaatstocht kunnen we veel leren. 
Ook tijdens de tocht van dit leven, kunnen we best wel eens denken: ‘Ik kan 
niet meer’. Wat is het dan belangrijk om elkaar aan te moedigen, te helpen, 
te verzorgen en in een groep verder te gaan. Met elkaar is het nou eenmaal 
veel makkelijker vol te houden, dan dat je alleen verder moet. 
 
Laten we een gemeente zijn die elkaar aanmoedigt om de tocht te behalen. 
Elkaar wijzend op de Finish die er aankomt. Een eeuwige overwinning!  
 

 



 
We zijn inmiddels een paar jaar verder. Er is veel geappt om de vroegere 
vriendengroep weer eens bij elkaar te krijgen. Na elkaar begroet te hebben 
zegt er een: ‘Waar zullen we het vanavond over hebben?’ Kees die vanuit 
Vinkeveen 80 km weg woont zegt: ‘Het is rijk dat Piet de Heere Jezus heeft 
mogen leren kennen als zijn Verlosser.’ Ja, zegt Piet: ‘Het is voor mij elke 
dag weer een wonder dat ik de rijkdom die in de Heere Jezus te vinden is, 
mocht ontdekken.’ 
 
Ik ben niet zo’n lieverdje, maar ik mag steeds de toevlucht tot Hem nemen 
in het belijden van mijn zonden. De Heere schenkt mij hulp Hij redt mij keer 
op keer. Ik heb ontdekt dat het is zoals een regel uit een lied. Zonder Jezus 
is geen Leven maar een eeuwig zielsverderf. Piet zegt als je dat ontdekt en 
gekregen heb wil je het ook aan anderen meegeven. 
 
Kees zegt; via internet lees ik de Leidraad om met kerkelijk leven van hier 
bij te blijven. Daar lees ik wel eens wat over Evangelisatie. Een ander zegt; 
Toen de Heere Jezus in de hemel opgenomen werd gaf Hij aan de discipelen 
en aan zijn volgelingen de opdracht gaat dan heen onderwijst alle volken. 
Wij hebben de volken naast de deur. Zoveel mensen die Jezus nog niet ken-
nen. 
Jan die we van de vorige Leidraad kennen, zegt: toen ik in Johannes 10 las 
bij de woorden van Ik ben de goede Herder, viel mijn oog op vers 16 . 
 
We lezen in vers 16: ‘Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, 
deze moet ik ook toebrengen’. Wie worden er met deze schapen bedoeld, 
schapen van een ander stal? Die het evangelie nog nooit gehoord of nog 
niet begrepen hebben, of ongeïnteresseerd zijn en het naast zich hebben 
neergelegd. De Heere Jezus zegt deze wil ik ook toe brengen. Hij steekt Zijn 
hand naar hen uit, om mensen te redden. Jan zegt het is duidelijk dat de 
Heere Jezus dit leerde ten opzichte van Jood en heiden. 
 
Maar Hij geeft ook de opdracht om het Evangelie door te vertellen aan an-
dere schapen. Een zegt de zomer is in aantocht. Het zou mooi zijn als je met 
veel boten in Vinkeveen langs de eilanden een Evangelisatie boottocht zou 
varen. Kees zegt als het door gaat, dan doe ik ook graag mee, het is al laat. 
Maar laten we eerst nog zingen: 



‘Scheepke onder Jezus hoede . 
Met de kruisvlag hoog in top’                   

 
G. Kroese 

 

Al slaat de zee ook hol en hoog 

En zweept de storm ons voort, 

Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, 

En ’t veilig strand voor oog. 

 

  



  



 
 
  



Kleuren, kleuren, allemaal kleuren! 

Rood en paars en geel en blauw.  

God bedacht die prachtige kleuren! 

Anders was alles zo grijs en grauw…. 
 

Wat veel kleuren in het voorjaar! 
Bloemen, dieren, bomen…overal komen zoveel kleuren tevoorschijn! 
En inderdaad, God is de Maker van alles, ook van al het moois in het voor-
jaar. Wij mogen er van genieten, met zoveel kleurenpracht.  
 
Soms kan ik tijdens het wandelen zomaar wat mijmeren: In het voorjaar zie 
je veel jong leven. Dat is prachtig, maar tegelijk is er in elk leven weer het 
proces van afbraak.  

Mijn gedachten gaan naar Gijs, ook hij maakt 
dit proces door.Na de puppy tijd, de tijd van 
groei, brak de tijd van bloei aan. Een aantal 
jaren was er veel kracht en energie in Gijs en 
kon hij enorm veel wandelen, spelen, zwem-
men. Maar na een jaar of 7 zag je dat lang-
zaam afnemen en werd hij rustiger. De wan-
delingen gingen prima, maar het onstuimig 
spelen werd minder. Weer later werden de 

wandelingen steeds wat korter en werd Gijs een ouder manneke. En zo gaat 
het bij ons mensen ook. 
En kijk eens naar de bloemen: eerst groeien ze op, dan komen de knoppen 
en komen ze tot hun bloei. Om daarna weer af te sterven en rust te nemen 
tot het volgende voorjaar. 
Spinnen leven maar 1 seizoen. Libellen hebben een jaar nodig om als eitje 
te groeien en uit het eitje te komen, leven uiteindelijk maar een half jaar en 
sterven in het najaar weer. Toch hebben ook zij een periode van bloei en 
voortplanting gehad. 
Zo heeft God het in de schepping gelegd, zo was Zijn bedoeling en zo zal het 
jaar na jaar doorgaan. 
 



Hoe koud het misschien in het voorjaar nog kan 
zijn, een paar planten laten zich vaak als eerste 
zien. Denk maar aan het speenkruid, met zijn 
prachtige gele bloemetjes. Voor mij is het 
speenkruid de eerste voorjaarsbode. Als ik het 
speenkruid heb gezien, is het voorjaar in aan-
tocht. De wortel van speenkruid heeft een 
soort bolletje, een “speen”. Vandaar de naam 
speenkruid. 
 

Daarnaast zijn er het klein hoefblad en het groot 
hoefblad. Ze danken hun naam aan het feit dat 
hun blad de vorm heeft van 
een (paarden) hoef. 
Het klein hoefblad heeft gele 
bloemen en een geschubde 
steel. 

Wat de naam al doet vermoeden, het groot hoefblad is 
zijn grotere broer. Deze soort heeft paarse, grote bloe-
men die totaal niet lijken op de bloemen van het klein hoefblad. Wel lijken 
de bladeren op elkaar, maar die zijn veel groter.  
Groot hoefblad groeit vaak langs kikkersloten en met velen bij elkaar. 
 

Wel eens een bergeend gezien?  
Het is mijn favoriete eend, ik vind het 
prachtig. De wit/bruin/zwarte eend zie je 
niet echt vaak in de bebouwing. Ik zie hen 
vaak in natuurgebieden met weilanden 
en veel water. Daardoor moet je goed kij-
ken om te ze ontdekken.  
Op een keer heb ik het geluk gehad een 

bergeend met kuikens te zien. Dat was zo schattig! Ook de kuikens zijn, hoe 
klein ook, al in de kleuren wit/zwart/ bruin te zien en dan zwemmen ze op 
een propje achter moeder aan, zo leuk! Jammer dat de foto’s niet in kleur 
afgedrukt worden, maar misschien een uitdaging om deze mooie eend eens 
te gaan zoeken.  



Ook op de grond is er weer bijzonders te zien, zo merkte ik.  
Natuurlijk kent bijna iedereen het mos wat in 
het bos groeit. Het bedekt de bodem van het 
bos en daardoor lijkt alles groen tussen de bo-
men. In het bos zie je bijvoorbeeld veel klauw-
tjes-mos en gewoon sterren-mos. 
Toch zijn mossen ook op andere plekken te vin-
den.  

Op een soort betonnen rand langs het (fiets)pad groeit mos. 
Nog nooit is mijn oog erop gevallen, maar Gijs 
snuffelt wat in de buurt en daardoor zie ik het. 
Ik kniel neer om beter te kijken. 
Op dat kleine stukje beton zie ik wel 3 soorten 
mos. Ze zijn allemaal anders van vorm en struc-
tuur. Dat maakt het juist bijzonder.  
Mossen zijn moeilijk uit elkaar te houden, ze le-
ven vaak op plekken waar het erg nat is. Mos-

sen hebben veel water nodig en kunnen dat 
ook goed vast houden. 
Ik bekijk de plantjes goed en voel eraan. Ze 
zijn zacht en hebben allemaal net weer een 
andere kleur. Stevig zitten ze vast gegroeid 
aan het beton. Na wat zoeken denk ik dat 
het veenmos, bekermos en haakmos zou 
kunnen hebben gezien. 

Naarmate het warmer wordt verschijnen er in de sloten en vijvers steeds 
meer nesten. De watervogels komen tot 
leven en gaan druk aan de gang om te 
bouwen. Ze sjouwen met takken, riet en 
nog veel meer. Soms zie je zelfs sporen 
van zwerf afval in de nesten. 
Meerkoeten zijn heel druk bezig, zij bou-
wen hun nest samen en brengen ook sa-
men hun kuikens groot. Ze zijn als ouders echt niet altijd aardig voor hun 
kroost. Als de kuikens niet luisteren kunnen ze gemeen pikken en iemand 
vertelde mij dat ze zelfs hun eigen jongen doden. Wat een wreedheid te-
genover die schattige kuikens met hun rode kopjes. 



De wilde eend broedt vaak in bomen 
die dicht bij het water staan, bijv. een 
knotwilg. Als het dan voor de kuikens 
tijd is het nest te verlaten, duwt moe-
der hen zo uit de boom en belanden 
ze met een grote val in het water. 
Tjonge, het zal je maar gebeuren! 
Moeder wilde eend brengt in haar 
eentje de kuikens groot en dat is 

geen eenvoudige taak met zoveel roofdieren om haar heen. Vaak zie je dat 
ze in het vroege voorjaar weinig kuikens overhouden. Maar in het latere 
voorjaar, bij latere broedsels, blijven er zo 8 kuikens in leven. Toch weer een 
geruststellende ontdekking! Dat komt omdat de roofvogels hun jongen dan 
ook groot gebracht hebben en minder behoefte hebben aan voedsel. 
In een gebied waar Gijs en ik veel wandelen, zijn veel eenden. Er woont daar 
ook 1 gans in zijn eentje. Ik heb de gans de naam “hans” gegeven, Hans 
gans…Het grappige is dat onze Hans waakt over de eendenkuikens. Hier-
door blijven in die omgeving bijna alle eendenkuikens in leven. Hans gans 
mag er trots op zijn, het is nu ook een beetje zijn kroost. 
 
Zwanen maken enorme nesten, vaak tussen de weilanden in kleine slootjes. 
Zwanen vind ik eigenlijk altijd wel 
een soort spannende dieren, zo 
groot. Ze blazen boos als Gijs te 
dicht in de buurt komt. En zeker 
als ze kuikens hebben moet je 
goed uitkijken. De ouders zijn erg 
alert en beschermen hun witte 
kroost prima!  
Zwanen verkleuren bij het ouder 
worden. Na de witte dons vacht 
komen er eerst bruin-achtige veren en daarna komt pas het witte veren-
kleed. Voor een zwaan wit is ben je zo ongeveer een seizoen verder. 
 
De fuut is ook een bijzondere watervogel. De fuut gaat in het vroege voor-
jaar balts dansen doen. Zo laten ze aan elkaar zien dat ze elkaar leuk vinden. 
Hij jaagt op vis en duikt daarbij onder water. Pa en ma bouwen samen een 



nest, meestal onder wat laag hangende begroeiing. Als de kuikens er zijn, 
hebben ze in het begin een gestreept dons kleedje. Ze kruipen op de rug 
van de ouders en leren zo de kunst van het zwemmen en duiken.  
Wat mij opvalt: in het najaar, als de meeste dieren al lang op eigen benen 

staan, zijn de jongen van de fuut nog bij 
hun ouders. Door continu te schreeu-
wen om eten en achter hun ouders aan 
te zwemmen weten ze hun ouders zo 
gek te krijgen dat ze steeds maar voor 
hen blijven zorgen. Terwijl ze al lang zelf 
hun eten bij elkaar kunnen jagen! Diep 
in mijn hart heb ik gewoon medelijden 
met pa en ma, je zou toch dol worden 

van al dat geschreeuw….. 
Duidelijk zie je bij pa en ma de irritatie en ze worden steeds weer wegge-
stuurd: doe het maar lekker zelf! Pas tegen de winter zie je de jongen zelf-
standig en zonder ouders hun gang gaan. 
 
Het voorjaar is de ideale tijd om:  
Op zoek te gaan naar de eerste voorjaarsplanten. 
Te genieten van de vele jonge watervogels. 
Ook eens op de kleinste dingen te letten, bijv. op mos. 
 
 
  



 
Heb je dat al eens gedaan? 
Buiten bezig zijn met klei? 
 
Het is een ontzettend leuke bezigheid en je bent ook 
nog eens buiten! Doe je mee? 
 
Nodig: 
Grijze fimo klei, bij de Action zijn deze pakjes te koop. 
Een boomstam met een zo ruw mogelijke bast. 
 
Zorg dat de klei al wat zacht is voor je naar buiten gaat. 
Dit doe je door de klei in stukjes te breken en in je han-
den zacht te laten worden. Rustig knijpen. Ga naar buiten en zoek een boom 
met een zo ruw mogelijke bast, bijv. een populier. Kijk goed naar het plaatje, 
zo herken je de populier.  
Neem wat klei en probeer figuren te maken met de klei op de bast van de 
boom. Je kunt de groeven van de bast gebruiken door de klei daar stevig in 
vast te drukken. 
 
Maak bijv. een gezichtje en versier het gezichtje met ogen en een mond. 
Hiervoor kun je weer steentjes, besjes, blaadjes of takjes gebruiken. 
Maak er iets moois van en geniet van je kunstwerk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zie ook foto op de vorige bladzijde) 

Maak klei figuren op een boomstam 



Zomer, strand, zee en zand….Het hoort eigenlijk een beetje bij elkaar! 
Ja toch? Wie geniet er nou in de zomer niet 
eens een keertje van de kust?  
Ook Gijs en ik gaan nog al eens een keertje 
samen naar de zee. We gaan dan in alle 
vroegte richting Noordwijk en komen daar 
dan als het heerlijk rustig is. 
Vanaf de Astrid boulevard mag Gijs zonder 
riem naar Katwijk lopen en dat is geweldig. 
De heenrit gaan we altijd langs de zee, gooiend met balletjes. Gijs is een 
zwemmer en geniet er echt van. Ik ga, zover het kan, ook het water in en zo 
lopen we heerlijk door de golven. 
Het zoute water is ook nog eens goed voor de vacht en huid van Gijs. 
 
Altijd weer kom ik onder de indruk van het enorme van de zee. De kracht 
van het water en de golven, de wijde blikken, de prachtige luchten. Teza-
men vormen ze een bijzonder deel van de schepping.  

Diep, diep, diep als de zee 
hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus liefde voor jou en mij….. 

We zingen dit misschien wel zonder nadenken, maar als je kijkt naar de om-
geving van de kust en dan dit liedje in gedachten neemt, besef je pas goed 
hoe groot de liefde van de Heere Jezus voor ons is! Onbegrijpelijk groot! 
 
Wat voor mij ook nog steeds een onbegrijpelijk fenomeen is: eb en vloed. 
Dag in, dag uit voltrekt dit wonder zich en kunnen wij mensen bepalen hoe 
laat het hoog en laag water is. Als wij vroeg zijn merk je dat het water eerst 
steeds verder komt. Later merk je dan dat er weer steeds meer strand over-
blijft. In de branding hoopt het witte schuim zich dan op, waardoor het soms 
lastig is om het balletje van Gijs te vinden. Als je in het water loopt voel je 
het water ook trekken aan je benen. 
 
Als je op het strand loopt, zie je bijna altijd flink wat schelpen liggen. 
Soms zijn het er zo veel dat je voeten er pijn van doen. In de schelpen heb-
ben weekdiertjes geleefd. Nu spoelen de schelpen vanuit de zee aan op het 
strand. Een weekdiertje kan zelf kalk aanmaken en daardoor ontstaat de 
schelp om het diertje heen. De schelpen kunnen lang ronddwalen op zee 



voor ze aanspoelen. Bekende schelpen zijn de zwaardschede en hartschel-
pen. Bekende weekdiertjes zijn mossels, kok-
kels en oesters. 
Ik neem altijd wat 
schelpen mee naar 
huis. 
Ik heb ook een 
keer 2 rugschilden van een zeekat gevonden 

en meegenomen. De vogels in onze volière vinden dat lekker. 
 
Als we samen in Katwijk aankomen, zoeken we bij de duinen even een rustig 

plekje op. Gijs weet precies bij welke prullen-
bak we altijd omhoog gaan, hij weet het beter 
dan ik! Het gevolg is dat we elke keer in de-
zelfde duinpan gaan zitten. Het gebeurt wel 
dat we in de zomervakantie elke week een 
keertje gaan en dan staan onze voetafdrukken 
van de vorige keer nog in het zand!  Meeuwen 

schreeuwen om ons heen en ook zien we wel eens een paar steltlopers.  
 
Die parmantige vogels lopen rustig tussen de luid 
schreeuwende meeuwen door en zoeken in het zand 
naar voedsel. Ook in het aangespoelde zeewier kunnen 
ze weer voedsel vinden. Bijzonder hoe zo elk dier zijn 
plekje hier op aarde heeft en daar leeft. Zo heeft God 
het bedoeld! 
 
Planten bij de zee?  
Nou, letterlijk bij de branding, dat niet. Maar als we richting de duinen lopen 

zien we natuurlijk al helmgras. 
Daarnaast ontdek ik een plantje met 
witte bloemetjes. Het groeit er zomaar, 
tussen al het zand en je vraagt je gelijk 
af of het plantje misschien niet een 
beetje verdwaald is. Het is de zeeraket.  
Waar haalt dat plantje nou toch voed-
sel vandaan? Uit dat droge zand? Het 

plantje leeft op ondergestoven dode planten en dieren en daar haalt het 
zijn voeding uit. 



Als je na het plezier bij de zee ook nog de duinen in gaat, valt er ook daar 
veel te ontdekken. Denk maar eens aan sleedoorn, een struik met grote 
blauwe bessen. Ook zie ik de duindoorn, met de oranje bessen. Deze strui-
ken groeien veel in de duinen. Toch kunnen ze ook op andere plekken 
groeien. De duindoorn heb ik later ook in gebieden met gras gevonden. 
Kattendoorn is ook een plant die je in de duinen 
vaak tegenkomt. Het plantje houdt ervan om op 
hellingen te groeien en daar zijn er in de duinen 
genoeg van. Het plantje heeft mooi roze, vlinder 
achtige bloemen en ook gemene stekels…. 

 
Een vlinder die in dit gebied gezien kan worden 
is de aardbei vlinder, zo vertelt een bord ons. 
Gelijk is mijn nieuwsgierigheid gewekt en speur 
ik of ik het diertje kan ontdekken. Ik heb geluk, 
zelfs 5 keer mag ik van het vrolijke diertje ge-
nieten. Tijdens het wandelen bedenk ik dat het 
diertje zijn naam vast te danken heeft aan de 

vele witte vlekjes op de vleugels, anders kan ik geen verband leggen met 
een aardbei.  
 
Slakken…..heb je die al eens goed bekeken?  
Natuurlijk kent bijna iedereen de huisjesslak, die in bijna elke tuin gevonden 
kan worden. Zodra je een huisje van de slak oppakt, trekt de slak zich terug 
in het huisje. Daar voelt hij zich veilig. Merels en andere vogels zijn dol op 
slakken. Ze slaan de huisjes stuk op de tegels van de straat en peuzelen de 
slak lekker op. Vind je een leeg slakkenhuis? Ook dan is de slak er door een 
vogel uit gegeten. Padden en egels eten ook slakken. Laat een slak eens over 
een stukje zwart papier lopen en je kan de slijmstrepen op het papier terug 
vinden.  
 
Ook de naaktslak is een bekende, al ziet die er net iets minder aardig uit, 
denk ik wel eens. Naaktslakken worden vaak overreden of door mensen be-
trapt. Ze leven onder de grond, maar komen naar boven als het gaat rege-
nen. Ze leven van alle groen wat ze kunnen vinden,  
helaas ook van de sla in de moestuin.   



Tijdens een wandeling ontdekte ik de 
tijgerslak!  
Dat is best een grote slak, op de rug zie 
je vlekken en strepen. Ik heb het dier-
tje even goed bekeken, wat een bij-
zondere kleuren, zeg! De tijgerslak kan 
wel 20 cm lang worden en eet van al-

les: Planten, honden of katten voer en ook andere tijgerslakken worden 
door hen gegeten.  
 
Nu we het toch over slakken hebben, in het 
water leven ook slakken. 
Denk aan de poelslak. Deze slak heeft een 
huisje met aan het einde een puntje. Hij 
zweeft door het water en moet regelmatig 
naar de oppervlakte om zuurstof naar bin-
nen te halen. De poelslak leeft van planten-
resten en diertjes die op zijn schild terecht komen. 

 
Ook is er de posthoornslak. Deze slak heeft 
een soort opgerold huisje en legt zijn eitjes 
vaak aan de onderkant van een waterplant 
blad. Hij kan onder water ademen en kan le-
ven in water dat minder zuurstofrijk is. Daar-
door leeft de posthoornslak dieper in het wa-

ter, terwijl de poelslak meer aan de oppervlakte leeft.  
 
Ga je deze zomer naar de zee of de duinen? Probeer dan eens wat schelpen 
te vinden…of planten…of de aardbeivlinder. 
Slakken in de tuin? Bewonder ze! De tijgerslak al gevonden? 
Waterslakken kan je proberen te vinden met hulp van een schepnetje. 
 
Wilma van der Ster 
  



 
Ken jij het verhaal van de Heere Jezus die op het water liep?  

Dat was een groot wonder!  
Dat kon alleen de Heere Jezus! 
Wij mensen kunnen niet op het wa-
ter lopen, de meeste dieren ook niet. 
Toch zijn er diertjes die op het water 
kunnen lopen!!  
 

Heb je die al eens gezien en bewonderd? 
 
Ik nodig je uit om eens een keertje op zoek te gaan naar de piepkleine dier-
tjes die in het water leven en wonen. Het zijn er best veel en sommige zijn 
piepklein. 
 
Neem mee: lichtgekleurde emmer, boterkuipje en schepnetje voor water-
diertjes, deze Leidraad. 
 
Voor de oudere kinderen (met zwemdiploma): 
Neem een (lichtgekleurde) emmer en een schepnetje (speciaal om water-
diertjes te zoeken, geen visnet) en ga naar de sloot. Doe wat water in de 
emmer en haal het schepnetje daarna door het water. Leeg het schepje in 
de emmer. 
Kijk goed! Wat zie je allemaal voor diertjes in het water zweven? 

Zijn er ook diertjes bij die op het water lopen?  
Schep eens een diertje apart in het boterkuipje om 
ze nog beter te kunnen bekijken. 
 
Voor de jongere kinderen(zonder zwemdiploma): 
Vraag aan een volwassene of ze voor jou een em-
mer water uit de sloot willen scheppen. 
Bekijk het water goed? Zie je diertjes? 
Gebruik het boterkuipje om de diertjes nog beter te 
kunnen bekijken? 
 

Welke diertjes hebben jullie gevonden?  
Hoe heet het diertje wat op het water kan lopen?  
 
Zet na afloop de diertjes weer terug in het water en ga er netjes mee om. 
Ook deze diertjes zijn door God geschapen en we horen goed voor hen te 
zorgen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilma van der Ster 

Tubilex 

Schaatsenrijder 

bootsmannetje 
vlokreeft 

poolslak 

watermijt/watervlo 

waterschorpioen  



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 

 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.……………………………………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….………………………

…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  
Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, gerrieschreurs56@gmail.com, tel: 264286 
Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007  

mailto:gerrieschreurs56@gmail.com
mailto:ab.smit@casema.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoals bekend halen we al jaren oud papier op. 
Zo zoetjesaan naderen we een bijzonder moment; in het voorjaar van  
1975 zijn we er namelijk mee begonnen…… 
Al die jaren waren er dappere strijders, en die zijn er nog steeds!  
Stoere, plichtsgetrouwe mannen, en sinds kort ook een moedige en  
daadkrachtige vrouw! Ester, welkom in het team! 
Er zijn de laatste tijd meer nieuwe helpers aangesloten. 
Denk niet; makkie!  Het is vaak een strijd: regen, hitte of storingen  
in de vuilniswagen die het werk ernstig vertragen, waardoor het een  
latertje wordt. Natuurlijk gaat het ook vaak prima en geeft het  
voldoening om de klus samen te klaren. 
Dit jaar zijn we terug gegaan van 4 naar 3 wijken, omdat 4 door  
omstandigheden niet meer haalbaar was. 
In 2023 hebben we papier opgehaald voor een bedrag van € 8.263,00.  
Dat is 206.508 kg!  
 
Met uw hulp hopen we dat we dit jaar ook weer mogen doorgaan  
met deze actie! 

(zie foto’s achterkant)  

 

Voor u gelezen………….. 
 

De naam van Maria Magdalena is bewaard 

gebleven, enkel omdat zij een voorwerp, 

een toonbeeld van Jezus’ ontferming mag 

heten. Iets hogers is voor een schuldig 

Adamskind ondenkbaar.  
 

Ds. E. van Meer (1891-1954) 



 
    


