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Voor u gelezen……. 
 

In de Schrift zijn alle dingen niet even duidelijk op zichzelf en 

ook niet even helder voor iedereen. Toch worden die zaken die 

voor ons heil nodig, gekend, geloofd en in acht genomen moeten 

worden op de een of andere plaats in de Schrift ons zo duidelijk 

voorgehouden en opengelegd, dat niet alleen een geleerde, maar 

ook een ongeleerde met gepaste gebruikmaking van de normale 

middelen tot een voldoende verstaan ervan kan komen. 

 
(Westminster Confessie, opgesteld in 1649) 
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Staan en standhouden  
  
‘Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid’ (Efeze 6:14a)  
  
In onze tijd hebben we dringend behoefte aan standvastige christenen die 
weten waar zij voor staan. Mensen met een vaste koers in het leven, die 
weten in Wie zij geloven. Jongeren en ouderen die de Bijbelse weg gaan en 
proberen om niet een zelfgekozen dwaalweg in te slaan. Christenen die 
wandelen met God, die de Heere Jezus volgen en zich laten leiden door de 
Geest. 
Zoiets heeft Paulus voor ogen als hij zegt: ‘Houd dan stand, uw middel om-
gord met de waarheid.’ De apostel wil dat een christen iemand is die stand 
houdt, omdat hij weet waar hij voor staat. Dat is hoogst belangrijk. Want 
elke christen leeft in een geestelijke strijd. Met listige omleidingen probeert 
de duivel hem te verleiden en ten val te brengen. De hele atmosfeer waarin 
wij leven, is besmet met geestelijk boosheid en kwade machten (Efeze 
6:12). Sommige christenen beseffen dat niet en laten zich gemakkelijk weg-
leiden bij de Heere vandaan. Wat is het belangrijk dat een christen dan weet 
wat waarheid en leugen is.  
Paulus vergelijkt de christen met een soldaat. Zoals een soldaat een uitrus-
ting heeft, heeft ook de christen een geestelijke wapenrusting. In Efeze 6 
schrijft Paulus uitgebreid daarover. Maar wat staat voorop? Als eerste 
noemt hij de “gordel”. Dit was een alledaags kledingstuk. Een band of cein-
tuur hield voor de gewone man en vrouw de kleding op zijn plaats. Vaak 
droeg men een wikkelkleed dat om het lichaam geslagen werd. Zonder gor-
del zou het niet goed blijven zitten. Moest men een eind lopen, dan trok 
men het gewaad wat omhoog onder de gordel, zodat de benen meer vrij 
waren. Dat was voor soldaten niet nodig, want de strijdrok die zij droegen 
was al kort. Maar toch had een soldaat de gordel nodig om de kledingstuk-
ken vast te zetten, en om zwaard en allerlei uitrusting aan te hangen. 
Zo is het ook met de geestelijke gordel, de waarheid. De waarheid houdt de 
verschillende onderdelen van het geestelijke leven op de goede plaats. Zon-
der waarheid is een christen vatbaar voor allerlei wind van leer. Het chris-
telijke leven wordt snel een verwarde boel. Uiterlijk en innerlijk stemmen 
dan niet overeen. Iemand houdt zich dan misschien op zondag aan Gods 

HET WOORD VOORAF…. 
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geboden, maar heeft door-de-weeks een heel ander leven. Maar het ken-
nen van Gods waarheid is als een gordel om alles heen. Zij zorgt voor een 
Bijbelse koers in alle onderdelen van het leven.  
Wat is die waarheid? In onze tijd vinden veel mensen iets waar wat door de 
wetenschap is vastgesteld of wat logisch klopt. Maar in de Bijbel gaat waar-
heid dieper. De waarheid is een Persoon. God is de Waarheid. Hij is waar, 
betrouwbaar, onfeilbaar. Daarom is alles wat Hij zegt en doet ook waarheid. 
De diepste openbaring van Gods Waarheid is Jezus Christus. Hij zegt: ‘Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door 
Mij.’ (Johannes 14:6).  
De gordel van de waarheid aandoen, is dus geloven in de Heere Jezus en 
gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. Hij is dé Waarheid en Zijn Woord is waar-
heid. Het is niet een reeks van leerstellingen, maar het zijn de woorden van 
onze Zaligmaker. De Heilige Geest leidt ons in deze waarheid. Hij brengt ons 
bij Jezus Christus. Wie Hem volgt, wandelt in de waarheid. 
Een gordel kan te los zitten of te strak. Beide is niet goed. Wie het niet zo 
nauw neemt met Gods waarheid, waait alle kanten op. Maar de waarheid 
kan ook beknellend zijn. Ze ontneemt de lucht om te ademen en de moge-
lijkheid om te bewegen. Dan is Gods waarheid verengd tot een reeks men-
selijke inzettingen. Maar nee, een gordel is niet bedoeld als een keurslijf dat 
ons benauwd maakt, maar laat ook niet de kleding alle kanten op wappe-
ren. De gordel is er om alles op zijn plaats te houden, en dan… niet stilstaan, 
maar standvastig voortgaan! Wie zich houdt aan Gods Woord, zal merken, 
dat deze waarheid houvast geeft en tegelijk in de ruimte stelt. Gods waar-
heid maakt ons vrij! 

Leef daarom bij de Waarheid. Zoek een vaste en Bijbelse koers in uw leven. 
Ga rustig en standvastig vooruit, laat u leiden door de Geest, volg de Heere 
Jezus, wandel met God. 
  
C.J. Barth  
  
 

  



 
De Geestelijke Wapenrusting 
 
Strijd vrienden, strijd! 
De vijand is geducht. 
Weersta de haat en nijd 
van geesten in de lucht. 
 
Doe aan vrienden, doe aan! 
De Wapenrusting Gods, 
opdat je sterk zult staan, 
standvastig als een rots.  
 
Omgord je met de Waarheid, 
strijd tegen al het kwaad. 
Bedenk dat ware Wijsheid, 
leugen en bedrog verslaat. 
 
Trek aan vrienden, trek aan! 
De schoenen der bereidheid. 
Verkondig mensen het bestaan 
van de volmaakte vrijheid. 
 
Bekleed vrienden, bekleed! 
Het harnas van rechtvaardigheid, 
opdat de satan weet 
dat hij Gods kinderen bestrijd. 
 
Hanteer vrienden, hanteer! 
Het zwaard van God de Geest. 
Dood daarmee de leer 
die uitgaat van het beest. 
 
Houd stand vrienden, houd stand! 
Vertrouw op God de Heer’. 
Met het geloofsschild in de hand 
treft satan u niet meer.  



 

Open Doors zet zich in voor de vervolgde Kerk. De vervolgde Kerk speelt 
zich af op het terrein waar Christenen direct worden geconfronteerd met 
satan en demonie. Ik las onlangs het onderstaande verhaal/ getuigenis en 
wilde dit graag delen om te laten zien dat God zijn (vervolgde) Kerk niet 
loslaat. Overstelbare wonderen gebeuren door de kracht van het gebed. 
Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Lees het onder-
staande verhaal wat Open Doors onlangs deelde via haar nieuwsbrief. 
 
“Maak je klaar!” Na 10 dagen zonder eten en telefoon gaat eindelijk de 
deur van Sara’s kamer open. Haar vader staat in de deuropening. “Morgen 
trouw je met de neef van je stiefmoeder. Ik heb je niet goed opgevoed; 
misschien lukt hem dat wel!” En weer gaat de deur op slot. 
Sara (30) is een christen met een moslimachtergrond. Ze bezoekt regelma-
tig een Center of Hope, een kerk in Irak waar Open Doors mee samenwerkt. 
In haar kleine appartementje in Noord-Irak vertelt Sara over haar jeugd in 
Bagdad en de moeizame weg die ze als christen af moest leggen. 

NIEUWSGIERIG 
Sara’s moeder overlijdt kort na Sara’s geboorte. Haar vader, met wie Sara 
een bijzonder goede band heeft, hertrouwt na enige tijd. 
Sara woont in een wijk waar veel christenen wonen. Ook haar beste vrien-
din is christen. Omdat Sara nieuwsgierig is naar het christelijk geloof, geeft 
haar vriendin haar een Bijbel. Het lezen roept allerlei vragen bij haar op: 
“Hoe kan God een zoon hebben? Wat betekent het dat Jezus stierf voor 
mijn zonden?” Haar vader, zelf gematigd moslim, vertelt haar dat de Bijbel 
een verzonnen boek is: “Laat het liggen en lees het niet meer”, raadt hij aan. 
Maar Sara kan het niet laten. Ze blijft de Koran met de Bijbel vergelijken en 
komt geschokt tot de ontdekking dat de God uit de Bijbel totaal anders is 
dan de god die ze uit de Koran kent. Voor Allah leefde ze altijd in angst, 
maar deze God is liefdevol en vredelievend. Sara besluit christen te worden. 

HUISARREST 
Op een dag, tijdens het eten, bespreekt het gezin van Sara de verschillen 
tussen Soennieten en Sjiieten (verschillende stromingen binnen de islam, 
red.). Sara mengt zich in de discussie, met de vraag: “Wat zijn dat voor ide-
ologieën die jullie volgen? God houdt van jullie en Hij wil dat jullie bij Hem 
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komen!” Haar vader stuift woedend op en smijt de tafel omver. “Al dat ge-
vraag naar het christendom; ik dacht dat het een puberfase was die wel 
voorbij zou gaan”, roept hij. “Maar blijkbaar heb ik je gewoon niet goed op-
gevoed!” 
Sara wordt opgesloten in haar kamer, zonder telefoon en zonder eten. “We 
zullen eens zien hoe jouw God je hieruit krijgt”, sneert haar vader. Sara is 
erg ontdaan, want haar vader is tot dan toe altijd vriendelijk tegen haar ge-
weest. 
Als haar vader na tien dagen eindelijk de deur opendoet, zegt hij dat ze zich 
klaar moet maken. “Morgen trouw je met de neef van je stiefmoeder. Ik 
heb je niet goed opgevoed; misschien lukt hem dat wel.” En weer gaat de 
deur op slot. 
‘We zullen eens zien hoe jouw God je hieruit krijgt’ 

EEN BIJZONDERE DROOM 
Die avond gaat Sara naar bed, boos op God, hopend dat ze de volgende 
ochtend niet meer wakker wordt. Maar er gebeurt iets heel anders. Ze ziet 
een licht, iemand pakt haar hand en trekt haar de afgesloten kamer uit. Het 
lijkt alsof ze droomt, maar als ze de volgende ochtend wakker wordt, be-
vindt ze zich tot haar verbazing in een hotelkamer in het noorden van Irak 
– uren verwijderd van waar ze woont. 
Een medewerker van het hotel neemt contact op met Sara’s vader, die haar 
na twee dagen komt halen. “Wie heeft je uit je kamer gehaald en hierheen 
gebracht?”, wil hij weten. Hij kan niet verklaren hoe Sara uit huis is ontsnapt 
zonder sleutel of telefoon, of hoe het mogelijk is dat twee camera’s exact 
op het moment dat Sara het huis verliet korte tijd stopten met filmen. “Dit 
gebeurde allemaal omdat jij God uitdaagde”, verklaart Sara. “Je zei: Laat 
jouw God je hier maar uithalen – en dat deed Hij!” 
Maar Sara’s vreugde duurt niet lang. “Ik had liever gehad dat je met een 
man was weggelopen om te trouwen dan dit”, zegt haar vader. Hij keert 
terug naar Bagdad en laat Sara achter. 

OPGERICHT 
Er breekt een moeilijke tijd aan voor Sara. Ze moet vaak wisselen van baan 
en woonplaats, werkgevers vallen haar vaak lastig. Tot ze een christen ont-
moet die zich over haar ontfermt. Hij regelt een woning en helpt haar aan 
de baan die ze nu nog steeds heeft. Eindelijk kan Sara op adem komen, op-
trekken met andere christenen en groeien in haar geloof.  
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Sara deelt nog een laatste pijnlijke herinnering. Als ze op een dag haar ge-
gevens opvraagt bij de burgerlijke stand, blijkt dat haar vader haar naam uit 
de familiegegevens heeft laten wissen. “Ik had al verwacht dat dit zou ge-
beuren. Maar het brak mijn hart toen ik hoorde dat het echt zo was” vertelt 
ze. 
Het is niet altijd makkelijk geweest om Jezus te volgen, toch heeft Sara geen 
spijt van haar beslissing. “Voordat ik Christus kende, was mijn leven leeg. Ik 
had niet de vreugde en vrede die ik nu heb. God bracht me naar mijn diepste 
dal, om me daarna weer op te richten.” 

Met vriendelijke groet, 
Wim Mur 
 

 

Alpha-Cursus 

Op maandag 23 september hopen we 

weer te beginnen met de Alpha-cursus. 

De Alpha-cursus is een cursus van 10 

avonden waarin de beginselen van het 

Christelijk geloof wordt behandeld.  

Zo zijn er o.a. de volgende onderwerpen: 

de Bijbel, wie is Jezus, waarom moest  

Jezus aan het kruis sterven, wie is de  

Heilige Geest , bidden enz. 

Kent u iemand die geïnteresseerd is in 

het geloof? Dan is deze cursus een uitgelezen gelegenheid om  

samen deze cursus te volgen.  

Maar ook gemeenteleden die hun kennis wat willen opfrissen 

zijn van harte welkom.  

We beginnen de avond met een maaltijd en daarna behandelen  

we de cursus.  

Graag wel van te voren laten weten dat u komt i.v.m. het eten.  

Contactpersoon: Ab Smit  



 

Eerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die ik/wij ontvan-
gen hebben in Kesteren en Vinkeveen. Dat waren er echt heel veel. En nog 
steeds komen er kaarten binnen. Dat doet erg goed. Veel dank ook dat u 
met gebed en hartelijkheid om ons heen staat. Dat siert de gemeente. Zo is 
Vinkeveen een mooie plek voor me geworden wat ik graag met u wil delen. 

Afgelopen half jaar had ik een nieuw Bijbeltje nodig. De mijne was aan de 
buitenkant versleten. Hoe gaan we dat 
doen? In gebed kunnen ook heel concrete 
dingen aan de Heere voorgelegd worden. 
En het gebeurt ook wel, dat Hij heel direct 
verhoord! In april was er de jaarlijkse 
rommelmarkt van onze kerk. Ik stond bij 
de boekenkraam. En opeens viel mijn oog 
erop: een nieuw Bijbeltje lag er tussen! 
Wat was ik blij en verwonderd hierover. 
Te meer nog dat de volgende dag, de zon-
dag, er nog wat gebeurde. Ik keek waar 
het boeklintje lag, namelijk bij Psalm 139. 
En dat zongen we dezelfde dienst nog! 
“Niets is o Oppermajesteit, bedekt voor 
Uw alwetendheid.” Ja, de Heere zorgt ook 
heel concreet voor ons. 
Ook in Kesteren en omgeving zorgt de 
Heere voor me. Ik kwam in de kringloop 
van Opheusden. En… daar lag een heel 
mooi tegeltje met mijn dooptekst erop! “En zie, Ik ben met u al de dagen 
tot de voleinding der wereld.” (Mattheus 28:20). Deze hangt nu bij mijn bed. 
En als ik in Kesteren het weekend ben, mag ik me verbonden weten met u 
d.m.v. het luisteren van de livestream en spreekt Hij ook tot mijn hart. Re-
gelmatig rust blijft nodig elke dag. Maar Gods trouw is groot, in Vinkeveen 
en in Kesteren.  
Alle dank aan Hem! 

In verbondenheid en hartelijke groet, 

Mw. Barth (Lianneke)   

Wat bijzonder toch… 



 

 

 

 

 

 
 
In deze editie van ,,de Leidraad” gaat het wat anders dan anders, ik maak 
een uitstap naar buiten onze gemeente. 
Een ontzettend leuke en vooral ook een leerzame uitstap, we gaan richting 
Mijdrecht! 
Voor dit gesprek heb ik een afspraak gemaakt met dhr. Willem van den 
Bruinhorst. Wie weet voor sommigen een bekende, maar voor de meesten 
wellicht niet zo bekend. Hij is de voorzitter van de Voedselbank in de Ronde 
Venen. 
Omdat onze kerkelijke gemeente op de biddag en dankdag producten inza-
melt voor de Voedselbank, is het mooi om ook eens hier wat te laten horen 
over dit prachtige initiatief! 
 
Ik ben welkom aan de Karekiet in Mijdrecht, daar huisvest zich, tot nog toe, 
de Voedselbank.  
Inderdaad, tot nog toe, want de gemeente wil dat ze gaan verhuizen. Deze 
locatie is niet meer van deze tijd, een ontzettend oud gebouw dat zal moe-
ten worden gesloopt.  
Maar zover is het niet, dat kan zomaar nog anderhalf jaar gaan duren.  
Ze kijken wel uit naar een wat groter pand, dit is allemaal eigenlijk net te 
klein, er zijn al wel wat ideeën en er liggen plannen, maar het is nog te vroeg 
om daar meer over te kunnen vertellen, wordt vervolgd dus.  
 
Eenmaal aangekomen is het zo’n tien uur in de morgen en zijn er al een 
aantal medewerkers druk in de weer, de sfeer is er gezellig en open! 
Ik word hartelijk ontvangen en Willem begint direct te vertellen over de 
Voedselbank. 
Wat een bevlogenheid merk ik bij deze vrijwilligers. 
Door het verhaal heen kom ik erachter dat het een veel groter “gebeuren” 
is dan dat ik ooit dacht. 
Wij zamelen producten in binnen onze kerk, maar dat is maar een kleine 
druppel.  

    Van mond tot mond 

door Debora de Haan 
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De Voedselbank heeft deze producten zeker heel erg nodig voor alle cliën-
ten die ze hebben, er zijn constant producten  nodig, van (houdbaar) voed-
sel tot verzorgingsproducten. 

Eenmaal binnen mag ik 
even rondkijken in de 
winkel, ja het is een 
echte winkel om zo de 
cliënten zelf te kunnen 
laten kiezen wat ze wil-
len eten, dat geeft een 
gevoel van waardigheid! 
Zo is elke stap binnen de 
Voedselbank goed over-
dacht. 
Want wat moet je met 
producten die je nooit 

gebruikt…de ervaring leerde dat er dan werd weggegooid en dat kan niet 
de bedoeling zijn. 
De eerste zet van de Voedselbank is: omzien naar de naaste, helpen waar 
we kunnen. Maar de andere gedachte is: voedselverspilling tegen gaan. 
En dat doen ze dus ook door de cliënten zelf te laten kiezen. 
Als ik om mij heen kijk zie ik allemaal koel- en vriesruimtes, voor de verse 
groenten en het vlees. 
Ook een heel aantal nette schappen waar groenteconserven en verzor-
gingsproducten staan zoals wasmiddel, shampoo, tandpasta enzovoorts. 
Ja, een echte winkel waar we ook gebonden zijn aan de wet en regelgeving 
die we in Nederland kennen. Zo hebben wij ook te maken met de Neder-
landse Voedsel en Waren Autoriteit. Ook wij kunnen controle krijgen en 
moeten onze zaken dus gewoon op orde hebben.  
Zo krijgen wij best weleens een partij blikken (bijv. soep) zonder etiket maar 
dan moeten wij het duidelijk kenbaar maken wat alle ingrediënten zijn, de 
houdbaarheid datum enz. 
We mogen niet zomaar alles weggeven, er moet ook bepaald aantal dagen 
houdbaarheid zitten op de producten. 
Vergeet ook niet dat we niet elke dag geopend zijn. Dus verse producten, 
zoals bijv. melk, is best lastig. Dat kopen wij dus weleens zelf in. Net zoals, 
bijv. vlees.  
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En dat kunnen wij inkopen doordat er in kerken en bij verenigingen gecol-
lecteerd word voor de Voedselbank. Die geldelijke inkomsten zijn dus ook 
heel erg nodig. 
Willem maakt gelijk wel duidelijk dat de medewerkers erg dankbaar zijn 
voor alle giften, daar kunnen ze echt hulp mee bieden 
 

Wat ook zo mooi is, het gaat niet al-
leen over voedsel! 
De cliënten kunnen ook gebruik ma-
ken van de kledingbank. 
Die huisvest op hetzelfde adres en zo 
valt dat mooi samen. 
 
Ik merk dat het bestuur heel veel 
contacten heeft met, lokale onderne-
mers en grote bedrijven.  
Bij sommige hele grote bedrijven 
kunnen ze regelmatig grote partijen 
ophalen en dan is er volop keus. 
Maar je bent er nooit van verzekerd, 
je moet dus altijd een hele goede co-

ordinatie hebben, maar dat is er wel in Mijdrecht, ik heb het gevoel dat alle 
vrijwilligers erg goed op elkaar ingespeeld zijn, weten wat ze moeten doen 
en goed zijn in deze taken!! 
 
Op mijn vraag of er ook voor de kinderen binnen de gezinnen iets extra ge-
regeld is, vertelt Willem verder…. 
We werken samen met stichting Jarige Job! 
Die regelen pakketten voor kinderen die jarig zijn en waar, zonder dit pak-
ket, geen verjaardagsfeest gevierd kan worden. 
Zo hebben ook die kinderen toch een fijne dag en kunnen ze op school ook 
trakteren. En je voorkomt hiermee dat deze kinderen niet mee kunnen 
doen op school, wat schaamte teweeg brengt met alle gevolgen van dien! 
 
Net vertelde ik al dat het  niet alleen om voedsel draait binnen de Voedsel-
bank de Ronde Venen. 
 
Deze Voedselbank in onze gemeente heeft een zogenoemd Plus Pakket. 
Het is namelijk niet zo dat je zomaar kunt aankloppen omdat je wellicht 
even krap bij kas zit.  
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Nee, er zijn hele strakke regels aan verbonden, en dat is ook goed. 
Voordat je hier mag komen moet je wel je hele financiële pakket op tafel 
leggen. Natuurlijk krijg je dan die tas met boodschappen, zeker wel. 
Maar, en dat is dat pluspakket, er moet wel gewerkt worden naar dat zelf-
standige, financiële bestaan. 
Dat is waar ze vooral ook heel druk mee bezig zijn.  
Willem vertelt verder.. 
We hebben een aantal dames die hier heel erg bedreven in zijn.  
Zij hebben goede contacten met de sociale dienst van de gemeente en zelfs 
ook goede contacten met de belastingdienst!  
Het is zelfs zo dat onze dames meer informatie kennen dan deze instanties, 
echt hoor, die dames bijten zich vast in de dossiers van de cliënten en rege-
len dat al deze cliënten weer zicht krijgen op het financiële verhaal.  
 
Zo zijn er ontzettend schrijnende verhalen waar we extra aandacht en veel 
tijd in stoppen.  
Natuurlijk zijn er ook verhalen waarvan je soms denkt, tja had je dat niet 
wat anders aan kunnen pakken, maar toch, we gaan voor al onze cliënten 
aan de slag en proberen ze met onze hulp en zorg weer zo te helpen dat ze 
zelfstandig verder kunnen!  
 
Wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor deze hulp is mijn  vraag,  
Nou, het hangt echt af van wat je financieel overhoudt per maand voor 
boodschappen en dus kleding.  
Dat normbedrag, want zo noemen wij dat, is het bedrag wat overblijft al we 
alle inkomsten optellen  en van dat bedrag alle vaste lasten aftrekken.  
Die normbedragen zijn iets wisselend, want voor een alleenstaande is dat  
€ 315,00, voor een alleenstaande met kind (of samenwonenden) is dat 
normbedrag € 430,00 en voor een gezin met twee kinderen is dat normbe-
drag € 660,00. 
Blijft er nu minder over dan dit normbedrag dan kom je dus in aanmerking 
voor voedsel- en kledinghulp. 
 
Bij ons komen nu zo rond de negentig gezinnen en dat zijn samen ongeveer 
280 inwoners van de Ronde Venen. 
Dat is wel eens vele malen hoger geweest maar dat aantal kan zomaar weer 
veranderen. 
Dan kun je ook wel begrijpen dat alle hulp heel welkom is.  
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Ook komen niet alle gezinnen uit Mijdrecht. Zo is er ook een uitgifteplek in 
Vinkeveen en een plek in Abcoude.  
Daar gaat de vrachtwagen dan heen met de boodschappen in, zogenoemde, 
rolkarren, zodat de cliënten daar ook op de fiets de boodschappen kunnen 
halen. 

Ook die vrachtwa-
gen is nieuw, was 
ook hard nodig, 
we rijden met veel 
vrijwilligers die al-
lemaal met pensi-
oen zijn en dan 
heb je een laad-
klep nodig om de 
producten in en 
uit te laden, het 

zijn vaak hele zware kratten vol, niet te tillen, denk aan kisten met fruit, 
kratten vol met conserven. 
Ook rijden we regelmatig naar Rotterdam om producten op te halen en 
werken we veel samen met andere Voedselbanken zoals in Uithoorn, Al-
phen aan de Rijn en nog andere locaties. 
Dan heb je goed vervoer nodig. 
Deze konden we aan schaffen met hulp en donaties! Fantastisch!  
Zo rijden al onze vrijwilligers, die samen deze auto hebben uitgezocht zodat 
hij naar hun wensen was, weer veilig over de weg.  
Dat al deze mensen ons komen helpen in hun vrije tijd is zo bijzonder.  
Want deze hele stichting en dan ook landelijk, draait volledig op vrijwil-
ligers, echt iedereen, van medewerker tot bestuurslid, doet dit werk vrijwil-
lig en met heel veel plezier.  
We drinken een kop koffie met elkaar en zetten de schouders er onder, het 
is een fijne groep mensen waar we op kunnen vertrouwen!  
Ik hoop dat we door dit verhaal wat meer duidelijk konden maken wat dit 
werk inhoud, het is echt veel meer dan alleen die tas met boodschappen!  

Vol informatie vertrok ik richting mijn auto, wat een mooie stichting is dit!  
Draag dit werk op in uw gebed, leef mee met de cliënten, draag uw steentje 
bij door gul te geven met producten of anders financieel, echt doen hoor, 
het helpt! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUW BOEK VOLWASSENEN  
 
Michelle Griep: De detective van Blackfraiars Lane  

Deel 3 uit de serie: De straten van Londen  
1. In naam van de Kroon 
2. De bruid van Blackfrairs Lane 
(nog niet in bieb is wel besteld)  
Kit Turner, moeder en eigenaar van haar detectivebureau, 
heeft het er erg druk mee. Bijna dreigt ze haar man Jack-
son uit het oog te verliezen. Maar ook Jackson, als hoofd 
inspecteur van de politie, is erg druk met zijn werk.  
Dan neemt Kit een mysterieuze vermissingzaak aan die 

haar relatie op scherp zet en haar gezin in gevaar brengt….   

De Bibliotheek 
We zijn alleen de woensdagavond open en houden een uitleenuur van: 

19.00-20.00 uur! 

Jong en oud kunnen de boeken voor € 0,25 per week komen lenen. 

Woord en Daad postzegels te koop, voor hetzelfde tarief elders, tijdens 

biebuitleenuur. Maar ook zijn er fotokaarten etc. te koop van € 0,50 per 

stuk voor Albanië! Welkom! 

‘Laat ons reisgebed iedere dag zijn:  

Zie of er bij mij een schadelijke weg is en 

leidt mij op de weg die leidt naar het Leven.’ 

Rooster Maria-Oord oktober-december 2024

6 oktober  Ds. J.C. Wijngaard 

3 november  Dhr. J.J. de Haan 

1 december  Ds. P.G. Oskamp 

25 december  Dhr. C. van Sligtenhorst  1e kerstdag 



 
  

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

11-sep 19:00 Bibliotheek

11-sep 19:30 Kerkenraadsvergadering

15-sep 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - Opening winterwerk

15-sep 18:30 Kerkdienst ds. C. Hoogerwerf (Doorn)

16-sep 20:00 Bijbelkring Mijn beeld van God. 1: Inleiding

17-sep 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie Ruth nr. 1

18-sep 19:00 Bibliotheek

22-sep 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

22-sep 18:30 Kerkdienst ds. J. Westland (Putten)

25-sep 19:00 Bibliotheek

29-sep 09:30 Kerkdienst prop. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)

29-sep 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

2-okt 19:00 Bibliotheek

3-okt 20:00 Zendingsavond

6-okt 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

6-okt 18:30 Kerkdienst ds. A.D. Goijert (Nijkerk)

6-okt 20:00 Zingen bij het orgel

7-okt 20:00 Bijbelkring Mijn beeld van God. 2: Gods openbaring in het O.T.

8-okt 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie Ruth nr. 2

9-okt 10:00 Ontmoetings- inloopochtend

9-okt 19:00 Bibliotheek

9-okt 19:30 Kerkenraadsvergadering

13-okt 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

13-okt 18:30 Kerkdienst ds. J.T. Maas (Ouderkerk a/d IJssel

16-okt 19:00 Bibliotheek

20-okt 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

20-okt 18:30 Kerkdienst ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

23-okt 12:00 Ontmoetingsmaaltijd

23-okt 19:00 Bibliotheek

23-okt 20:00 Jaarvergadering

27-okt 09:30 Kerkdienst ds. M.F. van Binnendijk (Stadskanaal)

27-okt 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

29-okt 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie Ruth nr. 3

30-okt 19:00 Bibliotheek

3-nov 09:30 Kerkdienst ds. E.C. de Waard (Amstelveen)

3-nov 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

3-nov 20:00 Zingen bij het orgel

4-nov 20:00 Bijbelkring Mijn beeld van God. 3: Gods openbaring in het N.T.

6-nov 14:30 Kerkdienst - Dankdag ds. C.J. Barth

6-nov 19:30 Kerkdienst - Dankdag ds. C.J. Barth

7-nov 19:00 Bibliotheek

Agenda D.V. sept./dec. 2024 



  Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

10-nov 09:30 Kerkdienst ds. L.M. Jongejan (Ede)

10-nov 18:30 Kerkdienst prof. M.J. Paul (Oegstgeest)

13-nov 10:00 Ontmoetings- inloopochtend

13-nov 19:00 Bibliotheek

13-nov 19:30 Kerkenraadsvergadering

17-nov 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

17-nov 18:30 Kerkdienst ds. M. van Dalen (Haaften)

19-nov 18:00 Wees een Zegen Stamppotavond daarna Bijbelstudie Ruth nr. 4

20-nov 19:00 Bibliotheek

24-nov 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - Voorbereiding Heilig Avondmaal

24-nov 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - Nabestaandendienst

25-nov 20:00 Bijbelkring Mijn beeld van God. 4: Gods eigenschappen in de Bijbel 

27-nov 12:00 Ontmoetingsmaaltijd

27-nov 19:00 Bibliotheek

28-nov 19:30 Censura Morum

28-nov 20:45 Voorbereidingskring

1-dec 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - Viering Heilig Avondmaal

1-dec 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth - Nabetrachting Heilig Avondmaal

1-dec 20:00 Zingen bij het orgel

4-dec 10:00 Ontmoetings- inloopochtend

4-dec 19:00 Bibliotheek

4-dec 19:30 Kerkenraadsvergadering

8-dec 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

8-dec 18:30 Kerkdienst ds. A. Simons (Valburg)

9-dec 20:00 Bijbelkring Mijn beeld van God. 5: uitgelicht: Gods liefde

11-dec 19:00 Bibliotheek

11-dec 20:00 Gemeenteavond Met mevr. Alie Hoek-van Kooten over thema 'Huwelijk'

15-dec 09:30 Kerkdienst ds. J. Belder (Harskamp)

15-dec 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

16-dec 19:30 Volkskerstzangdienst De kerk is vanaf 19.00 geopend

17-dec 19:30 Wees een Zegen Kerstviering

18-dec 12:00 Ontmoetingsmaaltijd

18-dec 19:00 Bibliotheek

22-dec 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

22-dec 18:30 Kerkdienst ds. J.E. de Groot (Ede)

25-dec 09:30 Kerkdienst - 1e Kerstdag ds. C.J. Barth

25-dec 18:30 Kerstviering met de jeugd

26-dec 09:30 Kerkdienst - 2e Kerstdag ds. C.J. Barth

29-dec 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Overeem (Zegveld)

29-dec 18:30 Kerkdienst prop. H. van Dam (Leusden)

31-dec 19:00 Kerkdienst - Oudjaarsdag ds. C.J. Barth

Agenda D.V. sept./dec. 2024 



 

 

 

Voor de 15e maal ben ik afgereisd naar het mooie, groene, bergachtige 
Rwanda, midden in Afrika. Te midden van Congo, Uganda, Tanzania en Bu-
rundi. 
Van 5 t/m 17 feb 2024 was de reis. Rwanda is allemaal begonnen in Jeruza-
lem. In het Ceasar-hotel. Dat was in april 2007. Onze groep ontmoette toen 
een aantal voorgangers uit Rwanda. Zij nodigden mij uit. Ik was net Mozes, 
had allerlei bezwaren. Maar zeiden ze, we gaan vanaf vandaag voor je bid-
den en je zult zien dat je dan gauw komt. Inderdaad, een half jaar later was 
het al zo ver. In mijn eentje ging ik er heen en logeerde bij de mensen thuis 
in Kigali, de hoofdstad van het land. Tweemaal ging ik er op zondag voor. In 
een tent en een gebouwtje. Het zag zwart van de mensen, maar er was geen 
Bijbel te zien. Alleen de voorganger had er een. Is er wel een Bijbel in de 
Rwandese taal? Zeker, maar de mensen kunnen die niet betalen. Is het wel 
een goede vertaling? Ja hoor, de beste die er is, er is maar een vertaling. 
Dat is makkelijk. 

Thuisgekomen begon ik met geldwerving. In 2010, mijn tweede reis, ben ik 
toen naar het kantoor van de Bible Society van Rwanda (BSR) gegaan om 
daar Bijbels te kopen en die uit te delen. Dat was nog op heel beperkte 
schaal.  

Nu dus voor de 15e maal. Vier keer ging ik alleen, maar nu neem ik suppor-
ters mee.  
Het is een zeer geslaagde en gezegende reis geworden!   

Ik noem enkele hoogtepunten van deze reis. Elke reis is weer anders.  

1.We hadden ruim van tevoren 3000 Bijbels besteld en vast betaald. Er 
kwam nog meer geld binnen, weer 1000 besteld, betaald en apart laten zet-
ten. Ter plekke hadden we nog meer geld en daarom hebben we er nog 
eens 1000 gekocht. Totaal dus 5000! Dat slaat alles. En dat terwijl de prijs 
verhoogd is van 5 euro naar 7,50. Daar zagen we ook kinderbijbels, eindelijk 
weer. Doe er maar 500 van een tientje per stuk. En ook 48 studiebijbels voor 
de pastors en die kosten tegenwoordig driemaal zoveel als eerst, nu 45 
euro. Totaal voor 44.660 euro gekocht. Zoveel geld hebben onze sponsoren  
  

BIJBEL-UITDEELREIS IN RWANDA 

»» 



 
ons geschonken. Hoeveel Bijbels hebben we nu in totaal uitgedeeld, deze 
reis inbegrepen? 40.826!!!  

2.Deze reis hebben we 
uitsluitend Presbyteri-
aanse en Anglicaanse 
gemeenten bezocht. 
Een Baptistenvoorgan-
ger heeft zelf Bijbels bij 
ons opgehaald. Hoe-
veel gemeenten heb-
ben we bezocht? Heel 
opmerkelijk, net zoveel 
als in 2020 en 2023: 
33!  Gemeenteleden 
weten dat we komen. 
De plaatselijke pastor 

heeft een lijst met namen opgesteld en die worden afgeroepen en zij komen 
naar voren. Maar we beginnen natuurlijk met zang en dans en getrommel, 
met gebed en ik doe een korte meditatie in het Engels met vertaling in het 
Rwandees. Echt Afrikaanse diensten met veel enthousiasme. Wie een Bijbel 
heeft gekregen steekt hem in de lucht, nu heb ik het Woord van God. Hal-
leluja! Je schrijft je naam er in en begint vaak gelijk te lezen.  
3.Nog een hoogtepunt. Op zondag 11 feb was er een doopdienst in de kerk 
te Rugabano. Daar zijn we vaker geweest. We kennen de doopouders. Ou-
derling Jonathan en zijn vrouw Immaculee. Eind november kregen ze hun 
vierde kindje. De vraag kwam of ze het jochie naar mij mochten vernoemen 
en of ik het dan ook wilde dopen. Natuurlijk. Zo heb ik dan de doop bediend 
aan Arie in de Naam van de Drieenige God. Het water zat in een pannetje. 
De kerk zat helemaal vol. We hebben hen in het Nederlands toegezongen 
Psalm 134:3. Heel indrukwekkend. Daarna heb ik gepreekt over Lucas 
18:15-17.  
 
Tenslotte danken we al onze sponsors en zij die voor ons gebeden hebben.  

Ds. A.D. Goijert, Nijkerk   



“De dorpsgenoot”  
 
Op een zondagmorgen uit de kerk ontmoette ik een dorpsgenoot. Deze man 
ken ik al vanaf de tekenschool. Als we elkaar tegenkomen, wisselen we wel 
eens een kort gesprekje. Onze vriend had het in zijn leven zakelijk nog al 
goed gedaan en was nu bezig met zijn ommetje. 
Onze vriend begreep aan mijn kerkkleding en het Bijbeltje in mijn hand dat 
ik uit de kerk kwam. “Zo”, zei ik, “als er in de kerk niet uit de Bijbel gelezen 
en gemediteerd werd, als er niet gebeden werd, dan zou de kerk voor mij 
geen andere waarde hebben dan alleen wat tijdverdrijf. Ben jij er inmiddels 
ook achter gekomen dat de kerk op zich niets voor je kan doen? Hij gaf een 
beetje een ontwijkend antwoord. Ik begreep hieruit dat hij de kerk niet plat 
liep. 
Hij zei dat hij toch altijd wel geloof had gehad. “En geloof je ook dat de Bijbel 
het Woord van God is?” vroeg ik. “Daar heb ik toch niet zo veel mee” zei hij. 
“Weet je”, zei hij, “ik had zo’n acht kennissen die om de beurt ziek werden 
en deze bezocht ik zo eens in de veertien dagen. De laatste hebben we af-
gelopen week begraven. Ik vind dat ik met het bezoeken een goed werk doe 
en gedaan heb.” “Jazeker”, zei ik. “Het bezoeken van zieken en eenzamen 
is een Bijbelse opdracht.”  
Of onze dorpsgenoot dacht dat goede werken een bijdrage kunnen leveren 
aan je zaligheid? Het gesprek stokte. De dorpsgenoot zei: “Ik ga mijn om-
metje afmaken.” Na elkaar gegroet te hebben ging ieder zijn weegs. 
Op weg naar huis overdacht ik wat het betekent als je geen Bijbel hebt of 
dat de Bijbel een vrijwillig bijna gesloten boek blijft. Vanuit zijn kerkelijke 
achtergrond werd je ook niet aangemoedigd om de Bijbel te onderzoeken. 
Maar hoe moet je dan de Heere Jezus als Zaligmaker leren kennen? 

Hoe nodig is het om het Woord van God te lezen en te ontdekken wie de 
Heere Jezus is, en voor je wil zijn. Als je genoeg hebt aan de zegen van het 
dagelijkse brood en geen belangtelling hebt voor het aangeboden Levende 
Brood uit de hemel, uit onkunde en onwil je niet wil verdiepen in het gees-
telijke, kom je geen stap verder. 
Maar moet je van jezelf ook niet zeggen: “Eens was ik een vreemdeling voor 
God en mijn hart. Ik wist dat ik schuld had, maar ik voelde geen smart. 
De godvrezende jongeman Robert Murray M’Cheyne kwam bij zichzelf tot 
een andere ontdekking toen hij dichtte: “Ik voelde geen schuld en ik kende 

»» 



geen smart.” Of het nu ongerechtigheid of eigenge-
rechtigheid is, het houdt je bij de Zaligmaker van-
daan.   
Een mens is van zichzelf blind en weigert gered te 
worden. Tot je tot de ontdekking komt dat je verlo-
ren bent. De HEERE JEZUS kan redden, Hij alleen. 
Voor de boog op de begraafplaats vinden we een 
grafsteen met een belijdenis en getuigenis als op-
schrift: “IK BEN GERED, U OOK?”.   
  
G. Kroese  

 
 

  

 

Voor u gelezen……. 
 

Mensen die het niet ernstig menen met 
hun zielenheil, hebben geen tijd om in de 
Bijbel te lezen, of te bidden en naar de 
evangelieprediking te luisteren.  
Zij hebben alleen tijd voor geld, zaken, 
plezier en politiek! 
Wij moeten bekeerd worden van een le-
ven zonder God tot een leven met God, 
een dagelijkse omgang met God. 
 

(J.C. Ryle – 1816 tot 1900) 



 

De jaarrekening 2023 en de plannen voor 2024/2025  

Inleiding 

Met dankbaarheid mogen we melden dat het kerkelijk leven mocht door-
gaan in 2023. Het belangrijkste, de verkondiging van het Woord van God, 
was er elke zondag. Daarnaast mocht er zorg zijn voor de financiën en het 
onderhoud van de gebouwen.  

In samenwerking met KKA (Kantoor der Kerkelijke Administratie) mogen we 
de rekening over het jaar 2023 presenteren. Met als basis de richtlijnen van 
de PKN. 

Financiën 2023  

De begroting en de jaarrekening van 2023 wijken niet veel van elkaar af. 
Weliswaar hebben we de eerste maanden van 2023 geen predikant gehad, 
wel hebben we kosten gemaakt in de pastorie, door schilderen en behan-
gen en we hebben de verhuizing betaald. Het begrootte negatieve resultaat 
is iets minder, mede dankzij de iets hogere opbrengsten . 

Plannen 2024/2025 

We hebben, door de jaren heen, bedragen gereserveerd voor onderhoud 
van de gebouwen. In het komende jaar zal het uurwerk van de klok vervan-
gen moeten worden. Ook is er onderhoud nodig aan het leiendak van de 
kerk en de pastorie. Dat zal bij elkaar rond de € 50.000,00 gaan kosten. 

Vooruitblik 

We verwachten niet dat er in de komende jaren een positief resultaat op de 
jaarrekening zal komen. We zijn blij dat er kerkelijk meelevende jonge ge-
zinnen in Vinkeveen blijven wonen. Dit gaat echter de vergrijzing van de 
gemeente niet oplossen. 

Dankzij ons vermogen kunnen we de komende jaren de negatieve resulta-
ten opvangen. Het lukt ons, met dankbaarheid, door het vele vrijwilligers-
werk, de kosten te verlagen. We besluiten met een woord uit het gebed van 
David, rond de tempelbouw van Salomo, 1 Kronieken 29 vers 13: Nu dan ,o 
onze God, wij loven U en prijzen uw luisterrijke Naam. 

 »» 
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Mutaties ledenbestand mei-juli 2024 
Naam Adres Omschrijving mutatie Maand

mw. M. Zeeman-Burggraaff Bozenhoven 213,3641AE Mijdrecht verhuisd; vorig adres Donkereind 56 mei'24

dhr. J.J. de Haan Herenweg 209 verhuisd: vorig adres Herenweg 194A mei'24

dhr. S.J.C. de Haan Snippenlaan 19 verhuisd: vorig adres Botsholsedijk 2A 29AP mei'24

mw. M. de Haan-van der Vaart Mw. v.Wieringenplein 47, 3641CW M'drecht verhuisd; vorig adres Langhuis 31, Wilnis mei'24

dhr. B. Samplonius Herenweg 69a -Maria-Oord nieuw binnengekomen vanuit Baambrugge mei'24

mw. C.G. Barth Herenweg 194A verhuisd; vorig adres Herenweg 203 jun'24

dhr. T.T. Maas Botsholsedijk 2A 29AP getrouwd met Sanne Bax d.d. 12 juni 2024 jun'24

mw. S. Bax Botsholsedijk 2A 29AP verhuisd van Assendelft naar V'veen / huwelijk met Thijs Maas jun'24

dhr. D.J. de Groot Herenweg 69 -Maria-Oord binnengekomen vanuit Baambrugge jun'94

dhr. G. Haveman Heulweg 32 overleden d.d. 27 juni 2024 jun'24

dhr. D.J. Leeflang Lijsterbeslaan 12, Harderwijk gehuwd/verhuisd naar Harderwijk jul-24

dhr. D.J. de Groot Herenweg 69 -Maria-Oord overgeschreven naar Herv. Gem. Baambrugge jul'24

mw. A. van Vliet-Turkenburg Hofland 136, Mijdrecht overleden d.d. 22 juli  2024 jul-24



BERICHTEN OVER DE OEKRAÏNERS IN ONZE GEMEENTE 
 
Ook dit keer willen we u op de hoogte houden van het wel en wee van “onze 
Oekraïners”. Vorige keer vertelden we u dat Olesia een prachtig schilderij 
van kraaltjes gemaakt heeft voor haar afscheid. We zijn blij dat de afbeel-
ding met het Laatste Avondmaal erop een prachtige plek in Maranatha ge-
kregen heeft naast het buffet. Als u daar uw kopje koffie/thee haalt kunt u 
het van dichtbij bekijken en zien hoeveel uurtjes werk hierin gestopt zijn! 
Met haar en haar gezin gaat het redelijk goed in Kiev,  hoewel de omstan-
digheden moeilijker worden met luchtalarm dat vaak afgaat en er weinig 
uren met elektriciteit zijn. Dit betekent dat de liften niet werken (en je soms 
beneden wacht totdat je omhoog kan) en de wasmachine ook niet kan 
draaien. Bovendien is het deze zomer erg heet in Oekraïne. 

Op 4 mei heeft de werkgroep een uitje georganiseerd naar de Keukenhof. 
Wim Nicolaas heeft deze organisatie op zich genomen en zo trokken we 
met een volle bus naar Lisse! Met een lunchpakket op zak trok iedereen 
zijns weegs door de Keukenhof, die helaas door het vroege voorjaar al een 
beetje op zijn retour was. Maar de paviljoens maakten nog veel goed.  
 »» 



Als extraatje konden we na afloop nog langs het strand, dat dichtbij was, en 
een drankje doen op een terras. Rond 17.00 uur waren we weer terug in 
Vinkeveen. 
De moeder met twee kinderen die bij Nico en Beate overwinterden, zijn in 
de Beuk gaan wonen. Verschillende families gaan deze zomer bij hun ach-
tergebleven familie op bezoek, want zoals in ieders leven spelen ook bij hen 
vreugde en verdriet waarin je elkaar wil opzoeken. 
De werkgroep is nog steeds op zoek naar nieuwe woonmogelijkheden. Zoals 
u weet zijn alle locaties tijdelijk en zullen er vroeger of later nieuwe adres-
sen gevonden moeten worden. De Europese regeling opvang ontheemde 
Oekraïners is verlengd tot maart 2026. 
Wilt u a.u.b. met ons meedenken? We hopen dat uw betrokkenheid niet 
verslapt en u ons en de Oekraïners wil blijven ondersteunen met gebed voor 
vrede en wijsheid voor de werkgroep. 
 
Karin Kroon, Krijno Verbruggen, Jan en Carla Stolk 
 
  

 

Voor u gelezen……. 
 

De dienaren van de kerk dienen overeen te stemmen met de 

profeten in hun vorm van onderwijs. 

Zij moeten Christus voorstellen (voor de mensen neerzetten). 

Laat hen gedurig betuigen, dat wij gerechtigheid in Zijn 

handen alleen moeten zoeken.  

En deze bestaat slechts in vrije vergiffenis van zonden. 

 
(J. Calvijn – 1509 tot 1564) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

met puzzel/kleurplaat, Wilma’s belevenissen en knutselideeën 



 
 

Velen van mijn soortgenoten zijn al naar beneden gevallen. 
Maar ik hang nog steeds aan de tak van de boom.  
En ik houd vol!  
Ik houd vol tot….ook ik uiteindelijk naar beneden 
dwarrel en op de grond terecht kom. 
Daar wordt ik steeds bruiner 
en komen er steeds meer gaat-
jes in mij. Er blijft niets van mij 
over, of toch wel?  
Jawel: de stofjes die in mij zit-
ten zijn goed voor de grond en 
zorgen er voor dat er in de 

grond weer voeding komt, zodat er in het nieuwe voorjaar weer bloemen 
kunnen groeien. Hoe mooi is dit bedacht! 
 
Bomen verliezen in deze tijd niet alleen hun bladeren, maar ook hun vruch-
ten. Een flink aantal vruchten dienen weer als 
voedsel voor dieren. Denk aan eikels voor de 
gaai en de eekhoorn. Beukennootjes zijn ook 
geliefd bij dieren, en dennenappels worden ook 
door vogels leeggegeten. Daarnaast zijn de 
vruchten natuurlijk belangrijk voor de komst 

van een nieuwe 
boom. 
Esdoorns zijn daar heel goed in. In het gebied 
waar we wandelen staan veel esdoorns en in de 
herfst vallen daardoor veel vruchten( van die 
propellertjes) naar beneden. Als we daar dan in 

het voorjaar lopen komen er bergen jonge boompjes uit de grond. 
Er zijn ook vruchten die door ons mensen gegeten kunnen worden, denk 
aan de walnoot en de hazelnoot. Die kan je prima rapen, mee naar huis ne-
men, goed laten drogen en daarna opeten, heerlijk. 
 
In deze tijd van het jaar is het fijn om te wandelen. Het is wel fris en soms 
regent het, maar dat maakt allemaal niet uit. We genieten er echt van. 

Daar hang ik dan…. 



Deze keer lopen Gijs en ik gewoon een rondje in bewoond gebied, een kort 
rondje. We lopen op een smal paadje. Langs het pad lopen ganzen, die luid 
laten weten dat ze in de gaten hebben dat wij er aan komen. Gijs is er aan 
gewend, het doet hem niet veel. 
Zijn aandacht wordt getrokken door een lantaarnpaal, die vlak bij het gaas 
staat waarachter de ganzen lopen.  
Blijkbaar heeft een eerder hier wandelende hond een geweldig lekkere geur 
achter gelaten op de lantaarnpaal. Gijs neemt uitgebreid de tijd om de lan-
taarnpaal te besnuffelen. Blijkbaar doet hij dat zo geconcentreerd, dat hij 
totaal niet door heeft dat een gans stil dichterbij komt. De gans nadert nu 
stil, de nek houdt hij laag boven de grond. 
Ik volg het schouwspel, wat gaat er gebeuren? 
De gans nadert Gijs en zijn lange nek steekt hij razendsnel door het gaas. 
Gijs staat zo dichtbij, moeiteloos bijt de gans Gijs in zijn voorpoot!  

Gijs schrikt zich een hoedje, springt 
met 4 poten tegelijk in de lucht en 
begint gelijk woedend te blaffen. 
De gans is daar totaal niet van onder 
de indruk en probeert nogmaals de 
poot van Gijs te bereiken, maar dat 
mislukt. 
Het is zo’n komisch tafereel, ik moet 
er enorm om lachen, prachtig hoe 
dieren met elkaar om kunnen gaan.  

Vanaf nu is Gijs wel alert: Nooit komt hij meer dicht bij het gaas als we op 
het paadje lopen….weer wat geleerd. 
 
In de herfst zie je ook weer planten die je in een an-
der jaargetijde niet ziet. Het pampasgras, wat veel 
mensen in hun tuin hebben, laat juist in deze tijd de 
mooie witte pluimen zien en geeft weer wat extra 
kleur aan de natuur. Het zijn enorme planten, ze 
worden elk jaar groter. Handig voor een grote tuin. 
 
 
 
 
 



 
Wat ik ook zie, en dat verbaast mij wel weer: een reuzen margriet. Zomaar 
op een dijk die alleen uit gras bestaat, langs de slootkant. Er groeit ook roze 
duizendblad. Vast een paar zaadjes die hier terecht zijn gekomen en deze 
beide bloemen hebben het volgehouden tot laat in de herfst. Dat is best 
knap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De herfst is ook de tijd van de paddenstoelen. 
Ik heb er al zo veel gezien en bewonderd. Deze keer zie ik een zwavelzwam 
in een boom. De zwam is in de spleet van een boom gegroeid en heeft een 
felle geel/oranje kleur. Wat ziet dat er mooi uit, zeg!  
Zwavel zwammen groeien ook op een afgezaagde boomstronk. Dan lijkt het 
net of ze zomaar tussen het gras groeien. Zo sieren ze in de herfst het gras-
perk prachtig op met hun felle kleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het elfenbankje is natuurlijk een bekende paddenstoel, die groeit op de 
stam van een boom. Neemt niet weg dat ook die er prachtig uit kan zien en 
ook groot kan worden. Het elfenbankje is een schimmel en werkt mee aan 
het afbraakproces van afgevallen blad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog een bijzondere zwam die we tegenkomen 
is de zwetende kaaszwam. Eerst heb ik geen 
idee wat het is. Het zit een soort vastgeplakt op 
de grond, is ook hard en dik. Gijs duwt zijn neus er op terwijl ik er aan voel. 
het voelt koud aan. Ik besluit een foto te maken en dan thuis uit te zoeken 
wat het is. Het is dus een zwam, de zwetende kaaszwam. Die naam heeft hij 
gekregen omdat er soms drubbels vocht op kunnen zitten, het zweet. 

 
Natuurlijk is er nog een super leuke paddenstoel, de 
vliegenzwam! Wie wordt er nou niet vrolijk van deze 
“rood met witte stippen”paddenstoel? Eerst zie je een 
klein rood bolletje, wat later groter wordt en daarna 
komen de witte stippen. Elk jaar houdt ik met een vriendin 
een wedstrijdje wie de eerste vliegenzwam ontdekt. 
Gewoon een leuke traditie geworden.  
 

Paddenstoelen zijn geen planten, het zijn schimmels. Ze zijn onmisbaar in 
het bos want ze ruimen oude bladeren en oud hout op.  
Paddenstoelen verspreiden zich via sporen. Sporen zijn de zaden van de 
paddenstoel en zitten onder de hoed. Uit de sporen groeien witte draden. 
Veel draden bij elkaar noem je het mycelium. Het myselium vormt onder de 
grond bolletjes, die boven de grond een paddenstoel worden. 
Paddenstoelen: onmisbaar in de natuur en een prachtig onderdeel van de 
schepping!  
 
Je kan in deze tijd: 
-Op zoek gaan naar verschillende vruchten van bomen, zoek ook eens naar 
de minder bekende vruchten! 
-Eens kijken of er juist nu nog bloemen te ontdekken zijn. 
-Een paddenstoelen speurtocht houden. Hoeveel soorten kun je vinden? 

Wilma van der Ster  



 
 
 
 

Ga je in deze tijd kastanjes zoeken? 
Daar kan je heel leuke dingen  
mee doen. 
Je kan er een reuze ketting mee rij-
gen. Zoek een emmer vol kastanjes 
en maak in elke kastanje een gaatje 
met een accu boor. 
Neem stevig (geplastificeerd) touw 
en een stopnaald. 
Rijg de kastanjes aan het touw en  
je hebt een reuze ketting! 
Hoe lang wordt jouw ketting? 
 
Let op: 
Een accuboor is voor kinderen best 
gevaarlijk. Vraag dan een volwassene 
om hulp. 
 

 

Ook leuk: 
Neem een (plastic) bloempotje. 
Vul het met (pot)grond. 
Stop in de grond 2 kastanjes. 
Zet het potje buiten en heb heel veel ge-
duld. 
Volgend voorjaar zal er een klein kastanje 
boompje in je potje gaan groeien! 
 
Tip: 
Vriezend weer is niet goed voor het potje. 
Je kan het ingraven, dit voorkomt dat de 
kastanjes bevriezen. 
Of haal het potje binnen bij vriezend weer 
en zet het na de vorst weer buiten.  

Kweek een kastanje boom! 



 

Wat super leuk jullie allemaal nog eens te spreken! Bram en ik bleven maar 
dwalen dit jaar in het doolhof. Op zoek naar aanwijzingen die jullie konden 
vinden in de tent dit jaar. Het thema was wegwijs maar wij waren niet wijs.. 
Uiteindelijk kwam er op vrijdag een oplossing door jullie! Door het doolhof 
heen mochten we luisteren naar mooie verhalen over Jezus! En weten jullie 
nog? Die ene keer dat wij langs mochten komen en er een mega vis op het 
podium stond? En dat mocht dan weer kloppen bij het verhaal van Jona! 

Ook hij was even de weg kwijt en wilde niet luisteren naar de weg die Jezus 
aan hem gaf. Ook kwam het uiteindelijk goed bij Jona en mocht de vis in de 
VBW tent weer lekker naar huis gaan. Bram en ik zijn nu druk aan het werk 
weer op school en hopen jullie ook volgend jaar gewoon weer te zien! Ho-
pen dat het weer zo’n super jaar wordt, met pannenkoeken, knakworst en 
nog veel meer lekkers!  
Nou ik ga nu weer gewoon sommen maken en lezen, ook leuk maar ik kijk 
uit naar volgend jaar!  
 
De groetjes van Britt. 
En natuurlijk ook de groetjes van Malle Bram! 

Doeeeg!   

COLUMN 
Haaa! allemaal!  



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier, voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 
 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.…………………………………………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  
Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, her.ger.schreurs@hetnet.nl, tel: 264286 
Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007  

mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl
mailto:ab.smit@casema.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


